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Etro GEMİSİ 


DELUXE HOTEL & SPA 


Setyililli Günü nde 
As ön İİ maviliğinde O'na AŞLEEI 
7/77 Gerli de Helly. > 
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İSTANBUL'UN YÜKSELEN YILDIZI 


BEYLİKDÜZÜ'NÜN 


N EN PRESTİJLİ KARMA PROJESİ 
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SUE e RE MENE 


METROHOME SUİTES 


Geniş ailelerin yaşam tercihlerine göre 241,341, 441 daire seçenekleri ve Suites'e özel sosyal alanlar. 


METROHOME RESİDENCE 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kulakla klullik 
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METROHOME CADDE 


Minimalist ve kolay yaşamayı tercih edenler için 141, 241 daire seçenekleri ve Residence'a özel sosyal alanlar. 


AVM mantığı ile işletilecek seçkin markalardan oluşan şık mağazalar ve cafeler. 


Bir yanınızda E-5 ulaşım kolaylıkları, bir yanınızda 1000 dönümlük yeşil alan içinde konser ve gösteri merkezleri, koşu parkurları, göletler, piknik alanları, spor alanları,cafe & restaurantlar 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Her mevsimi ayrı güzel, göl ve deniz manzaralı, İç dekorasyonu tamamlanmış 
44) ve 940 m2 tek katta villa keyfi. 


— Gerçek görsellerdir. 
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0212 8861381 Pelican Hill Evleri 2.Etap No:145 (6) f 


Göl Vadisi Büyükçekmece/İstanbul Jililimntirevleri KA MI — R O G L U i 


08504778113 www.ihlamurevleri.com.tr /kamerogluinsaat İN Şş AAT 


MOLU 


PİNE JEVWELLERY- 15 MERLTAGSE 


WWW.MOLU,COM.TR 
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T:490 (1392) 650 02 00 - 650 32 00 Girne / K.K.T.C. 


Aşkla atan kalpler 


14 Şubat Sevgililer Gününüz 
Kutlu Olsun. 
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PIRLANTA 
KOLYE 


649 TI 


© 
PIRLANTA 
KOLYE 


L 
699 TL 


KOLYE 


L 
990 TL 


LÜKSÜN YENİ DİZAYNI 


Bir araç ne kadar özel olabilir kendi gözlerinizle görün. Koltuk döşemelerinden perdelerine kadar iç tasarımında kullanılan her bir malzemeyi kendiniz seçin. Zevkinizi yansıtacak, tarzınıza kusursuz uyum sağlayacak, kelimenin tam anlamıyla sizi anlatacak bir araç. Artık var... 


İçe XV 


VanPartner by Mercedes-Benz 


JIZAYNViIP 


Firuzköy Bulvarı No: 75 1-490 212 428 4545 Infoadizaynvip.com I Avcılar İstanbul F 490212 428 47 06 www.dizaynvip.com LI 


Konfor ve kaliteden asla vazseçmeyenler için... 
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Telefon : 0232 853 90 44 
Www.northstarboats.com 


> 13. ULUSLARARASI DENİZ ARAÇLARI 
7 EKİPMANLARI VE AKSESUARLARI FUARI 


R AVRASYA 


BOAT 10-18 ŞUBAT 
SHOW 2018 CNR) 


4. Hall stand: 4-201 
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JİM 


PIRLANTA 


Pulanta sizinle değerli... 


www.jival.com.tr 


MARTE:DINC. — ISTAN:ULYAPI 


DEFENCE INDUSTRIES TECH. 


CE.D GE, İCE DEFE: GE 


TECHNOLOGY D. (8 İp Şe lele ICE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ 


Ahmet AdnanSaygun Cad. Akmerkez Residence No: 3 D: 14 D1 Beşiktaş İstanbul T 90 (i 12)282 8383 pbx | F:490 (212) 2828305 | info©ekbaholding.com 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GARDEN & ACCESSORY S& HOME 


www.millenniummaobilya.com 


Merkez: Masko Mobilyacılar Sit. 18-A No:2-4 İkitelli - İstanbul Tel: (0212) 6/5 03 6/7 - Faks: (0212) 67/5 03 68 
Aksesuar Showroom: Modoko San. Sit. 1.Cd. No:193/A Y. Dudullu - İstanbul Tel: (0216) 364 69 9? - 365 94 31 - 466 34 /1 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© Miale Mebilya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi çı Mah. Muallim Sok. No:7 Kat:3 Arnavutköy / Istanbul 


| 
— ağ 0212 683 1252-0212 6832141 
0212 683 21425 
-.. infoovialemobilya.com www.vialemobilya.com | 


> TURKISH 2 
AIRLINES 


Genel Koordinasyon | Etkinlik Mekanı Hosted Buyer Fuar Stant 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Lounge 
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OZGUR KRSTAL 


T:(490) 216 465 95 56-57 F: (490) 216 465 95 58 E: infoGameistanbul.com 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Konaklama Sponsorları 


METROPOLITAN 
LUXURY HOTELS 
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İndirmeyi 
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B2B Toplantılar « Kreatif Etkinlikler ve Etkinlik 
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5) BUFUAR5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR 


ayağa 


ŞUBAT 2018/02 | YIL13 | SAYI:155 


İş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri Selda Topal ve Züleyha Özgül, “Çocuklara Göz Kulak Oluyoruz” kampanyasına imza attılar. 


Sabancı Vakfı tarafından bu yıl ikincisi “Çocuk İşçiler” temasıyla düzenlenen Kısa Film Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. 


Türkiye'nin gözde kayak pistlerine sahip olan Uludağ, Kartalkaya ve Palandöken bir ay boyunca ünlü isimlerin akınına uğradı. 


NWW.Klassimagazin.coln 


Nevbahar Koç İstanbul Boğazı'nı anlattığını “Bosphorus Private” adlı kitabını Bebek'teki Assouline'de düzenlenen davetle tanıttı. 


Rose&Bliss-The Luxury Flowers Kurucusu Azra Çakır solmayan gerçek güllerinin özelliklerini ve hedeflerini Klass'a anlattı. 


Senaryosu ve başrolü Cem Yılmaz'a ait olan “Arif V 216” filminin galası görkemli bir organizasyonla Zorlu PSM'de gerçekleşti. 


Çağdaş Eğitim Vakfı'nın genç ve yenekleri bursiyerleri Halit Ergenç'in de sahne aldığı bir muhteşem bir konsere imza attılar. 


Işıl Reçber kendi adını taşıyan Savage by Işıl Reçber'i Harvey Nichols Kanyon'da ev sahipliğini üstlendiği şık bir davetle tanıttı. 


Mehmet-Yeliz Okur mutlu evliliklerini, üç çocuklu sıcacık ailelerini, hedeflerini ve yaşamlarına dair merak edilenleri Klass'a anlattı. 


Anadolu Grup'un köklü iştirakı Adel Kalemcilik iyiliğe adadığı yeni markasının lansmanını düzenlenen şık bir davetle gerçekleştirdi. 


16.'sı düzenlenen Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri Töreni spor dünyasının efsanevi isimlerini davete ünlü isimlerle buluşturdu. 


22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Türk turizm dünyasının tüm üyelerinin buluşma noktası oldu. 


ACE OF MİCE 

AE MİMARLIK 

AKDAĞLAR 

ALISSA NUERA 

ALPET 

AMBIANCE MOBİLYA 
ANKAMALL AVM 

ARİŞ 

ASSOS 

BABA FM 

BEST FM 

BIRKENSTOCK 

BİSSE 

BORHAN DİGİTAL&MEDİA 
BY MÜŞÜ 

CAMP DAVID 

CAPACITY AVM 

CEYLAN İNŞAAT 

ÇEŞME MARİNERA 
DEVELİ 

DİZAYN VIP 

DOUBLE TREE BY HILTON TOPKAPI 
EKBA HOLDİNG 
ELLEEVATE BY ELLEEBANA 
EMSAL DOĞAN 

ESİN ARICAN 

ESTE MEDİCA 

FAKİR 

FİGEN BAĞZIBAĞLI 
GOLDEN ROSE 

GÖRGÜLÜ MOBİLYA 
HIGHLIGHT AYDINLATMA 
HOŞGÖR 

İMREN LOKUM KONAKLARI 
İSTANBUL AKVARYUM 
JİVAL 

JOLLY TUR 
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ARKA KAPAK İÇİ 


22-23 
77 

49 
203 
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14-15 


167-169 


KALBUR ET 

KİĞILI 

LISYA BEAUTY 

LİVA HOME 

MAĞNIFLEX 

MARİNA PARK ATAKÖY 
MASKO 

MERCAN KÖŞK EVLERİ 
MERCEDES / GÜLSOY OTOMOTİV 
MERİT HOTEL 

MERİT INTERNATIONAL 
MILLENNIUM MOBİLYA 
MODOKO 

MOLU 

MUSTELA 

NB PHARMA 

NORTH STAR 

NUH'UN GEMİSİ HOTEL 
NUH'UN GEMİSİ HOTEL-KIBRIS 
OLIVIUM OUTLET AVM 

ORKA BANYO 

OXYDO / SAFILO 

ÖZARTAŞ AVİZE 

PALLADIUM AVM 

PALM CİTY MERSİN AVM 
PELICAN HILL IHLAMUR EVLERİ 
PRONTO TOUR 

PUNTO BY ESRA İNCEEFE 
ROSIO 

SOFALINE MOBİLYA 

ŞÜKRÜ DUDU BARBER' S CLUB 
TRAVEL DREAMS 
ULUSLARARASI AİKİDO 

VADİ İSTANBUL AVM 

YEDİ MAVİ 

ZİPPO 
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173 
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06-07 
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18-19 
179-181 
04-05 
63 

87 
12-13 
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Muammer Kapucuoğlu 


muammer(0klassmagazin.com 


YAŞAMIN EN BÜYÜK 
MOTİVASYON KAYNAĞI; SEVGİ 


Sevgi; yaşamın en değerli motivasyon kaynağı, yaşamanın en önemli sebeplerinin başı. Sevmek ama her şeyi sevmek; günümüzde ne kadar ütopik görünen bir kavram değil mi? Kötülüklere gebe olan dünyada herkese ve her şeye sevgi ile bakmak tabi ki de mümkün değil. Ama demiyor muyuz “Dünyayı Sevgi Kurtaracak” diye. Ama nasıl? Gelin bu ay bunun cevabını arayalım. 


Sevgi sonsuz bir duygu. Enerjinin en büyük besin kaynağı. Biz o sevgiyi içimize hapsettikçe inanın bana sevgiden nasibini almayan kötülerin yaptıkları yanına kar kalacaktır. Öyle de oluyor. Sevginin harcandıkça bitecek bir kavram olduğunu mu düşünüyoruz acaba? 
Bu dünyanın en sonsuz kaynağıdır sevgi ve harcadıkça çoğalan belki de tek kaynaktır. Başkalarına, başka varlıklara verdikçe katlana katlana artar. Ve beraberinde güzellikler getirir. 


Ben birçok insanın ön yargıları yüzünden sevgiyi içlerine hapsettiklerini düşünüyorum. Asansörde denk geldiğiniz bir kişiye “merhaba” demek aslında insanlığa duyduğunuz sevginin güzel bir parçasıdır. Ama biz küçücük bir merhabayı sakınıyoruz. Niye? Çünkü o önyargılarımız var, burnu büyüklüğümüz var, egomuz var... İşte bunlar ağızdan çıkacak olan o merhabanın önünde koca birer engel. Eğer siz o asansörde o merhabayı demiş olsaydınız, karşınızdaki insanın içindeki kapalı kapılar ardına saklanan sevgi kaynağını belki 

de harekete geçirecektiniz. “Evet, ben de bir başkasına gülümseyebilirim, günaydın, merhaba diyebilirim” diye düşünecekti. Belki de işine motive olup gidecekti ve ogün ruh halinin güzelliğiyle başarılı işler yapacaktı. 
İnanın bana abartmıyorum. Her şey ufak bir sevgi 


KLASS 


tohumuyla başlar. İşinizde başarılıysanız yaptığınız işi sevdiğiniz için başarılısınızdır. İşinizdeki bu başarının devamlılığını sürekli beslendiğiniz sevgi kaynağı ile elde edersiniz. İşte bu kaynağı ne kendinizin ne de başkasının tüketmesine izin vermeyin. Sevgi bir inançtır. 
Unutmayın sevgiden beslenen her şey eninde sonunda güzel olur. 


Sevgi inançların en büyüğüdür. Düşünsenize üzerinde yaşadığımız topraklar düşmanlar tarafından işgal edildiğinde Atatürk ve arkadaşlarının, savaşa katılan o gencecik yüreklerin elinde bir tek ne vardı? Tabi ki de Vatan Sevgisi. İşte sevgi bu yüzden bu kadar önemlidir. İşte bu yüzden Dünyayı Sevgi Kurtaracak” sözü öyle boşa söylenmiş, öyle söylenip de geçilmiş bir söz değildir. 
Gerçekten her birimiz içimize hapsettiğimiz sevgiyi dışarı yansıtırsak o zaman dünyanın ne kadar güzelliklerle dolu olacağını göreceğiz. Sevgi devamında birçok güzelliği getirir. O yüzden içinizdeki sevgiyi özgür bırakın. 
Bırakın ki başkalarının sevgisiyle çoğalsın, bu dünyaya güzellikler katsın. 


Bu ay 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla size içinden sevgi fışkıran bir dergi hazırladık. Çok güzel ailelerin sevgi yuvalarına konuk olduk. Birbirinden özel sevgi hikayelerini sayfamıza taşıdık. Çok güzel davetlere konuk olduk. Güzellikler adına verilen bu özel davetlerden en sıcak kareleri sayfalarımıza taşıdık. Her başarı sevgiyle inşa edilir. Bu ay da çok güzel başarı hikayeleriyle tanıştık ve sizlerle buluşturduk. Kısacası işimizi yine severek yaptık ve sizlere yine güzel bir “Klass” hazırladık. 
Derinden Sevgilerimle... 


Klass Alın, Klass Okuyun, Klass Olun... 


İMTİYAZ SAHİBİ 
KLASS Yapım Yayın Tanıtım 
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Muammer KAPUCUOĞLU 


Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Muammer KAPUCUOĞLU 


Genel Yayın Koordinatörü 
Özgün KÜÇÜKKAHRAMAN 


Görsel Yönetmen 
Alp SERİN 


Editör 
Neslihan AKBAYDAR 


Haber Merkezi 
Uğur ATUN 
Yavuz KAYNAR 
Ahmet ÇEVİK 
Mert Can ALŞAHİN 


Reklam Grup Başkanı 
Pınar KANBAK 


Reklam Koordinatörü 
Esra ZENGİN 


Halkla İlişkiler 
Sevda KAMA 


Hukuk Danışmanı 
Av. Ayşegül MERMER 


Katkıda Bulunanlar 
Serkan BAYAR 
Oğuz OBUT 
Aysın BİTER ÖZTÜRK 
Oya GERMEN 
Mine İSLAM 


Adres: Ortaklar Caddesi Bahçeler Sok. 
Somay İş Merkezi A Blok Kat: 4 Daire: 10 
Mecidiyeköy / İstanbul 
Tel.: (0212) 273 29 20 - 2742123 
Faks: (0212) 273 2921 


www.klassmagazin.com 
Aylık Yerel Süreli Yayın 


Baskı: 
GD Ofset Matbaacılık A.Ş. 
www.gdofset.com 


Tel: (0212) 671 9100 
Dağıtım: Yaysat A.Ş. (0212) 622 2222 


Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı 
“KLASS Magazin” Dergisine aittir. 


BASILAN İLANLARIN 
SORUMLULUĞU İLAN SAHİPLERİNE, 
YAZILARIN SORUMLULUĞU 
YAZARLARINA AİTTİR. 
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En iyiler için alternatif yoktur. 


C-Serisi Gülsoy Otomotiv'de. 


f Ld /gulsoyotomotiv 


Mercedes-Benz 
The best or nothing. 


Gülsoy Otomotiv San ve Tic A.Ş. Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi 

Florya: İstanbul-Edirne Asfaltı Şenlikköy Mahallesi, Akasya Sokak No: 22 Florya, İstanbul, Telefon 0212 601 11 11 Faks 0212 601 2222 
İstanbul Anadolu Şubesi: Fatih Mahallesi Katip Çelebi Caddesi No: 47 Tuzla, İstanbul Telefon 0216 482 83 83 Faks 0216 48251 51 
www.gulsoy.mercedes-benz.com.tr 


EKaklar& İ 


Kanyon'da objektiflere yansıdı. Bülent Bey öğle yemeğinde İntema Yaşam'da arkadaşlarıyla buluştu. Bülent Eczacıbaşı yemeğin ardından keyifli bir şekilde Kanyon'dan ayrıldı. 


.. 
i U nlü işadamı Bülent Eczacıbaşı dostlarıyla buluşmak için geldiği 


nlü sunucu Ebru Akel Sancak oğlu Eren ile Akmerkez'de görün- 
| | tülendi. Dört buçuk yaşındaki Eren'in müziğe olan ilgisini anlatan 

Akel minik Eren'e şimdiden müzik eğitimi aldırdığını açıkladı. 
Piyano dersi sonrası alışverişe geldiklerini söyleyen ünlü sunucu Eren'in piyanoya ilgisinin sandığından da fazla olduğunu bu nedenle oğlunu kırmayarak oyuncak almaya getirdiğini belirtti. 
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Armed Güvenlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz dostlarıyla buluşmak için geldiği Nişantaşı'nda objektiflerimize yansıdı. Her zaman giyimine özen gösteren ünlü işadamı 
zevkli moda tercihleriyle yine çok şıktı. 2018 
yılının şirketi için hızlı başladığını belirten İbrahim Yılmaz kendine ayırdığı zaman dilimlerinde bile sık sık telefon görüşmesi yaptı. 


Yılmaz, Nişantaşı'nda objektiflerimize yansıdı. Iş yaşamının 

yanı sıra sosyal sorumluluk projelerindeki rolü ile de tanınan ünlü iş adamı Nişantaşı'nda dostlarıyla bir araya gelerek hem öğle yemeği yedi hem de yeni projeler için dostlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Şık giyim tarzı ile göz dolduran İbrahim Yılmaz, sık sık telefon görüşmesi yaparak yeni projeleri öncesi yoğun bir mesai harcayacağının sinyallerini verdi. 2018 yılının şirketi için hızlı başladığını belirten İbrahim Yılmaz yoğun iş temposundan fırsat buldukça öğle yemeklerini dostlarıyla bir araya gelerek değerlendirdiğini dile getirdi. Her zaman olduğu gibi yine şık ve özenli tarzıyla objektiflerimize yansıyan genç iş adamı kendine değer verdiğini ve bu yüzden hem sağlığına hem de şıklığına dikkat ettiğini dile getirdi. 


N rmed Güvenlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 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eşi Ahu Hanım kızı Zeynep Sare ile geldiği Serafina Restoran çıkışı 

görüntülendi. Annesi ile keyifli bir gün geçiren Zeynep Sare alışveriş merkezini scooter'ının üzerinde turlarken Ahu Hanım da mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. 


(Os Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun 


HATİCE ŞENDİL & BURAK & CAN SAĞYAŞAR 


Mam » * 


OGULLARINA'NAZAR 
KORKUYORLAR 


apımcı Burak Sağyaşar ve oyuncu eşi Hatice Şendil yaklaşık 7 aylık Y oğulları Can ile Akmerkez'de görüntülendi. Can için akşam saatlerinde gelerek bebek mağazalarından alışveriş yaparken objektifimize yansıyan Burak Sağyaşar ve eşi Hatice Şendil oldukça keyifli görünüyordu. Hatice Hanım oğlu Can'a nazar değmesinden'çekindiklerini belirterek Can'ın fotoğraflarının çekilmesini istemediklerini söyledi. 


-n nuhoğlu | — GÜLSA MARINERA 


444 4 616 - marineracesme.com.tr ÇESŞEMME 
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SOLUĞU "ECZANEDE ALDI 


escilli güzel ve sunucu Defne Samyeli de Akmerkez'e gelen ünlü isim- 

| ler arasında yer alıyor. Uzun bir aradan sonra şarkıcılık yolunda hızlı 

adımlarla ilerleyen ve sahne alan Samyeli, sesini korumak ve hastalanmamak için eczacı Adile Özdağ'a danışarak vitamin takviyesi almaya geldiğini söyledi. Samyeli, eski dostuna sarılarak objektiflere poz verdi. 


ÇOCUKLARIYLA KEYİFLİ 4 * 
NBİRYEMEK YEDİ) o 


- Giri yaşam dünyasının sevilen isimlerinden Özlem Kaymaz çocuk- p 4 


ları Daniel, Dante ve Tara De Vries ile geldiği Akmerkez Serafina 

Restoran'da görüntülendi. Çocuklarına olan düşkünlüğüyle bilinen Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz, kızı Tara ve oğulları Dante ve Daniel ile birlikte önce alışveriş yaptı sonra yemek yedi. 
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Kirpik Lifting 
Maskara 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elleebana 


Sınırları Zorlayan 
Kirpikler 


elleebanaturkey 


Burak Hatipoğlu ve eşi Melis Hatipoğlu Akmerkez'de görüntülendi. 

Birbirlerine olan uyumları ile genç jenerasyonun örnek alınan çiftleri arasında yer alan Hatipoğlu çifti, havaların oldukça soğuk olmasından dolayı kızları Derin'i bakıcısıyla evde bırakarak alışverişe geldi. Burak Bey ve eşi Melis Hanım birlikte Serafina'da yedikleri öğle yemeği sonrası Derin için çocuk mağazalarını gezerek alışveriş yaptı. 


Gön yaşam dünyasının genç temsilcilerinden başarılı işadamı 


MURAT BOZ & ASLI ENVER 


KORAY AKSU 


2018'E HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI 


e 
| dünyasının yenilikçi ve başarılı iş adamı Koray Aksu, Nişantaşı'nda çok 


YEMEK Yiyip 


önemli olduğunu söylediği bir iş toplantısı sonrası dostlarıyla buluşmaya 

giderken objektifimize yansıdı. Her zamanki gibi özenli şıklığıyla objektifimize yansıyan ünlü iş adamı, katıldığı toplantı uzun sürdüğü için dostlarıyla buluşacağı restorana yağmur altında telaşlı adımlarla gitmek zorunda kaldı. 
Bir yandan telefon görüşmelerini de yapan Koray Aksu çok yoğun olduğunu ve 2018 yılına iş anlamında çok hızlı bir giriş yaptığını söyledi. İşlerinin i yolunda gittiği anlaşılan Koray Aksu günün 24 saat olmasının kendisine ) ri şarkıcı Murat Boz ie cu ari Aslı Enver Kanyon yali Ünlü Rv yetmediğini söyleyip gülümseyerek yanımızdan ayrıldı. Ti | cift önce akşam ve yemeği'yedi ardından da D&R'da alışveriş yaptı. Murat © 

Boz ve Aslı nz aleni erkan Kanyon” iz ayrıldılar. i 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Teşvikiye Cad. Celal Derviş Apt. No:16 K:1 D:2 Nişantaşı İstanbul 


T:490212 2918283 /2122963818 infodfigenbagzibagli.com 


Bağdat Cad. Ahenk Apt. No:344 K:2 D:3 Erenköy İstanbul 


T:490 216 467 73816 instagram: figenbagzibagli 


www.figenbagzibagli.com 


(caddeler, > | NİL BENTÜRK & BURAK UYGUNER Pei ; 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ÖĞLEN YEMEĞİ 


.. 
nlü iş adamı Burak Uyguner ve eşi Nil Bentürk Kanyon'da objektif- 

| lere yansıyan ünlü isimler arasındaydı. Nil BERtürk Uyguner önce bir 
arkadaşıyla Sosa Restoran'da öğle yemeği yedi ardından da eşi Burak 

Üyguner geldi ve birlikte alışveriş yaptılar. Alışverişin ardından Nil Bentürk-Bu- 

| Yak Uyguner çifti AVM'den ayrıldı... 


ELİF ÖZBEK & ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU 
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LİNG'DE 
Cİ OLDU 


aya Çilingiroğlu ile 
Hülya Avşar'ın kızı ehra Çilingiroğlu 
Agua Florya AVM'de görüntülendi. Yakın arkadaşı 
Elif Özbek ile beraber 
Wondera oyun parkına 

çıkan Zehra Çilingiroğlu, uzun süre Bowling oynayıp keyifli dakikalar geçirdi. #—. . 
Bowling'de birinci olan Zehra Çilingiroğlu oyun sonrası 
AVM'de mağazaları dolaşıp uzun süre alışveriş yaptı. 


EMEL YILDIRIM 


YENİ MARKASININ HAZIRLIKLARI 


ARASINDA KISA BİR MOLA 


Akmerkez'de görüntüledik. Mağazaları gezerek kısa bir alışveriş turu 

atan Yıldırım, daha sonra Serafina Restoran'da arkadaşlarıyla buluştu. 
Restoran çıkışı görüntülediğimiz Emel Hanım, önümüzdeki şubat ayı içinde gerçekleştireceği yeni markasının lansmanı için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini ve biraz nefes alıp işlerine mola vermek amacıyla alışveriş merkezine geldiğini söyledi. 
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Si yaşam dünyasının tanınmış isimlerinden modacı Emel Yıldırım”ı 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AIKIDO 


Dünyanın en iyi Aikido eğitimcileri arasında yer alan Sensei Halis Duran ile “Uluslararası Eğitim” kalitesinde, Çocuk ve Yetişkin Grubu 


| 


” ji 
Aikido dersleri devam ediyor 


ULUSLARARASI 


AIKIDO 


AKADEMİ 


www.uluslararasiaikido.com 


eni yıl hediyeni 


HALİT ERGENÇ umutla edir! 
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atanım Sensin” dizisinin usta k ) oyuncularından Halit Ergenç 

de Akmerkez'den alışveriş yapan ünlü isimler arasında yer alıyor. 
Yorgun olduğu dikkatlerden kaçmayan Halit Bey, oğlu için kırtasiyeden alışveriş yaptıktan sonra elektronik mağazalarını gezdi. 


DENİZ AKKAYA 


z 


HAYATİ & FİGEN BABAOĞLU 
> " 
& | <A osyal yaşam dünyasının Uyumlu çifti Hayati-Figen Babaoğlu Vadistanbul AVM'de objektiflerimize Yansıdı. Alışveriş merkezini gezip bir süre alışveriş 


M7 yapan Babaoğlu çifti, daha sonra yakın arkadaşları « olan Uğur Batur'ın mağazası Uğur Antik'e uğrayıp hayırlı olsun dediler, Akşam yemeği için Serafina 


a Me, anime: 5 
Restoran'a geçen ikili, baş başa romantik di a yedi. 


KIZINI OKULDAN 
ALMAK İÇİN TELAŞ ETTİ 


.. 
nlü model ve sunucu Deniz Akkaya'ya Akmerkez'de rastladık. Mar- 
| | tinez Restoran'da gerçekleştirilen bir davete katılan Akkaya, mekân 
çıkışı objektifimize yansıdı. Hızlı adımlarla otoparka ilerleyen Deniz Hanım kızı Ayşe'yi okuldan alacağını ve geç kalmak istemediğini söyledi. 
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047034 


MAVİ 


YAŞAMIN 
YEDIi HARIKASI 


Evini sahilde, sonsuz deniz manzarası ile prestijli bir yaşamın kesiştiği yerde arayanlar için İstanbul'un en ferah projesi. 
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Esin Arıcan 16 Yıldır 
Genç Kızların Gelinlik 
Hayallerini Gerçekleştiriyor 


ESİN ARICAN 


Gelinlik & Haute Couture 


A Merkez: Halaskargazi Cad. Gün Apt. 
No:103 D: 2/A Osmanbey-Şişli/İst 

v *90 1212) 233 77 45 

# Şube: Foça Mah. Barış Manço Bulvarı No: 61 Fethiye-Muğla 

a 490 (1252) 6133330 


© EsinArican6Gelinlik © EsinArican w infoldesinarican.com © www.esınarıcan.com 


Güç akılla buluştu, madenler çıktı Dayanım kazandı betona dönüştü 
Estetikle yoğruldu şehirler oluştu Zekayla planlandı yollar kavuştu 
Güç Akdağlar'da Tecrübeyle Buluştu... 
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AKDAGLAR 


www.akdaglar.com.tr 


“Bosphorus Private" adlı kitabını özel bir davetle tanıttı. Nevba- OE har Hanım keyifli geçen tanıtım kokteyline sokak kestanecisi 


getirtilerek, soğuk havada misafirlerine kestane ikram etti. “iğ 


NEVBAHAR KOÇ 


“BOSPHORUS PRIVATE' 


ADLI KİTABININ TANITIMINI 
ŞIK BIR DAVETLE GERÇEKLEŞTİRDİ 


Koç Holding Başkanvekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un hazırladığı Bosphorus Private' adlı kitabın tanıtımı Bebek'teki Assouline'de düzenlenen davetle gerçekleşti. Nevbahar Koç'u 

ev sahipliğini üstlendiği bu özel gününde iş ve sosyal yaşam dünyasından seçkin dostları yalnız bırakmadı. 


Türkiye'yi yurtdışında tanıtmayı amaçlayan Nevbahar Koç, İstanbul Boğazı'ndaki 20 yaıyı anlattığı “Bosphorus Private” adlı kitabını özel bir davetle beğeniye sundu. Geçtiğimiz aylarda Londra'da gerçekleşen bir tanıtımla piyasaya sürülen kitap, Bebek Assoline'de İstanbul lansmanını gerçekleştirdi. İstanbul'un tüm güzelliklerinin gözler önüne serildiği, Boğaz'da 20 yalının kapılarının açıldığı, Emre Güven'in fotoğraflarıyla süslü kitapta; Tommy Hillfiger ve Cher gibi isimlerin İstanbul anıları da yer alıyor. Nevbahar Koç'u bu 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özel gününde başta eşi Ali Koç olmak üzere, annesi Ahu Tuğbay, Belma Simavi, Afet Karacan, Demet Sabancı Çetindoğan, Murat Özyeğin, Ediz-Gabriela Elhadef ve Berrak Barut gibi iş ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimler yalnız bırakmadı. Tanıtım kokteyline sokak kestanecisi getirtilerek, soğuk havada misafirlere kestane ikram edildi. 
Caroline Koç, yurtdışında okuyan kızlarının yanında olduğundan dolayı davete katılamazken, Nevbahar Koç'u cep telefonu ile arayıp tebrik etti. 


Özden Akay : Afet Karacan - Saadet Tuğbay 


Ahu Tuğbay - Atıl Kutoğlu 


Vuslat Sabancı 


Belma Simavi | “ 


**“'NIGAYNOOZO 


KAPALIÇARŞI İSTANBUL 


HOŞGÖR 


Yasemin Güçkan - Murat Özyeğin 


Nevbahar Koç'u Bosphorus Private adlı kitabının davetinde yalnız bırakmayan eşi Ali Koç misafirlerden önce gelerek davette eşi ile birlikte konukları ağırladı. 


Maide z Emre Kurttepeli Burcu Hanif - Zeynep Üstünel 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ARIŞ 


Pırlanta Sanalı 


Ariş Mlinta ile Anlat Ona Hislerini... 


Mucizelerle dolu *Miracle Koleksiyonu' ile aşkı hisset... 


Miracle Kolye 


1.199'L 


P: 0101 ct 


arispirlantasanati arispirlanta aris. pirlanta 


Www.arispirlanta.com 


#hisset 


Şirin Yalçın 


Edvina Sponza 


Nevbahar Koç'un Londra'dan sonra İstanbul'da tanıtımını gerçekleştirdiği kitabının davetine katılan seçkin konuklar arasında Demet Sabancı Çetindoğan da vardı. Çetindoğan erken saatlerde geldiği davette uzun süre kalarak Nevbahar Koç'un heyecanına ortak oldu. 


Ediz - Gabriela Eldadef 


Dilek Hanif 
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270'İ AŞKIN MAĞAZA / RESTORAN VE KAFELER EĞLENCE MERKEZİ / TI SİNEMA SALONU / ALIŞVERİŞ CADDESİ ŞOV HAVUZU / MUHTEŞEM BİR DOĞA VE ÇOK DAHA FAZLASI 


VADİSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ'NDE... 


VADİSTANBUL: 
AVM 


Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109/C 02123303838 vadistanbulavm.com 


Derin Mermerci Aydın 


Davete katılan Derin Mermerci Aydın gecede Alessandra Rich tasarımı elbisesi ile göz doldurdu. Aydın, davette Bosphorus Private kitabını inceleyerek beğenilerini dile getirdi. 


Aliye Simavi 


Gİ a, 


| Esra Oflaz Güvenkaya 


ri istanbulakvaryum v stakvaryum iletisim©istanbulakvaryum.com www.istanbulakvaryum.com 444 97 44 


Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Caddesi No: 93 Florya - İstanbul 


Esra Dinçkök 


Siren Ertan 


Kitabın çıkış sürecinde kızı 
Nevbahar Koç'a büyük destek veren 
Afet Karacan, tanıtım davetinde konuklarla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi. 


Eda Taşpınar 


HERKES İÇİN; BAZILARINA ÖZEL 
99 EŞSİZ DAİRE. 


MARINAPARK 


marn e RESİDENCE 


“BY MÜŞÜ'DE 


MÜŞTERİMİZE 
ÖZEN GÖSTERİYOR 
VE KİŞİYE ÖZEL 
HİZMET VERİYORUZ” 


Amerika ve Rusya'da aldığı eğitimler sonrasında tecrübelerini Türkiye'deki kadınlarla paylaşmak üzere By Müşü adlı merkezini açan Azerbaycanlı Müşerref Rahimova, kişiye özel kalıcı makyaj, ipek kirpik, cilt bakımı uygulamalarını sunuyor. Her çalışmayı kişiye özel yapan Müşerref Rahimova markasına ciddi 

bir yatırım yaparak By Müşü aplikasyon uygulamasıyla da danışanlarına destek veriyor. 
Tecrübelerini hem danışanlarıyla hem de bu mesleğe gönül verenlerle paylaşan Rahimova, Nişantaşı-Abdi İpekçi Caddesi'nde hizmet veren By Müşü'nün hizmet kalitesini, By Müşü aplikasyonunu ve By Müşü Akademi ile yaptıkları çalışmaları Klass'a anlattı. 


Müşerref Hanım, öncelikle sizden markanız By Müşü ile yarattığınız farkı dinleyebilir miyiz? 

By Müşü, 2017 yılının Ekim ayından itibaren Nişantaşı-Abdi İpekçi Caddesi'nde hizmet veriyor. Burada öncelikle butik bir hizmet anlayışıyla danışanlarımızı ağırlıyoruz. Kalıcı makyajı kapsayan kaş, eyeliner ve dudak uygulamaları, ipek kirpik, cilt bakımı şimdilik verdiğimiz hizmetler arasında. Çok yakında bünyemize epilasyon hizmetini de ekleyeceğiz. Ben Amerika, Rusya'da birçok yerden ve eğitmenden eğitim aldım. Hepsinin sertifikaları da merkezimizde bulunuyor. Amerika'da eğitim aldıktan sonra deneyimlerimi Türkiye'de paylaşmak istedim. İşimde başarılı ve iddialı olduğum içinde merkezimi İstanbul önemli lokasyonların- dan biri olan Nişantaşı-Abdi İpekçi Caddesi'nde açtım. Çok yakın bir zamanda Dubai Mall'da da hizmet vermeye başlayacağız. 


“HER UYGULAMAYI KİŞİYE ÖZEL VE 
SADECE KADINLARA YAPIYORUZ” 


Kişiye özel çalışma sisteminizin detaylarını biraz daha açabilir misiniz? 

Her uygulamayı kişiye özel yapıyoruz. Bu yüzden de belli bir saatimizi ayırıyoruz ve başka müşteri burada olmuyor. Eğer müşterimiz kaş uygulaması için buraya geldiyse başta kendisinin kaş analizini yapıyoruz. Yüzüne göre ölçümlerini alıp kendisine en uygun ifade analizini çıkarıyoruz. Daha sonra karşılıklı uygulanacak kaşa karar verip işlemi yapıyorum. Yani bu saati sadece size ayırıyoruz. 
Müşterilerimiz de mutlu bir şekilde merkezimizden ayrılıyorlar. Bir de hizmetlerimizi sadece kadınlara özel veriyoruz. Çünkü biliyoruz 


ki kadınlar bu tarz merkezlerde rahat olmak istiyorlar. O yüzden maalesef erkeklere hizmet vermiyoruz. 


Bu anlamda kişiye özel hizmet veren tek yer olduğunuzu söyleyebilir miyiz? 

Evet, ama herkes gelebilir. VIP dediğimiz zaman insanlar “biz gidemeyiz” gibi düşünüyor, Bizim kapımız tüm kadınlara açık. Her müşterimize özen gösteriyor ve hepsine özel hizmet veriyoruz. 


“APP STORE VE GOOGLE PLAY 
ÜZERİNDEN BYMÜŞÜ UYGULAMA- 
MIZI İNDİREREK KİŞİLER KEN- 
DİLERİNE UYGUN KAŞ MODELİNİ ÖĞRENEBİLİYORLAR” 


By Müşü olarak akıllı telefonlar üzerinden bir uygulamada geliştirmişsiniz ve müşterilerinize çeşitli olanaklar sunuyorsunuz. Bu uygulamadan bahsedebilir misiniz? 

Markamızın ByMüşü diye bir aplikasyonu var. App store ve Google Play üzerinden Bymüşü uygulamamızı indirerek kişiler kendilerine uygun kaş modelini öğrenebiliyorlar. Kişi kendi resmini çekip uygulamayla paylaşıyor ve benim çizdiğim kaş şekillerin- den kendine uygun kaş modelini seçebiliyor. 
Sonra da randevusu alıp buraya geliyor. Bu 


da İstanbul da bir ilk. Bu uygulama sayesinde kişi buraya gelmeden kendi istekleri doğrultusunda nasıl bir kaşa sahip olabileceğini görüyor. Hangi kaş tipinin yüzüne yakışacağını önceden deneyimlemiş oluyor. Ama biz burada analizlerini yapıp gerçekten ona yakışanı uyguluyoruz. Bu arada uygulamayı takip edip oradan fiyat alan müşterilerimize daha indirimli fiyatlar veriyorum. 


Aldığınız eğitimler doğrultusunda bu işi öğrenmek isteyenlere de eğitimler veriyorsunuz. Biraz da bu hizmetiniz- den bahsedebilir misiniz? 

Ciddi eğitimler aldım ve bu eğitimleri ve diğer uzman eğitimciler eşliğinde By Müşü Akademi altında bu işe gönül verenlerle paylaşıyoruz. Akademiyi bitirenler bizden Milli Eğitim Bakanlığı'nın sertifikasını alıyor. Daha sonra eğer o kişi iyi ve profesyonel şekilde bu işi yapabiliyorsa bizde işe devam edebiliyor. Ya da başka yerlerde çalışabilir. Bir haftalık bir eğitim süremiz var. Sabah saat 10:00'dan akşam 19:00'a kadar 2 gün teori, 2 gün modelle çalışacak, 
2 günü de sadece cilt üzerinde öğrenmesi 
için. Eğitimlerimizin hepsi uzman hocalar tarafından veriliyor. Kalıcı Makyaj eğitimlerin dışında yurtdışından gelen hocalar eşliğinde ipek kirpik eğitimleri de veriyoruz. 


By Müşü olarak Sevgililer Günü'ne özel kampanyanızdan da söz edebilir misiniz? 

Sevgililer Günü dolayısıyla Şubat ayı içinde tüm hizmetlerimizde 9630 indirim yapıyoruz. 
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Hayata imza atan kadınların ödüllendirildiği Elele Avon Kadın Ödülleri Gecesi Fairmont Ouasar İstanbul'da görkemli bir organizasyon eşliğinde gerçekleşti. 
Geceye ödül alan ünlü kadınlar anlamlı konuşmalarıyla damga vurdular. 


i ve. ATAN KAD ik 


ÖDÜLLERİYLE BULUŞTU 


Güzelliğe değer katan AVON ile Elele dergisi işbirliğiyle dördüncüsüne imza atılan Elele AVON Kadın Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye'nin en başarılı kadınlarının ödüllendirildiği gelenekselleşen organizasyonda ödül alan isimler halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucunda belirlendi. Son ana kadar heyecanın dorukta olduğu törenin sunuculuğunu bu yıl da deneyimli gazeteci Mirgün Cabas üstlendi. Dokuz kategoride verilen ödüllerde Yılın Oyuncusu Gonca Vuslateri, Yılın Şarkıcısı Sıla, Yılın Gazetecisi Gülden Aydın ve Yılın Yazarı Azra Kohen oldu. Güzel Sanatlar dalında Nehir Özzengin, Sosyal Sorumluluk kategorisinde Dilek Livaneli ödüle layık görülürken yılın bilim kadını Prof. Dr. 
Oya Başak, Yılın Sporcusu Zeliha Ağrıs, Yılın Girişimcisi Aslı Elif Tanuğur oldu. Yıl boyunca gösterdiği üstün başarıları dolayısıyla Yılın AVON Kadını 25 yıldır Avon Temsilciliği yapan Hülya Vardar olurken, AVON'un “meme kanseri ile mücadele ürünleri” satışındaki başarılarıyla AVON Pembe Melek'i geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Arife Nurhan Musellim oldu. Geceye ödül alan isimlerin yanı sıra adaylar, sanat, medya ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Halk oylamasının ardından nihai kazananları belirleyen jüri üyelerinden oyuncu Derya Baykal ve Hale Soygazi, karikatürist Erdil Yaşaroğlu, şarkıcı Kalben, yönetmen Türkan Derya, balet Tan Sağtürk, sanatçı Hüsamettin Koçan, gazeteci Mehmet Y. Yılmaz ve Kanat Atkaya da törene katılan isimler arasında yer aldı. 

Haber: Uğur Atun 


Müşterilerimizin 


mutlu oluyorüz. 


Ceylan İnşaat olarak 37 yıllık tecrübemizi, 


yüzlerce yıllık komşuluk geleneğiyle harmanlıyoruz. 
Çünkü yapılarımızın kalitesi kadar siz ve aileniz için huzurlu bir yaşam alanı sunmak da vazgeçilmezimiz. 
İstanbul'un en cazip lokasyonlarındaki projelerimizi yakından tanıdığınızda ne demek istediğimizi 

daha iyi anlayacaksınız. 


ZER satış ofislerine sizleri de bekliyoruz. 
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Orkun Gül 


Ödül töreninin ev sahipliğini üstlenen Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun 
Gül, gecede ödül alan isimlerlke bir 


araya gelerek onları tek tek tebrik etti. 
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Elele Avon Kadın Ödülleri gecesi için Amerika'dan gelen Heafey Group Uluslar arası Satış ve Pazarlama 

Direktörü Emel Onur gecede zarif şıklığıyla göz doldurdu. Onur, törenin en dikkat çeken isimleri arasındaydı. 
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1: Oğgün Küçükkahraman 


ar 


avuz Kaynar 


“TIBBİTESTETİĞİ 


KİŞİYE ÖZEL OLARAK UYGULUYORUZE 


Ender Bey, medikal estetik uygulamalar gelişen teknolojinin katkılarıyla birlikte konforlu ve verimli sonuçlar vermeye başladı. Öncelikle bu uygulamalara ihtiyaç duyan kişilere önerileriniz nelerdir? 

Tıbbi estetikte artık estetiğe bakış açısı ve estetiğe yaklaşımlar büyük ölçüde değişti. 
Eskiden klasik botoks ve derin kırışıklık olan yerlere de dolgu yapılırdı. Daha ileri kırışıklıklarda ise estetik ameliyatlar yapılıyordu. Fakat tam bir uyum olmuyordu. Mesela kırışıksız bir yüze sarkık bir boyun veya sarkık kollar, yaşlı, yorgun bakan küçülmüş gözler eşlik ediyordu. Yüzde ise yoğun yapılan dolgudan ötürü burun ve gözler daha küçük görünme- ye başlamıştı. Bu uygulamaları uzun zamandan beri yaptıran tümüyle kırışıksız ama doğallıktan uzak, abartılı uygulama yaptıran çok sayıda insan var. 
Baktığınız zaman kişiye ne olduğunu anlayamıyorsunuz ama bir tuhaflık hissediyorsunuz. Yani tuhaf bir görüntü ortaya çıkmaya başladı. Bir de abartılı uygulamalarda mimikler kaybolmaya başladı. Üzülemeyen, sevinemeyen, bir pasta mumunu üfleyemeyen, ağzını sağa sola oynatamayan komik bir kitle ortaya çıktı. O yüzden biz estetiğe daha doğal yaklaşımı olan ve tamamlayıcı tıp sistemlerini de estetik uygulamalarla bütünleyen bir klinik olarak şöyle bir politika güdüyoruz; özellikle ameliyat gerektirmeyen kırışıklık, doku gevşekliği, yüzdeki simetri bozuklukları, yaşlanmanın etkileri gibi durumlarda tıbbi estetiği kişiye özel olarak uyguluyoruz. Yani kişinin yaşına, cinsiyetine, kişinin sosyal statüsüne ve kendi beklentisine göre. Bu bazen ileri teknolojinin kulla- 


nıldığı Thermage gibi bir uygulama olurken, bazen doğru ürünlerle yapılan bir cilt bakımı olabiliyor. 


Kısaca kliniğinizde uygulanan medikal estetik uygulamalardan bahsedebilir misiniz? 
FDA onaylı olan Thermage uygulaması monopolar bir radyofrekans yöntemidir. Monopolar radyofrekans enerjisi sayesinde ince ve hafif orta kırışıklıkları yok edebilen, doğal yolla mimikleri kaybetmeyen bir uygulamadır. Şu an çok tercih edilen doğal yöntemlerden birisi olarak görüyorum. Yüzde, boyunda ve vücuttaki sarkıklarda oldukça başarılı. Yine bunun dışında botoks ve dolgu popülaritesini koruyor. Bizim klinik olarak tercihimiz touching yani mini bir dokunuş şeklindeki uygulamalar oluyor. Bizim klinik olarak felsefemiz uzaylı gibi kalkmış kaşlar, kaybolmuş mimikler, ifadesiz yüzler değil de yine mimiklerin yapılabildiği ama kasların dinlendiği, kırışıklıkların ilerlemediği, yüz ifadesinin ve doğallığının bozulmadığı uygulamalar. 
Alın, kaş arası ve göz çevresinde doğal ifadeyi koruyan botoks uygulamalarını tercih ederken yüzün genelinde daha derin kırışıklıklar, asimetriler varsa yeni kuşak dolgular da uygulayabiliyoruz. Doğal peeling, mezoterapi uygulamaları, ip askılar ve somon, DNA aşısı gibi ürünlerle yapılan bakımları uzman hekimler ve estetisyenler eşliğinde uyguluyoruz. Biliyorsunuz sağlıklı bir güzelliğin temelini ağızdan doğru beslenme oluşturur. 
Klinik olarak Paris'te geliştirilmiş, deniz yosunlarından elde edilen kolajen ve hyaluronik asit içeren yeni bir gıda takviyesi ürün getirtiyoruz. Özellikle cilt kırışıklıklarında etkili olan cildin elastikiyetini ve nem artışını sağlayan bu kolajen ve hyaluronik asit desteği ürün sıvı 


şeklinde olup sabah aç karnına içiliyor. 
Kendimizde bu ürünü kullanıyor ciddi anlamda faydalarını görüyoruz. 


Burcu Hanım, hangi yaş gruplarında hangi uygulamalar daha çok tercih ediliyor? 

Dolgu, botoks artık herkes tarafından bilinen yaygın ve tercih edilen uygulamalar. Bununla birlikte cilt kalitesini arttıran ve uzun vadede cilt yaşlanmasını geciktiren uygulamaların bilinirliği ve tercih edilirliği de günden güne artmakta. 
Genç yaşlarda, daha canlı, ışıltılı ve lekesiz bir cilt için yapılan mezoterapiler, kimyasal peelinglerle hafif soyma işlemleri ya da hafif hacim kayıplarında dolgu, ince çizgi oluşumlarında botoks yeterli olabilmektedir. 
İlerleyen yaşlarda bunlara ek olarak, cilt elastikiyetini arttırıp, yüz hatlarını belirginleştirmeye yönelik Thermage yani monopolar radyofrekans ya da odaklı ultrason gibi uygulamalar, yüz, çene ve boyundaki sarkmalara yönelik iple ameliyatsız yüz askılama gibi daha destekleyici işlemler gerekebilir. 


“CİLTTEKİ RENK EŞİTSİZLİKLE- 
RİNİ GİDERMEK VE LEKELERİ 
YOK ETMEK İÇİN MEZOTERAPİ VE PEELINGLERDEN YARARLANABİ- 
LİYORUZ” 


Mezoterapiye hangi durumlarda ihtiyaç duyarsınız? 

Cildi nemlendirmek ve kolajen sentezini uyararak elastikiyetini arttırmak, ciltteki renk eşitsizliklerini gidermek, lekeleri yok etmek için Mezoterapi'den yararlanabiliyoruz. 
Cilt için gerekli vitaminler, mineraller, peptidler, büyüme faktörleri, kök hücre ve Somon DNA gibi cildin ihtiyacı olan ürünler cildin altına zerk edilerek uygulanır. Ciltteki elastikiyet kaybı, nemsizlik, kırışıklıklar giderilerek elastikiyeti artmış, sağlıklı, canlı ve ışıltılı bir cilt elde edilir. Birden fazla seans önerilir ve her seanstan sonra etkinlik ve etkinin kalıcığı biraz daha artar. Dolgu, botoks ve mezoterapiden önce cilde uygulanan ve cildi yenileyen kimyasal peelingler ile bu uygulamaların etkisini daha da arttırabiliriz. 


Severek uyguladığınız PRP uygulamasından söz edebilir miyiz? 


PRP kişinin kendi kanından elde edilen zengin plazma sıvısıdır. PRP'de yoğun şekilde bulunan trombositler büyüme faktörleri salgılar ve dokudaki kan akışını arttırarak dokunun kendini yeniden yapılandırmasını ve yenilenmesini sağlar. PRP uygulaması yüz, boyun, dekolte, kol ve bacaklara yapılabilir. PRP, cillteki elastikiyet kaybında, kırışıklıkların giderilmesinde, renk eşitsizliğinin düzeltilmesinde, leke tedavileri, akne izi ve yara izlerinin tedavisinde tek başına ya da diğer tedavi yöntemleriyle birlikte uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir. 


“İP ASKI UYGULAMASI, DOĞAL 
SONUÇLAR YARATAN AMELİYAT- 
SIZ YÜZ GERME YÖNTEMİDİR” 


Daha yaşlı ciltler için uyguladığınız iple yüz askılama uygulamasından bahsedebilir misiniz? 
İp askı uygulaması, doğal sonuçlar yaratan ameliyatsız yüz germe yöntemidir. Poliprolen iplerin doku altına yerleştirildiği iple yüz askılama uygulaması yaklaşık 45 dakika sürer. Cilt altı dokuda iskelet görevi gören ipler, aynı zamanda kolajen sentezini arttırarak ciltte elastikiyet artışı, sıkılaşma ve lifting etkisi yaratır. Uygulamadan hemen 
sonra yüz hatları belirginleşirken, etki 3 
ay içinde artarak netleşir ve 2 yıla kadar kalıcılık gösterir. PRP, dolgu, botox ve mezoterapiler ile birlikte yapıldığında çok daha etkili sonuçlar elde edilir. 
Ciltte sarkma, elastikiyet kaybı ve kırışıklık şikâyeti olan kadın ve erkeklere rahatlıkla uygulanabilen bu yöntem, sarkmaların görüldüğü yüz ovali, çene ve boyun ve dekoltenin toparlanmasında, yüz hatlarının belirginleştirilmesinde, yüzeysel ve derin kırışıklıkların giderilmesinde, yaşa ve kilo kayıplarına bağlı çökmelerin görüldüğü yanak ve göz çevresine hacim kazandırılmasında; karın, kol ve bacaklardaki sarkmaların toparlanmasında tercih edilir. 


“CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN EKSİK 
VİTAMİNLERİN, MİNERALLA- 
RİN YERİNE KONMASI LAZIM” 


Ender Bey, daha genç ve sağlıklı 


bir cilt için nasıl beslenmemiz lazım? 

Bol protein ve mineral almak lazım. Çünkü vegan, vejeteryan, aşırı diyet yapan, yeterince protein almayan ciddi bir kesim var. Yaş da ilerleyince bu sefer de büyük bir dokuda sıvı kaybı ve gevşeme oluyor. Bu nedenle hastalarımızın beslenmelerini ayarlıyoruz. Ve kışın örneğin bu mevsim, balkabağı, mandalina gibi turuncu veya kuru kayısı gibi beta karoten içeren yiyecekleri bolca veriyoruz. Özellikle deniz proteinleri, balık, diğer deniz ürünleri karides, kalamar gibi ve kabuklu her şeyi öneriyorum. Bunlarda çinko ve E vitamini var. Bir de protein açısından kızartma olmayan aşırı yağlı olmayan kırmızı et, bıldırcın yumurtası, organik doğal tavuk yumurtası, kefir, süt, özellikle manda yoğurdu gibi bol protein öneriyoruz. 
Serbest ve organik tavuklar, yeşil, 


kırmızı, sarı mercimek, börülce, doğal olursa soya fasulyesi, kuru fasulye, nohut gibi bitkisel protein içeren bakliyatları mutlaka öneriyorum. Bir de kış dahi olsa günde bir veya iki şişe maden suyu da öneriyoruz. Ağızdan doğru beslenmek çok önemli. Düzenli egzersiz yapmak, oksijenizasyon açısından çok önemli. Bu yüzden tibbi ozon uygulamasını da tavsiye ediyorum. 
Yine hacamat uygulamasından çok iyi sonuç alıyoruz. Hacamatta da ağır metaller, toksinler atılıyor ve hacamattan sonra ciltteki mat görüntü, yorgun ifade gidiyor. Vücut parlıyor, ağrılar azalıyor. Vücutta halk arasında kirli kan diye tabir edilen bloke bölgelerdeki dolaşım temizlenmiş ve canlanmış oluyor. Hacamat, ozon, egzersiz, bilinçli beslenme; bol sebze, meyve, yeşillik yemek, fazla veya az kilodan kaçınmak güzel ve kaliteli bir cilt için çok önemli. 


ROSE & BLISS - THE LUXURY FLOWERS KURUCUSU AZRA ÇAKIR, SOLMAYAN GUL TASARIMLARINI VE HIZMETLERİNİ KLASS'A ANLATTI: 


Röportaj: Özgün Küçükkahraman Fotoğraflar: Yavuz Kaynar 
Mekan: Shangri-La Bosphorus İstanbul 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SEVDİĞİNİZE 
SOLMAYANİEİR 
MSKAHEDİYEEDİNE 


Başarılarla dolu eğitim hayatını kurumsal hayatta profesyonellikle taçlandıran Azra Çakır, kısa süre önce girişimci ruhunu dinleyerek özel bir marka yarattı. 
Azra Çakır, kurucusu olduğu Rose&Bliss-The Luxury 

Flowers markası ile başta çiçek tutkunları olmak NO ap üzere herkesi solmayan gerçek güllerle buluşturmayı hedefliyor. Sanki dalındaymış gibi en az üç yıl boyunca 

canlı kalan ve özel cam veya kristal fanus tasarımlar eşliğinde sunulan güller görünümleri ile hem güzel bir dekoratif ürün oluyor hem de canlı çiçek enerjisini bulunduğu mekana taşıyor. Rose&Bliss-The Luxury Flowers Kurucusu Azra Çakır solmayan gerçek güllerinin özelliklerini ve hedeflerini Klass'a anlattı. 


“GİRİŞİMCİLİK RUHUMUN BİR PARÇASIYDI. 
MUTLULUK DUYACAĞIM VE SÜREKLİ ÜRETEBİLECEĞİM 


BİR İŞ İÇERİSİNDE OLMAYI İSTEDİM” 


Sizi tanımak istersek Azra Çakır'ı bize nasıl anlatırsınız? 

ODTÜ Ekonomi bölümünden Şeref Derecesi ile mezun oldum. Akabinde de Koç Üniversitesi'nde MBA'imi Yale University eş zamanlı bir programla tamamladım. Sonra da kurumsal hayatta çalıştığım global şirketlerde tecrübe edindim. Girişimcilik 

ise ruhumun bir parçasıydı. Severek yapacağım ve sürekli yenilikler üretebileceğim bir iş içerisinde olmayı istedim. Gül alıp da mutlu olmayan bir insan zaten yoktur. Dolayısıyla, bu iş tam anlamıyla benim ruhuma dokunuyor. Londra ve Hollanda'nın ünlü çiçek tasarım okullarından aldığım çeşitli eğitimlerle kendimi geliştirerek tasarımlarıma yön verdim. 


Azra Hanım, kurucusu olduğunuz “Rose and Bliss-The Luxury Flowers” markası ile solmayan güller tasarlıyorsunuz. Bu güller nasıl solmuyor ve aynı canlılıkla kalabiliyor? 
Sevdiklerinizden aldığınız çiçekler kısa bir süre içinde solar. Belki gülleri saklayabilmek adına kurutmak istersiniz. Ama o zaman da rengini ve eski formunu kaybedersiniz. O capcanlı görüntüden birkaç gün sonra eser kalmaz. İşte bu da Rose&Bliss'in çıkış noktası oldu. Her daim capcanlı ve güzel kalan solmayan gerçek güller. Bu sistemde gerçek gülün en renkli, diri ve olgun olduğu dönemde kesilip belirli teknik işlemlerle en güzel formunda kalıcı hale getirilmesi sağlanıyor. 
Bu sayede hem canlı hem büyüleyici hem de kalıcı çiçekler elde edilmiş olunuyor. 


“GÜLLERİMİZİN CAM FANUSUN İÇİNDE 
KALMASI KALICILIĞINI DAHA DA 
ARTTIRACAK BİR UNSUR” 


Bu çiçeklerin kökeni neresi oluyor, nerelerden alıyorsunuz? 

Çiçeklerimiz, en uzun ömürlü ve görsel açıdan da 

en dolgun çiçeklerin merkezi olan Ekvator'da yetişiyor. Akabinde Hollanda'da gelişmiş tekniklerle kalıcı hale getiriliyor. Gülün yaprağı ve kullandığımız tüm yeşillikler de benzer tekniklerle kalıcılığa ulaştırılıyor. 
Başka ülkelerde de bu şekilde üretimleri mevcut ama en güzel güller Ekvator'da yetiştiği için biz oradan temin ediyoruz. Cam kristaller ve fanuslarımız da özel el işçiliğiyle yapılıp ithal ediliyor. Çiçekleri kristal cam fanus içinde sunarak onlara şık bir dokunuş yapıyoruz. 
Bu şekilde hem çiçeklerin görselliğini en zarif şekilde yansıtıyor hem de dokunulup hasar görmesini de 
minimize etmiş oluyoruz. Bu formda saklandığında 3 
yıldan daha fazla da kalıcılığını ve güzelliğini koruması mümkün olabiliyor. Fakat arzu edildiği takdirde gülleri saksılarda ve farklı objelerle de üstü açık olarak dizayn edip bu formatlarda sunabiliyoruz. 


“ROSE&BLISS ÜRÜNLERİNİ FARKLI FORMAT-LARDA TEMİN EDİP EVİNİZDE DEKORATİF ANLAMDA KEYİFLE KULLANABİLİRSİNİZ” 


Türkiye'de yeni yayılan bir sistem bu. Siz de buradan yola çıktınız herhalde? 

Türkiye'de de çok yeni başlayan bir kavram bu. Fakat biz burada şunu ortaya çıkartmak istiyoruz; biz çiçeği doğallığını ve güzelliğini bozmadan, ağaç dalındaki en saf ve özel, üzerine bir kuş konduğundaki naturalliğinde yansıtmak istiyoruz. Çiçeği farklı bir ortama taşıyıp onu yapaylaştırmıyoruz. Siz onu doğada gördüğünüz gibi görün ve aynı güzellikte dalına, yaprağına temas edin istiyoruz. Tasarımlarımızlara bu bilinçle yaklaşıyoruz. 
Dolayısıyla bu anlamda da farklılaşıyoruz. Ve dediğim gibi Türkiye için çok yeni bir çalışma bu. Arap insanları premium çiçeklere çok ilgili, Dubai ve Londra'da son dönemin en popüler ürünü solmayan güller. Biz de bu 


KLASS Pİ 


“En merak edilen ise güllerin nasıl solmadığı. Gerçek güller en canlı, renkli ve 


olgun olduğu dönemde kesilip teknik işlemlerden geçirilerek en güzel formunda kalıcı hale getiriliyor. Bu sayede hem canlı hem büyüleyici hem de kalıcı güller elde edilmiş olunuyor.” 


“Güllerimiz üç yıl kadar tüm canlı duruşunu ve ihtişamını ilk günkü 
“gibi koruyor. Fanus cam kulla- 


li 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ürünü Türkiye'de en şık haliyle sizlerin beğenisine sunuyoruz. Aslında genel olarak baktığımız zaman Türkiye'de haftalık çiçek siparişleriyle evlerini sürekli dekoratif anlamda yenileyen insanlar var. Biz onlara da ulaşıp kalıcı bir şıklık sunmak istiyoruz. 
Çünkü bakacak olursanız her hafta bir çiçek ciddi bir maliyettir. Rose&Bliss ürünlerini farklı formatlarda temin edip evinizde dekoratif anlamda keyifle kullanabilirsiniz. Masaların ortasına masa süsü gibi komple yayıp, görüş açısını bozmayacak şekilde yemek masalarında çeşitli alternatifler yaratabiliriz. 
Dolayısıyla maliyet anlamında da diğeriyle kıyaslayınca çok daha cazip sonuçlar oluşuyor. 


“GÜLLERİMİZLE OTELLER VE RESTO- 
RANLARDA UZUN SÜRELİ KALICI 
BİR DEKOR YARATIYORUZ” 


Peki, hedefleriniz nelerdir? Bu çiçekleri kimlere ve nerelere daha çok satmak istiyorsunuz? 

Öncelikli olarak tabi ki çiçek severleri hedefliyoruz. Onlara her daim kalıcı, canlı ve bakarken keyif aldıkları büyüleyici bir zerafet sunmak istiyoruz. Aslında bu ürünü sırf çiçek olarak değerlendirmek de eksik olur. 
Çünkü biz güllerimizle evlerinizin odalarına şık dokunuşlar yapıyoruz. Dekoratif anlamda da evinizi güzelleştiriyoruz. Bunların yanı sıra; otellerde, restoranlarda çiçekler sürekli yenileniyor.Bu anlamda da otellerle de şu an görüşme halindeyiz. Ayrıca, bildiğiniz gibi hastane odalarına çiçek kabul edilmiyor. 
Fakat bizim çiçeklerimiz hasta odasına direkt gidebiliyor. Bu sebeple hasta ziyaretleri için de çok şık bir altematif oluşturuyor. 


“AŞKINIZ HİÇ SOLMASIN” 


Markanızın sloganını aşka ithaf etmişsiniz... 
Kişilere özel hizmet verdiğimizde “Aşkınız hiç solmasın” sloganını kullanıyoruz. Ama kurumsal çerçevede baktığımız zaman da firmalara uzun süreli kalıcı, canlı bir dekor sunuyoruz. Dolayısıyla, uzun vadede görsel harcamalarını da minimize ediyoruz. Bu ürün diğer çiçekler gibi güneş ışığına ve suya ihtiyaç duymuyor. Önünüzde yıllarca tüm ihtişamıyla capcanlı kalacak bir ürün. 


narak da hem görselliğini cam 
— zerafetinden yansıtıyoruz hem de formunu korumasını uzatıyoruz.” 


“YAPILAN ARAŞTIRMALAR ÇİÇEKLERİN MUTLULUK ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİSİ 
OLDUĞUNU GÖSTERİYOR” 


Rose&Bliss markası nasıl ortaya çıktı, ne anlama geliyor? 

Ben gülü mutlulukla özdeşleştiriyorum. Rose&bBliss markasının ismi de buradan yola çıkarak oluştu. Bliss aşırı mutluluk, aşırı sevinç hali demek. 
Yapılan çeşitli araştırmalar da çiçeklerin mutluluk üzerinde anlık büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Çiçek hediye edildiğinde heyecanlanmamız, minnet hissetmemiz de buna atfediliyor. 
Hatta uzun vadede de stresten uzaklaştırmadaki pozitif etkileri de araştırmalarda çıkan sonuçlardan.Yani, modumuzu bir çiçekle yükseltmek an meselesi. Dolayısıyla, bir gülle mutlu olamayacak birey yoktur diye düşünüyorum. Yani sevdiklerinizi mutlu etmek bu kadar kolay. Sevgili eşim Ahmet Çakır da en başından beri başaracağıma olan inancıyla bana güç vererek motivasyonumu en üst seviyede tutabilmemde büyük etken oldu. Ona da yürekten teşekkür etmek istiyorum. 


Peki, nerelerde satacaksınız, mağaza hedefiniz var mı? 

Bize www.roseblissflowers.com ve www.roseandblissflowers.com web sitelerinden ulaşıp sipariş verebilirler. Aynı zamanda da yeni ürünlerden haberdar olmak ve irtibat numaramızdan sipariş oluşturmak için roseandbliss instagram sayfamızı da takipte kalmalarını öneririm. Aslında ürünlerimize bazı otel lobilerinde ve restoranlarda rastlayacaklardır. İlk perakende mağazamızı da çok yakında sizlerle buluşturacağız. 
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“TÜRK YATIRIMCILARIN ABD'YE 
GELMEDEN ALACAKLARI EVE KARAR VEREBİLMELERİNİ SAĞLAYACAK 


Miami den West Palmbeach e uzanan çok geniş bir bölgede ABD'ye emlak yatırımı yapmak isteyen Türklere önemli bir köprü oluşturarak hizmet veren Lead 

Consulting Group Emlak Danışmanı Nuray Alkanat, 

uzun yıllardır yatırımcılarına, oluşturduğu yüksek güven duygusu ve kaliteli hizmet anlayışının getirdiği müşteri memnuniyetiyle hizmet veriyor. 2001 yılında yerleştiği ABD'de 14 yıldır Florida'da eğitim seviyesi- nin yüksek olduğu Boca Raton'da yaşayan Nuray Alkanat, yatırımcılarının da özellikle bu bölgeye büyük ilgi gösterdiğini söylüyor. Türk yatırımcıların ABD'ye gelmeden alacakları eve video görüntüleriyle karar verebilmelerini sağlayacak kadar yüksek güven duygusu üzerine kurulu bir hizmet sunan Nuray Alkanat, 
2018 hedeflerinden bahsederken “Proje olarak satışını 
yaptığım Aston Martin Residence, Ocean Conrad, Sunny Island'da Armani Casa ve Ritz Carlton gibi onlarca proje sayabilirim” diyor. Müşterileri tarafından kendisine olan bu yüksek güvenin oluşmasında onların hayatını kolaylaştırmaya çalışmasının büyük etken olduğunu vurgulayan Nuray Alkanat, sunduğu hizmetleri, Türkiye ile Amerika arasında kurduğu emlak köprüsünü ve hedeflerini Klass okurları için anlattı. 


Nuray Hanım, uzun süredir ABD'de gayrimenkul satın almak isteyen 
Türk yatırımcılara hizmet veriyorsunuz. Öncelikle bizlere çalışma sisteminizi anlatabilir misiniz? 
Çalışma sistemim biraz farklı, müşterilerimin büyük çoğunluğu Türk yatırımcılardan oluşuyor. Müşterimizin isteğine göre banka hesabı açılmasın- dan şirket kurmaya, vergi numarası almaya kadar her türlü hizmeti veriyorum. Böylelikle müşteri henüz buraya gelmeden neredeyse gerekli bütün işlemler halledilmiş oluyor. Aynı zamanda müşterilerimin büyük bir bölümü ile de video bağlantılarıyla tanışıyoruz. 
Hatta evlerini de bu şekilde satın alıyorlar. Birçok müşterim evini aldıktan aylar sonra hem evini görmeye hem de benimle tanışmaya geliyor. Yani 
Türk yatırımcıların ABD'ye gelmeden alacakları eve video görüntüleriyle karar verebilmelerini sağlayacak kadar yüksek güven duygusu üzerine kurulu bir hizmet veriyoruz. 


“BİZE OLAN GÜVENİN OLUŞ- 
MASI BENİM ONLARIN HA- 
YATINI KOLAYLAŞTIRMAYA 

ÇALIŞMAMDAN KAYNAKLANI- 
YOR OLABİLİR” 


Peki, yatırımcılarda bu yüksek güven duygusunu nasıl yarattınız? 
Onu gerçekten müşterilerimize sormak gerekiyor. Bana ilk ulaştıklarında 

tabi ki bu güvenle gelmiyorlar. Ben gelmelerini, evleri beraber seçmeyi tercih ederim. Evlerini, yatırımlarını beraber seçsek benim için çok daha kolay olur ve daha az sorumluluk gerektirir. Bize olan güvenin oluşması benim onların hayatını kolaylaştırmaya çalışmamdan kaynaklanıyor olabilir. 
Kısa bir süreliğine burada olacakları için ben hayatlarını kolaylaştırmak adına önceden bölgeler hakkında bilgi veriyorum, satılık evler hakkında bilgiler gönderiyorum, hangi fiyatlara nasıl evler alabileceklerini video konferanslarla sunuyorum ki geldiklerinde Miami sahillerinin tadını çıkarabilecek vakitleri olsun. Bu arada çalışma tarzımı görüyorlar, beni tanıyorlar ve karşılıklı güven oluşuyor. Bir de eski müşterilerimden gelen referanslar var. Onlardan çalışma tarzımı bilerek geliyorlar. Bu bana iki kat sorumluluk yüklüyor hem yeni müşterime hem de eski müşterime karşı sorumlu oluyorum. 


Kişiler uzaktan yani Türkiye'den 
ABD'de gayrimenkul satın alma işlemini nasıl yapıyorlar? Onları nasıl bir prosedür bekliyor? 
Amerika'dan ev alma işlemleri en az 
15 gün sürüyor. Evi seçtikten sonra bir 
teklif hazırlıyoruz; artık her şey elektronik olduğu için teklifimizi bilgisayar aracılığıyla müşterimize gönderiyoruz ardından çıktısını almadan imzalayabiliyorlar. Teklifimiz kabul edildikten sonra üç gün içerisinde belirlediğimiz depoziti yatırmaları gerekiyor. Bu depozit bizim broker şirketimizin ya da tapu devir teslimini yapacak avukatlık şirketinin escrow hesabında kalıyor. 
Aynı zamanda eve denetim yaptırıyoruz. Çatıdan beyaz eşyalara, elektrik 


tesisatından tahtakurusuna kadar aklınıza gelebilecek her şey inceleniyor. Bu denetim süresi içinde her şey iyi çıksa bile evden vazgeçebilir, depozitinizi geri alabilirsiniz. Biz bu işlemleri yaparken tapu devir teslimini yapacak avukatlık firması evin herhangi bir borcu var mı, üstünde ipotek var mı diye yoğun bir araştırma yapıyorlar. Gözden herhangi bir şeyin kaçmasına karşın bir de tapu sigortası yapılıyor. Kapanış dediğimiz tapunun devir gününde evi son defa kontrol ediyoruz, satıcı satış işlemleri için gereken imzaları atıyor, alıcı parayı gönderiyor ve avukatlık firması aracılığıyla tapu devir teslimi yapılıyor. 
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“MIAMI'DEN WEST PALMBEACH'E 
UZANAN ÇOK GENİŞ BİR BÖLGEDE 

HİZMET VERİYORUM” 


Biraz da portföyünüzden bahsetmenizi istersek; hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Bu bölgeler niçin Türk yatırımcısı tarafından ilgi görüyor? 

Miami'den West Palmbeach'e uzanan çok geniş bir bölgede hizmet veriyorum. Benim yatırımcılarımın büyük 

bir bölümü Boca Raton şehrini tercih ediyorlar hem yatırım yapmak hem de yaşamak için. Boca Raton'da yaşayanların eğitim seviyesi yüksektir. Boca Raton eğitime önem veren kişilerin 


yaşadığı, büyük parkları, gölleri, bahçeli evleriyle sakin ve güvenli bir şehirdir. 
Boca Raton okulları Florida'nın en iyi okullarıdır. Ben de 14 senedir Boca Raton şehrinde yaşıyorum ve burayı tercih etme nedenim üç çocuğumun iyi bir eğitim almasını istememdir. 


“EV OFİS ALAN BİR YATIRIMCI, 
BİR ŞİRKET AÇIP E2 YATIRIMCI 
VİZESİ ALARAK AMERİKA'DA 
OTURUM İZNİ ALABİLİR” 


Miami'den gayrimenkul alan bir yatırımcının başka ne gibi kazanımları oluyor? 

ABD'den Miami'den birkaç ev ya 

da ofis alan bir yatırımcı arzu ederse bir şirket açıp bu pasif yatırımı aktif yatırıma çevirip, E2 yatırımcı vizesi alarak Amerika'da oturum izni alabilir. 
Yatırımcının eşi çalışma hakkına sahip olur ve 21 yaşından küçük çocukları devlet okullarında eğitim alabilirler. 


2017 yılı başında Miami'de gayrimenkul alımı yapan bir yatırımcı yıl sonunda nasıl bir kar elde etmiş oldu? 
Bölgesine göre değişmekle beraber 
2017 yılı başında ev alan yatırımcılar 
yıl sonunda minimum 965 ile 610 arasında, evlerinin değerinin artması dışında yine satış rakamından minimum 


9o6 civarında net kira geliri elde ettiler. 
Dolarla ev alıp dolar kazandılar. 


Amerikalı yatırımcıya 
Türkiye'den gayrimenkul sunma gibi bir çalışmanız var mı? 

Şu ana kadar bu konuda bir çalışma yapmadım. Ancak ileriki zamanlarda elbette böyle bir çalışma yapmak isterim. 
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“2018'İN HEDEF PROJELERİ OLARAK 
ASTON MARTIN RESİDENCE, OCEAN 
CONRAD, SUNNY ISLAND'DA AR- 
MANI CASA VE RITZ CARLTON GİBİ 
ONLARCA PROJE SAYABİLİRİM” 


2018 yılı hedefleriniz nelerdir? 
Gündeminizdeki özel projeleri kısaca anlatabilir misiniz? 
2018'deki hedeflerim 2017'deki hedefimle aynı, müşterilerime en kârlı, en akıllı yatırımları yaptırıp şu ana kadar sağladığım güvenin ve memnuniyetin artması. Buna ek olarak Miami'de yapımı başlayan Aston Martin Residence'ın penthouseunu da satmak istiyorum. 
Miami'de çok güzel ve çok özel projeler var, okuyucularınızın çok yakından bildiği kira geliri garantili Ocean Conrad projesinin oteli hizmete girdi ve yatırımcılar tapularını aldıkları anda kira getirisi başlıyor. Benim bir başka favorim ise geçen ay temeli atılan muhteşem bir yapı, Aston Martin Residence. Miami'nin tam kalbinde yapılıyor. Armani Casa Sunny Island'da denize sıfır ipek kaplı duvarlar, duvarların güzel görüntüsünü bozmaması için gizlenmiş kapılar, restoran, bar, sigara odası, spa ve tabii ki muhteşem bir sahil ile her gün evinizde beş yıldızlı bir tatil köyünde yaşar gibi yaşıyorsunuz. 
Yine Sunny Island'da Ritz Carlton çok özel bir proje. Sırf ev almıyorsunuz bu evleri alırken aynı zamanda beş yıldızlı bir servis, bir yaşam stili satın alıyorsunuz. Size böyle onlarca proje sayabilirim. 


Biraz da sizin Türkiye'den 
ABD'ye uzanan kariyerinizi dinleyebilir miyiz? 

2001 yılında Green Card kazanarak 
eşim ve büyük oğlumla Florida'ya yerleştim. Büyük oğlum Amerika'ya taşındığımızda 4 yaşındaydı ve o sıralarda ikiz çocuklarıma hamileydim. 
Birkaç sene sadece çocuklarımla ilgilendim daha sonra Amerika'nın en büyük mağazalar zincirlerinden birinde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladım. Çok başarılar elde ettim, müşteri hizmetleri müdiresi iken müşteri memnuniyetinde birinciliği kimseye kaptırmadım. Departman müdürlüğünde de ciddi satış rekorlarım vardı. Emlak işine başlamam ise sevgili arkadaşım broker'ım Emel Onur'un ısrarıyla başladı, iyi ki de başlamış diyorum. Mağazacılık kariyerimde kazandığım müşteri memnuniyeti birinciliğimi, satış rekorlarımı ve başarılarımı bu işimde de devam ettiriyorum. 


Okuyucularımız size nasıl ulaşabilirler? 

nurayalkanatGdme.com mail adresi üzerinden veya *1561 400 71 49 cep numaramdan ulaşabilirler. Ayrıca Facebook üzerinden aktif olarak paylaşım yaptığım Güney Florida Emlak Danışmanınız isimli sayfamdan beni takip edebilirler. 
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Modern zaman ve Türk 
Sinema tarihini harmanlayan, esprili ve zeki bir senaryoyla beyazperdeye taşıyan “Arif V 216” 
filminin galası görkemli bir.davetle Zorlu PSM'de gerçekleşti. Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç 
Baruönü'nün yaptığı filmin galasına, “Arif V 
216” oyuncularının yanı sıra İŞ, sanat ve sosyal yaşam dünyasından pek çok seçkin isim katıldı. 


G.OR.A, ve A.R.O.G filmleriyle Türk komedi tarihinin unutulmayan, efsane karakteri Arif ile Robot 


216'nın maceralarının anlatıldığı “Arif V 216” filminin galası görkemli bir davetle Zorlu PSM'de gerçekleşti. NuLook ve CMYLMZ Fikir Sanat ya- 


pımcılığında, Arçelik ana sponsorluğunda modern 


zaman ve Türk Sinema tarihini harmanlayan, 


esprili ve zeki bir senaryoyla beyazperdeye taşınan 


filmin galasına, “Arif V 216” oyuncularının yanı sıra iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından pek çok seçkin isim katıldı. Cem Yılmaz galaya filmin oyuncuları ve Erşan Kuneri kostümü giyen oğlu 


Kemal Yılmaz'la birlikte katıldı. Film gösteriminden önce sahneye çıkan ve seyircileri selamlayan Cem 


Yılmaz, filmde rol alan oyuncuları perdeye davet etti. Yılmaz, sahnede yaptığı konuşmada filme emeğe geçen isimlere teşekkür etti. Yılmaz, “Mert Fırat, Şükrü Özyıldız, Kerem Alışık; hepsi birer başrol oyuncusu olan oyuncu arkadaşlarım bu filmde rol almayı kabul etti, bu bizim için büyük bir ödül. 
Çok teşekkür ediyorum. Çağlar Çorumlu'ya hepiniz gönlünüzde ayrı bir sayfa açacağınızı temenni ediyorum. Bugün burada olmayan çok kıymetli müzisyenler Tarkan, Kenan Doğulu ve Mustafa Sandal'a filmdeki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize maddi manevi destek veren, çok kıymetli arkadaşım Farah'a kendisini canlandırma sürecinde destek ve ilham veren, ilgilenen çok 


kıymetli Ajda Pekkan'a da teşekkür ediyorum. 
Filmi bugün izleyenler birlik, beraberlik gibi doygun duygular yaşadılar. Türk Sineması'nda çok emek veren birçok ismin yükünü taşıyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bu elbette ki maddi kaynakla mümkün. Sponsorumuz Arçelik'e çok teşekkür ediyoruz. Cesur birçok prodüktör vardır. Bana en cesuru denk geldi. Bana bu imkanı sağlayan ve bundan önceki 2 filmde de yanımızda olan Muzaffer Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz” dedi. Filmin başrol oyuncularından Ozan Güven ise “Umarım Ali Ateş (Güven) ve Kemal (Yılmaz) büyüdükleri zaman çok sevecekleri bir film yapmış oluruz. Hepiniz hoş geldiniz” dedi. Haber: Uğur Atun 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Elif - Kerem Gönlüm 


Zorlu PSM'de gerçekleşen gala gecesine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu, zarif eşi Berrin Zorlu ile birlikte katıldı. Zorlu çifti filmi çok beğendiklerini belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti. 


Feryal Gülman 
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Esra - Eşref Biryıldız 
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Me e 


Filmde “Ediz Hun' Tecrübesi 


Cem Yılmaz sahnede yaptığı konuşmada Arif V 216'ya Ediz Hun'un verdiği desteğe dikkati çekerek, “Bize filmin yapım aşamasında şevk vererek destek olan Ediz Hun ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Filmin yapımın- da böyle işaretler çok önemli, onun sayesinde filmde çok ciddi değişiklikler yaptım” dedi. Ediz Hun ise “Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Burada sizlerin huzurunda olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. 
Olağanüstü ve hepsi birbirinden güzel bir ekiple çalışmanın gururunu yaşıyorum. Hepsi müstesna insanlar büyük sanatçılar. İnsanların birbirine saygı ve sevgiyle yaklaştıkları bir set yaşadık” diye konuştu. 


Aylin - Yalçın Kaya Yılmaz 


Ege Dülgar - Atlas Günyeli - Leyla Alaton : And Dülgar 


Berrin Yoleri 


Selin Demiratar 


Barış Arduç 
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Gem Yilmaz * Kemal Yılmaz - Ahu Yağtu 


Cem Yılmaz'ın yakın dostu olan Acun Ilıcalı geceye eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı ile bilikte katıldı. Şeyma Subaşı gecede Tuvanam tasarımı elbisesi ve Balenciaga tasarımı iddialı çizmeleri ile gecenin dikkat çeken isimlerindendi. 
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Ayşegül Kayabay 


Yasemin Taciroğlu 


CMYLMZ Fikir Sanat ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenen Nulook İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, filme oğlu Can ve eşi Maya Yıldırım ile birlikte katıldı. Yıldırım, film boyunca ekip olarak iyi koordine olarak başarılı bir iş çıkardıklarını belirtti. 


Gem - Ronit Hakko 
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Saç ekiminde "Binlerce Mutlu İnsan" hedefiyle İstanbul'da uluslar arası başarılara imza atan Este Medica, şimdi İzmir'i saçlandırmaya geldi. 
FUE Yöntemi ile sizde saçsızlık probleminizi unutacaksınız. 


İstanbul İletisim İzmir İletisim 
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Merve - Murat - Mina Aksu 


Merve - İhsan Gülay - Ayşenur Turhan - Mehmet Gülay 


” 
| Ahmet - Ayşegül Hotiç 
Lİ 


Gala gecesine katılan başarılı işadamı Ahmet Hotiç ve zarif eşi 
Ayşegül Hotiç, filmi keyifle izlediklerini ve çok eğlendiklerini 

belirttiler. 


Önder Öztarhan 


PUNTO 


LEATHER& FUR 


PUNTOGROUP.COM 


Erol - Rana Tabanca 


Yasemin - İzzet Özilhan 


Sosyal yaşam dünyasının sevilen çifti Yasemin ve İzzet Özilhan, gala gecesindeki şıklıklarıyla göz doldurdu. 
Yasemin Özilhan galaya Elif Cığızoğlu tasarımı bir elbiseyle katıldı. 


Nazli Orman - Sedef Zaim - Aslı Orman 


Beyza - Engin Hepileri 
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Paraben, FD&C Boya (Sanayi boyası), Talk, Gluten, Parfüm, Kimyasal Madde, 
Kurşun ve Hiçbir Ağır Metal İçermez 


JANE IREDALE 
ÜRÜNLERİ; 


Sosyal yaşam dünyasındaki renkli kimliğiyle tanınan başarılı eğitimci ve işkadını Aydan Gömügen Tuncay, dünyanın çeşitli ülkelerinin güzel şehirlerine yaptığı tatil gezilerine bir yenisini daha ekledi. Kare Anaokulu'nun kurucusu İstanbul Down Sendromu Demeği Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay yeni yılın ilk tatiline kızı Yılsenin Bayar ve arkadaşları ile gerçekleştirdiği Paris seyahatiyle start verdi. Ünlü iş kadını renkli geçen Paris seyahatinin ardından eşi İstanbul Down Sendromu Demeği ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı olan eşi Muhammed Abdullah 


Tuncay ile romantik bir Amsterdam tatili yaptı. İlk olarak Paris seyahatine çıkan Aydan Gömügen Tuncay kızı Yılsenin'in yanı sıra kızının yakın arkadaşlarını ve asistanı Engin Kurşun'u da tatile götürdü. “Gençlerin enerjisi bana çok iyi geliyor ve çok çalışan bir kadın olarak tatilde dahi olsa işlerimi tamamen bir kenara bırakamıyorum. 
Bu nedenle çok sevgili asistanım Engin Kurşun'un da yıl boyu yaşadığı yorgunluğu üzerinden atması ve işleri kontrol altında tutabilmek için yanımda olmasını istedim” dedi. Gençlerle birlikte müzeleri gezip bol bol fotoğraf çektiren Aydan Gömügen Tuncay harika bir Paris tatili geçirdiklerini ve çok eğlendiklerini söyledi. 


KIZIYLA PARİS, 


Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerine sık sık seyahatler yapan ve gördüğü her yerin, birebir tanık olduğu her kültürün kendisine farklı bir bakış açısı kattığını dile getiren Aydan Gömügen Tuncay 2018 yılının ilk romantik tatilini de Amsterdam'a giderek yaptı. Evlenmeden önce de tatil için Amsterdam'a gittiğini ancak bu seferki tatilinin çok başka olduğunu söyleyen Aydan Gömügen Tuncay eşine olan ilgisinin sevginin her geçen gün çoğaldığını bunda da en büyük etkenin eşi Muhammed Abdullah Tuncay'ın huzur veren ve bir o kadar da neşeli yapısı olduğunu söyledi. 
Amsterdam seyahatlerinde Giethoom, Volendam ve Edam kasabalarına giden Tuncay çifti hem bu kasabaların güzelliklerini tattılar hem de roman- 


tik bir tatil yaptılar. Sadece su yoluyla ulaşımın olduğu Giethoom'a hibrit botlarla geçtiklerini belirten Aydan Gömügen Tuncay; “Bizim için enfes bir geziydi. Edam'da Hollanda'nın meşhur peynirlerini tadıp, Hollanda'nın masal kasabası olan Volendam'da resmen bir masala konuk olmak inanılmaz keyifliydi” dedi. Eşiyle seyahatler konusunda da seçimlerinin aynı olmasının bu tatillerini çok daha özel kıldığını ve birlikte çok iyi vakit geçirdiklerini söyleyen Aydan Gömügen Tuncay yaz kadar kış tatilleri yapmayı da çok sevdiklerini belirtti. Amsterdam'ı eşiyle gezmenin tadını çıkaran Aydan Gömügen Tuncay eşiyle birlikte yaşadıkları özel anları da fotoğraflamayı ihmal etmedi. 


A. 
» KLASS PE 


GÜZELLİK EĞİTMENİ VE DANIŞMANI BERRİN ÇETİNER VERDİĞİ EĞİTİMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİYLE BİRLİKTE OLUŞTURDUĞU BAŞARILI PROJELERİ KLASS'A ANLATTI: 


“GÜZELLİK SEKTÖRÜNDE 
DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREREK 


SEKTÖRDEKİ İHTİYAÇLARI 
ÇÖZEN ŞİRKET OLMANIN 


GURURUNU 
YAŞIYORUZ” 


Güzellik ve estetik sektöründe uzun yıllara dayanan işletme yönetimi, kozmetik ithalatı, kozmetik üretimi, mesleki eğitim tecrübelerini birleştirerek danışmanlık hizmetleri ve eğitimler veren Güzellik Eğitmeni ve Danışmanı Berrin Çetiner aynı zamanda sektördeki ihtiyaç analizlerine göre birçok proje oluşturarak güzellik sektöründe bir ilke imza atıyor. Dünyada en üst sıralarda yer alan PhiAcademy'nin de Türkiye eğitmenlerinden olan Berrin Çetiner alanlarında en iyi ve en deneyimli kişilerin yer aldığı güçlü bir ekibe sahip. 
Danışmanlık yaptığı klinik, güzellik işletmeleri ve kozmetik işletmelerine hizmet içi eğitim, işletme yönetimi ve eleman seçimi gibi birçok konuda destek veren ve kendi öğrencilerinden oluşan güçlü ve büyük bir cv bankası olan Güzellik Eğitmeni ve Danışmanı Berrin Çetiner, güzellik sektörüne yönelik verdiği eğitimleri, eleman ihtiyacı olan güzellik işletmelerine en uygun elemanları nasıl seçtiğini, iş yerine zaman ve gider e kaybı oluşturmayan mutlu elemanları nasıl yetiştirdiğini, uygulama hizmetlerini ve yeni projelerini Klass okurları için anlattı. 


Berrin Hanım, kendinizden ve yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? 

20 yılı aşkın süredir iş hayatının içerisindeyim. Kariyerime güzellik uzmanı olarak başlayıp, 
güzellik merkezi işletmesi, kozmetik ithalatı vb. birçok mesleki tecrübeden sonra; üniversitelerin saç bakımı ve güzellik programlarında akademisyen ve güzel yaş almak isteyenler için kişiye özel medikal estetik danışmanlığı ile devam ettim. Bu çalışmalar süresince medikal estetik ve güzellik sektörünün liderleri ile çalıştım ve danışmanlıklar yaptım. Yıllar içinde edindiğim tecrübe ile medikal estetik ve güzellik sektöründe eksikliği duyulan yapılanmayı, kaliteli insan kaynaklarını sağlamak ve hayat felsefelerimden biri olan sürekli ve sürdürülebilir eğitimi verebilmek için kurumsal bir yapıyla kendi şirketimi kurdum. Üniversitelerde güzellik ve estetik alanında eğitim vermeye devam etmekle birlikte, danışmanlık, işe yerleştirme, iş geliştirme, kariyer yönetimi, uygulama gibi pek çok çalışma yapmaktayım. Aktif çalışma hayatı içinde olan uzmanlar için de cilt bakımı, güzellik, mesleki uygulama, medikal estetik, kozmetik ve uluslararası sertifikasyon programı ile micropigmentasyon (kalıcı makyaj) dersleri vermekteyim. Aslında beni en heyecanlandıran konulardan biri de MEB'e bağlı meslek edindirme kursları ve bazı belediyeler ile eğitim projeleri gerçekleştirmek. Bu projeler ile kadınlara meslek kazandırarak kendi ayakları üstünde durmalarını sağlamak ayrı bir zevk. 


“ELEMAN İHTİYACI OLAN GÜZELLİK İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİNİ YAPA-RAK UYGUN OLAN ELEMANI SEÇİP ADAPTASYON EĞİTİMİNE ALIYORUZ” 


90 


Tüm bu eğitimler BERRİN ÇETİNER 
'den alındıktan sonra, bitmiyor, çünkü ben diğer eğitim kurumlarından farklı olarak, sürekli yanlarındayım ve bir nevi mentörleriyim. Güzellik endüstrisinde dünyada en üst sıralarda yer alan PhiAcademy'nin Türkiye eğitmenlerinden biriyim. PhiAcademy'e ait ürünlerin Türkiye distribütörlüğü kapsamında satış, dağıtım, pazarlama ve teknik destek konularında ekibimle beraber çalışmalar yapmaktayım 


İşe yerleştirme, kariyer yönetimi, danışmanlık dediniz. Bir nevi mesleki İ.K mıdır? 

Güzellik ve estetik sektöründe uzun yıllara dayanan işletme yönetimi, kozmetik ithalatı, kozmetik üretimi, mesleki eğitim tecrübelerimi birleştirerek sektördeki ihtiyaç analizlerine göre birçok proje oluşturdum. Alanlarında en iyi ve en deneyimli kişilerin yer aldığı güçlü bir ekip kurdum. Danışmanlık yaptığımız klinik, güzellik işletmeleri ve kozmetik işletmelerine hizmet içi eğitim, işletme yönetimi ve eleman seçimi gibi birçok konuda destek veriyoruz. Kendi öğrencilerimden oluşan bir cv bankamız var. Eleman ihtiyacı olan güzellik işletmelerinin; cihaz, uygulama, dermo-kozmetik ürünler gibi analizlerini yaparak uygun olan elemanı seçip adaptasyon eğitimine alıyoruz. Böylece çalışan için işe başladığı günden itibaren verimli bir çalışmayı başlatmış oluyoruz. 
İşletmenin çalışma yapısını, kurallarını, kullanılan cihazların özelliklerini bilerek işe başlayan uzman kaos yaşamıyor ve iş yerine zaman ve gider kaybı olmuyor. 
Güzellik sektöründe danışmanlık hizmeti vererek sektördeki ihtiyaç analizlerine göre birçok proje oluşturan ilk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. 


“GÜZELLİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK 
TÜM EĞİTİMLERİ VERİYORUZ” 


Ne gibi mesleki eğitimler veriyorsunuz? 

Aslında güzellik sektörüne yönelik tüm eğitimleri veriyoruz diyebilirim. Micropigmentasyon eğitimlerinde kalıcı makyaj, microblading, göz altı-leke-skar ve stria kamuflajı, saç simülasyonu, Micropuncture dövme/kalıcı makyaj silme ve revizyon, tedaviye yardımcı cilt ve vücut bakımı protokolleri, kozmesotik içerikler, kirpik ve kaşa uygulanan iyileştirici ve güzelleştirici teknikler, kozmetik makyaj, saç kesimi, saç styling, saç kaynak, topuz ve türban tasarımı ve benzeri eğitimler. 


“EĞİTİMİNİ VERDİĞİMİZ 
KONULARDA UYGULAMA 
HİZMETİ DE VERİYORUZ” 


Sizden ve ekibinizden hizmet almak isteyen müşteriler için uygulama merkeziniz var mı? Yani eğitimini verdiğiniz konularda uygulama hizmeti de veriyor musunuz? 
Evet eğitimini verdiğimiz konularda uygulama hizmeti de veriyoruz. 
Uygulama merkezimiz Etiler'de ve 

şu anda daha geniş konseptli ikinci şubemizin hazırlıklarını yapıyoruz. 
Ayrıca plastik cerrahi ve medikal estetik uygulamalar konusunda da bireysel danışmanlık yaparak danışanlarımızın iyi hizmeti yorulmadan almalarını sağlıyoruz. 


Son olarak gündeminizdeki hedef projelerden bahsedebilir misiniz? 
Çok yakında yine bireylere yönelik sürpriz bir güzellik projemizi duyuracağız. Bu proje ile de bir ilki gerçekleştireceğiz. Ama şimdi açıklarsam sürprizi kaçar. Bu yüzden ilk basın lansmanından sonra daha detaylı bilgi vereceğim. 


öportaj: Özgün Küçükkahraman otoğraflar: Yavuz Kaynar 


#GUANTUM BİOFEEDBAGK İLE 
GENEL SAĞLIK DURUMUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ VEYAŞAM ENERJİSİNİN DENGELENMESİ SAĞLANMAKTADIR” 


Öncelikle sizden Ouantum 
Biofeedback'in tanımını ve kişilere sağlayabileceği faydayı öğrenebilir miyiz? 

Ouantum Biofeedback insanı hem fiziksel düzlemde hem de zihinsel, duygusal ve ruhsal boyutta ele alarak kişinin belirli titreşimlere uyumlanması ya da belirli frekansların vücuda tanıtılması veya aktarılmasını kapsayan bir süreçtir. Bu yöntem ile bireyin hayatının pek çok farklı düzleminde olumlu yönde değişim olmakta ve yaşam enerjisinin dengelenmesi sağlanmaktadır. 


Peki, bu cihazın çalışma prensibi nedir? Neleri analiz ediyor ve kişiyi ne gibi sonuçlarla karşı karşıya bırakıyor? 

Ouantum Biofeedback Cihazı; “Bilinç Arayüz İşletim Sistemi" olarak çalışır. Cihaz danışanın bilinçdışındaki biolojik enformasyona saniyenin 1/1000'i hızında ulaşır ve bu bilgiler üzerinden terapi uygular. Sistem esasen kişinin bilinçdışı süreçlerini, bilincin farkında olduğu seviyeye (farkındalık düzeyine) taşımak için tasarlanmıştır. 
Çünkü holistik yaklaşım, iyileşme sağla- 


mayı bir dizi dönüşüm olarak kabul eder. 


Hastalıkları birer mesajcı olarak görür. 
İyileştirilmesi gereken durumların daha derindeki bilinçaltı travmalar, çatışmalar, uyumsuzluk ve düzensizliklerden ileri geldiğini dikkate alır ve sorunun ana kaynağıyla ilgilenir. Bunu yaparken bireyin sorumluluğunu ortaya çıkarır ve kişiye daha sağlıklı seçimler yapması için yollar sunar. Bu anlamda holistik , bir simyacı gibi danışanın dönüşümüne rehberlik eder; davranışçı ve bilişsel psikoloji ekolleri ile el ele yürür. 


“CİHAZ UYARIMLARI ÖNCELİKLE 
BİLİNÇALTINA YOLLAR, 
BÖYLECE DOĞRU SONUÇLARA 
HIZLA ULAŞIR” 


Cihaz kısa bir sürede hastalıkların kaynak olabileceği sorunlara yani bilinç altı ya da bilinç dışına gidebiliyor. Bu inanılmaz bir şey. Peki nasıl oluyor? 

Ouantum Biofeedback yöntemi ile yapılan enerji uygulamaları, temel olarak hastalıkların fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal seviyelerden herhangi birinde var olan blokajlar ve dengesizliklerden kay- 


ŞEHNAZ KOCAOĞLU 
“Ouantum Biofeedback Cihazı; “Bilinç Arayüz İşletim Sistemi” olarak çalışır. Cihaz danışanın bilinçdışındaki biolojik enformasyona saniyenin 1/1000'i hıfarkında olduğu seviyeye (farkındalık düzeyine) taşımak için tasarlanmıştır.” 


naklandığı fikrine dayanır. Yaşamsal akıştaki blokajlar ve düzensizlikler bir hücrenin, organın, sistemin ya da enerjetik bedenin titreşimini düşürür. 
Düşük titreşimler sonucunda dengesizlikler ortaya çıkar. Vücuttaki enerji kanallarından birinde var olan blokaj sistemin bütününün işleyişini aksatacak yönde etki gösterir. Bilinçdışı, yaşam enerjisi akışına olan ilk müdahalenin dahi farkındadır. Dolayısıyla sağlık durumunun en iyi koşullarını elde etmek ve sürdürmek için tüm gerekli olan, bilinçdışı ile sözsel zihin arasında bir bağ inşa etmektir. Cihaz, diğer biorezonans cihazları gibi uyarımları öncelikle bilinç seviyesine değil bilinçaltına yollar böylece doğru sonuçlara hızla ulaşır. Cihazın basit kullanımı akıştaki engelleri ortadan kaldırmak ve kişinin yaşam enerjisini doğru kanallara yönlendirmektir. İleri seviye uygulamalarla ise zihinsel, duygusal ve ruhsal dönüşüm aracı olarak kullanılmaktadır. 


Biraz da cihazdan yararlanmak isteyenler için kullanım konforundan bahsedebilir misiniz? 
Ş.K.: Terapi süresince başa, el ve ayak bileklerine elektrotlar bağlanır. 
Bu uygulamada danışanlar üzerinde hiçbir olumsuz yan etki ortaya çıkmaz. Seanslar yaklaşık iki saat sürmektedir. Seans sıklığı ve sayısı danışana göre planlanmaktadır. 


“KUANTUM BİOFEEDBACK 
ENERJİ DENGELEME CİHAZI İLE 
ENERJİ BEDENİN DENGELEN- 
MESİNE YARDIMCI OLUNUR” 


Peki kimlerin bu cihazdan yararlanmasını tavsiye ediyorsunuz? 
Yoksa herkes için gerekli mi? 
M.G.: Evrendeki her şeyin enerjiden oluştuğunu artık biliyoruz. Enerji bedenimiz aslında kendi kendini dengelemeye programlanmış bir enerji makinasıdır. Ama biz bunu toksinler, genetiği değiştirilmiş veya işlenmiş yiyecekler, duygusal travmalarla engelliyoruz ve kendi kendimizi dengeleme yetimizi köreltiyoruz. Tüm mental ve ruhsal dengesizlikler önce kişinin enerji sisteminde başlar. Enerji bedenimiz kendi enerjisiyle titreşir. Enerji bedenin titreşimi bozulduğunda bir dengesizlik var demektir. Bu titreşim enerjisi toksinler, mikroorganizmalar gibi olumsuzluklar sonucu bozulduğunda enerji beden sistemi dengesizleşmeye başlar. 


Kuantum Biofeedback enerji dengeleme cihazı ile enerji bedenin dengelenmesine yardımcı olunur. Yani, Kuantum Enerji Dengeleme sistemi, enerji bedenin kendi titreşim frekanslarını düzene koymasına yardımcı olur ve böylece beden enerjisi dengelenmeye başlar. Yani herkesin rahatlıkla yararlanabileceği ve fayda görebileceği bir sistemden bahsediyoruz. 


“ENERJİ BEDENİNİZİN ZAYIF 
DÜŞMÜŞ ENERJİSİNİN CANLAN- 
MASINA YARDIMCI OLABİLİYOR” 


Cihazdan yararlanan kişiler sonrasında ne gibi kazanımlar elde ediyorlar? 

M.G.: Bu sistemin temel amacı olmamız gereken doğal durumumuza tekrar gelebilmek için, mental, duygusal ve ruhsal stres faktörlerinin etkilerini azaltılmasına yardımcı olmaktır. Bu etkiler azaldığında birey kendisini daha dengeli, zinde, mutlu ve huzurlu yani doğal durumunda bulur. Kişinin hayat kalitesi, yaşam enerjisinin enerji beden kanallarında ne oranda serbestçe aktığına dayalıdır. Bu enerji akışında bir blokaj varsa bu durum dengesizliğe ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olur. Uygulanan Kuantum Biofeedback enerji dengeleme sistemi ile bu blokajlar ortadan kaldırılarak enerji akışının düzenli hale gelmesine yardımcı olunur. Kişinin meridyenlerinin, çakralarının ve aurasının dengelenmesine yardımcı olunur. Enerji dengele- 


MUSTAFA GÖBEKLİOĞLU 

“Kuantum Biofeedback enerji dengeleme cihazı ile enerji bedenin dengelenmesine yardımcı olunur. Yani, 

Kuantum Enerji Dengeleme sistemi, enerji bedenin kendi titreşim frekanslarını düzene koymasına yardımcı olur ve böylece beden enerjisi dengelenmeye başlar. 

Yani herkesin rahatlıkla yararlanabileceği ve fayda 

görebileceği bir sistemden bahsediyoruz.” 


me seanslarının sonunda, stresinizin ve stres kaynaklı dengesizliklerin azalmasına, enerji beden dengelenmesine ve yaşam enerjisinin yükselmesine yardımcı olunur. 


Ruh, beden, zihin derken aslında kocaman bir dünyadan bahsediyoruz ve cihaz da bizlere binlerce kendimizle ilgili veri sağlıyor. Hepsinden burada söz etmemiz mümkün değil ama Kuantum Biofeedback enerji dengeleme cihazının kişiye yardım ettiği konuları biraz daha açarak anlatabilir misiniz? 
Ş.K.: Kuantum Biofeedback enerji dengeleme cihazı; enerji bedeninizin zayıf düşmüş enerjisinin canlanmasına yardımcı olabiliyor. Dokularınızın enerji akışına yardımcı olabiliyor. 
Enerji bedeninizin manyetik alanlarını dengeleyebiliyor. İçsel gücünüzü harekete geçirmeye katkı sağlıyor. 
Enerji bedeni arındırmaya yardımcı oluyor. Meridyenlerinizdeki enerji blokajlarını açabiliyor. Enerji merkezleriniz, çakralarınızı dengeleyebiliyor. Auranızı parazit enerjilerden temizlemeye yardımcı olabiliyor. 
Enerjetik düzeyde dengelenmeyi sağlayabiliyor. Enerji bedeninizdeki tıkanmış enerjileri serbest bırakmaya yardımcı olabiliyor. Doğal yaşam enerjinizin (Chi) canlanmasına yardımcı olabiliyor. Enerji bedeninizin titreşimsel frekansının yükseltilmesine destek olabiliyor. Kısacası dengeli ve zinde bir yaşam için bütünsel olarak arınmak ve titreşimsel frekansınızı dengelemek ve yükseltilmesine yardımcı olmak ileri teknoloji ürünleri 


Kuantum Biofeedback enerji dengeleme cihazlarıyla mümkün. 


Sizlerin bu sistemle tanışması nasıl oldu? Sirius Yeniköy 
Şubesi'ni açmaya nasıl karar verdiniz? 

M.G.: Kendim kişisel olarak bu cihazla tanıştım ve bedenime, ruhuma ve zihnime olan katkısını birebir deneyimledim. Sonra Ouantum Biofeedback 
Eductor cihazını almaya karar verdim. 
Bu cihaz çok ufak ama içeriği çok geniş. Kısa sürede size tüm vücut yapınızı, sindirim sisteminizi, duygularınızı, ruh tablonuzu, vitamin değerinizi ve bundan sonra yapılması gereken hareketleri tespit edebiliyor. Çok güzel bilgiler ediniyorsun. Tabi bunları yorumlamak çok önemli. O yüzden de terapistlere ihtiyaç duyuluyor. Terapistler ciddi 

bir eğitimden geçerek cihazın sizin hakkınızda sunduğu verileri yorumluyor ve sizi yönlendiriyor. Ben şahsen kendim haftada bir kere giriyorum. 
Makine sorunum neyse söylüyor. Hepimiz hayatımızda birtakım travmalar yaşıyoruz ve o travmalar bir şekilde bizlere etki ediyor. Sonra ben ve çevrem bu cihazdan olumlu derecede faydalanıyor ve iş adamı olarak yatırım yapmalıyım diye düşündüm. Böylelikle birçok insanın cihazdan faydalanmasını sağlayabiliyorum. 

Ş.K.: Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz çağ algı kapılarının hazır olanlar için aralandığı bir dönem. Yaradılışın nedeni ve niçini ilk çağlardan beri insanoğlunun en önemli keşif yolculuklarındadır. Bütün bunları atom altı dünyayı açıklayan kuantum teorisi ile birleştirince aslında algıladığımız fizik dünyanın ötesinde bir gerçeklikle karşılaşmış oldum. Ve Tesla'nın “Eğer Evren'in sırlarını keşfetmek istiyorsanız, Evren'in enerji, frekans ve titreşim boyutlarını öğrenmeniz gerekir” sözü benim de yeni bir yola koyulma nedenim oldu. 
Varlığın titreşim ve frekans boyutunu araştırırken de yolum ülkemizin tanıştığı ve gelecek yıllarda insanlığın en önemli yardımcısı olacak enerji dengeleme ve uyumlama cihazı Eductor ile kesişti. 
Bizzat kendimin ve ailemin bu çalışmalardan gördüğü faydalar üzerine de daha fazla insana ulaşabilmek adına benim de Sirius Ofisi olmam gerekir dedim. Danışanlarıımıza farklı bir pencere açmanın ve hayatı onlar için kolaylaştırmanın deneyimini yaşamanın verdiği enerji ile daha çok kişiye ulaşmak en büyük hedefimiz. 
Sirius Kuantum Yeniköy: 
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Hem işi hem de sosyal yaşamı dolayısıyla medyada sık sık yer alan Arzu Sandal 
Instagram hesabından katıldığı program ve 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hesabından paylaşarak büyük beğeni topladı. 
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Arzu Sandal'ın pomerian cinsi dünya tatlısı iki köpeği var ve Arzu 
Hanım kimi zaman bu iki dostuyla 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varsın herşey seninle güzel Yaşkammı. N (birde fotoğraf çektirmeyi sevsen #herşey daha güzel olacak sma 1 (öneslihanevin gözünden biz 4) 


serap, sari Cok tesekkurler canımm 


va7 


ersinali ve 465 diğer kişi beğendi serap sari #yoodnesatgo0dpoopia 


IM boğunma 


Evinde şık konseptler ve leziz ikramlar eşliğinde misafir ağırlamayı çok seven Serap Sarı, sık sık evinde özel davetler vererek yakın dostlarını ağırlıyor. Misafirleri için birbirinden özel lezzetler hazırlayan Sarı, hem paylaşımlarıyla hem de Instagram'ın anlık video özelliği olan hikayeleriyle takipçilerinin ilgisini çekiyor. Dostlarının doğum günlerini de çok önemseyen Serap Sarı sürprizler hazırlamayı da ihmal etmiyor. 


serap sari 
Tee vi Mazim! Onu Valle Öneri Sayı Pam 


Beğenenler yvzkynr, mehmetustundağ ve 535 diğer kişi 


52 yorumun tümünü gör 


serap, sari Canım cok tesekkurler" 08 
Gaylaozturk63 


Aile kavramını her şeyin üzerinde tutan Serap Sarı, mutlu ailesiyle de fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Her fırsatta çocukları ve eşi Volkan Sarı'ya sevgisini dile getiren ve bu aralar çocuklarının doğumuyla birlikte ara verdiği finans sektörüne geri dönecek olan Serap Hanım anıları taze tutmak için eski tarihli fotoğraflar da paylaşırken, yapılan yorumlara da özenle cevap veriyor. 


VAP * 


ersanali ve 287 diğer kişi beğendi. 

serap Sari Supiesiz ki bu hayattaki en önemi sey adedi çi, #avektssidir #COR SUK tar tirk #saychalle sıslarıds #seysolie O, ÜYE w 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OY * A 
Beğenenler mehmatustundağ, gurkan kurt ve 463 diğer nişi 

serap, sar #goodumesıgoodpe pie 

serap, sari YW MN. öhau'eskdağ 


Genellikle deniz, kum ve güneş tatillerini seven 
Sarı Ailesi yaz tatillerini tekneleriyle Ege turu yaparak geçirirken, kış aylarında yapacakları tatilleri ise sıcak iklimlerde değerlendiriyor. Bu sene- ki sömestr tatili için ailesi ile birlikte Seyşeller'i tercih eden Serap Sarı bu eşsiz tatiliyle ilgili olarak sık sık paylaşımlarda bulundu. Adayı anlatan hikaye paylaşımlarıyla 

da dikkat çeken Serap 
Sarı tatil boyunca küçük oğlu Kaan, kızları Lara ve 
Melissa ile ilgilendi. 


ie O ve EE —şğğ 
ÇEV, GENÇ YETENEKLER KONSERİYLE BUYULEDİ 


Kurulduğu 1994 yılında bugüne Türkiye'de eğitim, öğretim, kültür ve sanat alanlarında çok sayıda proje gerçekleştirilerek, ilköğretimden üniversiteye kadar 30 bini aşkın öğrenciye karşılıksız burs veren ve vermeye devam eden Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)'in “Genç Yetenekler” projesi kapsamında unutulmaz bir konser gecesine imza attı. Genç Yetenekler- 


le birlikte konserde yer alan Halit Ergenç seslendirdiği Nazım Hikmet eserleri ile konuklara eşsiz anlar yaşattı. 


Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat'ın gerçekleştirdiği “Genç Yetenekler” projesi ONB Finansbank'ın ana sponsorluğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)'de sanatseverlerle buluştu. ÇEV Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇEV Sanat Kurucusu Berrin Yoleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşen konserde başarılı oyuncu Halit Ergenç 

üstün yetenekli gençlerin heyecanını aynı sahnede paylaştı. Açılış konuşmasını onur konuğu olan dünyaca ünlü keman sanatçımız Suna Kan'ın yaptığı geceye iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. 


Ahmet - Berrin - Mert Yoleri 


ÇEV Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇEV Sanat Kurucusu Berrin Yoleri'ne bu önemli projeye hazırlanırken yoğun sürecinde 


büyük destek veren eşi Ahmet Yoleri ve oğlu Mert Yoleri de 


muhteşem konser gecesinde kendisiyle birlikte konukları 


karşılayarak gece boyunca eşlik ettiler. 
n 
44. N 


2009 yılında ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) öncülüğünde başlayan “Genç Yetenekler” projesi, Vakfın bünyesindeki ÇEV Sanat'ın önderliğinde ONB Finansbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşti. ÇEV Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇEV Sanat Kurucusu Berrin Yoleri'nin Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)'de organize ettiği konser, Genç Yetenekler'in üstün performansıyla konuklara klasik müzik ziyafeti yaşattı. Dinleyiciler aynı zamanda başarılı oyuncu Halit Ergenç'in sürpriz performanslarıyla sanat dolu bir gece geçirdi. 
Genç sanatçılar için gönüllü olarak sahneye 


çıkan Ergenç, konser tarihinin Nazım Hikmet'in doğum günü olması sebebiyle Yaşamaya Dair ve Mavi Liman eserlerini, Fazıl Say'ın da İnsan İnsan adlı eserini seslendirdi. Sanat yönetmenliği Cihat Aşkın'ın gönüllü olarak üstlendiği ve ünlü şef İbrahim Yazıcı'nın da gönüllü olarak yönettiği Avrasya Filarmoni orkestrası eşliğinde gerçekleşen özel konserde Suna Kan, 'Kutup Yıldızları? adına onur konuğu olarak konserin açılış konuşmasını yaptı. Dolunay Soysert'in gönüllü olarak sunuculuğunu üstlendiği gecede iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda 


Suna Kan Ender Mermerci 


ünlü isim konuklar arasında yer aldı. Konserde, ÇEV Sanat “Genç Yetenekler” projesi ile eğitimi devam eden gençler; Beste Gürkey (Marimba), Yiğit Karataş (Keman), Sofiko Tchumburidze (Keman), Bade Daştan (Keman), Cem Esen (Piyano), Denizcan Eren (Flüt), Bayram Kenan Tatlıcı (Piyano), Yusuf Çelik (Viyolonsel) performanslarını sergilediler. Kültür ve sanat alanında birçok değerli ismin desteği ile hayata geçirilen proje, sanatın tüm dalları ve müzik alanındaki üstün yetenekli öğrencileri dünya sahnelerine taşımayı hedefliyor. 
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NEONBANYO - 200 CM 


DAVET 
LISINIZ 
İSTANBUL SERAMİK 
BANYO MUTFAK FUARI 
27 ŞUBAT - 3 MART 2018 
SALON 6 


STAND D06 
CNREXPO / YEŞİLKÖY 


NEON İLE DOĞADAN GELEN FÜTÜRİSTİK TASARIM... 


Banyolarda trendleri belirleyen eşsiz tasarımlarıyla yüzlerce çeşit ORKA Banyo modeli www.orkabanyo.com da sizi bekliyor... 


BANYODA MÜKEMMELİ ARAYANLAR 


© '# / ORKABanyo 
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. | Temel Güzeloğlu - Berrin Yoleri * Ömer Aras il rma e 
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Çiğdem Kamer 


Atasay Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çiğdem Kamer geceye katılarak genç yetenekler ve ünlü sanatçıların muhteşem performansı eşliğinde unutulmaz dakikalar yaşadı. 


Nejat - Güzin Müldür 


9 


YY) YEN 


LR ni " j . b . 
Harika Güral * 


Hatice - Begüm Eyilik 
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“| Sedefhan Oğuz |. || 


DOĞAL 
GÜZELLİĞE 
İLHAM VEREN 


TEKNO! 
EKNOLOJİ 


SELÜLİT VE SIKILAŞTIRMADA VELASHAPE |ll ELASTİKİYET KAYBINDA ALTIN FREKANS 
YÜZ GENÇLEŞTİRMEDE DERMAPEN |ll m i HOLLYWOOD BAKIMI 

BİTKİSEL PEELING GREEN PEEL 
LEKE - AKNE BAKIMI 

OKSİJEN BAKIMI 

BOYUN VE DEKOLTE BAKIMI 

GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI 

VİTAMİN UYGULAMASI 

HAVYAR BAKIMI 

SAÇLI DERİYE VİTAMİN UYGULAMASI 


İNŞİRAH CAD. NO:15 BEBEK 
0212 257 05 05 


www.lisya.com.tr / info©lisya.com 


UL lisyabeauty (9) lisyabeautybebek 


Siren Ertan 


Kurulduğu 1994 yılında bugüne Türkiye'de eğitim, öğretim, kültür ve sanat alanlarında çok sayıda proje gerçekleştirilerek, ilköğretimden üniversiteye kadar 30 bini aşkın öğrenciye karşılıksız burs veren ve vermeye devam eden Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)'in “Genç Yetenekler” projesi kapsamında unutulmaz bir konser gecesine imza attı. Genç Yeteneklerle birlikte konserde yer alan Halit Ergenç seslendirdiği Nazım Hikmet eserleri ile konuklara eşsiz anlar yaşattı. 


Dilek Türker 


Berrin Ak - Tuğçe Peksayar 


İbrahim Yazıcı - Cihat Aşkın 
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Berrin Zorlu 


Selma Ergenç - Meryem Uzerli - Berrin Yoleri 


Ünlü oyuncular Selma Ergeç ve 
Meryem Uzerli bu özel geceye katılarak ÇEV Genç Yetenekler projesine destek verdiler. Muhteşem Yüzyıl dizisinde birlikte rol alan oyuncular gecenin sonunda hem Berrin 
Yoleri'ni hem de yakın dostları Halit Ergenç'i tebrik ettiler. 


Berrin Okçu 


N . 
Aslı Ekşioğlu Beyza Uyanoğlu Hülya Eltemur 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ELMİRA ESTETİK BEAUTY CENTER KURUCUSU NURDAN YILMAZ b 


HİZMETLERİNİ VE 2018 YILINDAKİ PROJELERİNİ KLASS'A ANLATTI: 74 


“SAĞLIK TURİZMİ İÇİN 
GELEN HASTALARIMIZIN 


2k 00015 ya 


SAĞLIK PROBLEMLERİNİ 
ÇÖZMELERİNE KATKIDA 
BULUNUYORUZ” 


Yurtiçi ve yurtdışı sağlık turizminde yaptığı başarılı çalışmalarla hızla adından söz ettiren Elmira Estetik Beauty Center, 2018 yılında yeni projeleriyle hasta sayısını arttırmayı hedefliyor. Yurtdışındaki 6 ülke ile 


yaptığı çalışmaların yanı sıra Hollanda'daki işbirlikçileriyle hayata geçirdiği yeni projeleriyle çalışmalarını tanıtıp ülkemize daha fazla hasta çekmek istediklerini 


belirten Elmira Estetik Beauty Center Kurucusu Nurdan Yılmaz, yurtdışından gelen hastaları için konaklamadan operasyon göreceği hastaneye kadar ayrıcalıklı paket hizmetler sunduklarını söylüyor. Sağlık turizmi için ülkemize gelen hastalarının plastik cer- 


rahi ve estetik operasyonlarının dışında diğer sağlık ihtiyaçlarına da yanıt verdiklerini vurgulayan Elmira 


Estetik Beauty Center Kurucusu Nurdan Yılmaz, hizmetlerini ve 2018 yılındaki projelerini Klass'a anlattı. | 


Nurdan Hanım, 2018 yılına sağlık turizmiyle ilgili önemli projelerle başladınız. Öncelikle bize gündeminizdeki yeni projelerinizden bahseder misiniz? 

İlk olarak Netuba Derneği'ne (Hollanda'nın büyük iş konseylerinin üye olduğu dernek) üye olduk. Bu derneğe üye olmamızın da amacı oradaki iş adamları Hollanda'da yaşayan Türklerin önünü açıyorlar. Ibadet edebilecekleri yerler, gençler için eğlence mekanları, kadınlar için iş kadınlarının oluşturduğu portaldan oluşan özel yemekler, konseyler hazırlanıyor. Biz de bu dataları almak ve onları ayda bir defa ziyaret etmek istediğimiz 

için derneğe üye olduk. Oraya gidip yaptığımız işleri anlatıp o çevrede sağlık turizmini onlara yaygınlaştırıp ülkemize çekmek istiyoruz. 


Hollanda'dan Türkiye'ye gelen hastaların konaklamasından operasyon göreceği hastaneye kadar nasıl bir hizmet listesi sunuyorsunuz? 

Oradan gelen genç hastalara meme protezinden, liposakşına, saç ekimine, büyük göğsü olan erkekler için jinokomasti, kepçe kulak olanlara kepçe kulak operasyonları, doğum yapmış olan kadınlara karın germe ameliyatları gibi tüm hizmetleri sunuyoruz. Orada yaşayan Türklerin genelde Türkiye'de 


akrabaları oluyor, özellikle İstanbul'da. 


Biz otelde kalmak istemiyoruz, benim orada akrabam var orada kalmak istiyorum dediğinde biz konaklamayı devralmıyoruz. Fakat paket isterlerse uçak biletinden konaklamasına kadar, havaalanından transferine kadar her şeyini biz organize ediyoruz. Zaten Ataşehir, Bostancı, Etiler ve Levent bölgesinde 8 yıldır bizim çalıştığımız oteller var. Hastaları oraya yönlendiriyoruz. Otellerin web sitelerini gönderiyoruz. Hasta hangi oteli beğenirse konaklama rezervasyonunu yapıyoruz. Ama anlaşmalı olduğumuz iki tane hastane var ameliyatlarımızı orada yapıyoruz. 


Sağlık turizmi kapsamında 
Türkiye'ye getirdiğiniz hastalara sahibi olduğunuz Elmira Estetik 
Beauty Center ile ne gibi hizmetler veriyorsunuz? 

Biz burada cilt bakımı, mikroblading kaş uygulaması, ipek kirpik ve ipek kirpik istemeyenlere kirpik lifting uygulaması yapıyoruz. Ama Elmira olarak sağlık turizmi için buraya gelen hastalarımızın bütün sağlık problemlerini çözebiliyoruz. Biz aslında plastik cerrahla estetik operasyonlar yapıyoruz ama hastamız geldiğinde dişlerinde 

de bir problem olduğunu ve implant yaptırmak istediğini bizimle paylaştığında biz hemen anlaşmalı olduğumuz 


v 


kurumların yetkilileri ile görüşüp bu problemi de çözebiliyoruz. Biz evet sağlık turizminde estetik yapıyoruz ama aynı zamanda obezite tedavilerine de cevap verebiliyoruz. Tüm bunlarla birlikte Elmira bünyesinde isterlerse kalıcı makyaj, porselen tırnak gibi uygulamaları da yapabiliyoruz. Biz yurtdışından getirdiğimiz hastaya burada hayır diyemeyiz. Zaten Avrupa'da şöyle bir sıkıntı var; Avrupa'daki birçok doktor özellikle de Hollanda'daki ve Avusturya'daki doktorlar hastalara ilaç vermiyorlar. Onları tedavi etmek yerine artık son noktaya kadar bekletip sonra tedavi ediyorlar. Estetik ameliyatlarda da Avrupa bize göre çok pahalı. Biz o yüzden tercih ediliyoruz. Aynı zamanda biz bu hizmeti sadece kliniğimizde de yapmıyoruz. Mesela Antalya'dan bir müşterimiz arıyor. Biz 10 kişiyiz kaş yaptıracağız diyorlar. Cuma, cumartesi ve pazar günlerine üçer kişi bölüyoruz arkadaşımızla gidip o uygulamaları yapıp dönüyoruz. Çünkü oradaki insanlar orada bu işlemleri yapan kişilere güvenemiyorlar. Hep İstanbul'dan destek alıyorlar. Çünkü Istanbul çok büyük bir metropol. Biz bu şekilde birçok şehre gidip hizmet veriyoruz. Özellikle Bodrum-Muğla Bölgesi'nde bizim anlaşmalı olduğumuz yerler, kuruluşlar var. Bize onlar bilgi veriyorlar. Biz uzmanımızı alarak oraya gidiyoruz. Cuma, cumartesi hem tatil yapmış oluyoruz hem 3-4 


kişiye kaş, kirpik uygulamalarını yapıp geri dönüyoruz. Bu da bir nevi sağlık turizmi sayılıyor. 


2018 yılında yurtdışından kaç 
hastayı burayı getirmeyi hedefliyorsunuz? 

Biz aslında bu işi yapan 3 kişilik bir ekibiz. Avrupa'da da 6 ülkede birer tane arkadaşımız var. Biz şimdi ekibimizi büyütüyoruz. Çalıştığımız arkadaşımızla birlikte Bağdat Caddesi'ne taşınıyoruz. Bizim potansiyel olarak bir yıl içerisinde baktığımız hasta sayısı ortalama 700-800 kişi diyebilirim. 
Yıllık olarak bunu planlıyoruz. 


Peki, yurtdışı hastalarınızın sizi tercih etmelerinin sebepleri nelerdir? 

Gelen kişilerin çoğu İstanbul'u iyi tanımıyor, otelleri bilmiyor, her şeyi ben hallederim, yakınlarım halledecek diyor ve sonuç olarak büyük kargaşa yaşayabiliyorlar. Biz her şeyi paket olarak yaptığımız için onlara cazip geliyor. Havaalanından biz alıyoruz yani ilk bizi görüyorlar. Bizim hastalarımız doktorumuzu çok seviyorlar, yaptığı uygulamaları çok beğeniyorlar. Bize hastalar referansla hasta gönderiyorlar. Tabelalarda adımız geçsin, çok fazla broşür dağıtıp ön plana çıkmak istemiyoruz. Biraz daha yavaş, temkinli, emin adımlarla büyümek istiyoruz. 


KLASS 


“MEGAFORMER, 
HİÇ ÇALIŞTIRMADIĞINIZI 


DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ 


Kim Kardashian, Sofia Vergera, Alessandro Ambrosio, Ben Stiller ve Michelle Obama gibi isimlerin antrenörü Amerika'nın ünlü Master Trainer'ı Sebastien Lagree tarafından geliştirilmiş olan ve dünyanın önemli isimleri tarafından kullanılan antrenman cihazı Megaformer, 5 temel fitness elementi olan; kuvvet, dayanıklılık, esneklik, vücut kompozisyonu ve kardiyoyu sadece antrenmanın bir bölümü değil her harekette aktif olarak kullanmayı sağlıyor. Modern çağda spora vakit ayıramayanlar için bütün egzersiz hareketlerini bir araya getirip sadece 40 dakikalık antrenman programıyla kısa bir sürede fit bir vücuda kavuşmayı sağlayan cihaz, Amerika'da yapılan araştırmalar sonucunda karın bölgesindeki istenmeyen yağların giderilmesinde üç seansta gözle görülür bir fark yaratabiliyor. Amerika'dan özel eğitim almış hocalarıyla verilen birebir ve grup dersleriyle insanların istedikleri hedeflere yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Community Megaformer Studio Kurucu Ortağı Ayça Okay, tamamen sonuca yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtiyor. Hedeflerinin çok kısa süre içerisinde franchise şeklinde büyümek olduğunu söyleyen Ayça Okay, Megaformer'ın özelliklerini ve gelecek planlarını Klass'a anlattı. 


Ayça Hanım, Amerika menşeili Megaformer, Türkiye'de ilk defa sizin tarafınızdan uygulanıyor. Megaformer'ın en önemli farkı nedir? İnsanlar neden Megaformer'ı tercih etmeli? 
Megaformer, 5 temel fitness egzersizlerinin toplandığı fitness ekipmanı. Megaformer üzerinde kardiyo egzersizlerini, esneklik egzersizlerini, dayanıklılığı ve vücut kompozisyonunun hepsini bir arada 
40 dakikalık bir sürede yapabiliyorsunuz. Şu anda bu egzersizleri 
kombinleyen başka bir makine yok. Dolayısıyla bu çok önemli bir tercih noktası oluyor. 


“TEDAVİ AMAÇLI SONUÇ ALMAYA YÖNELİK HAREKET EDİYORUZ” 


Peki, Megaformer insanlara neler kazandırıyor? 

Öncelikle biz kaliteli eğitim almış hocalarla hareket ediyoruz. Bu metot sadece Amerika'dan patentiyle beraber alındığı için dolayısıyla verilen eğitim ve hizmet kalitesi bizler için çok önemli. Ve biz tedavi amaçlı sonuç almaya yönelik hareket ediyoruz. Üyelerimizin taleplerini tamamen bireysel olarak ele alıyoruz. Ve sonuca ulaşmaları için 


onlara gerekli olan programla Megaformer ile beraber destek oluyoruz. 
Günümüz dünyasında spor için çok kısa bir süreniz oluyor. Buna vakit ayırmanızı aynı zamanda da bütün egzersizleri bir arada yapabilmenizi Megaformer sağlıyor. 


“KARIN BÖLGESİNİ KISA 
SÜREDE YOK EDEBİLİYOR” 


Peki, buraya gelen kişiler için yapılan programlar kişiye özel mi oluyor yoksa sabit, belirli programlar mı var? 

Kişi ilk geldiğinde ölçümleri alınıyor. 
Hocalarımız kişinin hedeflerini öğreniyor. “Ne kadar süre ayırabilirsiniz, nasıl bir program uygulanabilir...” 
gibi bilgiler alındıktan sonra onun üzerine hangi bölgenizde problem varsa o egzersiz hareketlere ağırlıklı olarak program uygulanıyor. Genellikle merkez bölgeyi çok kuvvetlendiren egzersizler var ve Megaformer öyle ki belirli bir hareketi yaparken hiç çalışmıyor dediğimiz kasları 

da çalıştırıyor. Bu da makinenin mühendislik harikası olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla Megaformer hem kişinin hedeflerine özel hem de bugüne kadar hiç çalıştırmadığınızı düşündüğünüz kasları çalıştırabilen bir ekipman. Karın bölgesindeki yağları kısa sürede yok edebiliyor. 
Çünkü Amerika'da da 3 seansta gözle görülür farkı elde ettiğinize dair bilimsel makaleler var. Bunun yanı sıra 
40 dakikada 800 kalori gibi ciddi bir 
kalori yaktığınıza dair de yine bilimsel bir çalışma var. Reformer Pilates ile 
350 kaloriye kadar yakarken burada 
800 kaloriye kadar yakıyorsunuz. 
Sıkıntılı bölgelerinizden çok rahat bir şekilde kurtuluyorsunuz. 


“AMERİKA'DA ÇOK TERCİH 
EDİLEN BİR ÜRÜN VE BAŞTA 
HOLLYWOOD YILDIZLARI İLE 

VİCTORİA'S SECRET MODELLE- 
Rİ ÇOK FAZLA KULLANIYOR” 


Megaformer'ı daha çok kimler tercih ediyor? 

Amerika'da çok tercih edilen bir ürün ve başta Hollywood yıldızları ile Victoria's Secret Modelleri çok fazla kullanıyor. Megaformer, Victoria's Secret'ın da resmi antrenman programlarında kullanılan bir makine. 
Modeller gruplar halinde defilelerden önce bunu yapıyorlar. Victoria's Secret Modelleri 2 haftalık bir programa giriyorlar. Ama neticede o kadar işe yarıyor ki 2 haftada hemen toparlayabiliyorlar. O açıdan çok önemli. 
Dünyada da pek çok yerde şubesi bulunuyor. Aynı zamanda şu anda İngiltere Prensi Harry'nin nişanlısı Meghan Markle da Megaformer yapan bir isim, elde ettiği sonuçlardan çok memnun. Bundan sürekli olarak bahsetmiş ve bunu Reformer Pilates 


ile kıyaslamış. Bu tarz ünlü isim yurtdışında çok fazla. 


Peki, uygulamaları birebir mi yapıyorsunuz yoksa grup şeklinde mi oluyor? 
Bu sistem Amerika'da grup dersleri şeklinde yapılıyor. Biz de derslerimizi Amerikan mantalitesini buraya getirip grup derslerini daha keyifli olması açısından alt ve üst stüdyomuzda veriyoruz. Bir de private stüdyomuz var. Orada da private dersi almak isteyenler için böyle bir uygulama yapıyoruz. 
Private uygulamanın fiyatı biraz daha farklı oluyor. Aynı şekilde hamile bayanlara ve özel rahatsızlıkları olan kişilere de 
Medical Trainerler eşliğinde bu hizmeti veriyoruz. Bunların da tabi fiyatları değişiyor. Sizin bir sakatlığınız varsa ve fizik tedavi ile ilgili bir işlem almak istiyorsanız buna göre bir antrenman programı oluşturuluyor. 


Hangi rahatsızlıklara daha fazla faydası oluyor? 

Kifoz, skolyoz yani kamburluk, duruş bozuklukları gibi problemlerin tedavisinde ya da azaltılmasında tamamen geçiyor diyemeyiz. Çünkü bu vücut yapısıyla alakalı bir durum. Ama fizik tedavi uzmanlarıyla beraber yapıldığında bu durum daha da düzeltilebiliyor. Dolayısıyla bizim yapmak istediklerimiz ilerde spor kulüplerinin temeline de Megaformer'ı yerleştirip orada sakat olan oyuncularla ya da daha farklı problemleri olan kişilerin sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak gibi ilerisi için hedeflerimiz var. 


“HOCALARIMIZIN HEPSİ 
AMERİKA'DAN EĞİTİM ALDILAR” 


Buradaki trainerler özel bir 

eğitimden geçiyorlar mı yoksa normal antrenörlük eğitimleri olan kişiler de burada birebir 


hizmet verebiliyorlar mı? 
Megaformer tamamen farklı. Yani 

ne kadar fitness tabanlı hareketler 

olsa da egzersiz yapısında ekipman Amerika'dan geldiği için aynı zamanda eğitim metodu da Amerika'dan geliyor. Hocalarımızın hepsi Amerika'dan eğitim aldılar. Biz de buna çok özen gösteriyoruz. Dolayısıyla eğitim bizim için en önemlisi. Biz bütün hocalarımızı o yüzden Amerika'dan eğitimlerini aldırdık. Yani şu an Megaformer eğitimi veren herkes Amerika'dan eğitim alıp burada bu şekilde eğitim veriyor. 
Yalnız Lagree Fitness ve Community bünyesinde olması gerek. Yani sıfırdan bir kişi gelip Amerika'dan bunun eğitimini alıp dönemiyor maalesef. Bu şirketlerden herhangi birinde çalışıyor olması gerekiyor. Biz de Türkiye'ye getirdiğimizden beri aslında eğitim talepleri alıyoruz. Özellikle federasyon- dan da aldık. İleride bunun akreditasyonunu yaptırıp belki bir Megaformer Sertifika Programı yapmaya yönelik de bir planlamamız var. 


“İNSANLARIN VERDİKLERİ 
PARANIN KARŞILIĞINI 
ALMALARINDAN YANAYIZ” 


Müşterilerinize daha iyi hizmet verebilmek için geliştirdiğiniz application'dan da biraz bahseder misiniz? 

Biz stüdyomuzda daha bireysel takibi baz alıp hızlı sonuçlar almaya yönelik bir sistem benimsediğimiz için buna özel yine farklı bir yatırımla uygulama yazdırdık. Community uygulamamızla ders rezervasyonlarınızı alabiliyorsunuz, iptal edebiliyorsunuz, ödemenizi online yapabiliyorsunuz, besin değerleri, uyku düzeni, yaşam tarzınıza yönelik tüm aktivitelerin de girişlerini sağlayabiliyorsunuz ve bunlar trainerlarımız tarafından 7/24 takip ediliyor. Tabi sizin izin verdiğiniz kadar. Dolayısıyla bu şekilde bir uygulamayı Türkiye'de ilk yapan biziz. Siz buraya geldiğinizde artık en önemli şey şu oluyor; fonksiyonel çalışan kişi haftada iki fonksiyonel antrenman yapıyorsa bir defa da pilatese giderken artık bunların hepsini 40 dakikada tek bir yerde kombinlenerek hem de besinleriyle takip altında olarak yapabiliyor. 
Yani sonuca ulaşmamanız için hiçbir sebep yok. İnsanların verdikleri paranın karşılığını almalarından yanayız. 


“Günümüz dünyasında spor için çok kısa bir süreniz oluyor. Buna vakit ayırmanızı aynı 

zamanda da bütün egzersizleri bir arada yapabilmenizi Megaformer sağlıyor.” 
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DENTALUNA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ KURUCUSU ARZU ZOGUN, KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİNİN ÖNEMİNİ VE DİŞ ESTETİĞİ HAKKINDA BİLİNMEYENLERİ KLASS'A ANLATTI: 


DİŞLERİN GORUNTUSU GÜVEN VE 
IMAJ' ANLAMINDA ÇOK ONEMLİ BIR ETKEN” 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Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Kurucusu ünlü Diş Hekimi Arzu Zogun, diş ve diş eti problemlerinin sadece ağız bölgesinde değil, vücudun diğer önemli noktalarında da ileriye yönelik veya geriye dönüşümsüz rahatsızlıkları önlemek adına 6 ayda bir yapılması gereken genel ağız kontrollerinin önemine değiniyor. Aynı zamanda diş estetiğinin de bireyin imajında ve kişiliğinde önemli bir etken olduğunu belirten Dt. 

Arzu Zogun, mutlaka diş eksikliğinin giderilmesi gerektiğini ve yapılacak implant uygulamasının dünya genelinde kalitesinin ispatlanmış olması gerektiğini vurguluyor. Diş görüntüsünün kişinin güveni konusunda çok önemli rol oynadığını ve bu anlamda estetik diş hekimliğinin kişinin karakterine ve kişinin vermek istediği imaja özel olarak bir diş dizayn etmesi gerektiğini söyleyen başarılı Diş Hekimi Arzu Zogun, koruyucu diş hekimliğinin önemini ve diş estetiği hakkında bilinmeyenleri Klass'a anlattı. 


. 


. 


Arzu Hanım, öncelikle diş sağlığı konusunda bilinçli hareket etmek adına ve bakımlı, güzel dişler için koruyucu hekimliğin önemi nedir? 
Öncelikle toplumsal ve bireysel imaj açısından dişlerimizin güzel ve temiz görünmesi, renklerinin beyaz, üstündeki lekelerin olmayacağı, diş etlerinin renklerinin sağlıklı olması için mutlaka 

6 ayda bir diş hekimi kontrolü yapılması gerekiyor. Diş hekiminin genel kontrolünde eğer dişlerin üzerinde eklentiler, diş etlerinde iltihap, diş aralarında çürükler varsa bunlar ağız kokusuna ve diş ağrısına sebep olmanın dışında dış görüntüyü de etkileyebilecek unsurlar olarak karşımıza çıkar. Bunların erkenden kontrol edilip tedavi edilmesi kişi için çok önemli bir avantaj sağlar. 
Çünkü herkesin de bildiği gibi eğer çevrenizdeki insanların ağzı kokuyorsa kimse bunu uyarmaz veya söylemez. 

O yüzden yılda en az bir defa gelinen diş kontrolünde diş etlerinin elden geçmesi, temizlenmesi ve varsa sorunun çözülmesi çok önemlidir. Aynı zamanda yaşam kalitesi adına da baş, bel, boyun ağrısı adına dişlerimiz çok önemli bir noktada yer alıyor. O yüzden mutlaka genel kontrollerde doğru fonksiyon, tüm dişlerin tam olması ve her iki çenenin dengeli bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Çünkü eğer bütün bu sistemde bir sorun varsa atipik yüz ağrıları, baş ağrıları hatta bel ağrısına gidecek kadar zincirleme ağrılara sebep olabilir. 


a 
“ÇOCUKLARIN BİLE ARTIK 
STRESİ VAR VE HERKES 
DİŞLERİNİ SIKIYOR” 


Hayat şartlarının getirdiği noktada günümüz insanları daha yoğun, tempolu ve stresli bir hayat yaşıyorlar. Bu gibi durumların diş sağlığı açısından etkileri nelerdir? 
Zamane toplumunda herkes çok fazla stresli. Bunun için çok ağır iş koşullarında çalışıyor olmak gerekmiyor. 
Çocukların bile artık stresi var ve herkes dişlerini sıkıyor. Diş sıktıkları için de dişlere zararlar veriyor. Eksik dişe bağlı, tek taraflı çiğnemeye bağlı, diş sıkmaya bağlı veya yanlış yeme alışkanlığına bağlı olarak hem eklemlerde hem çene kaslarında sorun oluşabiliyor. Bu insanları ileride geriye dönüşümü olmayan yani tedavisi olmayan noktaya getirebilir. O yüzden yılda bir defa bunun kontrolleri yapılmalı. Aslında biz kasları, eklemi kontrol ediyoruz. Dişlerin her iki tarafının dengeli kullanıldığının kontrolünü yapıyoruz. Bir tarafında çürük varsa öbür tarafıyla daha çok çiğneme işlemi yapılıyor. Bu durumlarda yine ekleme ve kasa yüklenme olur. Bütün bu kontroller sonucunda dengeye getirmek adına gerekli tedavileri uyguluyoruz. Çok stresliyse eğer bazen o kasılmış kaslara botoks uygulayıp dişlerin arasına da gece plağı dediğimiz koruyucu dartlar kullandırıyoruz. Bununla hasta çok daha rahat ediyor ve ileriye yönelik olabilecek, geriye dönüşümsüz sorunlar yaratabilecek sorunlardan kurtulmuş 

ve önlenmiş oluyor. Bu da koruyucu hekimlik anlamında önemli bir adım oluyor. Bazen koruyucu hekimlik değil de attık oluşmuş bir sorunu çözmek noktasında hastalar bize başvuruyor ve 


mi 


o zaman yapılan işlemler hem uzuyor hem de zorlaşıyor. Ama yılda bir gelinen kontrolde diş sıkma, gerginliğe bağlı veya yanlış fonksiyona bağlı ekleme ve kasa yüklenme varsa onu erkenden fark edip çok daha kolay bir şekilde çözüyoruz. 


Çoğu insanın diş hekimleri konusunda kafalarında oluşan soru işaretlerini çözmek adına önerileriniz nelerdir? 

Diş hekimliği hizmeti alırken kaliteden ödün vermemek lazım. Yani sadece tedavi olmuş olmak adına daha ucuz daha pratik yöntemlere başvurulmamasını öneririz. Çünkü en basit bir dolgu maddesinde bile kötü kullanılan bir dolgu maddesi ağızda bakteri birikimine, kokuşmaya, dişin sinirine zarar vermeye kadar gidecek hatta fonksiyon sırasında ilk temas noktaları olduğu için dolayısıyla çene eklemine de yük bindirebilecek zararlara götürebilir. O yüzden dolgu deyip geçmemek lazım. Mutlaka en iyi ellerde ve iyi malzemelerle yapılması gerekiyor. 
Bunların da mutlaka bir maliyeti vardır. Ama bütün bu maliyetleri her zaman uzun vadede değerlendirmekte fayda var. 


em 

“MUTLAKA DÜNYA GENELİNDE KA- 

LİTESİ KANITLANMIŞ İMPLANTLAR- 
LA TEDAVİ YAPILMASI GEREKİR” 


Diş eksikliği sorunuyla karşılaştığınız hastalarda ne gibi unsurlar ön plana çıkıyor? 

Tüm ağızda dişleri olmayan insanlar, eksik dişlere sahip insanlar ve tek taraflı eksik dişi olan insanlarda implant tedavisi önerilmiş ise bu implant tedavisinde de kaliteden asla ödün verilmemesi gereken konulardan biri. 
Kötü uygulanmış bir implant, kalitesiz bir implant, ucuz implant bazen çene kemiğinin erimesine, o çene kemiğini kaybetmemize sebep olacak noktalara getirebilir. O yüzden diş eksikliği varsa mutlaka bu konunun uzmanı olan hekimlerce ve mutlaka dünya genelinde kalitesi kanıtlanmış implantlarla tedavi yapılması gerekir. 


e 
“İYİ VEYA KÖTÜ OLAN BÜTÜN 
DIŞ GÖRÜNTÜMÜZÜN ÖNÜNE 

DİŞLERİMİZ GEÇEBİLİR” 


Peki, bir diş hekimi olarak sizce diş eksikliği kişinin imajını nasıl etkiler? 

İster kadın ister erkek olsun güldüğünüz zaman ortaya çıkan estetik görüntü çok önemli. Çünkü kıyafetimize önem veririz, saçımıza önem veririz ama iyi veya kötü olan bütün dış görüntümüzün önüne dişlerimiz geçebilir. O yüzden diş yaşımızı ele veren noktalardan biridir. 
Bazen güldüğü zaman gözükmeyen, dişlerinden dolayı yaşlı gözüken kadın 


ve erkekler var. Bu noktada müdahale yapıldığı zaman çok daha dinamik ve çok daha genç bir gülüşe sahip olmanın yanı sıra hastanın kişiliğine, hastanın vermek istediği imaja uygun dişler de yapılabilir. 


“DİŞLERİN GÖRÜNTÜSÜ GÜ- 
VEN VE İMAJ ANLAMINDA ÇOK 
ÖNEMLİ BİR ETKEN” 


Kişiliği de yansıtan dişlerin estetik bir görüntüye sahip olması insanlara ne gibi avantajlar sağlamaktadır? 

Dişlerin görüntüsü aslında doğadaki hayvanlardan da yola çıkarak değerlendirdiğimizde bazen gücün, bazen estetiğin, bazen sevimliliğin temsilcisidir. Bu anlamda diş görüntüsü kişinin güveni konusunda çok önemli rol oynar. 
O yüzden estetik diş hekimliği, herkese standart güzel ve beyaz diş sahibi yapmanın ötesinde kişinin karakterine, vermek istediği imaja uygun olarak ve olması gereken görüntüsünü fazlasıyla destekleyecek bir diş dizayn etmektir. 
Eğer kişilerin böyle bir ihtiyacı varsa mutlaka göz önünde bulundurması lazım. Özellikle kariyer planlaması yapan insanlarda mutlaka dişlere önem vermesi lazım. Çünkü net olarak yapılan araştırmalar bunu gösteriyor ki ünlendikten sonra diş şeklini değiştirmek aslında kişinin ününü sekteye uğratan önemli unsurlardan biridir. O yüzden kariyer planlamasında ister göz önünde bir kariyer olsun, ister ekranda olsun, isterse arka planda kimsenin görmediği bir şey olsun. İnsanlarla birebir ilişki içindeyken dişlerin görüntüsü güven ve imaj anlamında çok önemli bir etkendir. 


Peki, genel bakım sırasında daha önceden tedavisi yapılmış olan dişin kontrolü ne kadar önem arz ediyor? 

Ağızda yapılmış tedaviler var ise yani yapılmış kaplamalar, köprüler, zirkonlar, implatlar hiç fark etmez bunlar varsa mutlaka yılda bir elden geçmek zorunda. Çünkü Allah yapımı kendi dişlerimiz bile aralara yemek artıkları toparlayıp kokulara ve diş eti kanamalarına sebep oluyorsa daha önce yapılmış protezler de bunlara sebep olma potansiyeline sahiptir. O yüzden yılda mutlaka bir bakımının, temizliğinin yapılması lazım. Yine yılda bir panoramik röntgen çektirmekte fayda var. Çünkü bazen görünmeyen kısımlarda yani diş köklerinde enfeksiyonlar, 
20 yaş dişine bağlı enfeksiyonlar, daha 
önce yapılmış kanal tedavili dişlerin tekrardan enfekte olması gibi durumlarla vücutta sedimantasyonu etkileyecek “fokal enfeksiyon” odakları olabilir. 
Onu da anlayabilmemiz için mutlaka yılda bir yapılan kontrollerde panoramik röntgen çekmeyi tercih ediyoruz. 
Herkeste 20 yaş dişini mutlaka tekrar değerlendirmek lazım. Eğer fırçalamada sorun yaşıyorsak 20 yaş dişi bölgesinde de zaten sorun yaşayacağız demektir. 
O bölgede enfeksiyon oluşturup bir gün ansızın bir seyahatte veya çok önemli bir dönemde başımıza dert olmasına sebep olabilir. Eğer çekilme ihtimali varsa onu planlama sırasında bir takvime almakta fayda var. 


KLASS 


DR. NÜKET EROĞLU AMELİYATSIZ YÜZ GERME YÖNTEMLERİNİ 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Cildiniz sıkılığını kaybetmiş, yanaklarınız aşağı doğru sarkmaya başlamışsa ne yazık ki makyaj hilelerine başvurarak vakit kaybediyorsunuz. 
Hayat kısa, vakit değerli... 
Günümüzde teknolojinin de olumlu katkılarıyla birlikte bıçak altına yatmadan uzman hekimler eşliğinde sağlıklı bir gençliğe sahip olabilmek artık mümkün olabiliyor. Medikal estetik konusundaki titiz ça- 
Lışmaları ve elde ettiği doğal ve sağlıklı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren Dr. Nüket 
Eroğlu, ameliyatsız bir şekilde yüz germe ve cilt bakımları hakkında merak edilenleri 
Klass'a anlattı. 
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“FORLLE'D BAKIMIYLA 


HEM CİLDİNİZİ 


HEM RUHUNUZU 
ÖDÜLLENDİRİN” 


Nüket Hanım, ünlü bir estetik doktoru olarak sıkı ve gergin bir cilt için neler önerirsiniz? 

Yüzümüz çok önemli. Aynaya ilk baktığımız an mutlu olmak istiyoruz her sabah. Eğer yüzde sarkma hissediliyorsa, gözaltı torbaları belirginleşmeye başlamışsa minik bir dokunuş büyük mutluluk verebilir. Medikal estetik özellikle İstanbul'da çok ileri bir noktada. Her şey elimizin altında. Özellikle Thermage ve Vampire Face Lift uygulamalarını ameliyatsız yüz germede çok ön planda tutuyorum. Thermage, yüz ve boyunda çok etkili. Çene kontörünü çıkarmada FDA onaylı cihaz. Vücutta karın germedeki sonuçları etkileyici. Ulthera ile yenilenmiş ve sıkılaşmış cildi adeta tutkal gibi kemiği yapıştırıyoruz ve BBL gibi uygulamalarla son adımda cilt yüzeyini porselen gibi yapabiliyoruz. 

Eğer yüzünüzdeki sarkmadan rahatsız oluyorsanız, sorunu görmezden gelerek vakit kaybetmeyin, öncelikle problemi çözün. Makyaj ile cilt kamuflajı çirkin ve komik duruyor. Doğal ama bakımlı görünmek hoş olan. Bu durumda en önemli şey doğru karar. Çok zaman ayırma- dan ve risk almadan istenilen sonuca ulaşmak mümkün. 


“THERMAGE, YÜZ GERME OPERAS- 
YONLARINI İLERİ YAŞLARA ÖTELEMEK 
VE CİLT KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN 
GÜZEL BİR UYGULAMA” 


Thermage, yüz germe operasyonunun yerini tutar mı? 

Çok daha iyi bana göre... Çünkü doku kalitesini yeniliyor. Çene kontörünün çıkması ve “Çin bıyıkları” dediğimiz ağız kenarı köklerindeki düşüklüğün yukarı kalkması ve burun-ağız arası nazolabial çöküntünün düzelmesi için Thermage tatmin edici bir sonuca ulaştırabiliyor. Tek seans olması vakit problemi olanlar için çok büyük avantaj. Thermage, yüz germe operasyonlarını ileri yaşlara ötelemek ve cilt kalitesini arttırmak için güzel bir uygulama. 


Thermage sonucu hemen görülür mü? 
9610-20 oranında hemen görülse de birinci ayın sonunda çok netleşiyor. 6 ay boyunca da germe etkisi artarak devam ediyor. Ameliyatsız yüz germede etkili bir yöntem. 


“ULTHERA İLE SIKILAŞMIŞ CİLDİ 
KEMİĞE YAPIŞTIRARAK CİLT 
GERME ETKİSİNİ ARTTIRIYORUZ” 


Thermage sonrası en sık hangi uygulamaları yapıyorsunuz? 

Cilt yüzeyindeki lekeler, benler, iri gözenekler için Radyofrekanslı Fraksiyonel CO2 Lazer yaparak cildi yeniliyoruz. Lekede cildin tipine göre Thulium 
da tercih edebiliyorum. BBL ile 1293 
geni eski haline getirerek cildi gençleştirip porselen ışıltısı katıyoruz. Ulthera ile sıkılaşmış cildi kemiğe yapıştırarak cilt germe etkisini arttırıyoruz. 


Cildi korumak çok önemli. Hangi ürünleri öneriyorsunuz? 

Forlle'd bana göre harika bir ürün. 
Beni tanıyanlar bilir, ben cilt bakım ürünlerini hiç bu coşkuyla anlatmamışımdır. Forlle'd özellikle kendine dikkat eden 40'lı 50'li yaşlardaki herkese öneriyorum. Bir kez cildinize değdirdiğinizde bir daha vazgeçemeyeceğiniz bir ürün diye tanımlanabilir. Bendeki etkisi öyle oldu. İlk kez çantamda bir ürün taşıyorum. 


“FORLLE'D CİLDİN GERGİNLİĞİNİ ARTTIRIRKEN LEKELERİ DE AÇIYOR 
VE NEM TUTUMUNU YÜKSELTİYOR” 


Forlle'd ürününün diğer bakım ürünlerinden farkı nedir size göre? 
Forlle'd, Nobel ödüllü bir teknoloji kullanıyor. Hyalüronik asit yapısı diğerlerinden 4000 kat daha küçük ve üzerine 
5 adet iyon bağlanması sebebiyle emilimi daha hızlı ve etkisi görülür şekilde oluyor. Cildin gerginliğini arttırırken lekeleri de açıyor ve nem tutumunu 


yükseltiyor. Cildin ihtiyacı olan vitamin kombinasyonları gerekli miktarda cilt yüzeyinden emildiği için ağızdan ekstra yüksek doz vitamin kullanımına da gerek kalmıyor. Anında sağladığı gözle görülür değişiklikler de etkileyici. 


Forlle'd standart üstü pahalı bir ürün mü? 

Kesinlikle hayır. Forlle'd, özel mikromoleküler teknolojisi ile cildin alt katmanlarına kadar inebilen Japonya'nın seçkin bir bakım serisi. Yüksek teknolojiye sahip olmasına rağmen çok ekonomik. 
Normal ürünlere göre çok az miktarda kullanılması yeterli. Etki süresi uzun. Cilt altında 72 saat kalıyor. Güneş korumasını günde 1 kez kullanmak yetiyor, uzun süre etkili. Cildin UV hasarını alttan sürekli tedavi edip tekrar yapılandırdığı için cilt kalitesini belirgin bir şekilde arttırıyor. Cildi yaşlandıran en önemli şey hyaluronik asit miktarındaki azalmadır. Forlle'd kaybedilen hyaluronik asit miktarını hızlı bir şekilde arttırarak yerine koyarken aynı zamanda cilt renk tonunu da eşitliyor. Ben ışıl ışıl parladığımda çok mutlu oluyorum, büyük keyif. Forlle'd bakımıyla hem cildinizi hem ruhunuzu ödüllendirin diyorum. 


Forlle'd medikal uygulamaları destekliyor mu? 

Forlle'd medikal uygulamaları destekliyor, özellikle ameliyatsız yüz germede hyalüronik asit kaybı hızlıca yerine konarken Cu, Fe, Mg, Ca, K, Na iyonları ve C vitamini ve platinin antioksidan etkisi ile cilt metabolizması artıyor ve maksimum yenilenme sağlanıyor. Forlle'd cilt tonunu düzeltiyor ve canlandırıyor, cildi gençleştiriyor ve nemlendiriyor. 
Kendisiyle birlikte veya öncesinde cihaz ya da enjeksiyonlu medikal estetik işlem yapıldıysa etkinliği artırıyor, sonuçlarını belirginleştiriyor. Forlle'd; “Etkili, Konforlu ve Kalıcı olduğu kadar son derece keyif veren Nobel ödüllü teknoloji kullanan özel bir bakım ürünü...” 


br. Nüket Eroğlu 


“Cildi yaşlandıran en önemli şey hyaluronik asit miktarındaki azalmadır. Forlle'd kaybedilen hyaluronik asit miktarını hızlı bir şekilde arttırarak yerine koyarken aynı zamanda cilt renk tonunu da eşitliyor. Ben ışıl ışıl parladığımda çok mutlu oluyorum, büyük keyif. Forlle'd bakımıyla hem cildinizi hem ruhunuzu ödüllendirin diyorum, dokunan asla vazgeçemiyor...” 
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“SAVAGE BY IŞIL REÇBER” 
ŞIK BIR DAVETLE TANITILDI 


Sosyal yaşam dünyasının sevilen isimlerinden Işıl Reçber kendi adını taşıyan Savage by Işıl Reçber'i Harvey Nichols Kanyon'da ev sahipliğini üstlendiği şık bir davetle tanıttı. 
Kadın ve erkek parfümlerinin yanı sıra Eau De Cologne ile dikkat çeken Savage by Işıl Reçber parfüm serisinin tanıtımına İŞ, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Işıl Reçber, kadın ve erkek parfümünü deneyimleyen konuklarından tam not aldı. 


Ed gui doluptae dent. Itasper chilia guiat aut faccullam imus intis atincium soluptas guaspic itaguam fuga. Sed ut eague nam, corumgue plibus, nonsedi cus. 
Xeri dolori alignatio. Is essim doluptur, omnis eium est acernatis nonsed magniatur? Ut et unt gui con pa por autatibusam ilit volutem fugit lacea ipsunt. 

Işıl Reçber tarafından yaratılan yepyeni parfüm serisi iş, sosyal yaşam ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılımı ile Harvey Nichols Kanyon'da tanıtıldı. 
Yalnızca Demsa Group bünyesinde; 
Harvey Nichols, Brandroom, brandroom. 
com.tr ve Galeries Lafayette mağazalarında satışa sunulan Işıl Reçber parfüm seri- 


KLASS 


si, kadın ve erkek parfümlerinin yanı sıra Eau De Cologne ile dikkat çekti. Sofistike üst notalarında amber, orta notalarında safran ve sedir, alt notalarda ise hafif yasemin ve gri amber sunan Işıl Reçber kadın parfümünü deneyimleyen konuklar parfüm serisini oldukça beğenirken satın almayı da ihmal etmediler. Davette kısa bir konuşma yaparak konuklarını selamlayan Işıl Reçber, herkese teşekkür ederek, bu özel seriyi yaratmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Akşam saatlerine kadar süren davette tüm konuklarla yakından ilgilenen Reçber, parfümleri yaratma aşamasını da anlatmayı ihmal etmedi. 
Haber: Yavuz Kaynar 


Emel Yıldırım - Gül Erçetingöz : Esin Yağmurdereli - Nilgün Esinli - Serap Dindar 


HAUSGERÂTE 


SERİES 


Fakir doğanın en nadide renkleriyle bezenmiş küçük ev aletleri ile hem hayatınızı kolaylaştırıyor, hem de evinize zarafet getiriyor. 
Fakir Rosie Serisi ile hem eşsiz lezzetler yaratabilir, hem de mutfağınıza şıklığı getirebilirsiniz. 


www.fakir.com.tr | $ FI /FakirEvAletleri 


rim Kırmızıtaş Başaran | 


| Deniz Derelli » Emel Onur * Muammer Kapucuoğlu  Carmine Zayoun * Ev 


yatırım yapmak isteyen ailelere kılavuz olan Palm Beach Emlakçılar Başkan Yardımcısı ve Türkiye Liasonu olan Lead Consulting Group kul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran davette dergiucuoğlu ve diğer dostlarıyla bir araya geldi. 


Amerika'ya yerleşmek veya orada 
Derneği Global Business Alliance 
Ceo'su Emel Onur ve RE/MAX Piramit Gayrimen mizin Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kap 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Davete katılan Arzu Sabancı Savage by 


Işıl Reçber parfümlerinin kokusunu çok beğendiğini belirterek satın aldı ve daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden severek kullandığını açıkladı. Sabancı, Savage by IR'ın erkek serisini de çok 

başarılı bulduğunu belirtti. 
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AŞK DOLU YEMEKLERE 


SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN 


KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 
İLK YEMEKLER YENİLDİ 
EVLİLİK TEKLİFLERİ YAPILDI 
106 YILDIR DUYGULARINIZA ORTAK OLDUK 
AŞKI DEZZKTLEBULUŞTNRDK... 


SAMATYA » KALAMIŞ » ETİLER » MARİN : ATAŞEHİR » FLORYA » FLORA BY DEVELİ TUZLA CORNER »: TUZLA VIAMARINA : NİŞANTAŞI » ANKARA 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Buket Taşdelen 


Tanıtıma annesi Fügen Bıçakçıoğlu ile birlikte katılan Türkiye Kadınlar Ralli şampiyonu Simin Bıçakçıoğlu da Işıl Reçber'i yaratıcılığından ötürü tebrik ederek parfümü denediğini ve çok beğendiğini söyledi. Fügen Bıçakcıoğlu ve Simin Bıçakcıoğlu aile dostları olan Işıl Reçber'i tebrik ettiler. 


Burcu Şendir 
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DOUBLE İREE 
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AKŞAM YEMEĞİ 
PROGRAMI 


Je 


GECEYE ÖZEL 
ÇANLI PERFORMANS eşliğinde 


Saat: 20:00 - 24:00 


Romantik bir gece... Karşılaşma 
Aşk iksiri kokteyl ve çikolataya batırılmış Aşk şarkıları incir taneleri 
Dans Tanışma 


Dana Carpaccio - Balzemik Sirkesi ile tatlandırılmış Roka ve Parmesan Peyniri ile * * 


Romeo & Juliet Halimiz 
Mango Sorbe 
*** 


Olgunlaşan Aşkımız 
Brüştübe Bonfile - Baton Havuç, Kabak, Almondo Patates ile Hardal Sos Eşliğinde 

*** 


Tatlı Son 


Parfe meyveli, Rotoguruse s0s ile 


2497, | 20911 


TEPE 7öcl beyaz veya alkolsuz iki Kişi kırmızı Şarap ile 


DETAYLI BİLGİ VE REZERVASYONLARINIZ İÇİN 02129422707 salescotittihtonkaricon 


14 ŞUBAT 
çarŞamlla 
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TİR 
ÖZEL KONAKLAMA 
PAKETLERİMİZ 


DENİZ MANZARALI DE LUX 


ODALARIMIZDA 


14 Şubat Akşamı 
1 Gece Konaklama, 
Romantık Akşam Yemeği ve Sabah Kahvaltısı Dahil 


işe 
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ROSE SPA'DA 
9420 İNDİRİM 


Carmine Zayoun - Işıl Reçber - Emel Onur - Deniz Derelli 


Etel Baler | 


Sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Etel Baler davete katılarak yakın arkadaşı Işıl Reçber'i tebrik etti. Parfümleri çok beğendiğini belirten Baler, içerikleri hakkında Reçber'den detaylı bilgi aldı. 


MARKANIZI 
TASARLARIZ 


© © o 3 
BIZ KIMIZ ? 
İletişim mecralarının her geçen gün çeşitlendiği ve karmaşıklaştığı bir zamanda, iletişimi yalınlaştırarak müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarını 


sağlayacak bütünleşik pazarlama rotasını çiziyor ve özgün fikirler ile içeriği satışa çeviriyoruz. Özetle çağımızın iletişim karmaşasına metot getiriyoruz. 
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Reklam Panosu - Açık Hava Reklamcılığı 


BG Digital & Media bir Borhan Holding kuruluşudur. 
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Arzu Sandal - İbrahim Yılmaz ii N 


A7 Kitap Genel Yayın Yönetmeni Arzu Sandal tanıtıma yakın dostu ARMED Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz ile birlikte katıldı. İkili Işıl Reçber'i tebrik ederek Savage by Işıl Reçber kokularını çok beğendiklerini belirttiler. 
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LISYA BEAUTY KURUCU ORTAKLARI SELDA TAHINCIOGLU OZKOK VE ALIN ARSLAN, #, 
2018 YILININ TREND UYGULAMALARINI VE MERKEZLERİNİN ÖZELLİKLERİNİ KLASS'A ANLATTI: 
z çiş 


'LİSYA BEAUTY'DEN 
HEM GÜZEL HEM 
MUTLU AYRILIN” 


Lisya Beauty, tüm dünyada takip ettiği yeni teknolojileri kliniğinde hastalarına uygulayarak kazandırdığı doğal ve canlı görünümle adından söz ettiriyor. 
Amaçlarının insanları mutlu etmek olduğunu söyleyen Lisya Beauty Kurucu Ortakları Selda Tahincioğlu Özkök ve Alin Arslan, 2018 yılındaki trend uygulamaları ve hizmet kalitelerini Klass'a anlattı. 


Röportaj: Özgün Küçükkahraman Fotoğraflar: Yavuz Kaynar 


Selda Hanım, öncelikle Lisya 
Beauty ekibi olarak danışanlarınıza nasıl bir yaklaşımla hizmet veriyorsunuz? 

SELDA TAHİNCİOĞLU ÖZ- 
KOK: Tüm danışanlarımız bizim konuklarımız, dostlarımız ve bizim amacımız onlara en doğru, en iyi hizmeti vermek. Bütün dünyada ve Amerika'da her gün yeni bir uygulama trendi duyuyoruz. Önemli olan ve benim 

her zaman savunduğum şey 

yüz ifadesi değişmeden yapılan uygulamalardır. Cildin kalitesini arttırma, kolajeni tetikleme, uyarma ve beraberinde doğalını koruyan genç ve sağlıklı bir cilt hedefinde yol almayı çok önemsiyorum. Bu işlemler zaman isteyen uygulamalardır. Biz kadınlar biraz sabırsızız. Bir anda her şey olsun istiyoruz. Ancak kolajenin tetiklenmesi, üretilmesi, cildin kendini yenilemesi zaman alır. Hollywood starlarına bakıldığında ciltlerinin çok fresh olduğunu görüyoruz. 
Benim Lisya Beauty'i açmada öncelikli idealim şuydu; yurtdışındaki klinikler kalitesinde bir yer kurarak aynı bakımları uygulamak ve bunu yaparken insanları doğru yönlendirmek. 


2018 yılı Lisya Beauty için 
nasıl başladı ve merkeziniz bünyesine katılan yeni uygulamalar nelerdir? 

S.T.Ö.: Yurtdışındaki bütün dermatoloji kongrelerini ve güzellik fuarlarını takip ediyorum. Bütün yeni çıkan cihazların teknolojilerini bildiğim için bunları doğru bir şekilde bakımlarıma dahil edebiliyorum ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. 
Bu arada vurgulamak isterim ki tüm cihazlarımız Amerikan FDA onaylıdır. Amerika'da derma- 


pen uygulaması çok yapılıyor. 
Sonuçlarından çok memnunuz. 
Öte taraftan kalın ve problemli ciltler için kimyasal ya da bitkisel peelingleri de severek uyguluyoruz. 
Kimyasal peelingde Amerikalı bir firmayla çalışmaya başladık ve bu markanın lansmanını çok yakında gerçekleştireceğiz. Bu peeling cildi soymadan işlevini direkt cildin alt katmanında yapıyor. Yani kimyasal peeling yaptırıyorsunuz ama cildiniz soyulmuyor. Cilt gençleşiyor, dolgunlaşıyor. Sırrı, devrim niteliğindeki “kapsülasyon teknolojisi”. İçeriğindeki bitki kök hücrelerinin emilimi ve dermal katmanlara ulaşımı hızlı ve maksimum seviyede olmaktadır. 


Kliniğinizdeki kullanmaktan keyif aldığınız cihazlardan bahsedebilir misiniz? 

S.T.O.: Fraksiyonel lazer cihazlar bilindiği üzere ciltte kızarıklık yarattığından kişiye kullanım konforu sağlamıyordu. Öyle ki bu uygulamalardan yararlanan kişiler bir müddet sosyal yaşamlarından geri kalıyordu. Onun yerine alternatif yine cilt altında, cilt yüzeyinde herhangi bir yıpranma yapmadan çalışan franksiyonel radyofrekans sistemi çıktı. 
Bu teknolojiyi cilt yenileme, çatlak tedavisi, akne skarı tedavisi ve yüzde oluşan ince çizgileri gidermede 
kullanıyoruz. Bu uygulamanın 2018 
yılına damga vuracağını düşünüyorum. Bu franksiyonel radyo frekans uygulamasını aynı zamanda altın iğneyle de kombinleyebiliyoruz. 
Altın iğne cildi sıkılaştırıyor, lifting etkisi yapıyor; franksiyonel radyo frekans da cildin yüzeyini pürüzsüzleştiriyor. Cildi bir ton açıyor, aydınlatıyor. Bu uygulama morluk veya soyulma yapmıyor. Dolayısıyla sosyal hayatı etkilemiyor. 
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Cilt bakımı konusunda özellikle önerdiğiniz bir uygulama var mıdır? 

S.T.Ö.: Benim çok sevdiğim uygulamalardan bir tanesi de Balkabağı uygulaması. Cilde organik bal kabağı peelingi yapıyoruz. Bu cildi soymayan bir peeling. Bal kabağının içerdiği A Vitamini cildin hayat kaynağı, cildi besleyen bir vitamindir. Cilt problemi, egzaması veya rozaseası olan kişilere de yapabiliyoruz. Aynı seansta iğnesiz 
C Vitamini uygulaması da yapıyoruz. 
Bu da iğneden korkanlar için çok iyi bir alternatif oluyor. Bir de genç ciltlerde eğer cilt akneliyse onu yatıştırmak için bu bakım faydalı oluyor. Balkabağı Uygulamasını özel günler öncesinde de çok yapıyoruz. Balkabağı uygulamasında kızarma yok, kabarma yok. 
Ertesi gün canlı bir cilt olarak normale dönüyor. 


Göz altı morluklarından şikayetçi birçok insan var. Peki göz altı morluklarına ve torbalarına gerçekten çözüm var mı? 

S.T.Ö.: Göz altındaki morluk ve torbalanmaları için Amerika'da yapılan Microneedling Uygulaması'nı kullanıyoruz. 
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Öncelikle Eyefine cihazıyla bir uygulamayı yapıyoruz. Arkasından microneedling ile göz altına vitamin veriyoruz. 
Hem kan dolaşımını hızlandırıyoruz hem de vitamin uygulaması yapıyoruz. 
İnce kırışıklıklar açılıyor ; morluklar da azalıyor. Göz altı morluğu bir kan dolaşımı problemidir. O problemin önüne geçerseniz tekrar oluşmasını engellersiniz. Tüm cilt uygulamalarından fayda sağlamak istiyorsak sorunumuzun kökenine inmemiz lazım. 


amma maaşa) 
“BİZİM AMACIMIZ İNSANLARI 
MUTLU ETMEK” 


Son olarak Alin Hanım sizden 
Lisya Beauty'nin hizmet felsefesini öğrenebilir miyiz? 

ALİN ARSLAN: Amacımız misafirlerimizi mutlu etmek. Bunun için onların isteklerini dinleyip, en doğru öneriyi sunmaya çalışıyoruz. Böylece sonuç memnun edici oluyor. Misafirlerimiz hem güzel hem mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar. 
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“KIŞ DÖNEMİNDE ÇOK YAPTIĞIMIZ UYGULAMALARDAN BİRİ 


Burun estetiği, franksiyonel lazerle cilt soyma, saçsakal ekimi, vücut şekillendirme ve özellikle kendisinin de yaşayarak deneyimlediği cilt lekelerini çıkarma konusunda önemli başarılara imza atan Estetik 

ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 

Gülay Boztosun, hastalarına yıllardır sağlıklı bir güzellik sunuyor. Özellikle kış aylarında franksiyonel lazerle cildi soyup ardından PRP ile tedavi ettikten 

sonra hastaya daha taze bir cilt kazandırdıklarını, 

bu tedaviyi hastanın beklentisine göre bazen kök hücre ile yaptıklarını söyleyen Op. Dr. Gülay Boztosun, bu uygulamanın yanı sıra kışın daha çok burun, liposakşın, vücut şekillendirme ve meme ameliyatlarını ağırlıklı olarak yaptıklarını belirtiyor. Hem yurtiçi 
hem de yurtdışında çok yönlü çalışmaları ile tanınan, 20 
yıllık mesleki tecrübeye sahip Estetik ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gülay Boztosun, son teknolojik cihazlarla uyguladığı ameliyatsız ve ameliyatlı estetik yöntemleri, kış aylarında özellikle tercih edilen operasyonları ve uygulamalar sonrasında yaz-kış dikkat edilmesi gereken hususları Klass'a anlattı. 


Gülay Hanım, öncelikle bize kliniğinizde verilen hizmetlerden bahseder misiniz? 

Burası plastik cerrahi muayenehanesi olduğu için invaziv-noninvaziv çoğu işlem yapılmaktadır. Tüm dünyada ciddi bir değişim var, artık ameliyatsız invaziv olmayan işlemlere yönelmekte tüm talepler. Son yıllarda teknolojiye paralel güzellik sektöründe ciddi gelişmeler olmaktadır. Şu anda ameliyatlar kadar iyi sonuç veren cihazlara sahibiz ve dünya ile aynı anda kullanıyoruz. 
Kliniğimde Altın İğneli Radyofrekans, Fraksiyonel lazer, Vakumlu bakım cihazları, HİFU kullanıyorum. Sosyal medya sayesinde artık cihazın ismi ile geliyor hastalar. Genelde biz tombul yüzlü bir toplum olduğumuz için yanakları küçültmek ve çok daha fit bir görüntü kazandırmak için “Hifu” cihazımızı tercih ediyoruz. Bu cihazlar 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kaşları kaldırma konusunda da iyi. 
Ciddi anlamda gıdıyı a olarak düzeltebiliyor. Deriyi sıkılaş 
Hafif 40'lı yaşlarda düşmey gıdıyı giderebiliyor. Ve aynı ze da konforlu bir cihaz. Eskiden'ç acılı oluyordu ama şu an acılı di Arkasından bir lazer yapıyorsunuz ve" bir acısı olmadığı için hastalar bun yaparken bu süreci uyuyarak geçiriyor lar. Bunun yanında tabi dolgu, botoks PRP, somon, HA gibi mezoterapiler yapıyoruz. Botoks hastamız kadar PRP hastalarımız da var. Hastalar PRP ile inanılmaz mutlu. Yılda 3 kez botoksa gelen hasta PRP ile tanıştıktan sonra yılda bir botoks'a gelme ihtiyacı duyuyor. Genellikle ameliyatlar ile cihazları ve diğer işlemleri kombinliyoruz artık. 
Hatta ameliyatların çoğunda yeni teknolojik cihazlar kullanıyoruz. Örneğin liposakşın yaparken Ultrason yardımlı 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bir cihaz kullanıyorum. Selektif bir işlem ve sonuçlar çok tatmin edici. 
Burun ameliyatlarında artık cihaz ile kemiğe şekil veriyoruz. Hastalarda morluk olmuyor, burun içine tampon kullanmıyoruz. 


“FRANKSİYONEL LAZERİ CİLT 
TİPİNE GÖRE İSTEDİĞİMİZ 
BOYUTTA AYARLAYABİLİYORUZ 
VE CİLDİ SOYUYORUZ” 


Peki, kullandığınız cihazlar nelerdir? 

Kışın en çok yaptığımız uygulamalardan biri de franksiyonel lazerle cildi soymaktır. Franksiyonel lazeri cilt tipine göre istediğimiz boyutta ayarlayabiliyoruz ve cildi soyuyoruz. 
Çünkü franksiyonel lazerin geniş bir ayarlama marjı var. Her cilt tipini farklı soyup bir de onu PRP ile tedavi ediyoruz. Cildi aynı zamanda iyileştirdiğimiz için de hastada taze bir cilt elde etmiş oluyoruz. Hastanın beklentisine göre bazen kök hücre 

ile yapıyoruz. Böylece hasta gidip gelip o çizgilerine dolgular, botoks'lar yaptırmak zorunda kalmıyor. Lazer ile soyduğumuz için çizgi zaten azalıyor. Üstüne kök hücre yaptığımızda çok ciddi anlamda yüzde 50 yol kat ediyoruz. Hasta bir haftada iyileşebiliyor. Bilindiği gibi morlukları 3 günde geçiren kremler var. Bir de artık çok profesyonel makyajlar yapılıyor. 
Bunlarla yapılıp kapatılabiliyor. Cildi güzel besler, çizgileri kaybeder, en önemlisi gözenekleri küçültür. Leke tedavisinde de aynı şeyi yapıyoruz. 
Aynı anda birçok kusurun tedavisini yapmış oluyorsunuz. Ben mesela kendi lekelerimin tedavisi için sürekli soyma işlemi ve PRP yaptım. Tabi günlük bakım ve kremleri, toniği ve güneş koruyucuyu unutmamak lazım ve cildim böylelikle genç kalabildi. Ben hayatım boyunca çillerim kaybolsun diye uğraştım. Bununla birlikte sivilce izlerim de kayboldu, gözeneklerim küçüldü. Yani bir taşla birçok kuş vurabiliyoruz. Yaşlıysa, ince deriliyse ona daha düşük doz yapıyorsun, birkaç seans daha fazla yapıyorsun. Yağlıysa daha derin yapıyorsun. Yani bu kişiye göre değişiyor. Mesela artık bacak ve kol sarkmalarında ve yırtıkların tedavisinde moda olan altın iğneli radyofrekans yapıyoruz. O altın iğneli radyofrekans da deriyi ciddi anlamda sıkılaştırıyor. 
Hiçbir şey yapmadan cildinize biraz kalite katmak istiyorsanız sadece 
PRP yaptırmak kesinlikle hangi yaşta olursanız olun; lekeyi giderir, deriyi sıkılaştırır ve hep bir geriye götürür. 


İçinde bulunduğumuz kış mevsiminde genelde hastalar hangi operasyonlar ve uygulamalar için size başvuruyorlar? Bu dönemde özellikle yoğunluk gösterdiğiniz çalışmalar neler? 

Kışın daha çok burun, liposakşın, vücut şekillendirme ve meme ameliyatları ile franksiyonel lazerle cildi soyma işlemi yapıyoruz. Ama belli bir kesim 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“Kışın en çok yaptığımız uygulamalardan biri de franksiyonel lazerle cildi soymaktır. Franksiyonel lazeri cilt tipine göre istediğimiz boyutta ayarlayabiliyoruz ve cildi soyuyoruz. Çünkü franksiyonel lazerin geniş bir ayarlama marjı var. Her cilt tipini farklı soyup bir de onu PRP ile tedavi ediyoruz. Cildi aynı zamanda iyileştirdiğimiz için de hastada daha taze bir cilt elde etmiş oluyoruz. Hastanın beklentisine göre bazen kök hücre ile yapıyoruz.” 


de yazın tatilde oldukları için bu tarz operasyonlarını yazın yaptırıyorlar. 
Aslında çok bir sıralaması olmuyor. 
Ama mesela öğrenciler ve öğretmenler yazın ve sömesir tatillerinde bu ihtiyaçlarını yaptırabiliyorlar. Ama kışın avantajı da kamufle edebiliyorsunuz, sizi kimse görmüyor, yüz germe yaptırsanız bile taktığınız o korseyi şapkayla, şalla kamufle edip dışarı çıkabiliyorsunuz. Yine vücudunuzda yapılan bir ameliyatı saklamak çok kolay. Çünkü kapalı giyiniyorsu- 


nuz. Büyük, insizyon olan ameliyatlarda yaza kadar da iyileşme olur. Biz izlerin genelde güneş görmemesini isteriz. O zaman da yaza hazır olmuş oluyorsunuz. Yani o izle ilgili sıkıntı da geçmiş oluyor. 


mmm amm 
“SAÇ EKİMİNDE HEM FUT 
HEM DE FUE YÖNTEMİNİ 

KULLANIYORUM” 


“Bacak, kol sarkmalarında ve yırtıkların tedavisinde moda olan altın iğneli radyofrekans yapıyoruz. Altın iğneli radyofrekans deriyi hızlı şekilde sıkılaştırabiliyor. Hiçbir şey yapmadan cildinize biraz kalite katmak istiyorsanız sadece PRP yaptırmak hangi yaşta olursanız olun; lekeyi giderir, deriyi sıkılaştırır ve hep bir geriye götürebilir.” 


Saç ekimi konusunda da önemli çalışmalarınız var. Biraz da bu konuda yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Kullandığınız yöntemler nelerdir? 

Ben 20 yıllık doktor olduğum için saç ekiminde hem Fut hem de Fue yöntemini kullanıyorum. Eğer hastanın çok az saçı var ve çok açıklığı varsa klasik yöntem Fut Yöntemi'ni kullanıyorum. Ama bazen çok ünlü insanlar geliyor. Bir yandan dizi çekiyorlar 

bir yandan saç ektirmek istiyorlar. 
Onlara kalem yöntemi denilen saçı kesmeden yapılan bir yöntemle ekiyoruz. Tabi son yıllarda çok moda olan Fue Yöntemi var. Fue şu anda bu yöntemlerin içindeki en hızlısı. Bir seansta 3-4 bin greft ekebiliyorsunuz. 
Ama saç ekiminin yanında kirpik de ekiyorum, kaş da ekiyorum. Bunları hastanın isteğine göre yapıyoruz. Bazıları sadece kedi gibi uzun uzun kirpikler istiyor. Onları 2 cm bırakan da var. Ama alt kirpik ekmiyorum. O çok konforsuz ve kullanışsız bir şey. Bunu mümkün olduğu kadar hastalarıma da anlatmaya çalışıyorum. Mesela kaşı Fue gibi ekiyorum ama iğne ile delerim. Bunların hepsinin yöntemleri farklı. Kirpikte bıçakla çevire çevire tek tek alıyorsun. 150 tane falan kirpik ekiyorum. Ama bunlar bir şey değil. Bunların tamamen sık olduğunu düşünün. Bunların tek tek her sabah çapak olmadan temizlenmesi lazım, kişinin gözüne, ekilen kirpiğe 

5 gün içinde çok iyi bakması lazım. 5 
gün onlara bir şey olmazsa onlar artık kalacak demektir. Artık kapanmıştır, deri kabul etmiştir. Sakal da ekiyorum. Katar'dan sakal ekimi için gelen çok hastam var. Bu işlemleri kendi kliniğimde yapabiliyorum. 


Güneş, doğum, sivilce gibi sebeplerden dolayı kişilerde oluşabilecek lekelerin tedavisi mümkün mü? 

Eğer sivilce izleri çok eski değilse, genç yaşta gelirlerse çabuk iyileşme sağlanıyor. 1-2 seans PRP ve soyma işlemi ile peeling'le çok çabuk geçiyor. Ama lekeler çok önemli. Lekeler bir yıl boyunca ne yaparsanız yapın en fazla 5 yıllık lekeyi giderirsiniz. 
Ama 20-30 yıllık doğumdan kalan lekelerin tamamen silinmesini istiyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Bu yola baş koyan kişinin sadece kışın değil yazın da bunun tedavisine evde ürünleriyle devam etmesi gerekiyor. Çünkü kendim de o çil ve lekeye yatkın olduğum için bunu ancak ben kendim deneye deneye çözdüm. Yani siz kışın lekeyi tedavi ettiniz ve lekelerin çoğundan kurtuldunuz. Yaz olduğunda da güneş koruyucuyla korunduğunuzu zannediyorsunuz. Ama bu kadar kolay değil. Kapatıcı da kullanacaksınız. Ben bunları en çok kendimde tecrübe edindim. Benim cildim çok çilliydi. Yüzümü soya soya sıkılaştırdım, PRP yaptım. Cildim çok yağlı. 
Yüzümde sivilce izleri doluydu. Cildimi soydum sonra dikkatli bakamadım her yerim leke oldu. Öğrendim ki bunun hiç affı yok. Güneşe yarım saat çık direkt lekeleniyorsun. Bütün yaz bunu koruyacaksın. 


KLASS 


EN 


Yılsenin Bayar - Aydan Gömügen - Muhammed Abdullah Tuncay La 


Başarılı iş kadını Kare Anaokulu'nun Kurucusu ve Sahibi Aydan Gömügen Tuncay, Uluslararası 8Down Sendromu Federasyonu ve Down İstanbul Derneği Başkanı olan eşi Muhammed Abdullah Tuncay'ın kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisiyle yeni yaşına girdi. Mutlulugu ve neşesi yüzünden okunan Aydan Gömügen Tuncay doğum günü pastasını eşi Muhammed Abdullah Tuncay ve kızı Yılsenin Bayar ile birlikte keserken dilek tutmayı ihmal etmedi. 
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AYDAN GÖMÜGEN TUNCAY'A 
EŞİNDEN SÜRPRİZ 
DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ 


Kare Anaokulu'nun Kurucusu ve Sahibi Aydan Gömügen Tuncay doğum gününü Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ve Down İstanbul Derneği Başkanı olan eşi Muhammed Abdullah Tuncay'ın organize ettiği sürpriz bir parti eşliğinde kutladı. Aydan Gömügen Tuncay eşi Muhammed Abdullah Tuncay'ın Sheraton Grand Istanbul Ataşehir Hotel'de kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde yakın dostlarını görünce hem çok mutlu oldu hem de duygusal anlar yaşadı. 


Kare Anaokulu'nun Kurucusu ve Sahibi Aydan Gömügen Tuncay için iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından yakın dostlarını davet ederek sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyen Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ve Down İstanbul Demeği Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay doğum gününde eşine duygu dolu anlar yaşattı. 
Muhammed Abdullah Tuncay, sahnenin arkasına kendi fotoğraflarının olduğu dev poster açtırarak eşini şaşkınlığa ve sevince boğarken gecenin ilerleyen saatlerinde bitmeyen sürprizlerine bir yenisini daha ekleyerek eşi için dansöz oynattı. 
Geceye katılan şarkıcı ünlü şarkıcı Hatice ise 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Aydan Gömügen Tuncay için sahneye çıkarak iki şarkı seslendirdi. Keyifli saatler geçiren, dansözlerle karşılıklı göbek atıp doyasıya eğlenen Aydan Hanım dostlarıyla ve eşiyle de karşılıklı oynayıp dans ettiği gecede neredeyse yerinde hiç oturmadı. Mutluluğu ve neşesi yüzünden okunan Aydan Gömügen Tuncay üzerinde eşiyle çektirilmiş fotoğrafının yer aldığı pastayı kızı Yılsenin Bayar ve eşi Muhammed Abdullah Tuncay ile üflerken dilek tutmayı ihmal etmedi. Tuncay çifti pasta kesim seremonisinin ardından dans ederek dostlarından büyük alkış aldılar. 

Haber: Uğur Atun 


Aydan Gömügen - Muhammed Abdullah Tuncay 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Aydan Gömügen - Muhammed Abdullah Tuncay 
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| Aydan Gömügen Tuncay - Yılsenin Bayar İş 
" mi p 


e Bi 
Vajiha Al Tawel - Aydan Gömügen Tuncay - Kader Al Tawel : Aydan Gömügen Tuncay * Mohammed Al Tawel | a Lİ 
MA i 
İsrail Polisi tarafından şiddete maruz kalan ve Uluslararası Down Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, Genel Sekreter Aydan Gömügen Tuncay ve federasyon yöneticilerinin ortak çabasıyla Türkiye'ye getirilen Filistin asıllı down sendromlu genç Mohammed Al Tawel ve ailesi de Aydan Gömügen'in bu mutlu gününde yanındaydı. 
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Evren - Evrim Yaşlak 


Ganer - Melina Güler 
Kendi - Uğur Batur Şenol - Bircan İpek 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Muammer Kapucuoğlu - Arzu Zogun * Aydan Gömügen Tuncay * Nazan Gihan 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Yıllara meydan okuyan Aydan Gömügen Tuncay sürpriz doğum gününde yakın dostları dergimizin Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu, Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nin Kurucusu ünlü Diş Hekimi Arzu Zogun ve Beslenme Uzmanı Doktor Nazan Cihan ile bir araya geldi. Aydan Gömügen Tuncay gece boyunca tek tek masalarında ziyaret ettiği dostlarıyla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. 
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Meme protezine en çok hangi sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır? 

Meme protezleri memenin başlıca hacim eksiklikleri, gelişimsel sorunları, gelişiminden sonra kilo alıp-verme ve hamilelik gibi olağan hadiseler sonucu değişimlerini düzeltmede ve de meme kanseri sonrası kaybedilen memenin onarımı amacıyla kullanılmaktadır. 
Plastik cerrahlar tarafından 1950'lerden sonra günümüze kadar artan sıklıkla başvurulan ameliyat unsurlarından biri haline gelmiştir. Yıllar içinde kullanılan protez tipleri karşılaşılan sorunlara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre birçok farklı yapı, içerik ve şekil olarak değişken boyut ve büyüklüklerde üretilmeye başlanmıştır. 


“CERRAH HASTA İSTEKLERİ- 
Nİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUN- 
DURARAK UYGULANACAK 
PROTEZİN HACİM VE ŞEKLİNE 
KARAR VERMELİDİR” 


Doğru protez seçimi nasıl olmalıdır? 

İdeal protez seçimi hem cerrah hem hasta açısından oldukça kritik bir aşamadır. Hastanın ayrıntılı meme boyut ve konumlanması yanında göğüs duvarı yapısının da ayrıntılı analizlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ameliyat öncesi cerrah hastanın genel anatomisi, meme asimetrilerini değerlendirirken bir yandan da hasta 


a 


gi 


isteklerini de göz önünde bulundurarak uygulanacak protezin hacim ve şekline karar vermelidir. 


Pratikte nasıl seçim ve uygulama yapıyorsunuz? 

Ameliyat öncesi ayrıntılı değerlendirmeler ve hasta ile bu bilgilerin paylaşımı yapılıp bir ameliyat dizaynı yapılıyor. Ameliyat genel anestezi altında yapılıyor. Ameliyatta kullanılması öngörülen protez haricinde yakın büyüklüklerde alternatif protezleri de sipariş ederek ameliyathanede bulunduruyoruz. Kullanılabilecek her protezin bir deneme protezi firma tarafından cerraha tedarik edilebiliyor. Ameliyatta öncelikle kullanacağımız protezi değil deneme muadilini hastaya uygulayıp sonucu gördükten sonra kullanılacak nihai proteze karar veriyoruz ve yerleştirip ameliyatı sonlandırıyoruz. 


“HER HASTANIN MEVCUT 
ANATOMİK YAPISI VE MEME 
HACMİNE GÖRE BİRÇOK 
FARKLI PROTEZ YAPILABİLİR” 


Memnuniyet odaklı cerrahi başarı nasıl sağlanır? 

Her hastanın mevcut anatomik yapısı ve meme hacmine göre birçok farklı protez yapılabilir. Hastanın istediği boyuta (limitler dahilinde) ve şekle kavuşması ve bunun erken ve geç dönemde problemsiz bir cerrahi süreçten geçmesi hasta 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BÜYÜTME AMELİYATI İLE 
HASTAYA BİLİNCİ AÇIKKEN 
PROTEZ UYGULANABİLİR” 


Özel Ataköy Hastanesi'nde hizmet veren Estetik ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Pilancı, meme estetiğine ihtiyaç duyan hastalarına ihtiyaçları doğrultusunda en uygun protezi uygulayarak onlar için doğal ve konforlu sonucu hedefliyor. Ameliyat öncesinde yaptığı analizlere ve doğru protez seçimine kadar her şeye tüm ayrıntılarıyla önem Veren ve bu konuda tecrübelerini teknolojinin sunduğu imkanlarla da buluşturan Doç. Dr. Pilancı, meme protezi ameliyatları öncesi ve 


esnasında yaptığı detaylı çalışmaları Klass'a anlattı. 


için en temel memnuniyet odağını oluşturur. İstediği bir şekle sahip memeye kavuşması yanında bu süreci minimal ağrılarla konfor içinde tecrübe etmesi hastaların en önemli arzularıdır. 


Uyanık meme büyütme nedir nasıl uygulanır? 

Uyanık meme büyütme, hastanın bilinci açık olarak bu cerrahi işlemi yaşama imkanı vermektir. Normalde genel anestezi altında yapılan bu işlem, hastanın bu bölgeye uyarı veren sinirlerin ve kısmen ameliyat sahasının lokal anestezik ajanlarla bloke edilmesiyle hastaya işlem esnasında herhangi bir rahatsızlık vermeden protez uygulanmasına olanak verir. 


Uyanık meme büyütmede kazanımlar neler olabilmektedir? 
Öncelikle hastada genel anesteziye dair yaşanılabilecek tüm olumsuz durumlardan sakınılınmış olunur. 
Hastaya cerrahı ile birlikte ameliyat anında istediği protezi seçme imkanı sunar. Ameliyat öncesi dönemde her ne kadar cerrahı ile bunları değerlendirmiş olsa da kavuşabileceği meme şeklini önceden gözünde canlandıramaz. Hasta ameliyatta buna kendisi de karar verebileceği için öyle bir belirsizlik kaygısı yaşamamış olacaktır. Bunların yanında sinirlerin bloke olması ile ameliyat sonrası dönemde de ağrı kontrolü daha kolay olmaktadır ki bu da hasta konforuna büyük katkı sağlamaktadır. 


Meme implantlarına dair geç dönemde yaşanabilecek olumsuzluklar var mıdır? 

Son yıllarda meme implantı ilişkili lenf bezi kanseri gelişimine dair bazı farkındalık çalışmaları yapılmaya başlandı. Daha önceden rastlanmamış olsa da bu yıl ülkemizde ilk vaka saptandı. Dünyada çok yaygın olarak uygulanan bu işlemden vazgeçilmesi söz konusu değil sadece memede uygulanan implantın içinde sıvı birikimi olduğunda bu sıvının uygun laboratuvar yöntemleriyle araştırılması ve hastalığın olmadığının kanıtlanması elzemdir. En kötü senaryoda hastalık saptanırsa protez ve etrafını saran kapsülün çıkarılması tedavi için yeterli olmaktadır. 


Ameliyat öncesinde ve sırasında teknolojik gelişmelerden ne kadar yararlanıyorsunuz? 

Yeni teknolojilerle ve günümüzde birtakım yazılım programları ile kişiye özel 3 boyutlu fotoğraf uygulamaları ile yerleştirilecek olan protezin sonucu hastaya sunulabilmektedir. Bunun giderek yaygınlaştığını ve hasta-cerrah açısından ameliyat planlamalarına kolaylıklar sunduğunu ve yenilikleri takip eden bir cerrah olarak umut verici gelişmeler olduğunu da belirtmek isterim. Ancak birtakım deformitelere sahip hastalarda halen kullanımlarında sınırlamalar mevcuttur. Bunun yanında bu tür teknolojik ekipmanların maddi bir külfeti de olmaktadır. 
Ümit ediyorum ki bu tür sorunların da yakın gelecekte gelişen teknolojilerle üstesinden gelebileceğiz. 
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“1 URK$ ATAN DAŞLARINA ABD'DE DOĞRU, YATIRIM YAPTIRARAK 


1987 yılında ODTÜ Ekonomi'den mezun 
olup, 1989'da Amerika'ya Otelcilik Master'ı yapmaya giden ve 30 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Emel Onur, mali müşavir olarak başladığı kariyerine bugün Florida başta olmak üzere ABD'ye emlak yatırımı yapmak isteyen Türklere önemli bir köprü olarak sürdürüyor. Yaşamını ABD'de sürdürmek isteyen Türklere ise ciddi bir yaşam danışmanlığı hizmeti veren Amerikan Milli Emlakçılar Derneği Türkiye Liasonu, Palm Beach Emlakçılar Derneği Global Business Alliance Başkanı ve Turkish America Realtors Association-TARA'nın 

da kurucusu Emel Onur, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğru yatırım yaparak Greencard almalarının güvencesini sağlıyor. Emel Onur sunduğu hizmetleri, Greencard almanın güvenilir yollarını ve Türkiye ile Amerika arasında kurduğu emlak köprüsünü Klass okurları için anlattı. 
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GREENCARD/ALMALARINININI 
GÜVENCESİNİ SAĞLIYORUM: 


Emel Hanım, Türk vatandaşları son yıllarda Greencard almak istiyorlar. Size göre Greencard neden gerekli ve neden Greencard satıyorsunuz? 

Ben hayatta insanın seçeneklerinin olması gerektiğine inanıyorum. Greencard'ın Türk vatandaşlığından vazgeçmek ya da Türkiye'den kaçmak olarak değerlendirilmesine karşıyım. 
Ben 17 senedir Amerikan vatandaşıyım ve bu süre içerisinde en mutlu olduğum yıllar Türkiye'de yaşadığım 2008-2011 yılları oldu. 
Greencard ve Amerikan vatandaşlığını bana, seyahat özgürlüğü, seçeneklerimin olduğunu bilmenin rahatlığı ve her geçen gün küreselleşmemenin daha da önem kazandığı bir dünyada evlatlarıma istedikleri eğitimi alma imkânı veren araç olarak görüyorum. Zaten her iki ülke de çifte vatandaşlığa izin verdiği için Türk vatandaşı olarak vazgeçtiğimiz milli bir değerimiz yok. Sadece seçeneklerimizi arttırmış oluyoruz. 


Peki bizi ikna ettiniz, nasıl alacağız bu Greencard'ı? 

Greencard almanın birden fazla yolu var. Sizi sponsor etmek isteyen bir şirket bulabileceğiniz gibi, bir Amerikan vatandaşı ile evlilik yapabilirsiniz ama herhangi bir iş yerine bağlanmak istemezseniz ya da hayat arkadaşınızı bu yüzden seçmek istemezseniz EB-5 Vizesine başvurmayı seçebilirsiniz. 


“EB-5 VİZESİ İÇİN AMERİKAN HÜKÜMETİ . 


TARAFINDAN ONAYLANMIŞ PROJELER- 
DEN BİR TANESİNİ SEÇEREK 500.000 
AMERİKAN DOLARI YATIRIM YAPARAK 
BU PROJENİN ORTAĞI OLUYORSUNUZ” 


Greencard sağlayamayacak bir projeye yatırım yapmalarına engel olmak. Greencard vereceğini iddia eden projelerden hangisine yatırım yapacağınız çok önemli bir karar. Yatırım yaptığınız projede incelemeniz gereken şeylerden birincisi ve en önemlisi, projenin yapımının hangi aşamada olduğu, tamamlanıp, tamamlanamayacağı, ikincisi ise proje ortaklarının kim olduğu. Lütfen bunları iyice araştırmadan ve bir göçmenlik avukatı ile görüşme- 


EB-5 Vizesi nedir? 

Ben göçmenlik avukatı değilim, yeminli mali müşavir ve emlak danışmanlık şirketi sahibiyim, okurlarınıza mutlaka bir göçmenlik avukatına danışarak bu konuda uzman görüş almalarını tavsiye ederim; ancak ana hatlarıyla, EB-5 Amerika'da istihdamı artıracak projelere direkt yabancı yatırımı desteklemek amacıyla 90'lı yıllarda yaratılmış bir vize türü. EB-5 Vizesi için Amerikan hükümeti tarafından onaylanmış sekiz yüz civarı projeden bir tanesini seçerek 500.000 
Amerikan doları yatırım yaparak bu projenin ortağı oluyorsunuz. Paranızın kaynağının yasal olduğu ispatlandıktan sonra iki sene içerisinde geçici Greencard ve üç sene daha geçtikten sonra yani toplam beş sene sonunda kalıcı Greencard'ınıza kavuşuyorsunuz ve yatırımınız olan $500,000'inizi geri alıyorsunuz. 


“GREENCARD VERECEĞİNİ İDDİA 
EDEN PROJELERDEN HANGİSİ- 
NE YATIRIM YAPACAĞINIZ ÇOK 

ÖNEMLİ BİR KARAR” 


Yatırımın geri dönüşümünün garantisi var mı? 

İşte işin can alıcı önemli noktasına geldik. Benim bu işe soyunmamın en önemli sebeplerinden biri Türk vatandaşlarımı doğru yönlendirerek, tamamlanamayacak ya da onlara 


den karar vermeyin. Bizim projemiz Conrad ise 24 
kattan oluşmaktadır ve proje tamamlanmış halka açılmıştır. Conrad Otel resmi açılışını 14 Aralık'ta yaptığından dolayı Greencard alamama riski en minimaldedir. 


Bize Conrad projesi hakkında bilgi verir misiniz? 
Conrad, Miami'ye 45 km mesafede milyarderler 


şehri olarak bilinen Fort Lauderdale'de yer almaktadır. Atlantik Okyanusu'nun tam üzerinde nefes kesen bir manzaraya sahiptir. Bir geminin 1. sınıf kamarası şeklinde dizayn edilmiş stüdyolar; 1, 2 ve 3 odalı daire seçenekleri ile oluşan ultra lüks bir komplekstir. 
Conrad, Hilton Otelleri'nin premium markasıdır. 


emelonur us 
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İş ve sosyal yaşam dünyasının yardım melekleri Selda Topal ve Züleyha Özgül öncülüğünde başlatılan “Çocuklara Göz Kulak Oluyoruz” kampanyasının 


> a spor ve Ve eya yaşam dünyasının ünlü isimleri katılarak büyük destek verdiler. : 


> —e 
KULAK OLUYORUZ” EE ER 
(Prof Dr. Ahmet Ataş » Prof. Dr. İbrahim İkizceli » Selda Topal - Prof, Dr. Mahmut Ak - Züleyha - Ömer Faruk Özgül Gülçin Yamaz İzel z b) e a, a |. m. 


“ÇOCUKLARA GÖZ |$; & 


— 


Sosyal yaşam dünyasının yardım sever isimlerinden Selda Topal ve ünlü iş kadını Züleyha Özgül, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İşitme İmplantı takılan çocukların, işitme eğitimlerine bir yıllık fon sağlanması amacıyla “Çocuklara Göz Kulak Oluyoruz” kampanyası başlattı. Bu özel kampanyanın tanıtımı İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı himayelerinde düzenlenen davet ile gerçekleşti. Davete katılan iş, sanat, spor ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri bu anlamlı projeye büyük destek verdiler. 


Sosyal yaşam dünyasının yardım sever isimlerinden Selda Topal ve 5 - ünlü işkadını Züleyha Özgül'ün öncülüğünde; İstanbul Üniversitesi İİ Lİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İşitme İmplantı takılan çocukların, işitme eğitimlerine bir yıllık fon sağlanması amacıyla “Çocuklara 

Göz Kulak Oluyoruz” kampanyası başlattı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı himayelerinde gerçekleştirilen gecede burs sağlanan çocuklar, akademisyenler, 

bağışçılar ve kampanyaya destek veren sanatçılar buluştu. Ünlü 

sanatçıların sahne aldığı gecede kampanyaya maddi olarak futbol 

dünyasından Mehmet-Selda Topal, Robin-Bushra Van Persie, Ahmet 

Çalık ve Nuri-Tuba Şahin'in yanı sıra Özgül Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer Faruk Özgül, Züleyha Özgül, Zeynep Kartal, Kutman 

Madencilik-Fazlı Kutmangil, Hande-Erdinç Acar, Gökçe Sürmeli, Öznur Yakın ve Murat Özyeğin en büyük destekçiler olarak plakete layık 

görüldü. Deniz Akkaya'nın sunuculuk yaptığı gecede İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. 

Dr. Ahmet Ataş birer konuşma yaparak, başta kampanyayı başlatan 

Selda Topal ve Züleyha Özgül'e ve ardından tüm bağışçılara teşekkür 

etti. Ak, “Mehmet-Selda Topal'ın son yıllarda fakültemize yaptıkları 

destekler, yeni isimlerin eklenerek artmasıyla bizleri sevindiriyor. Her 

birinize destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi. Gecenin 

sürpriz bağışı ise Ömer Faruk Özgül'den geldi. Özgül, İşitme Engelli 

Çocuk Eğitim Merkezi'ne desteğinin yanı sıra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil servisindeki sedyeleri yenilenmesi için önemli bir bağış yaptı. 3 ” 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“Çocuklara Göz Kulak Oluyoruz” 


kampanyasına destek veren sosyal yaşam dünyasının sevilen isimlerinden Hande-Erdinç Acar çifti gecede desteklerinden ötürü teşekkür plaketiyle onurlandırıldılar. 
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Sosyal yaşam dünyasının yardım sever isimlerinden Ebru Erbaş davete katılarak kampanyaya destek verdi. Erbaş gecede şıklığı ile de göz doldurdu. 
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Yaptığı başarılı estetik operasyonlarla yakından tanıdığımız Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, aynı zamanda sağlık sektörüyle ilgili önemli yatırımları olan bir iş adamı. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun'un sektöre yapmış olduğu önemli yatırımlarından biri sosyal sorumluluk bilinciyle hizmet veren “Doktor Şefkat Yaşam ve Bakım Merkezi”. Yatağa bağımlı hastalara hizmet veren merkezde yaşamının son günlerini hem hasta hem de ailesi için konforlu geçirtmeye adayan güçlü bir kadro ile hizmet verdiklerini belirten Doç. Dr. Sağun, Türkiye'de bir ilke imza atarak her hastaya bir hemşirenin baktığını dile getiriyor. Yoğun iş temposundan bulduğu her fırsatta Doktor Şefkat Yaşam ve Bakım Merkezi'ne gidip hem çalışma arkadaşlarını hem de hastaları ziyaret edip moral verdiğini belirten Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, bu yatırımdan duyduğu manevi hazzı, hizmet kalitelerini ve hedeflerini Klass okurları için anlattı. 


Doktor Şefkat Yaşam ve Bakım 
Merkezi adeta sosyal sorumluluk kapsamında hizmet veren bir kompleks. Öncelikle sizden 
Doktor Şefkat Yaşam ve Bakım 
Merkezi'nin kuruluş hikayesini dinleyebilir miyiz? Burayı kurarken amaçlarınız nelerdi? 

Bir hekim olarak bu tarz merkezlere ülkemizde ciddi anlamda ihtiyaç duyulduğunu yakından gözlemliyordum. Örneğin artık kanserin son 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evresine gelmiş ve yaşamlarının son zamanlarında hastane ile ev arasında gidip gelen insanlar var. Bu kişilere hastanelerde bir şey yapılamıyor ama eve gidince de aileler çaresiz kalıyor. Bu tip hastaların en azından son zamanlarını sağlıkçıların ve refakatçilerin olduğu ortamda geçirebileceği bir merkez kurma fikriyle yola çıkıp Doktor Şefkat'i hizmete sunduk. İnsanların tümü benim için çok değerlidir. Yaşamları 


kötü hastalıklarla son bulacak olan kişilerin son günlerini iyi geçirmeye hakkı vardır. Bu düşünce ile merkezimizi açtık. Dediğim gibi ülkemiz hastanelerinde haklı olarak insanlar felç olunca biz bir şey yapamayız eve gitsin diyorlar. Ama evde insanlar bu hastalara bakamıyorlar. 
Bu tarz bir merkez Türkiye'de hiç yoktu. Sonradan devletimiz bakım merkezleri açmaya başladı. Biz de böyle bir ihtiyaçtan dolayı yola çık- 


tık ve ömürlerinin son zamanlarını daha iyi şartlarda geçirmek isteyenler için kapılarımızı açtık. 


“YAŞLILARDA YÜZDE ELLİ 
ORANINI YAKALAYAN ALZHE- 
İMER SORUNU YÜZDE YÜZ İN- 
SANLIK SORUNU DEMEKTİR” 


Günümüzün en çok yaygınlaşan hastalıklarından biri olan Alzheimer ve Demans hastaları için de hizmet veriyor musunuz? 
Sizin de dediğiniz gibi bugün yapılan araştırmalarda ABD'de 70 yaşını geçen her iki kişiden birisi Alzheimer. 
Ve maalesef bu hastalığın ilerleyen dönemlerinde hastaya yakınları bakmakta büyük zorluk çekiyor. Bununla birlikte ABD başta olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerde yapılan yatırımlarda yaşlılar için bir bütçe ayrılmıyor. Ama zayıflamak için, güzellik için birçok yatırım yapılıyor. 
Kişiler kendi başlarına gelmeden bu çok önemli olan hastalığın farkında değiller. Halbuki yaşlılarda yüzde elli oranını yakalayan Alzheimer sorunu yüzde yüz insanlık sorunu demektir. 
Çünkü hasta olan kişiye bakan kişi de onunla birlikte yaşıyor, ona bakmak zorunda. Evlerinde 60-70 yaşın üstündeki insanlar varsa bunun değerini çok daha iyi anlıyorlar. Dolayısıyla dünyanın her yerinde bu kişilere yardım edebilecek insanlar sağlıklı insanlardır. Doktor Şefkat Yaşam ve Bakım Merkezi olarak Alzheimer hastalarını anlayıp yaşamlarını organize etmek ve ailelerine yardımcı olabilmek adına hizmetlerimiz var. 


Bir kaza ile hayatları değişen, yaşamlarına eski konforunda devam edemeyen kişilere nasıl destek oluyorsunuz? 

Hayatta her şey başımıza gelebilir. 
Mesela her şey çok sağlıklı giderken bir anda bir kaza geçirip belden aşağımız felç olabilir. Şimdi bu hastanın evde altını değiştirmek diğer bakımlarını yapmak kesinlikle kolay bir iş değildir. Bu kişiyi evinde tek başına bırakman mümkün değil. Sürekli başında durmalısın. Hem hasta için hem de ailenin diğer üyeleri için yıpratıcı bir süreç. Hastanın sosyalleşmesi sorun. Ama onun en azından bizim sağlıkçılarımızla bile konuşması hayatı için bir motivasyon oluyor. Bir sürü farklı insanla ve doktorlarla konuşması ona iyi geliyor. Bu insanların belki de uzun bir dönem bakımları gerekiyor. Onların bu hassas dönemlerinde kıymetini bilmek gerekiyor. 


“BURASI BENİM DÜNYALIK 
BİR YATIRIMIM DEĞİL, 
AHİRETLİK YATIRIMIM” 


Siz bu merkezi tamamen sosyal sorumluluk bilinciyle mi kurdunuz? 
Benim buradan herhangi bir maddi beklentim yok. Burası benim dünyalık bir yatırımım değil, ahiretlik yatırımım. Çünkü gerçekten kimse bizim burada hasta yakınlarına yaptığımız hizmetin ne olduğunu yaşayamadan anlayamaz. Ben buradan hastaların dualarını almak için bu işi yapıyorum. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir hassasiyetle burada hizmet veriyoruz. Hastalarımıza nasıl bakmalıyız, onlarla nasıl konuşmalıyız, nasıl dikkatli davranmalıyız gibi her türlü konuya büyük bir titizlikle yaklaşıyoruz. Ama bu hizmet sektörü. 
Muhakkak eksiklikler olabilir. Ama ne kadar gayret içinde olduğumuz çok açık bir şekilde görünüyor. Bu işler para için yapılacak işler değil. 
İnsanlar sonuçta en yakınına bile bakamıyor. 5-6 ay bir yaşlıya bakıldığında bakan kişi bunalıyor ve o yaşlı hayatını kaybedince iki tarafında kurtulmuş olduğu tüm çevresi tarafından konuşuluyor. Çünkü gerçekten çok zor bir iş. Yani maddi bir beklentiyle yapılacak bir iş değil. Bazen kişinin annesinin babasının yapmadığı işi biz burada yapıyoruz. Buranın ismini Doktor Şefkat koyduk. Buradaki sağlıkçıların hastaya şefkat göstermelerini istedik. Prensibimiz bu oldu. 
Merkezin tüm idarecileri bu prensibi tüm çalışanlarımıza empoze etmeye çalışıyoruz. Onları denetleyerek bu konudaki titizliklerini ölçüyoruz. 


“ SICACIK VE ŞEFKATLİ BİR 
HİZMET VERMEYİ KENDİMİZE 
PRENSİP EDİNDİK” 


Sağlıkçının şefkatli olması ne kadar hastaya baktığı ile de alakalı bir durum sanırım? 
Kesinlikle. Mesela bakım merkezlerinde bir hemşire ortalama on hastadan sorumlu oluyor. Fakat biz burada 

da şöyle bir konsept oluşturduk; her hastanın yanına bir hemşire koyuyoruz. 24 saat onun yanında bulunsun istiyoruz. Biz burada maddi olarak kazanmanın dışında zarardayız. 
Ama önemli olan şu; o hasta birebir şefkatli ellerde devamlı dursun ve 

o kişinin sorumlusu hangi hemşire olduğu belli olsun. Hasta yakınları bir tek hemşireyle muhatap olsun. 
Zamanla o hemşire hastanın ailesin- 


den biri gibi oluyor. Hasta vefat etse bile hemşireyle ailenin dostlukları devam edebiliyor. Ama diğer türlü düşünüldüğünde bir hastaya birçok farklı sağlıkçı bakıyor. Biz burada sıcacık ve şefkatli bir hizmet vermeyi kendimize prensip edindik. Burası bir huzurevi değil. Biz burada sağlığa, doktora, hemşireye ihtiyaç duyan ama hastaneye ihtiyaç duymayan hastalara hizmet veriyoruz. Evde bakımı çok zor olan hasta grubuna bakmayı hedefliyoruz. Gerçekten bu sayede çok hastanın ve yakınının duasını alıyoruz. Buraya geldiğinde zor durumda olan hasta iyileştiğinde bize teşekkür etmesi ve onun mutluluğunu görmek müthiş bir şey. 


“DOKTOR ŞEFKAT'E GELDİĞİM 
ZAMAN MANEVİ HUZUR 
BULUYORUM” 


Peki siz buraya geldiğinizde neler hissediyorsunuz? 

Geldiğim zaman manevi huzur buluyorum. Genelde buraya hayatlarının son deminde olan hastalar geliyor. Hasta yakınları, hastalarının rahat huzurlu bir şekilde son günlerini yaşasınlar istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir doktor hastamız vefat etti. Gerçekten hastanın genel durumu kötüydü. Ama yakınları da müthiş ilgi gösteriyorlar. Meslektaşımızı iyi etmek için çok çabaladık. 
Aslında yaşasa zaten geri dönme durumu söz konusu değildi. Ama en azından biz gereken vazifemizi yaptık. Vefat edecek olan hastaları huzurlu yollamak, o hasta yakınlarının vicdanen rahat olmalarını sağlamak için elimizden geleni yaptık. Dediğim gibi bazı insanlar kendi işini, gücünü her şeyini bırakıyorlar hastalarına bakmak için. Biz ise onların yaşamını kolaylaştırıyoruz. 
Gerekli bakımı şefkatli bir şekilde biz üstleniyoruz. Hasta yakınlarına 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ise onlarla sevgiyle vakit geçirmek düşüyor. Böyle güzel bir iş yaptığımız için çok huzurluyum. 


Buraya girdiğimiz anda hijyen kurallarının üst düzeyde olması dikkatimizi çekti... 


Biz bu merkezi Ataşehir'de kurduk. 
Burası hastaneler bölgesi ve A Plus bir bölge. Yurt gibi çok büyük bir alan yapmadık. Butik bir bakım merkezi oluşturduk. Amacımız hastalarla daha yakından ilgilenebilmek. Merkezimizde hijyene 


gerçekten çok fazla dikkat ediyoruz. Biliyorsunuz ki evde bile bir çocuğun altını temizliyor olsanız dahi eviniz kokabilir. Burada her hastanın altı, günde 5-6 defa değiştiriliyor. Ama içeri girince fark ediliyor ki öyle bir koku da söz konusu değil. 
Olabildiğince arkadaşlar bu hususta dikkatliler. Belki personel sayısı bir iken üç çalıştırıyoruz. Çünkü burada olabildiğince A Plus bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Amacımız bunu daha da ileriye götürebilmek. 


“HASTAYA ÖZEL HEMŞİRENİN 
HİZMET VERDİĞİ KONSEPTİ 
İLK DEFA BİZ UYGULADIK” 


Çalışan personelleriniz hakkında bilgi verir misiniz? 

Burada hiç hasta bakıcı çalışmıyor. 
Biliyorsunuz normalde hastanın altının değiştirilmesi gibi işlemleri hemşireler yerine hasta bakıcılar yapar. Bizim burada ise altının bezlenmesini de yemek yedirme işlemini de hemşireler yapıyor. Bu da Türkiye'de ilk olan bir durum. Hiçbir şekilde hasta bakıcı çalışmıyor. Çalışanlarımız Doktor Şefkat Yaşam ve Bakım Merkezinde manevi bir huzur buluyor. Bu maddiyatla yapılacak bir iş değil. Nasıl daha ileriye doğru yol alınabilir diye araştırıyoruz. Hastaya özel hemşirenin hizmet verdiği konsepti ilk defa biz uyguladık. Her zaman daha iyisini nasıl yapabiliriz diye uğraşıyoruz. Merkezimizin bir diğer şubesini de Etiler'de açmayı düşünüyoruz. Çalışanlarımız her zaman büyük bir titizlikle çalışıyorlar. O yüzden biz de çalışanlarımızı her zaman motive etmeye çalışıyoruz. Onlar 

için de onları motive edici çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu çok zor bir iş. Bunu her zaman dile getiriyorum ve çalışanlarımızı özverilerinden ötürü tebrik ediyorum. 
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“6. ACE OF M.L.CE. “TÜM RENKLERİMİZLE BİR'ARAYA GELİYORUZ” MOTTOSUYLA TÜRKİYE'DEN VE DÜNYADAN 


ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines 2018 içeriği hakkında bilgi verir misiniz? Bu yıl katılımcıları neler bekliyor? 

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük üçüncü kongre, toplantı ve etkinlik fuarı olan ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines'ın altıncısı 21-23 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi- ICC'de gerçekleşecek. 
MICE profesyonellerini ve global MICE endüstrisini beşinci kez bir araya getirecek olan ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines, her geçen yıl çıtasını daha da yükselterek Türkiye MICE sektörünün büyümesine ve gelişmesine büyük oranda katkı sağlıyor. Geçtiğimiz 
yıl, 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde 39 
ülkeden 746 hosted buyer'a, 9791 B2B 
görüşmeye, 4.975m? stant alanında 220 
ulusal ve uluslararası katılımcıya, 19 
oturuma, 35 konuşmacıya, 160 sponsora ve 15.000 ulusal ve uluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar, “Tüm renklerimizle bir araya geliyoruz” mottosuyla Türkiye'den ve dünyadan sektör profesyonellerine yeniden ev sahipliği yapacak. ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines, Türkiye'nin en kapsamlı 


MİSAFİRLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAKZ 


B2B etkinliği olarak, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen MICE sektörünün lider firmalarını; kurumsal şirketler, demekler ve MICE profesyonellerinden oluşan yerli ve yabancı satın alıcılar ile buluşturuyor. 3 gün boyunca devam edecek olan profesyonel hosted buyer programının yanı sıra, 350 kurumsal şirket, 40 ülkeden 200 yabancı hosted buyer, 220 katılımcı firma temsilcisi dahil 
800 kişilik özel davetli, daha güçlü iş 
birlikleri sağlamak amacıyla fuarın ikinci günü olan 22 Şubat 2018 tarihinde artık bir marka haline gelmiş olan “AMEzing Parti”de, İstanbul Kongre Merkezi bahçesinde Türkiye'de ilk defa kurulacak dev Dome çadırda Amsterdam'dan katılacak dansçılar, video mapping şov, müzik grupları, DJ ve sürprizlerle dolu dans performansları eşliğinde unutulmaz bir gece yaşayacaklar. Bu yıl, ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines 
2018 yeniliklerinin arasında, etkinlik teknolojilerini içeren ve hem Türkiye hem de dünyadan en son trendleri içinde barındıracak olan bir “TECH ZONE” da bulunuyor. Bu fuarın artık vazgeçilmez bir parçası olan Speakers' Corner'da ise Dünya MICE endüstrisi başkanları, sanal 


“Tüm renklerimizle bir araya geliyoruz” mottomuza uygun olarak Türkiye MICE sektörünün tüm profesyonellerini ve oyuncularını bir araya getirerek, paneller ve seminerlerle sektör sorunlarını tartışabilmeyi, bu konulara çözüm yollarının bulunmasını, mesleki gelişim sağlanmasını ve sektörün motive olmasını sağlıyoruz. ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines, Türkiye ve dünya MICE endüstrisini bir araya getirmek ve sektörün büyümesine katkı sağlamak amacıyla her yıl büyük bir emek ve özenle gerçekleşiyor.” 


gerçeklik/arttırılmış gerçeklik, etkinlik yazılımları gibi 2018 yılının etkinlik teknoloji trendleri ve yepyeni teknolojik gelişmelerle ilgili birçok oturum gerçekleşecek. Dünyanın en ünlü gösteri ve şölen tasarımcısı İtalyan Valerio Festi dahil, etkinlik teknolojisi alanında dünyanın bir numaraları konuşmacısı Corbin Ball, NIKE Global Etkinlik Başkanı, Canlı Deneyim Stratejisti ve White Fox Danışmanlığı Sahibi Mat Johnson gibi konuşmacıların olduğu oturum biletleri Biletix üzerinden satın alınabilecek. 


“ACE OF M.I.C.E. EXHIBITION DÜNYA- 
NIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ MICE FUARI 
OLARAK ÖNCELİKLE TÜRKİYE MICE 
SEKTÖRÜNÜ DÜNYAYA TANITIYOR” 


ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines'ın sektöre ne gibi katkıları bulunuyor? 

ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines, dünyanın en büyük üçüncü MICE fuarı olarak, öncelikle Türkiye MICE sektörünü dünyaya tanıtıyor ve sektör hakkındaki farkındalığı arttırıyor. Türkiye MICE sektörünün güçlü paydaşlarını global MICE pazarına tanıtırken, bir yandan da hosted buyer programıyla yeni etkinliklerin Türkiye'ye kazandırılmasını ve sektörün sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Yukarıda da belirttiğim “Tüm renklerimizle bir araya geliyoruz” mottomuza uygun olarak Türkiye MICE sektörünün tüm profesyonellerini ve oyuncularını bir araya getirerek, paneller ve seminerlerle sektör sorunlarını tartışabilmeyi, bu konulara çözüm yollarının bulunmasını, mesleki gelişim sağlanmasını ve sektörün motive olmasını sağlıyoruz. ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines, Türkiye ve dünya MICE endüstrisini bir araya getirmek ve sektörün büyümesine katkı sağlamak amacıyla her yıl büyük bir emek ve özenle gerçekleşiyor. 


“BU YIL ÖDÜLLERE YENİ EKLENEN KATE- 

GORİLER; EN İYİ ROADSHOW VE EN İYİ ET-KİNLİK TEKNOLOJİSİ VE ÇOK ÖNEMSEDİĞİ-MİZ EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ” 


ACE of M.I.C.E. Awards 2018'nin bu yıl düzenlenecek ödül töreni için ne gibi hazırlıklar yapıldı? Katılımcıları bekleyen sürprizler neler? Odüllere yeni kategoriler eklendi mi? 

3 Nisan 2017 tarihinde Zorlu PSM'de beşincisi 
gerçekleşen ve kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün buluşmasına ev sahipliği yapan ACE of M.I.C.E. 
Awards, bu yıl da Turizm Medya Grubu organizasyonunda altıncı kez MICE''ın aslarını belirleyecek. 
ACE of M.I.C.E. Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri; 3 ana başlık, 18 ayrı dalda değerlendiriliyor. MICE sektör profesyonellerinin, sanat ve 

iş dünyasından tanınmış isimlerin davetli olarak katılacağı törende, MICE endüstrisi ödüllerini önemli isimler takdim edecek. MICE endüstrisi turizm gelirinin /530'unu kaplıyorken ve 6 milyar dolarlık bir sektöre büyük katkı sağlarken, 5 yıldır başarıyla devam eden bu organizasyonda 148 ödül verildi, 10.549 MICE profesyoneli geceye katıldı, 376 jüri 


heyeti ile başarıyla çalışıldı, 930 firma başvuru 

yaptı ve 320 sponsor firma destek sağladı. ACE 

of M.I.C.E. Awards 2018'in jüri üyeleri ve etkinlik firmaları aday adaylarının katılım gösterdiği ACE of M.I.C.E. Awards Beyin Fırtınası Toplantısından ve sektörden alınan geri bildirimler değerlendirilerek, bu yıl ödüllere yeni kategoriler eklendi. Yeni eklenen kategoriler En İyi Roadshow ve En İyi Etkinlik Teknolojisi. Bu yıl ilk kez açılan ve çok önemsediğimiz başka bir kategorimiz ise; “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” idi. Bu kategoriye hem kurumlar hem de ajanslar başvuru yaptı. Zaman gözetmeksizin sosyal sorumluluk alanında yarışan projelerin başvuru 
ücretleri ise, diğer kategorilerden ayrılarak 050 
indirimli oldu. 5 yıldır başarıyla yürütülen ACE of M.I.C.E. Awards, jüri-finalist toplantısı ve görkemli ödül töreniyle, sektör paydaşları arasında önemli bir network sağlıyor. Sektör paydaşlarının şıklık yarışına girdiği ve Oscar tadında bir organizasyon olan ACE of M.I.C.E. Awards, global MICE endüstrisinin en büyük ödül töreni. Bu yıl da 26 Mart tarihinde Ünig'te gerçekleşecek. 


e a nk a 
“EĞER 2018 YILI TAHMİN ETTİĞİMİZ GİBİ OLUMLU GEÇERSE GLOBAL MICE 
SEKTÖRÜNDEKİ YERİMİZİ DAHA DA 
İLERİYE TAŞIYABİLİRİZ” 


Dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığınızda Türkiye MICE sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün daha da canlanması için neler yapılabilir? 

Ülkemiz ve özellikle turizm ve MICE sektörleri çok 


zor bir süreçten geçti. Bu süreç sonrasında, yavaş yavaş yaraları sardık ve artık ayağa kalkmaya hazırız diyebilirim. Geçirdiğimiz dönemin etkileri hala hissediliyor olsa da sektörün geneli önümüzdeki döneme ve özellikle 
2018 yılına umutlu bakıyor. Eğer 2018 yılı 
tahmin ettiğimiz gibi olumlu geçerse, sektörümüzü toparlayıp geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sağlam adımlarla global MICE sektöründeki yerimizi daha da ileriye taşıyabiliriz. 2017 
yılında gerçekleştirdiğimiz ACE of M.I.C.E. 
Exhibition by Turkish Airlines'da ağırladığımız yabancı katılımcılar ve konuşmacılar bizlere Türkiye MICE sektörüne olumlu baktıklarını ve ülkemizin potansiyeline gönülden inandıklarını söylediler. Bu noktada, sektör olarak bir arada hareket etmemizin ve bizleri geliştirecek doğru adımları atmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. “Ben” algısından sıyrılıp, “biz” demeye başladığımız zaman Türkiye turizm ve MICE sektörünün önünde kimsenin duramayacağına inanıyorum. 


a 
“GLOBAL MICE ENDÜSTRİSİNİN EN 
BÜYÜK GLOBAL AĞINI YARATIYORUZ” 


Yeni projelerinizden bahseder misiniz? 
11 senedir düzenli olarak MICE profesyonellerinin ve kurumsal firmaların iş ve yaşam dergisi olan M.I.C.E. Dergi'yi yayımlıyoruz. Bu yıl, sektörün nabzını tutan güncel konuları kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan M.I.C.E. Dergi'nin içeriğini ve tasarımını MİCE endüstrisindeki en yeni gelişmeler doğrultusunda yeniledik. Ayrıca, dünya ve Türkiye MICE sektöründeki tüm gelişmelerden anında haberdar olabilmeniz için kurulan eventturkiye. 
com'un da içeriklerini ve tasarımlarını bu yıl yeniledik. 
İçerisinde, sektörel haberler, etkinlikler, dünyadan haberler, röportajlar, araştırmalar, köşe yazıları ve sektöre dair tüm güncel gelişmeleri bulabileceğiniz eveniturkiye.com, aynı zamanda MICE Sektörünün açılış sayfası olarak biliniyor. 2018 yılı için yepyeni bir proje üzerinde çalışıyoruz, micemap.com web portalı ve uygulaması, global MICE sektörünü bir araya getirecek. Dünyanın dört bir yanındaki MICE profesyonellerinin bakış açısını genişletecek ve değiştirecek olan dijital platformda, MICE sektörüne dair her şey elinizin altında olacak. Global MICE Endüstrisinin en büyük global ağını yaratıyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan micemap.com, global MICE endüstrisine yeni bir bakış açısı ve büyük bir yenilik sunacak. micemap.com'un lansmanını, büyük bir organizasyonla 
5. ACE of MI.CEE. Exhibition by Turkish Airlines kapsamında gerçekleştireceğiz. Ek olarak, Türkiye MICE endüstrisini ilgilendiren ve bizleri çok heyecanlandıran yepyeni bir oluşumdan bahsetmek istiyorum. Türkiye Etkinlik, Toplantı ve Kongre Sektörü Yöneticileri Derneği, kısaca TETKİD, kurumsal şirketlerin etkinlik yöneticileri ile etkinlik, kongre ve incentive alanında faaliyet gösteren ajansları bir araya getirmek ve bu doğrultuda Türkiye MICE sektörünün standartlarını ve hizmet satın alma kriterlerini belirlemek amacıyla kuruldu. Dernek, Türkiye MICE sektörünün genel yapısını dünya standartlarına çıkarma hedefini taşıyor ve uzun vadede Türkiye MICE sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek tam kapsamlı bir birlik olmayı hedefliyor. TETKİD'in yarattığı olumlu etkileri, çok yakında Türkiye MICE endüstrisi üzerinde görmeye başlayacaksınız. Dernek hakkındaki gelişmeleri, www. 
tetkid.com adresinden takip edebilirsiniz. 


KLASS 


MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ DR. SEVGİ EKİYOR, UYGULADIĞI TEDAVİLERİ VE SON TREND 


YENİLİKLERİ KLASS'A ANLATTI: 


Röportaj: Özgün Küçükkahrânan 
Kotoğraf: Mertcan Alşahtin ' 
Mekan: Shangri-La Bösphorus İstanbul 


“İŞİMİ YAPARKEN 
KULLANDIĞIM SLOGANIM 


GÜL ÜMSEYELİM;; 


GÜLÜMSETELİ 


Sağlıklı Yaşam Yönetimi ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Sevgi 
Ekiyor, hızla gelişen yeni teknolojileri, ürünleri, uluslararası çalışmaları takip edip kıyaslayarak hastalarına özgünlük, doğallık, iyilik, güzellik hali katmak için mükemmeliyetçi ve empatik yollarla bütüncül ve koruyucu hekimlik anlayışıyla sağlıklı yaşam hizmeti sunuyor. Tüm dünyada uygulanan medikal estetik uygulamaları ve son trendleri hizmet verdiği Maya Estetik'te hastalarıyla paylaşan Dr. Sevgi 
Ekiyor, hekimlik anlayışını, uyguladığı etkili ve kalıcı medikal estetik yöntemleri ve son trend yenilikleri Klass”'a anlattı. 


KLASS 


Sevgi Hanım, öncelikle kendinizden ve hekimlik anlayışınızdan biraz bahseder misiniz? 

Bir hekim olarak hekimliğin her alanının tanı, tedavi, koruma, iyileştirme ve yaşam alışkanlığı gerektiren bir sanat olduğuna inanıyorum. Teşhis konmadan önce kişinin dinamiklerinde, bunlar genetik faktörler, gündelik yaşam alışkanlıkları yani beslenme, hareketlilik, ürün kullanımı, uyku düzeni, duygusal faktörler gibi kişiye bağlı faktörlerin iyi bilinmesi gerektiğini “hastalık yoktur hasta vardır” politikasının izlenmesi gerektiğine inanan bir hekimim. Bu bilinçle iyileştirmek, güzelleştirmek, genel sağlık hali kazandırmak için bireyi ele alıp iç ve dış faktörler konusunda tıbbi yeterlilikle kişiye özgü tedavi edici veya koruyucu tedaviler yapmaya, önerilerde bulunmaya, ürün kullandırmaya genel olarak kişiye özel sağlıklı yaşam yönetimi adını vermekteyiz. Uluslararası platformlarda bireysel tıp olarak oluşan bu algı çağımızın tıbbi başarılarını artıran hızla gelişmekte olan hekimlik sanatında rutin hekimlik algısını genişleterek, kişiye özgünlüğü esas 
alır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2011 
yılında mezun olup hastanelerde acil hekimi olarak hem çalışıp hem yöneticilik yaptım. Medikal estetik hekimliğim tıp doktoru olarak gerekli görevlerimi yerine getirerek yurtiçi yurtdışı eğitimler ve kongrelerle ameliyatsız yüz-cilt gençleştirme, cildin ve görünümün problemlerini çözümlemeyi, altın oran uygulamaları yapmayı, anti-aging (yaşlanma karşıtı) uygulamaları, sağlıklı zayıflama, vücut şekillendirme uygulamalarını; çeşitli ilaç ve ürünlerle cilt içi enjeksiyonlar yaparak, çeşitli cihazlardan faydalanarak ve 


hızla gelişen yeni teknolojileri, ürünleri, uluslararası çalışmaları takip edip kıyaslayarak hastalarıma özgünlük, doğallık, iyilik, güzellik hali katmak için mükemmeliyetçi ve empatik yollarla benimsediğim çok sevdiğim unvanım aslında yaşam tarzım. Bu işi yaparken kullandığım sloganım ise gülümseyelim, gülümsetelim. 


“BİRÇOK ETKEN SEBEBİYLE YIPRANAN CİLDİMİZ, PRP TEDAVİSİ SAYESİNDE KAY-BETTİĞİ YAPILARI GERİ KAZANABİLİYOR” 


Son yıllarda “Gençlik Aşısı” olarak adlandırılan PRP-GRP (kök hücre) yöntemi oldukça revaçta. PRP ile ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Ciltteki ne tür sorunları tedavi eder? 
PRP (Platelet Rich Plasma) en doğal gençleşme, birçok cilt problemlerinden, leke, kırışıklık, sarkıklık, akne-yara izi, saç dökülmeleri, selülit-çatlak tedavisi gibi kurtulma yollarından biri. Güneş ışınları, sigara kullanımı, gebelik, stresli yaşam ve beslenme düzeninin dengesizliği gibi birçok etken sebebiyle yıpranan cildimiz PRP tedavisi sayesinde kaybettiği yapıları geri kazanıyor. Çok çeşitli vücut alanlarında kullanılabildiği gibi hastanın kendi kanı kullanılarak yapılan bir tedavi olduğu için tamamıyla doğal; tamir mekanizmalarını uyaran, kullanışlı bir tedavi metodudur. Dolayısıyla kızarıklık, şişlik gibi yan etkiler uygulama tekniğine bağlı olarak minimaldir. 


Diğer tedavilerde olabilecek alerjik reaksiyon riski oluşturmaz çünkü enjeksiyon içeriğinde hiçbir katkı maddesi olmadan doğrudan kendi serumunuz cildinize uygulanmaktadır. 


Nasıl uygulanır? Kimlere uygulanabilir, kimlere uygulanmaz? 
Riskleri var mıdır? Hamilelere uygulanır mı? 

PRP (Platelet Rich Plasma) her yaş döneminde hangi konu hakkında hastanın tedavi alacağına bağlı olarak 3 ya da 6 seans olarak planlanabilir. Seans aralıkları minimum 10 gün olup genelde 2 ile 4 hafta arasında planlanır devamında 6-8 ay sonrasında tekrarlanıp soruna 

ve hastaya göre yani yaş, cilt problemleri ve beklenti baz alınarak 4-6 ay arasında tekrarlanan bir düzene oturtulması önerilir. Saçlı deri, yüz, boyun, dekolte, el, karın, basen, eklem içi açısından diz özellikle olmak üzere vücutta deriye ve eklem içine napaj yani yüzeyel veya intradermal dediğimiz derinin orta tabakasına enjeksiyon, eklem içine enjeksiyon ve dermapen yardımıyla yine hastadaki tedavi amacına göre uygun teknik seçilerek yapılır. Hastayı lokal anestezik kremle tedavi bölgesini hazırlayıp, aynı anda da PRP tüpüne 10 cc kanı alınarak 15 dk santrifüj yapılır. 
Hasta anestezisini beklerken, kanı hazırlanmış olup işleme alınır. İşlemde 10-15 dakika süren bir uygulama olup hastanın 30-40 dk içinde tedavisi sonlandırılır. Günlük hayatına hemen dönebilen hastaya, yüzünü 6 saat kadar yıkamaması, hijyenine dikkat etmesi ve 2 hafta hamam, sauna, solaryumdan kaçınması tedavi etkililiği ve kalıcılığı açısından tembihlenir. Hamilelerde 1. ve 2. trimester, pıhtılaşma bozukluğu bulunan, Trombosit (platelet) sayı ve fonksiyon bozukluğuna sahip kişiler ve kanser hastalarına uygulanmamaktadır. 


Yüzdeki veya vücuttaki yara veya yanık izlerini tedavi eden en etkili yöntem hangisidir? 

Yara ve yanık izleri tedavisinde cilt katmanlarında oluşan doku bozuklukları ve eksikliklerini öncelikle yerine koymak ve ölü hücrelerden ötürü o bölgede hücre sayısını arttıracak kök hücre, grp-prp, mezoterapi, ozon tedavisi gibi işlemlerin bir veya birkaçını cilt içi enjeksiyonlaral ve dermapen yardımıyla kombinlemek gerekmektedir. Mevcut görünümü soyabilmek ve yine cilt altında kollajen üretimini tetiklemek ve vücudumuz çok ciddi adaptasyon ve rejenerasyon kabiliyetine sahip olup oraya dokuları yenileyecek taze malzemelerini göndermesini sağlamak amacıyla tedaviler fraksiyonel lazer, thillium lazer veya plazma enerjisi gibi cilde zarar vermeden tam tersi yenilemek amaçlı kullanılan lazer ve enerjilerle cildin tazelenmesi sağlanır. Bu işlemleri kombinlerken eğer 
0- 3 ay gibi erken dönem iz ve yanıksa sadece enjeksiyonel işlemler, 3 
aydan sonra ya da eğer ameliyat sonrasında oluşan kesi izi ise 6 aydan sonra iz tedavisine başlamayı öngörürüz. 


“GÖZALTINDA IŞIK DOLGUSU DEDİĞİMİZ İŞLEMLERİ UYGULUYORUZ” 


Göz altı kırışıklıkları, torbalanma ve morluklara karşı en etkili tedavi yöntemi nedir? Tedavi süresi nedir? 

Hastada eğer gözaltında volume kaybı oluklaşma ve deride kırışıklıklar, matlık ve de koyulaşma gibi problemler varsa ışık dolgusu dediğimiz işlemleri uyguluyoruz. Işık dolgusunu gözaltına 5-10 dk'lık bir işlemle hızlıca yerleştirebiliyoruz. Bu işlem 10 gün ile 3 hafta içerisinde doğal bir şekilde yerleşen, çukurlaşmayı, kırışıklığı ve gözaltı koyuluğunu ortalama 1,5 yıl süreyle giderebilen çok sevdiğim işlemlerden biri. Gözaltında 

ve üst göz kapağında hastada olan kırışıklıkların sebebi genetik veya yaşlanmaya bağlı cilt sarkmalarıysa ameliyatsız lokal anestezi enjeksiyonu yaparak plazma enerjisi sistemiyle milimetrik kahverengi noktalar oluşturup tarıyoruz. Verilen ilaç ve kremlerle 10 gün içerisinde dökülmeler tamamlanmış oluyor ve hasta 21-30 gün içerisinde gergin kırışıksız parlak göz kapaklarına kavuşabiliyor. Hastadaki kırışıklık ve sarkıklığın boyutuna göre de kaç seans yapılabileceğine karar verilip ihtiyaç halinde ayda bir arayla 3 seansa kadar işlem tekrarlanabiliyor. Bu işlemin de kalıcılığı hastanın genetik ve yapısal yaşlanma hızına bağlı olarak cilt elastikiyetindeki bozulma sürecine göre 4-5 ile 10 yıl arasında değişmektedir. İşlemin ameliyata olan üstünlüğü plazma enerjisini zaten yara izi kesi izi tedavisinde de kullanıyor olmamızdan ötürü iz kalmadan cildi yenilemesidir. Bir de torbalanmada ileri boyutta vakalar en çok uğraştığımız çoklu işlemler denediğimiz hastalar grubu olup onlar için de çıkan yeni göz torbası için özel üretilmiş radyofrekanslı cihazlarla bir ya da iki seansta ortalama iki yıl etkisini gözlemleyebildiğimiz tedavilere başladık. 
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“PAKETİSERVİS#ERKEK'DÜNYASINDA 


KADINTOLARAK'VAR NIN 
ZORLUKDARINI 


R OYU N” 


Tiyatro Şenay'ın yeni oyunu “Paket Servis” Gayrettepe Kats Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor. Genç oyuncular Ceren Kaplakarslan, İlkem Ulugün ve Cengiz Orhonlu'nun birlikte rol aldığı oyun, erkeklerden intikam almak isteyen iki genç kızın ve ilk kurbanlarının eğlenceli hikayesini tiyatro sahnesine taşıyor. Darlene Craviotto'nun kaleme aldığı, Zeynep Küpeli'nin 


Türkçeleştirdiği “Paket Servis”in yönetmen koltuğunda Onur Şenay oturuyor. “ 


Paket Servis” tiyatro oyununun yönet- 


meni Onur Şenay ve genç oyuncuları Ceren Kaplakarslan, İlkem Ulugün ve Cengiz Orhonlu ile eğlenceli ve hareketli oyunun hikayesini, tiyatroya nasıl gönül verdiklerini ve tiyatro sahnesindeki başarılarını Klass okurları için konuştuk. 


Paket Servisi oyununun Ceren Kaplakarslan, İlkem Ulugün ve 
Cengi Orhonlu'dan oluşan genç ve dinamik bir oyuncu kadrosu var. Oyunculuk eğitiminiz var mı? İlk tiyatro deneyiminiz mi? 
Oyunculuk eğitimim var. New York Film Akademisi'nde okudum, ardından 
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldım ve bir sene boyunca oyuncu koçu Ümit Çırak ile çalıştım. Ama benim için asıl eğitim tiyatro sahnesi oldu. Onur Şenay ile tanıştıktan sonra ilk defa profesyonel anlamda tiyatro yapmaya başladım. 
Bu benim ilk tiyatro deneyimim. 
Ben modern dans kökenliyim. 2001 yılında 
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Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'ne girdim ve 

o günden beridir sahnedeyim. 
2006'da Avusturya'da SEAD 

Sanat Akademisi'nden mezun oldum. 2006-2009 yılları arasında Slovenya'da En-Knapp Group sanatçısıydım. İlk tiyatro oyunumu En-Knapp ile Slovenya'da yaptım. 
2009'da Türkiye'ye döndüğümde sevgili hocam Şahika Tekand'ın 
Stüdyo Oyuncuları'nda iki sene eğitim aldım ve hem orada hem sonrasında tiyatro ve dans üstüne birçok projede yaptım. 2015-2016'da “Aşk Yeniden” dizisinde yer aldım. Bu zaman zarfında tiyatroya ara vermiştim ve çok özlemiştim. Yaklaşık üç sene sonra yeniden Kats Sahneyle tiyat- 


royla buluştum ve çok mutluyum. 
Sahneye ilk adımımı 10 yaşlarında attım, o günden beri de tozun içinde yuvarlanıyorum. 
İlk profesyonel işim 16 yaşımda Peter Pan müzikalinde “Peter” karakteri ile oldu. O günden beri de sahne alıyorum. Bu yolda da bir sürü üstad ile tanışma, tartışma ve çalışma fırsatı buldum. Karşıma çıkan herkesten 


kendime bir şeyler katmaya özen gös- 


terdim. Öncelikle alaylı olarak sahnede yetiştim, sonra akademik anlamda da eğitim almak için Amerika'ya gittim. Tiyatronun sanatsal, teknik, idari ve daha bir çok alanında eğitim aldım. KATS Sahne'nin açılmasına karar verildikten sonra da koşarak döndüm tabii. 


“TİYATRO YAPMAYA BAŞLA- 
MAMIN SEBEPLERİNDEN BİRİ 
HEM KENDİME OYUNCULUK 
ANLAMINDA MEYDAN OKUMAK 
HEM DE KENDİMİ BULMAK” 


Neden tiyatro? 

Tiyatro yapmaya başlamamın sebeplerinden biri hem kendime oyunculuk anlamında meydan okumak hem de kendimi bulmak. 
Yani en başta kendimi geliştirmek daha sonra da izleyiciye küçücükte olsa katkıda bulunabilmektir. Bence tiyatro izleyen için öğretici olduğu 


kadar oynayan için de öyledir. 

Başka türlü yaşamaya gönlüm yok. Sadece tiyatro da değil edebiyatsız, müziksiz, danssız, sinemasız, şiirsiz, resimsiz, heykelsiz hayatı düşünmek bile istemem. Sanat yaşamaya dair en gerçek ve en büyülü deneyim oldu benim için hep. 

İlk başladığımda hayata ara vermek, başka duygu durumlarını, farklı bakış açılarını deneyimlemek odaklıydım. Çok güzeldi, ben kendim için stres atıyordum insanlar ise gelip beni bunun için tebrik ediyordu. 
Sonra zaman içinde sahneyi tanıdıkça ve potansiyellerini keşfettikçe, fikirlerimi ifade edebilmek ve topluma, yargılara varmadan, bir ayna da ben tutmak istedim. Tiyatro fikirlerin anlatıldığı, yeni dünyaların kurulduğu, eski yaraların iyileştirildiği, bazen yeni yaraların oluşturulduğu yegane oluşumdur. Bir oyuncunun platformu tiyatro sahnesidir; oyuncunun ruhu, onun bedeni, onun fikirleri vardır karşınızda. Bir sinema filmi veya dizide ise yönetmenin vizyonunu görürsünüz. Tiyatroda ise ulaşmak istediğim insanlar ile aramda herhangi bir mercek, göz veya başka bir vizyon olmadığında samimiyet ile diyalog kurabiliyorum. 


“TİYATRONUN BENİM İÇİN EN 
ETKİLİ ÖZELLİĞİ KENDİMDEN 
BÜYÜK BİR ŞEYİN PARÇASI 
OLMAK VE İNSANLARLA, RUH 
LARLA BERABER ÜRETMEK” 


Tiyatronun hangi özelliği sizi etkiliyor? 

Bir dizi çekerken veya sinema filminde oynarken yaptığınız işin reaksiyonunu oldukça geç alırsınız. 
Tiyatronun en sevdiğim özelliği kahkahasıyla, hüznüyle, alkışıyla birlikte anında reaksiyon almak. 

Aklıma ilk geleni söyleyeyim tiyatronun beni etkileyen diğer bütün özelliklerinin yanında olarak Yoko 
Ono söylemiş; “Bir hayal, tek başına kurulduğu vakit sadece bir hayaldir. 
Birlikte kurulduğu vakit bir gerçekliktir.” Ben bu söze yürekten katılıyorum ve bu his benim için çok değerli. 
Tiyatronun benim için en etkili özelliği kendimden büyük bir şeyin parçası olmak ve insanlarla, ruhlarla beraber üretmek. 

Her zaman güncel olması benim için en önemli olanlarından. 
Bazen oyunu iki sezon oynadıktan sonra, ilk yola çıktığınız metne bakarsınız ve bazen tanıyamazsınız bile o kadar değişmiştir oyun. Toplumun gündemi, sorunları değiştikçe, tiyatro da değişir, gelişir, adapte olur. Ama olmak zorunda da değildir bu arada, yapmak istediğiniz her şeyi yapmakta özgürsünüz, sınırları kendi hayal gücünüz ile çizersiniz, bunu anlamak çok önemli bence. 


En çok beğendiğiniz kadın ve 

erkek tiyatro oyuncuları kimdir? 
Hangi birini söylesem bilmiyorum ama benim için yeri çok önemli 


olan bir tanesi var. Saygı değer Yıldız Kenter. 

Gerçekten seçemem, seçmem gönlüm el vermez. İzlediğim bütün oyunlar da o kadar muhteşem performanslar var ki, hem ustalarımız hem genç kuşak meslektaşlarımızın- dan harika oyunlar izliyoruz. Hepsine selamlar olsun. İyi ki varlar. 

Soruyu beğenmek ekseninden çok; saydığım, örnek aldığım, fikirlerini hayatımda uyguladığım insanlar ekseninden yanıtlamak isterim. 

Uta Hagen, çünkü fikirleri ile beni mesleğim ile ilgili düştüğüm kaygılar- dan kurtardı. Hem başka karakterleri arayışımda hem de kendimi arayışımda ortayı bulmama yardım etti. 
Kevin Spacey, çünkü yolculuğumun daha başlarında söylediği sözler ile inançlarımı, sanatçı ruhumu satma- dan büyük kitlelere ve hayallerime ulaşabilmenin mümkün olduğunu gösterdi bana. 


Ceren Hanım, bize PAKET 
SERVİS oyunundan bahseder misiniz? 

Darlene Craviotto'nun 
1986'da yazdığı Pizza Man oyununu günümüze ve ülkemize adapte ettik. 
İyi bir masa çalışması geçirdik, çok parlak ve eğlenceli bir oyun çıkardık. 
Erkek dünyasında yaşadıklarını düşünen iki kadın erkeklerden intikam almaya karar verirler. Sadece ilk kurbana karar vermelilerdir. Her salı Gayrettepe Kats Sahnede 20:30'da 
Paket Servis oyunumuz izleyicisiyle buluşuyor. 


“OYUNUN EN BÜYÜK MESAJI 
BİR MESAJ KAYGISI OLMAMA- 
SI OLABİLİR” 


İzleyiciler neden sizin oyununuzu izlesinler? Oyunun mesajı nedir? 

Paket Servis, erkek dünyasında kadın olarak var olmanın zorluklarını anlatan bir oyun. Hem eğlenceli, hem görsel olarak keyifli hem de kendinizle bağdaştırabileceğiniz bir oyun. Bizimle birlikte güzel vakit geçirmek isteyen varsa her salı Kats Sahne'de görüşelim derim. 

Biz en samimi haliyle, kadın olmaya, erkek olmaya, insan olmaya dair, yaşadığımız günlere dair, birbirimize yaptıklarımıza dair olanlardan bahsetmek istedik. Oyunumuzu oynarken seyircimizden aldığımız enerjiler, izleyenlerin tepkilerinden bir nevi sohbete dönüyor oyun sırasında. O kadar mutlu oluyorum ki ve bir de oyun sonrası gözleriyle bana bakan harika kadınlar görüyorum, gülümseyerek bakıyorlar ve birbirimizi anlıyoruz o anlarda... Bu güzel deneyimleri yaşattığı için Paket Servis oyununa şükran doluyum. 

Oyunun en büyük mesajı bir mesaj kaygısı olmaması olabilir. Toplumumuz için fazlaca gerçek olan bir problemi filtresiz bir şekilde masaya yatırdık ve içinden çıkan komediyi de hep beraber paylaşmak istiyoruz. 
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“RADYONUN YAŞAMASI VE B: 
YAŞATMASI, İNSANLARA DOKUNMASI, 
N HABER VEREBİLİYOR OLMASI LAZIM” 


z “SA - 


5 Şubat 1993 tarihinde Ajda Pekkan'ın “Kimler Geldi, 
Kimler Geçti” şarkısıyla yayın hayatına başlayan ve 
25 yıllık tarihiyle radyoculuk sektörünün öncüleri 
arasında yer alan Best FM, bugün dünya teknolojisini yakından takip ederek hızla büyüyor. Sadece bir müzik radyosu değil aynı zamanda Türkiye'nin en çok konuşan radyosu da olan Best FM, bağımsız, dürüst ve güvenilir habercilik anlayışı, seçkin programcıları, yayın ilkeleri ve teknolojik donanımı ile günde 1 
milyon kişi tarafından dinlenerek Türkiye'nin en çok dinlenen ulusal radyoları arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Radyonun insanlarla bir şeyler paylaşması ve onlara dokunması gerektiğini söyleyen Best Medya Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Hattat, radyoların aynı zamanda bir gündem oluşturabilecek mecra olabilmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Radyoculuk sektöründe geleceğin dijitalde olduğuna inanarak bütün yatırımlarını bu yönde yaptığını ve her geçen gün kendilerini yenilediklerini belirten Best Medya Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Hattat, Best FM'in kuruluş hikayesini, 25 yılda elde ettiği başarıları ve gelecek hedeflerini Klass'a anlattı. 
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Emrah Bey, yirmi beş yıllık bir tarihe sahip olan Best FM, Türkiye'deki ilk radyolardan bir tanesi. Bize Best FM'in kuruluş hikayesini ve bugün bulunduğu noktaya nasıl geldiğini anlatırmısınız? 

Ben Best FM'i kurduğumda 20 yaşındaydım. Best FM'in sermayesi bir arabaydı, spor arabamı satıp burayı kurdum. Bir de babamdan bana 6 ay geri ödemesiz kredi bulmasını rica etmiştim. Arabam o zamanlar 100 bin dolar değerindeydi. Bir de 200 bin dolara yakın banka kredisi aldım. 3 ay radyoların kapatılması dönemine de denk gelmesine rağmen 6 ay sonra leasing kredilerimi kendim ödeyerek bugünkü Best FM'i yaratmış oldum. 
Aslında çocukluğumdan beri gazeteci olmak istiyordum. Benim hayalimde hiçbir zaman “iş adamı olayım, fabrikatör olayım” gibi düşünceler olmadı. Hiçbir zaman da kendimi oralara ait görmedim. 
Radyo fikri doğduğunda Türkiye'de bir hareketlilik başladı. Gençliğin verdiği heyecanla her şeyi yaparım düşüncesi vardı. 
Öncelikle radyoyu kurayım, arkasından gazete, daha sonra da televizyon açarım dedim. Sonra radyo beni çok tatmin etmeye başladı. 1998'de bir televizyon girişimimiz de oldu ama ikisi çok farklı mecralar. O günden sonra şuna karar 


Röportaj: Muammer Kapucuoğlu Fotoğraflar: Mert Can Alşahi 


verdim; her insan kendi bildiği işi yapmalı. Radyo ve televizyonun hiçbir yakınlığı yok. Televizyonla vedalaştık ve Best FM'i daha çok büyüterek daha yüksek hedeflere odaklanarak bugünlere getirdik. Best FM, bugün Türkiye'nin en çok reklam alan radyosu, en çok konuşan radyosu. 
Çünkü çok klasik olacak ama biz müzik kutusu değiliz. İnsanlar bugün özellikle sosyal medyadan veya çeşitli müzik programlardan her türlü müziği zaten istediği zaman arşivlerini bizimkilerden daha çok oluşturabilecek şekilde dinleyebiliyorlar. 
Ama radyonun yaşaması ve yaşatması lazım; insanlarla bir şeyler paylaşması, onlara dokunması lazım. Biz bu mantıkla ve bu inanışla radyoculuk yapıyoruz. 

25 yıl içinde de Best FM'in geldiği yeri 
gözlemlersek doğru bir iş yaptığımıza inanıyorum. 


“25 YIL ÖNCE DOĞRU 
İSİMLERLE YOLA ÇIKTIK” 


Bu yola çıkarken belirlediğiniz hedef noktalarınız nelerdi? 

Doğru bir şey yaptığınız zaman dinleniyorsunuz ya da doğru bir iş yaptığınız za- 


man zaten karşılığını alıyorsunuz. Biz çok doğru programcılarla yola çıktık. 
(Bu meslek daha önce Türkiye'de yapılmadığı için TRT'yi dışında tutuyorum. Çünkü TRT'nin kendine has kalıpları vardı.) Bazen deneme yanılmamız oldu ama denemelerimiz- de de çok yanılmadığımızı gördük. 


Best FM'in popüler yaptığı ünlü isimler kimler oldu bugüne kadar? 

O kadar çok var ki... Mesela Fatih Altaylı ilk defa Best FM'den çıkmıştır. 
Nihat Sırdar, Beyazıt Öztürk, Arzu Çağlan, Mirkelam, Ceyhun Yılmaz, 
Cem Arslan, Hakan Gündüz gibi o zamanın en popüler isimlerini bünyemizde barındırdık hem de çok popüler isimler yarattık. Beyazıt Öztürk Eskişehir'de bir radyoda program yapıyordu. Sonra İstanbul'da kısa süreli başka bir radyoda yayın yaptı, sonra onu da bünyemize kattık. 


m) 
“BEST FM'İ GÜNDE 1 MİLYON 
KİŞİ DİNLİYOR” 


Bu 25 yıllık süreçte radyoculuk ne kadar gelişti ve gerçekten şu an Türkiye'de istenilen performansa ulaşabildi mi? 

Bütün radyoların, RTÜK'ün ve Reklamverenler Derneği'nin içinde olduğu bir araştırma yapılıyor. Bu araştırma da şunu ortaya koyuyor 

ki Best FM'i günde 1 milyon kişi dinliyor. Bu inanılmaz bir rakam. Siz istediğiniz kadar gazetelerden, televizyonlardan, internet sitelerinden bahsedin biz sabahtan akşama kadar 
1 milyon kişiye ulaşıyoruz. Bu anormal bir güç. Bu gücün karşılığını da ben dinleyicimden alıyorum, bunu hissediyorum. Çünkü biz Türkiye'nin en çok konuşan radyosuyuz. Yaptığım her türlü sosyal sorumluluk projesinde dinleyiciye yaptığım çağrıda bunun karşılığını çok net 

bir şekilde görebiliyorum. Mesela 
1999 depreminde biz dinleyicimizle 
bir araya gelip deprem bölgelerine onlarca tır yolladık. Ve bu tırlar yaklaşık 2-3 gün içerisinde erzakla doldu. Best FM'in Anadolu'da çok sayıda teknoloji sınıfı var. Hem bizler hem devlet kademesi hem dinleyicilerimiz çok çabuk organize olup bunları hayata geçirebiliyoruz. Sıfırdan sınıflar kuruldu. Okulun içindeki bir sınıftan bahsetmiyorum, okulun bahçesine sıfırdan, yeni prefabrik sınıflar kuruldu. İçlerine yaklaşık her birinin 5-6 tane bilgisayar ve internet hatları çekilerek teknoloji sınıfları oluşturduk. Tabi biz bunların çok fazla reklamını yapmak isteyen bir kurum da değiliz. Bizim için önemli olan dinleyicimize dokunabilmek. Çünkü bizim dinleyicimiz çok duyarlı, yanlış yaptığımız zaman da bizi en acımasız şekilde eleştirebiliyor. 


a 
“BİZ RADYOCUYUZ VE BAŞKA 
HİÇBİR İŞ YAPMIYORUZ” 


Radyonuz Açık 


BR, 
“İnsanlar bugün özellikle s0s-. 
yal medyadan veya çeşitli müzik programlardan her türlü müziği zaten istediği zaman arşivlerini ' bizimkilerden daha çok oluşturabilecek şekilde dinleyebili-! 
yorlar. Ama radyonun yaşaması ve yaşatması lazım, insanlarla hm bir şeyler paylaşması, insanlara idokunması lazım. Biz bu mantıkla bu inanışla radyoculuk yapı-! 
yoruz. 25 yıl içinde de Best FM'in geldiği yeri gözlemlersek doğru Pp bir iş yaptığımıza inanıyorum.” 


VE 


Hiçbir kuruma bağlı olmadan, bağımsız bir radyo olmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Biz hiçbir holdinge, kuruma, kuruluşa bağlı değiliz. Yani bu radyonun sahibi bellidir. Biz radyocuyuz ve başka hiçbir iş yapmıyoruz. Bünyemizde Best FM var, Baba Radyo var. Baba Radyo da 
6 senelik bir radyo. O da son derece 
iyi gidiyor ama o daha çok müzik ağırlıklı bir radyo. Konsepti Best FM gibi değil. Bizim işimiz radyoculuk. O yüzden sabah ofisimize gelip akşam gidene kadar sadece bu işi düşünüyoruz, bu işle yoğruluyoruz, bu işi yapıyoruz. 


Radyoculuğu diğer medya kuruluşlarıyla karşılaştırırsak artısı ve eksisi nelerdir? 

Aslında dünyada radyo çok gelişiyor, Best FM de çok gelişiyor. Çünkü 

biz teknolojiyi son derece yakından takip ediyoruz. Ben her sene Las Vegas'taki dünyanın en büyük radyo ve televizyon fuarına gidiyorum. 
Mutlaka onu takip ederim. Özellikle 


Olsun 
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İskandinav ülkelerinde radyo yüzde 
50 oranında karasal değil elektronik 
ortamda yani intemet, cep telefonu application'u gibi intemet bağlantılı cihazlarda radyo dinlenilmeye başladı. Maalesef Türkiye'de bu hala çok mümkün değil. Çünkü Türkiye'de internet çok pahalı. İnsanlar, özellikle de gençler internet kotasından gidecek diye intemetten bir şeyler yapmaya çekiniyorlar. Türkiye'deki internet politikası bir şekilde çözüldüğü zaman radyonun önünün çok açılacağını düşünüyorum. İnsanlar Spotify ve 
İlunes gibi benzer oluşumlar sayesinde çok temiz müzik dinleyebiliyorlar. 
Best FM dinleyicisi İstanbul'dan çıktığında Ankara'ya gidene kadar yine 
Best FM dinleyebiliyor ama arada bağlantı sorunları olabiliyor. Ücretsiz bir internetle cep telefonunuzu arabanızın bluetooth'una bağladınız ve Ankara'ya kadar Best FM veya herhangi bir radyoyu kesintisiz olarak dinlediğinizi düşünürseniz muazzam bir durum ortaya çıkıyor. 


Sizin radyoculuk felsefeniz nedir? 

Ben müzik radyosu işine çok karşıyım. Çünkü insanlar kendi müziklerini, kendi arşivlerini artık o radyolardan daha da iyi oluşturabiliyorlar. 
Radyoların mutlaka o dinleyicilerine insanlara dokunuyor olması, haber verebiliyor olması, bir tartışma konusu yaratabiliyor ve gündem oluşturuyor olması gerekiyor. Mesela en son anayasa değişikliğiyle ilgili seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir gaf yaptı. Anayasa değişikliği olursa cumhurbaşkanı bir partiden başbakan başka bir partiden olursa ne olacak diye bir polemik çıkmıştı. 
Sayın cumhurbaşkanı da bütün mitinglerde Best FM'in o yayınının ham halini aldı ve bütün mitinglerde vatandaşlara Best FM dinletti. Anormal bir gündem oluşturdu ki CHP'ye çok yakın üst düzey insanlar da bu yayının CHP'ye yaklaşık yüzde 1,5 oy kaybettirdiğini açık bir şekilde ifade etti. 


KLASS 


Best FM şu an kaç ilde dinlenebiliyor? 

38 merkezde dinleniyor, 38 il 
demiyoruz, Muğla'da dinleniyoruz Marmaris, Bodrum, 
Fethiye onların hepsi bir merkez. Mesela Antalya, Alanya gibi illeri ve ilçeleri çok iyi seçtiğimize inanıyorum. Yılların elemesiyle oldu bu. 50 
küsur merkezde yayındaydık ama birtakım yerlerin herhangi bir getirisi olmayacağını düşünerek bu sayıyı düşürdük. Her bir kurduğumuz istasyon çok ciddi bir maliyet; 
verici koyuyorsun, anten koyuyorsun, bakımcı ve bekçi derken kolay bir şey olmuyor. 
Mesela bugün Best FM'de 
45-50 kişi çalışıyor neredeyse. Millet diyor ki o kadar adam ne yapıyor? Herkes sadece programa çıkan 5 kişi var zannediyor. Muhasebesi var, idari işleri var, reklam departmanı var, teknik ekibi var, prodüksiyonu var... Yani kocaman bir ekip burası. 


İyi bir radyoculuk için yapmak istedikleriniz konusunda neler söylemek istersiniz? 

Şu anda hala kartel medya- nın etkisi, radyo sektörünün üstünde olduğu sürece bizler hakkettiğimiz ve hedeflediğimiz gelirleri yakalayamayacağımız için hiçbir zaman bir Ankara temsilciliğimizin, cumhurbaşkanı muhabirimizin, başbakan muhabirimizin ve yurtdışında onları takip edecek ekibimizin olamayacağını düşünüyorum. 
Çünkü bunların her biri bir maliyet ve Best FM; bugün 
Türkiye'nin en çok reklam alan radyosu olmasına rağmen günün piyasa şartlarında ay sonunu planlamak zorundayız. Ben mesleğimin hakkını vermek istiyorum. 
Çünkü benim aşkım bu. 
Kartel medyası yüzünden bunun hakkını veremiyoruz. 
Biz bir fiyata reklam satıyoruz öbür kartel medyadaki radyo sahipsiz olduğu için orada oturan müdürün bir patron gibi kaygısı yok. O gelire razı geldiği zaman reklam veren de bunun hakkı buymuş diyor ve ona yönelebiliyor. Bu aşılamadığı sürece bu sorunlar devam edecek. Best FM Türkiye'nin en içerik sahibi radyosu ama hala bana sorsanız o kadar çok eksiğimiz, o kadar çok yapmamız gereken ve yapamadığımız 

şey var ki aslında sorunun 

cevabı bunlar. Dediğim gibi 

ben sabah “Konuşan Türkiye” programını yaparken 

kendi bünyemde birçok adam bağlamalıyım; gazetecim 

olmalı, köşe yazarım olmalı... 
Çünkü ben bir yayın kuruluşuyum. Yani benim oturup 

haber merkezimin çalışanları 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o sabah programına ekip halinde çalışıp ekip halinde bir program ortaya çıkartmalı. O zaman gerçek gücü ve gerçek dinleyiciyi yakalarsınız. 
Ekonomiyi kendi içimde halletmem lazım, politikayı, siyaseti kendi içimde halletmem gerekiyor, dış politikayı da öyle. Washington'da ya da New 
York'ta neden bir temsilcim yok? 
Bunların da olması lazım. Mesela şu 


ye 


v 


an Amerika'da devam eden Reza 
Zarrab davası var. Kuzey Kore, Suri- ye gibi her yerde bir olay var. Benim bunları derleme, toparlama, sağdan soldan gelen haberlerle değil de kendi öz kaynağımdan yaratıyor olmam gerekiyor. Kendi haberimi yaratma şansımın çok fazla olmadığımdan bahsediyorum. O yüzden biz dinleyicimize çok fazla dürüst davranamıyo- 


ruz. Çünkü Best FM bugün kendi haberini yaratmalı, kendi haberini oluşturmalı ve dinleyicisine o haberi doğru bir şekilde iletebilmeli. Bunlar da hepsi ayrı bir maliyet gerektiriyor. 


Peki, bundan sonraki dönemlerde Best FM ile ilgili hedefleriniz var mı? 

Kirpi yavrusunu pamuğum diye severmiş ya söyleyeceklerim o şekilde anlaşılsın istemiyorum. Ancak Best 
FM gerçekten elimizdeki verilerle de bağlantılı olarak hem gelirlerine baktığımız zaman hem de program içeriklerine baktığımız zaman diğer radyolardan çok fazla ayrışıyor. Belki birkaç tane daha ulusal radyoyu Best 
FM'in yanına iliştirebilirdim ama onlarla Best FM kadar ilgilenir miydim, onların içini bu kadar doldurabilir miydim bilmiyorum. İki tane futbol takımının başkanı olduğunu düşünün biriyle daha çok ilgileneceksindir. 
İnsanlar fazla radyo sahibi olup da erişimin çok fazla olmasının avantaj olduğunu düşünüyor ama gerçekten bu mesleğe aşık olduğum için radyomu dolu dolu, ona sahip çıkarak yönetmeyi daha doğru buluyorum. 
Geleceğin dijitalde olduğuna inanıyorum ve bütün yatırımlarımı ona göre yapıyorum. Artık karasal yayının 81'e çıkarılmasını bırakın 38'den bile indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Ben o taraftan oyumu kullanıyorum. Şu an herkes evindeki televizyonunu dijital mecralardan seyrediyor. Çatıda elbise askısı gibi anten yok artık kimsede. 
Radyoda arttık bu hantallığı yaşıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eskiden yağmur yağdığında televizyon çekmeyince sağa çevir sola çevirmekle uğraşıyorduk. 
Şimdi öyle sorunlar yok. Evinize dijital platform bağlatıyorsunuz 500'den fazla kanalı cam gibi görüntüyle seyrediyorsunuz. Bunu anlatmak istiyorum. 
Radyonun da artık bu seviyeye gelmesi gerektiğine inanıyorum ve çok kısa zamanda geleceğine inanıyorum. 
Frekans olmadan canınız dünyanın neresinde olursanız olun hangi radyoyu dinlemek istiyorsanız onu dinlemelisiniz. Nasıl ki şimdi insanlar Best FM'i bilabedel dinliyorsa aynı şekilde o dijital ortamlarda bilabedel radyo dinlemeniz gerekiyor ve bu çok yakında olacak diye düşünüyorum. Bizim de hedefimiz, yatırımlarımız, planlamalarımız ve program içeriklerimiz de buna doğru gidiyor. 


Yiğit Yıldız » Duygu Erdem Aslı - Bekir Saçar 


Aslı İslamoğlu Management & Casting Agent 2018'in ilk partisini gerçekleştirdi. Aslı İslamoğlu Management & Casting Agent'in sahibi Aslı İslamoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen partide İslamoğlu gece boyunca konuklarıyla tek tek ilgilendi. 


Mehmet Yiğit Alp - Aslı İslamoğlu - Muammer Kapucuoğlu 


ASLI İSLAMOĞLU 2018'İN 
İLK PARTİSİNİ VERDİ 


© | Sema Karadeniz Sibel Çağdaş Aslı İslamoğlu - Berke Üzrek Li 


Birbirinden ünlü oyuncuların bağlı olduğu Aslı İslamoğlu Management & Casting Agent'in sahibi Aslı İslamoğlu, Pop Arnavutköy'de 2018'in ilk partisini gerçekleştirdi. Yakın dostları, ajansına bağlı oyuncuları, şehir dışından ve yurtdışından gelen konuklarının katıldığı partide Aslı İslamoğlu gece boyunca misafirleriyle tek tek ilgilendi. 


2001 yılından bugüne Tv, reklam ve lenen özel partisinde konuklar hareketli 

organizasyonun çeşitli alanlarında profes- Oo müzikler ve keyifli sohbetler eşliğinde 

yonel olarak hizmet veren ve bunun yanı (| eğlenceli saatler yaşadılar. Aslı İslamoğlu 

sıra; Türkiye'de ilk defa “Senaryo Yazarı” o konuklarıyla tek tek ilgilenirken şehir 

ve “Film Müzikleri Yapımcısı” temsilciliği dışından ve yurtdışından gelen arkadaş- 

yapan Aslı İslamoğlu Management & larını da görünce büyük mutluluk yaşadı. 

Casting Agent'in sahibi Aslı İslamoğlu Birbirinden ünlü oyuncuların da Aslı 

2018'in ilk partisini yakın dostları ve İslamoğlu'nu yalnız bırakmadığı yılbaşı 

ajansına bağlı oyuncuların katılımıyla partisinde konuklar sabahın ilk ışıklarına 

gerçekleştirdi. Pop Arnavutköy'de düzen- o kadar doyasıya eğlendiler. > 


Aslı İslamoğlu “Tamer Tuna 


KARTALKAYA, 


uu vE üni 
MENEM 


" Konuklarına karlar içerisinde masalsı bir tatil ambiyansı yaratan Kartalkaya'yı tercih eden iş, spor, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimleri gündüz kayak pistinde gece ise coşkulu eğlencelere katılarak tatilin tadını doyasıya çıkardı. 


KAR TATİLİ VE 


osyalı 
Holding 
Yönetim 


Kurulu Üyesi 
Şerif Tosyalı 

ve eşi Özgecan 
Tosyalı kar tatillerini Kartalkaya'da yaptılar. Çift Kaya 
Palazzo Drop 


Lounge Kafe'de kahve içtikleri da- A 
kikalarda objektif- > Gİ per 2 


lere yansıdılar. 


77” BABA OĞUL 


artalkaya Kaya Palazzo 
Kös tatillerini yapmak 

için tercih eden ünlü isimlerden biri Emre-Tuğba Belözoğlu çiftiydi. Oğulları Ömer ile ailecek geldikleri Kartalkaya'da baba oğul kayak yaparken çok eğlenceli saatler geçirdi. Oğluna kayak dersleri aldıran ve her türlü güvenliğini sağlayan Emre Belözoğlu oğlu Ömer ile kayak yapmaktan büyük keyif aldığını ve oğlunun kayağa ilgi duyması- nın ailecek bu keyfi yaşamalarını daha da zevkli kıldığını söyledi. 


TATİLİN KEYİFİNİ e. 


Son yıllarda başarılı işlere imza atan Başarılı İş Kadınları Platformu BIKAP'ın kurucusu Bilge Kuru kar tatilini yapmak için soluğu Kartalkaya pistlerinde aldı. Bol bol kayak yapan Eren, tatilin keyfini pistlerde çıkardı. 
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mağazalarının veliahdı Efecan Hotiç ve eşi Mürvet Hotiç de vardı. 

Kartalkaya Kaya Palazzo Oteli'ni tercih eden çift, kar tatillerini geçirmeyi tercih ettikleri Kaya Plazzo ve Dorukkaya Otel çalışanları ve yönetiminden son derece memnun olduklarını ifade ettiler. 


akma © 


| | afta sonu kar tatilini ailesiyle birlikte geçirenler arasında Hotiç 


© RAN 
KAR ÜSTÜNDEKİ HÜNERLERİNİ 
SERGİLEDİLER 


» BE Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım eşi Armağan Hanım ve oğlu Can ile birlikte kar tatilinin keyfini Kartalkaya'da çıkarttı. Yoğun iş temposundan ayırdığı her özel 

zamanı ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih eden Umut Durbakayım, eşi 

ve oğlu ile gün boyu pistlerde kayak ve snowboard yaptı ve kar motoru 

gezintileriyle karın tadını çıkardı. 


AİLECEK KEYİFLİ BİR 


tatili için tercih ettiği Kartalkaya'nın gözde otellerinden Palazzo Ski & 

Mountain Resort Lal Denizli, Selin-Abdullah, Mustafa Burnaz'ı ağırladı. 
2018'in ilk hafta sonunda ailecek tatillerini Kartalkaya'da geçirmeyi tercih eden Selin-Abdullah Bumaz çifti ile oğulları Mustafa'ya Lal Denizli'de katılarak çok keyifli bir kar tatili yaptılar. 


Gi yaşam dünyasının tanınmış isimlerinin özellikle hafta sonları kayak 


tatili tutkunları arasında yer alıyor. Kış aylarında hafta sonlarını kayak tatilleri ile değerlendiren Kosif, Kartalkaya pistlerinde ve atv kar motoru ile sörf yaparak yorgunluk attı. 


Sss yaşam dünyasının sevilen isimlerinden Hakan Kosif de kar 


ler 


— 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gönüllerince eğlenebilmesi için gün boyu kayarak kar topu oynadılar. 


PALANDÖKEN ÜNLÜ KONUKLARIYLA 


Kış sezonunun en yoğun günleri yaşanıyor ve Erzurum Palandöken'de kayakçıların ve çocuklu ailelerin en popüler lokasyonu olmaya devam ediyor. Hem kayak yapmak hem de eğlenmek isteyen 


birbirinden ünlü isimler sezona hızlı bir giriş yaparak Palandöken'i 2018'in ilk ayında kayak ve tatil keyfi yaşamak için tercih etti. 


vt vey? 
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ocukları ile Hisar Okulları'nın kayak kampına katılan ünlü giyim markası Camp David'in Sahibi Erhan Şentürk eşi Aslıhan Şentürk ile birlikte gün boyu kayak pistinde eğlendikten sonra kızları 


Mira'nın 4'üncü yaş gününü karların üstünde pasta keserek kutladı. Çocuklarına olan düşkünlük- de bilinen mutlu çift karlardan çıkmak istemeyen çocuklarının arzusunu yerine getirerek onların 


THE WORLD 
HEWORLD | MERT 


INTERNATIONAL 


CASINOS 


MONTENEGRO CROATIA 
Casino Royal Splendid Casino Libertas BUDVA N DUBROVNIK 
Casino Montenegro v Casino Grand Lav PODGORICA SPLIT 


Svilengrad - BULGARİSTAN 


-382 6917 77 17 Www.meritcasinos.com 


DOSTLARINI 


Sevan Bıçakçı ve ünlü iş adamı Emre Berkin de vardı. Sevan Bıçakçı ve 

Emre Berkin'i Sway Hotels'in sahibi olan dostları Can Dikmen ağırladı. 
Hem kayak yapmak hem de eğlenmek isteyen dostlarına tam bir kış eğlencesi sunan Sway Yönetim Kurulu Başkanı Can Dikmen, gün boyu kayak pistinde dostlarına eşlik ederek keyifli saatler geçirdi. 


< : way Hotels'i tercih eden ünlü isimler arasında ise mücevher tasarımcısı 


Burcu Cesur ve çocuklarıydı. Çocuklarıyla yakından ilgilenen ve 

sürekli yanlarında vakit geçirerek onlara göz kulak olan sosyal yaşam dünyasının sevilen isimlerinden Burcu Cesur bir ara çocukları birlikte eğlenirken yakın arkadaşı Öznur Yakın ile bir araya geldi ve sohbet etti. 


Hs Okulları'nın kayak kampına katılan ünlü ailelerden biri de 


SEVGİLİSİYLE BAŞİBAŞA 
KAYAK TATİLİ YARI! 


g 
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ANNE- .KIZ KAYAK SEZONUNU 


em kayak ii hem de eğlenmek için yoğun iş temposuna ara veren ayak sezonunu Erzurum Palandöken'de açan Derya Baykal ve Hr Diamond'un Sahibi Öznur Yakın, çocukları Zeynep, Ayşe, Ali ve Ke Ferhan Şensoy da gün boyu kayak pistindeydi. Mutlu bir gün Elif ile birlikte kayak pistinde doyasıya eğlendiler. Hisar Okulları'nın kaeçiren neşeli anne-kız gün boyu kayak yaptı, dostlarıyla keyifli yak kampına katılan çocuklarıyla beraber Erzurum Palandöken'de Sway Hotels'e sohbetler gerçekleştirdi ve sevenlerini kırmayarak onlarla selfie yaptı. gelen Oznur Yakın hem tatil hem de çocuklarıyla kayak keyfi yaptı. Oznur Yakın özellikle de çocuklarıyla kızak kayarken çocuklar gibi şendi. 
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Jolly ile çıktım tatile! 


ERKEN 
REZERVASYON 


OLLY 


İnternationaı IT OURS 
Bonus'a ÖZel 
444 0 644 


ve i jollytur.com / Acentalarımız 


4 Fiyat Farkı İade Garantisi** v2 Saat Kala Seyahat İptal Güvence Paketi*** © eRv ti ERG) 


*Bonus'a özel mevcut indirimlere ek olarak -- 965 ilave indirim kampanyası otel ve tur ürünleri fiyatı üzerinden yapılacaktır (vize, ulaşım, sigorta vb. ek hizmetler için geçerli değildir). Kampanya belirli yurt içi otellerinde, yurt dışı-kültür ve gemi turlarında geçerlidir ve diğer herhangi bir kampanyayla birleştirilemez. **Erken rezervasyon döneminde veya müşteri otelde konaklama yapmadan önce otel fiyatında bir düşüş gerçekleşir ise müşterinin konaklama yaptığı tarihteki otel fiyatı ile rezervasyon yaptığı tarihteki otel fiyatı arasındaki fark müşteriye iade edilecektir. Fiyat iade garantisi bazı tesislerde geçerli olduğundan, rezervasyon yaptırılan tesiste geçerli olup olmadığını sorarak rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. ***Seyahat güvence paketi müşterinin talebine ve ayrı ücrete tabidir. İlanda belirtilen indirimler ve indirim uygulanmış rakamlar Bonus'a 6 ve 9 taksit seçenekleriyle, belirli bazı yurtiçi oteller için geçerlidir (yurt dışı/gemi/kültür turlarında, Kıbrıs Tatilerinde geçerli değildir). Taksit uygulamaları ilgili banka tarafından kendi kampanya koşulları dahilinde uygulanır, Jolly Tur olarak taksitli satış yapılmamaktadır. İlanımız bilgilendirme amaçlı olup tüm detaylı bilgi ve kampanyaları, güncel bilgileri ofislerimizden, çağrı merkezimizden veya www.jolİytur.com adresinden öğrenebilirsiniz. Tipografik hatalardan acentamız sorumlu değildir. 


2 milyonu aşan üyesiyle 2017 yılında Türkiye'nin en itibarlı 
markası seçilen yaşam tarzı uygulaması ZUBİZU özel etkinlikleri ile üyelerini bir araya getirmeye devam ediyor. Whiz Experience Designers organizasyonuyla Palandöken'de gerçekleştirilen ZUBİZU Weekend'e iş, sanat, moda, magazin ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katılarak karın keyfini çıkardı. 


ZUBİZU üyelerini bir araya getirdiği özel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Whiz 
Experience Designers organizasyonuyla Palandöken Sway 
Hotels'de gerçekleştirilen 
ZUBİZU Weekend'e iş, sanat, moda, magazin ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katıldı. Apres Ski teras barında gündüz gerçekleşen after ski partilerde DJ Cüneyt Kurt ile başlayan eğlence, akşam DJ 
Doğuş Çabakçor ve Jabbar'ın muhteşem performansları ile zirveye taşındı. Sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden 
Hande Can Yüce board ile adeta şov yaparken, Irmak 
Atuk'un kara uzanarak verdiği pozlar renkli görüntüler oluşturdu. Oyuncu Merve Oflaz, 
Sercan Badur, Başak Atıcı boardları ile eğlenceli pozlar vererek sosyal medya hesaplarından paylaştılar. “Birlikte güzel” temasıyla düzenlenen happy hour partide konuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlenmenin tadını çıkarttı. 
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Whiz Experience Designers organizasyonuyla 
Palandöken'de gerçekleştirilen ZUBİZU Weekend 

eğlenceyi zirvede yaşattı. 
Sanat ve sosyal dünyasının ünlü isimleri de pistlerde eğlenceli pozlar vermekten geri kalmadı. 


ERKEĞİ ERKEK YAPAR 


« Zippo.com.tr 


İlk Alışverişinize 15 TL indirim için; İndirim Kodu: KLASS 


©2017 ZippolMantıfacturing Company ji 


« ULUDAG/DAYTATIL COŞKUSU 


Türkiye'nin zirve noktalarından biri olan kış turizmin gözde merkezi Uludağ'da hızlı başlayan kış sezonu hareketli ve eğlenceli devam ediyor. Yağan bol kar otelcilerin yüzünü güldürürken ünlü isimlerde Uludağ'a ilgi gösteriyor. Uludağ'da dağın popüler otellerinden My Mountain Ağaoğlu, Grand Yazıcı ve Alkoçlar otel geçen yil olduğu gibi bu yılda yüzde yüz doluluk oranına ulaştılar. 


— az a 


SİNAN & CEYLAN & NEYLAN & METE VARDAR SÜLEYMAN & İPEK & ZEYNEP & SELİN TOPLUSOY 


YILLAR SONRA 
TATİL İÇİN 
YENİDEN ULUDAĞ! 
TERCİH ETTİLER 


ürk kadın giyiminin öncü markala- 
| rından Roman Giyim'in Yönetim 
Kurulu Üyesi Süleyman Toplusoy uzun yıllar sonra eşi ve çocukları ile birlikte yeniden Uludağ'ı tercih eden isimler arasındaydı. Grand Yazıcı'da ka- 


lan Süleyman Toplusoy eşi İpek Hanım lan Vardar ve çocukları Sinan ve Ceylan ile uzun bir aradan sonra ile birlikte bol bol kayak yaparken kızları baş başa tatil yapmanın keyfini çıkardı. Ailecek geldikleri Uludağ'da ip Zeynep ve Selin hocalar eşliğinde kayak günün büyük bir bölümünü birlikte kayak yaparak geçiren Vardar ailesi- - nf dersi aldılar. Ders sonrası Süleyman Bey nin mutlulukları ve huzuru her hallerinden belli oluyordu. çocuklarıyla kar topu savaşı yaparak 


a güzel bir tatil keyfi yaşadı. 
KLASS - 


di Tur'un genç, girişimci ve dinamik patronu Mete Vardar eşi Ney- 


LİVA HOME 


LUXURY LIVING 


Masko Mobilya Kenti 18/B Blok No:17-19 Başakşehir İstanbul 


Tel.:02126752264 | Faks:02126752265 | infofdlivahome.com.tr 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ENGİN ALTAN DÜZYATAN & TURGUT KONUKOĞLU 


m III 


ZIRVEDE KAR MOTORU 
SAFARISI YAPTILAR 


ış sezonunun gözde tatil beldesi Uludağ'da oyuncu Engin Altan 

İK bin fırtınası esti. Ünlü oyuncu yoğun set çalışmalarının araında soluğu kayınpederi Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar 

Otel'de alarak stres atıp dinlendi. Yakın arkadaşı Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu ve üç arkadaşıyla birlikte kar motorlarına binerek zirveye tırmanan ünlü oyuncu, dağın zirvesinde kar motoru safarisi yaptı. Otelden ayrılıp zirveye tırmanırken yanlarına aldıkları rehberle birlikte gezintiye çıkan Engin Altan Düzyatan ve arkadaşları Jandarma kontrolünün ardından yollarına devam ettiler. Erkek erkeğe geldikleri Uludağ'da saatlerce kar motoru ile gezen Engin Altan Düzyatan, akşam üstü tekrar İstanbul yolunu tutarak set çalışmalarına geri döndü. 
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AZERBAYCAN | DUBAİ | ÇİN | KATAR | KAZAKİSTAN | ABUDHABİ | NİJERYA | GANA | ÇEÇENİSTAN | ÖZBEKİSTAN | İRAN ŞANLIURFA | KAYSERİ 


.— 
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ARKADAŞLARIYLA 


Ender-Gülşah Alkoçlar'ın küçük kızları Aslışah Alkoçlar bir grup arkadaşı ile kayak yapmak için Uludağ'a geldi. Bol bol kayak yapan Aslışah Alkoçlar kar pistindeki marifetlerini sık sık sergiledi. 
Ünlü güzel dostlarıyla birlikte keyifli zaman dilimleri geçirdi. 


KARIN VE TATİLİN TADINI ÇIKARDILAR 


Alican Ağaoğlu yılın ilk kar tatilini babasının sahibi olduğu My Mounain Ağaoğlu Oteli'nde geçirdi. Ali Ağaoğlu'nun yeğeni Onur Ağaoğlu da eşi Burçin Ağaoğlu ile geldiği Uludağ da ailecek tatil yapma fırsatı buldu. 
Alican Ağaoğlu uzun yıllar Ağaoğlu My Resort Hotel'in genel müdürlüğünü yapan ve şimdi de turizm grubunun başına geçen Murat Türker ile vakit geçirerek tatilin keyfini çıkarırken Onur-Burçin Ağaoğlu çifti ise yoğun kar yağışı altında baş başa romantik saatler geçirerek tatillerini unutulmaz kıldılar. 
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ya şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun oğlu 


HER DAİM 


ludağ'ın köklü eğlence kulüplerinden Red Room bu yılda Kaya 
| | Uludağ'ın bünyesindeki teras katında hizmet vermeye devam ediyor. 
Red Room'un başarılı işletmecisi Aykut Gündüz eşi Esra ile birlikte her daim işlerinin başındaydı. 


İM 


on yılların en popüler merkezi olan Da teleferikin genç patronu İlker Cumbul yoğun iş temposuna rağmen eşi ve kızına vakit ayırarak Uludağ'da keyifli bir tatil yapmanın mutluluğunu 


yaşadı. Sess Cafe'de gün boyunca eşi ve kızı ile zaman geçiren İlker Cumbul uzun bir aradan sonra kayak yaparak stres attı. 


GL 


vw. 
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azıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı yılın ilk kar Y tatilini ailesiyle birlikte Uludağ'daki Grand Yazıcı Oteli'nde geçirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle geç açtıkları pistleri bizzat kendi kontrol ederek gezen ünlü 


iş adamı bu haliyle objektiflere yansıdı. Turizm dünyasının önde gelen isimlerinden Hayri Yazıcı'nın ailesi ise tatilleri boyunca hem kar pistlerinin keyfini sürdü hem 

de Uludağ'ın ünlü mekanlarında yemek keyfi yaptılar. 


ilm N i a vey e A 


İSTER VAR OLANDAN SEÇ, İSTERSEN TASARIMA GEÇ 


Modoko Mobilyacıları"'ndaki mobilyalar, Modoko Mobilyacıları'ndaki mobilyalar, sizin için özel olarak tasarlanır. siz nasıl isterseniz öyle tasarlanır. 


(6) Medeko 


“Mobilyanın Başkenti" 


va. modoko.com.r | (MÜŞTERİ HATTI 444 88 55) 9 modosomobiya emek (9 Modoko 


Ikoçlar Otel'in sahibi Ender 
Alkoçlar ve eşi 


Gülşah Alkoçlar hızlı giriş yaptıkları kış sezonunda hem çalışıyorlar hem de dostlarıyla keyifli zamanlar geçiriyorlar. Uludağ'ın köklü otellerinden La 
Chalet Butik'in genç patronu Serkan Yazıcı 

da Marmaris'ten gelerek eşi Gül Yazıcı ve ailesiyle birlikte Uludağ'da hem işleriyle ilgileniyor hem tatil yapıyor. Alkoçlar ve 
Yazıcı çifti Uludağ'ın gözde pistlerinde bir araya gelerek kayak pistlerini dolaşıp günü keyifli bir şekilde geçirirken objektiflere yansıdılar. 


eba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli yeni bir yıla yeni bir heyecanla girmenin mutluluğunu eşi Gamze Keçeli ve dostla- 


rıyla birlikte zirvede kutladı. Nedim Keçeli sahibi olduğu Uludağ B ailesiyle birlikte Uludağ'da görüntülendi. Kaya Uludağ'da konakla- Kaya Otel'de eşi Gamze Hanım ile birlikte baba olacak olmanın heyeyan Asbaşkan oğlu ve kızıyla bol bol karda oyun oynayarak keyifli canı yaşadı. Gamze Keçeli üç aylık hamile olduğunu, birkaç hafta içinde zaman geçirdi. bebeklerinin cinsiyetini öğreneceklerini ve çok heyecanlı olduklarını 


söyledi. Keçeli çiftinin mutluluğu görülmeye değerdi. 


— 
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TASARLASAK DA MI SATSAK, TASARIMI SİZE Mİ BIRAKSAK? 


Modoko Mobilyacıları"'ndaki mobilyalar, Modoko Mobilyacıları"'ndaki mobilyalar, sizin için özel olarak tasarlanır. siz nasıl isterseniz öyle tasarlanır. 


(6) Medeke 


“Mobilyanın Başkenti" 


Www.MOdoko.com. İr İ | MÜŞTERİ HATTI 444 83 55 | di modoko mobilya. derek © ModokoMobilua 


A KARLAR ÜZERİNDE 


temposunun stresini Uludağ'da tatil yaparak attı. Mamak, bol bol kayak yaparak eğlendiği kar tatilinde dostlarıyla bir araya gelerek keyifli ve eğlenceli anlar da geçirdi. Aysun Mamak keyifle geçen tatilinde yakın dostu olan ünlü oyuncu Burcu Kara ile bir araya gelerek uzun süre sohbet etti. 


ET 


GE Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Mamak yoğun iş ' 


> 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isimler arasındaydı. Wilma Elles yılın son günü zirveye çıkarak eşi 

Kerem Göğüş, çocukları Melodi ve Milat ile birlikte Alkoçlar Otel'e gelerek yeni yılın ilk tatilini karlar içinde yaptı. Wilma Elles otele giriş yaparken soğuktan ağlayan oğlu Milat'ı kucağını alarak üşüyen ellerini ellerinin arasına alıp nefesini vererek ısıtmaya çalıştı. Wilma Elles-Kerem Göğüş çifti objektiflere çocuklarıyla birlikte güzel bir aile pozu vermeyi ihmal etmediler. 


(Gini Wilma Elles Göğüş yeni yılın ilk tatilini Uludağ'da geçiren 


KAYAK YAPARAK g 
EŞİ VE OĞLU EN 


enç tekstilci Serhat Mert yoğun geçen iş temposundan fırsat bulunca ğlence sektörünün lokomotif markalarından Sess Bar her yıl olduğu bu G yakın dostları Nedim Keçeli'ye eşlik ederek tatilini Uludağ'da geçirin gibi bu yılda zirvede eğlenceye tüm hızıyla devam ediyor. Sess Bar'ın isimler arasındaydı. Eşi Mina ile birlikte zirvede tatil yapan genç iş başarılı işletmecisi Cemal Yarar her zamanki gibi işinin başında çalışıradamı bol bol kayak yaparak enerji depoladı. ken eşi Şenay ve oğlu Mert de kendisine eşlik ediyor. Cemal Yarar yoğun iş temposuna rağmen oğlu ile birlikte kayak yapmayı da ihmal etmiyor. 


Em 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emsal SOğON | 


“Güzelliğinizin altını çizin” 


Protez lırnak 
Microblading 
Kalıcı Makyaj 


pek Kirpik 
Gilt Bakımı 


Eğitim (Kalıcı makyaj ve Protez Tırnak) 


Dermapen 


| /emsaldogan 


Nişantaşı Şubesi 


İzmir Alsancak Şubesi 


Ataşehir Şubesi İzmir Bostanlı Şubesi Bağdat Caddesi Şubesi (o Ankara Şubesi Bakırköy Şubesi Adana Şubesi 
Etiler Şubesi Eskişehir Şubesi Beylikdüzü Şubesi Muğla Şubesi 
Florya Şubesi Edremit Şubesi 
Bahçeşehir Şubesi İzmit Şubesi 
Acıbadem Şubesi Bursa Şubesi 
Çekmeköy Şubesi Viyana Şubesi Mecidiyeköy Şubesi Kuveyt Şubesi 
Pendik Şubesi Düsseldorf Şubesi uW.emsaldogan.com - Ww.proteziimak.com 


Şubelerimiz ile ilgili tüm detayları web sitelerimizde bulebilirsiniz 


ORGE ELEKTRİK TAAHHÜT KURUCU ORTAĞI VE CEO'SU NEVHAN GÜNDÜZ, ORGE ENSTİTÜ'NÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİNİ VE EĞİTİM İÇERİĞİNİ KLASS'A ANLATTI: 


-..... 


“y ILIN İLK ÇEYREG EĞİNDE 1 100 KİŞİYE (EĞ EĞİTİM VERMEYİ HEDEİLİYORUZ-- 


mili “a | 


Elektrik taahhüt sektörünün lider firmalarından ORGE Elektrik, Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gündüz'ün ülkemizdeki elektrik taahhüt sektöründeki kalkınma perspektifinin ve ekonomisinin tekniğe, eğitime, yenilikçi çalışmalara ve bilgiye dayalı olmasından dolayı sektör içi eğitim projelerinin desteklenmesi gerekliliği düşüncesiyle 
2017 yılında gündeme aldıkları “ORGE Enstitü 
Projesi”ni hayata geçirdi. Sektörlerinde faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlara nitelikli çalışan sağlamak ve bu konularda istekli kişilere mesleki öğrenim sağlamak için kendi bünyelerinden finanse ederek kurduk- 

Ni m i ları enstitüden hiçbir ticari kâr gütmediklerini 
4 0 belirten ORGE Elektrik Taahhüt Kurucu Ortağı 
| ii v ve CEO'su Nevhan Gündüz, ORGE Enstitü binasının A'dan Z'ye tüm dizaynını sıfırdan yaparak burada eğitim görecek kişiler için tam bir okul haline getirdiklerini söylüyor. Sektörün gelişmesi adına önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan ORGE Elektrik Taahhüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Nevhan Gündüz, ORGE Enstitü'nün fiziki özelliklerini ve eğitim içeriğini Klass'a anlattı. 


— 


“Biz üç sınıf eleman yetiştiriyoruz; çırak, kalfa ve usta. 
Tabi ki buradan mezun oldukları zaman rahatça iş bulabilecekler. Çünkü şu anda hem bizim sektörde hem de Türkiye'de ara eleman sıkıntısı var. Nitelikli eleman bulmakta zorlanılıyor. Biz onların iş bulmalarını kolaylaştıracağız. Ve biz burada verdiğimiz derslerin sonucunda bir sınav yapıyoruz. Sınavı da geçenlere şirketimizin sertifikasını veriyoruz.” 


Nevhan Bey, Elektrik Taahhüt sektöründe başarıya ulaşmış bir firmanın yöneticisi olarak ciddi bir sosyal sorumluluk projesinin altına imza atıp ORGE Enstitü'yü kurdunuz. Öncelikle sizden enstitü kurma fikrinin nasıl doğduğunu dinleyebilir miyiz? 

Enstitü fikri Yönetim Kurulu Başkanımız Orhan Gündüz'ün fikriydi. Uzun yıllardır gerçekleştirmek istediği bir hayaldi. 2017 yılında bunu gündeme aldık ve şu an kurmuş olduğumuz 
ORGE Enstitü'yü merkez olarak belirledik. Fikrin doğuşundan itibaren gerçekleştirmemiz aynı sene içerisinde 
tamamlandı. Bu sene bir haftada 4 
öğrenci eğitmekle başladık. Şimdi bunu arttırıp 6 öğrenci eğitmeye başlıyoruz ve bununla beraber bu durum 
gitgide artacak. Bizim hedefimiz 1000 
kişi. Ama daha konunun en başındayız. Yılın ilk çeyreğinde 100 kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz. Ben üçüncü kuşak olarak elektrik taahhüt işlerinde faaliyet gösteriyorum. Babamın dayısı, sonra babam, sonra ben geliyorum. 
Ama ORGE'yi ben kurdum. Babamla ben beraber çalışıyoruz. 


EE 
“ORGE ENSTİTÜ BİNASININ 
A'DAN Z'YE TÜM DİZAYNINI 

SIFIRDAN YAPTIK” 


Kurduğunuz enstitünün fiziki özellikleri ve eğitim içeriğinde neler bulunuyor? 

Öncelikle binanın iç tasarımını bir elektrik okulu, bir elektrik enstitüsü olarak dizayn ettik. Dersliklerimiz 


olsun, uygulama atölyeleri, ekip ve teçhizat hep buna göre seçildi. Sektörümüzdeki öncü kuruluşlardan bu konuda destek aldık. Ve uygulamalı olarak öğrencileri eğitebileceğimiz bir mekan oluşturduk. Enstitü içerisindeki tüm tesisatlar olabildiği kadar görünür şekilde dizayn edildi ki öğrencilerimize uygulamalı olarak da ders verebilelim. Örneğin, elektrik panolarımız şeffaf kapaklı ve herkesin tesisatları inceleyebileceği şekilde yapılmış. Şaft boşluklarımız da bu şekilde yapıldı. ORGE Enstitü binasının A'dan Z'ye tüm dizaynını sıfırdan yaptık. Burada eğitim gören kişilerin, içerisinde bulundukları tesisatları hem inceleyip hem de gözlemleyebilecekleri tam bir okul haline getirdik. Ayrıca dış cephemizi solar panellerle kaplıyoruz. Ve bu Türkiye'de ilk defa yapılıyor. 
Panellerimiz geldi şu anda montaja başlayacak. Bunun özelliği şu; 
hem cam görünümünde dış cephe kaplaması olacak, hem de aynı zamanda elektrik üretecek. Dolayısıyla bu binanın elektrik sarfiyatını o panellerden elde edeceğimiz elektrikle karşılayacağız. Bunu şeffaf uygulama olarak Türkiye'de ilk defa biz yapıyoruz. Yani hem dışarıyı görüp içeriye de güneş ışığı alabiliyoruz hem de elektrik enerjisi üretmiş oluyoruz. Bu da bilhassa çağdaş bir uygulama olarak herkese örnek olacak bir teknoloji. 


Eğitim süreci ne kadar sürüyor? 
Bu aslında öğrenciye göre değişiyor. Başlangıç olarak 3 haftalık bir süreç. Sıfırdan gelip hiçbir şey bilmeyen biri 3 hafta sonra çıraklık sınavına girecek. Kazanırsa çırak olacak. Ondan sonra devam etmek istiyorum derse ona kalfalık eğitimi vereceğiz. 3 hafta sonra o sınavı yapacağız. Eğitimini başarılı bir şekilde bitirirse kalfa olacak. Hala devam etmek istiyorum, elektrik ustası olmak istiyorum derse o zaman 3 haftalık daha ustalık için eğiteceğiz. Onu da bitirirse 9 haftada usta olarak çıkabiliyor. Sınavı kazanamazsa kaldığı noktaya geri dönüp bir okul gibi tekrarlayacak. 
Sadece bir yazılı sınavla da değil, uygulamalı sınıflarımızda özellikle de üzerinde çalışılmasını istediğim bir demo duvarımız var. Buralarda işlemlerin yapılması sonucunda sınavlardan geçilmiş olacak. Kişi buraya geldiğinde bir tesisatın bilfiil nasıl yapıldığını bana ispat etmeli. 
Sadece kağıt üzerinde sınav olmayacaklar. 


Peki, buradan mezun olacak kişiler sektörde hemen çalışamaya başlayabilecekleri deneyim ve tecrübeye sahip olacaklar mı? 
Biz üç sınıf eleman yetiştiriyoruz; çırak, kalfa ve usta. Buradan mezun oldukları zaman rahatça iş bulabilecekler. Çünkü şu anda hem bizim sektörde hem de Türkiye'de ara eleman sıkıntısı var. Nitelikli eleman bulmakta zorlanılıyor. Onların iş bulmalarını kolaylaştıracağız. Ve biz burada verdiğimiz derslerin sonucunda bir sınav yapıyoruz. Sınavı da geçenlere şirketimizin sertifikasını veriyoruz. Sertifikanın şöyle bir geçerliliği var; şirketimiz, sektörde iyi tanınan bir şirket olduğu için bizden alınmış bir sertifika onlara diğer şantiyelerde de bizim şantiyemiz haricinde de referans olup bonservis gibi onlara hizmet edecektir. Ayrıca bizim şantiyelerimizde de kapılarımız açık, bizimle de çalışabilirler. 


Enstitünüzde kimler eğitim alabilecek? Buraya katılmak isteyen kişilerin eğitim ve sosyo ekonomik durumlarıyla ilgili bir kırmızı çizginiz var mı? 

Hayır, yok. Zaten eğitimlerimiz bila- 


bedel bir sosyal sorumluluk projesi olduğu için bir bedel tahsil etmiyoruz. 
Ayrıca illa genç olunması ya da kadın, erkek ayrımımız da yok. Kadınlar da isterlerse eğitim alabiliyorlar. 
Erkekler için de herhangi bir yaş sınırlamamız yok. Ama tabi ki sağlıklı olmaları gerekiyor. Neticede biz ağır ve tehlikeli işler sınıfında hizmet eden bir sektörüz. Dolayısıyla sağlıklı olmaları şart. Aramıza kadın öğrenciler de katılım göstermeye başlıyor. Bizim çok çalışan arkadaşlarımız arasında da kadın yer alıyor. Sahada çok yok ama iş güvenlik uzmanlarımız var, teknik ressam çalışanlarımız var. 
Ama iş güvenliği uzmanımız sahadadır. İnsanları denetliyor, üstündeki ekipmanları denetliyor, tehlikeli işlere uygun mu diye raporluyor. O da aslında orada riskin altında. 


Enstitü'nün kurulum aşamasında destek aldığınız kamu ya da özel kurumlar var mıdır? Yoksa bu yola sadece ORGE Elektrik 
Taahhüt olarak mı çıktınız? 
Herhangi bir kuruluştan destek almadık. Ama destek vermek isteyenlere de kapımız açık. 


KLASS 


NUH'UN GEMİSİ DELUXE HOTEL & SPA KURUMSAL SATIŞ MÜDÜRÜ UMUT AĞASLAN KONGRE, 


TOPLANTI VE ETKİNLİK TURİZMİ HİZMETLERİNDE ELDE ETTİKLERİ BAŞARILARI KLASS'A ANLATTI: 


NUH'UN i GEMİSİ 


pc 


DI » , b — 


“MİSAFİRLERİMİZİN BİZİ TERCİH ETMELERİNİN NEDENİ ARZU EDİLEN HİZMETİ NEZİH BİR ORTAMDA 


YÜKSEK STANDARTLA ALMALARIDIR” 


DUYUK DeEŞ turizm 

Uğu gibi DU yılda ALE Ol MİLE Fua d Üd Kaltitiyor 

Ibris Karpaz Yarımadası nda Konu anan ve müşte yemnuniyetini en üst düzeyde tutan Nuh un Gemisi Deluxe Hoet&orAanın Rurumsat satIŞ MUdul mut Agaslan; başarılı satış eKibinın çalışma prensiplerini, MİLE etkinliklerinde 


oncelikli tercin edilme nedenlerini, KatıldıkKlar miti ve ALE ol MİÇI geni uar ve odul torenlerinden nasıl bir ön dönüş aldıklarını, sektörde yarattıkları hizmet farklılıklarını ve 2018 yılı hedeflerini Klass okurları için anlat 


KLASS 


“Otelimizde son dönemlerde Enerji, Otomotiv, Elektronik ve Ağır Metal sanayi firmalarının organizasyonlarını yapma şansına sahip olduk. Organizasyon talepleri 20- 30 kişilik talepler ile 1000-1200 kişilik talepler arasında değişmektedir. Otelimiz bu kapasite ve farklılığa hitap edebilecek yeterli altyapıya sahiptir.” 


Nuh'un Gemisi Deluxe 
Hotel&SPA olarak son derece başarılı bir satış ofisine sahipsiniz ve her yıl binlerce misafirinizi kusursuz hizmet anlayışınızla ağırlıyorsunuz. Bize öncelikle satış ekibinizden, yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları nasıl kurduğun- dan ve çalışma prensiplerinden bahseder misiniz? 

Otelimizin satış ve pazarlama yapılanması iki ayak üzerinde oluşturulmuştur diyebiliriz; bunlardan birisi tatil amaçlı misafir konaklamaları diğeri de MICE, yani toplantı ve kongre konaklamalarıdır. Yıllar içinde her iki konaklama biçiminde de KKTC başta olmak üzere Türkiye otelleri içinde Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & Spa önemli bir tesis olma yolunda ciddi aşamalar kaydetmiştir. MİCE satış ayağımız, pazarın büyük bir bölümünün İstanbul'da olması nedeni ile pazar dinamiklerini daha iyi gözlemlemek, taleplere daha hızlı ve yerinde dönüş yapma ihtiyacı ve kontaklarımız ile yüz yüze daha yakın temas halinde olabilmek adına otelimizin İstanbul ofisinde konumlanmış durumdadır. İç pazarda aynı destinasyonu paylaştığımız tüm oteller gibi sektörün önemli bileşenlerinden olan acenteler ile yıllık kontratlar üzerinden satış aksiyonlarımızı almaktayız. Dış pazarda da aslında buna benzer bir süreç işlemektedir. Tur operatörleri ile sürekli bir kontak halindeyiz, talepleri anlama ve gereklerini yerine getirebilmek adına dünyada sektörün yeni ihtiyaçlarını daha iyi gözlemlemek üzere, Avrupa ve Ortadoğu'da önemli fuarlarda bazen partner tur operatörlerimiz ile birlikte katılımcı olarak bazen de ziyaretçi olarak yer almaktayız. Bu katılımların bizi geliştirdiği bir gerçek olup, dünyada yeni turizm aktörleri ile tanışmamıza ve iş yapmamıza vesile olmaktadır. Tüm bu süreçlerde satış ve pazarlama departmanı olarak en önemli prensibimiz elbette ki misafir memnuniyetini en üst seviyede tutmak 


ve bunu yaparken fiyat politikalarımızdan ödün vermemek, çünkü kaliteli hizmetin her zaman bir maliyeti olduğunu düşünmekteyiz. Hak ettiği değeri madden alamayan kalitesiz bir hizmet sunmak yerine kaliteli hizmeti, doğru fiyatlar ile sunmanın uzun vadede sürdürülebilir olduğunu biliyor ve buna göre satış pazarlama süreçlerimizi yönetiyoruz. Biz Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & Spa olarak bu satış ve pazarlama prensipleri ile hareket etmekteyiz. Bu konuda da yatırımcılarımız ve üst yönetimimizin ciddi desteklerini görmekteyiz. 


ER m m m m m 
“OTELİMİZ 20- 30 İLE 1000-1200 
KİŞİ ARASINDA DEĞİŞEN TA- 
LEPLERE HİTAP EDEBİLECEK 
YETERLİ ALTYAPIYA SAHİPTİR” 


Bize son dönemlerde kongre, toplantı ve etkinlik hizmetlerinizde yakaladığınız ivme hakkında biraz bilgi verir misiniz? 

Sizi en çok hangi sektörlerden gruplar tercih ediyor ve kaç kişilik grupları kaç gün süreyle ağırlayabiliyorsunuz? 

Otelimiz son dönemde MICE sektörünün pazar paylarının artması ile bu bölümde ciddi yatırımlar yapmış, departmanımız geliştirmiştir. Kısa vadede birkaç yıl içinde çok daha ciddi bir noktaya ulaşacağımıza inanmaktayım. Ülke olarak turizm gelirlerimizin 9o35'ine yakını toplantı ve kongre turizminden sağlanmaktadır. Özellikle son 10 yılda MICE sektöründe ciddi atılımlar olmuştur. Teknolojik altyapı ve tesislerimizin bu yönde mimari gelişimleri sayesinde ülkemizde önemli uluslararası toplantılar ve kongreler yapılmıştır. İstenilen yerde olduğumuzu söyleyemem çünkü aynı coğrafyayı paylaştığımız Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler yılda 500-600 


kongre yaparken biz henüz tüm yeni altyapımıza ve kongre merkezlerimize rağmen yılda sadece 150-200 kongre gerçekleştirebiliyoruz. Ancak tüm olumsuzluklara ve ülkemizin içinden geçmiş olduğu son birkaç yılki kötü olaylara rağmen çok güçlü bir insan kaynağımız ve heyecanımız olduğunu ve bununda bize geleceğe umutla bakmamızı sağladığını söyleyebilirim. 
Aslında belli bir sektör ile çalışma söz konusu değil. Son yıllarda her sektörden firma kendi satış hedeflerine ulaşmak adına toplantılar, şirket çalışanları için motivasyon organizasyonları ya da bayii toplantıları düzenlemek gibi faaliyetlerin öneminin farkına vardı ve artık her sektörden otellere yönelik bu anlamda talepleri görebiliyoruz. 
Otelimizde son dönemlerde Enerji, Otomotiv, Elektronik ve Ağır Metal sanayi firmalarının organizasyonlarını yapma şansına sahip olduk. Organizasyon talepleri 20- 30 kişilik talepler ile 1000-1200 kişilik talepler arasında 


değişmektedir. Otelimiz bu kapasite ve farklılığa hitap edebilecek yeterli altyapıya sahiptir. 


Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMİTT'e ve 
ACE of MICE Fuarı'na katılıyorsunuz. EMİTT her yıl 46.000'den fazla sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarını yakalamak isteyen turisti ağırlıyor. Bu tarz fuar ve ödül törenlerinden nasıl bir geri dönüş sağlıyorsunuz? 
Sektörümüzün yıl içinde bir araya geldiği Emitt fuarına önem veriyoruz ve otelimizin açılışını yaptığımız tarihten bu yana Emitt fuarında hep katılımcı olarak yerimizi aldık. ACE of MICE'a ise ilk olarak 2017 yılında katıldık ve 2018 yılında da katılacağız. Ülkemizde yapılan her iki fuara da önem veriyoruz ve sektörümüzde 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yaşanan son gelişmeleri, misafir taleplerindeki değişimleri daha iyi gözlemlemek ve sektör bileşenleri ile bir araya gelebilmek adına bir fırsat olarak bakıyoruz. 


Katıldığınız ya da katılmayı düşündüğünüz başka fuarlar var mı? 
Ülkemizdeki turizm fuarlarına katıldığımız gibi Berlin, Dubai gibi turizm fuarlarında da mutlaka her yıl olmayı, en azından ziyaretçi düzeyinde dahi olsa katılmayı hedefliyoruz. 


Otelinizi diğer otellerden ayıran özellikler nelerdir? Özellikle kongre, toplantı ve etkinlik hizmetlerinizle sektörde yarattığınız ayrıcalıkları anlatır mısınız? Yerli yabancı turistler, firmalar, seyahat şirketleri sizi neden bu kadar ağırlıklı olarak tercih ediyor? 
Otelimizin en büyük özelliklerinden birisi harika bir kumsalı ve denizi olması. 
KKTC'de yer alan en güzel denize ve kumsal şeridine sahibiz diyebilirim. 
Misafir taleplerini anında çözümleyen bir ekibimiz olması da bizi farklı kılan bir özellik diye düşünüyorum. Bizim işimiz insan, dolayısıyla binanın, odanın, havuzun ya da salonun önce ruha ihtiyacı olduğunu ve bu ruhunda tesisin çalışanlarında var olduğunu bilmekteyiz. Bunun için önce çalışanlarımızın mutlu olması gerekliliğini biliyor, mutlu çalışanın misafir mutluluğu ve memnuniyetini getirdiğini düşünüyoruz. MICE taleplerinde otelimizin yarattığı en büyük farkın toplu paket hizmeti olduğunu söyleyebilirim. Yani firmalarımızın toplantı ve konaklama talepleri yanı sıra ulaşım ve diğer taleplerine de tek noktadan çözüm getirmekteyiz. Kısacası firma düzenlemek istediği organizasyonun tüm süreçlerini (konaklama, toplantı altyapısı, 


gala, -belki sanatçı isteği-, sahne ve dekor, ses, ışık çözümleri, transfer ve uçak bileti vb.) otelimizin satış ekibi ile yürütmektedir. Bunun organizasyonu düzenleyecek firma ya da kurum için üç önemli avantajından söz edebiliriz; 
* Zamandan tasarruf 
* Toplu satın alma gücü sayesinde maliyetlerin düşmesi 
* Koordinasyon sorunlarının giderilmesi 
Misafirlerimizin acentelerimizin, firmalarımızın bizi bu denli tercih etmelerinin nedenlerini özetleyecek olursak arzu edilen hizmeti nezih bir ortamda yüksek bir standartla almaları diyebiliriz. 


Yılın özellikle hangi aylarında toplantı, kongre ve etkinlikler ağırlıklı oluyor? Yurtiçi mi yoksa yurtdışı firmaları mı sizi daha çok tercih ediyor? 

Yaz sezonunun kapandığı eylül ayının 


“Sektörümüzün yıl içinde bir araya geldiği Emitt fuarına önem veriyoruz ve otelimizin açılışını yaptığımız tarihten bu yana Emitt fuarında hep katılımcı olarak yerimizi aldık. ACE of MİCE'a ise ilk olarak 2017 yılında katıldık ve 2018 yılında da katılacağız. Ülkemizde yapılan her iki fuara da önem veriyoruz ve sektörümüzde yaşanan son gelişmeleri, misafir taleplerindeki değişimleri daha iyi gözlemlemek ve sektör bileşenleri ile bir araya gelebilmek adına bir fırsat olarak bakıyoruz.” 


özellikle sonlarında başlayıp yine sezonu açtığımız mayıs ayı ortalarına kadar bu segmentten talepler alıyoruz, ancak son yıllarda otelimize özellikle yurtiçi firma ve kurumlardan yaz aylarında da toplantıları daha esnek ve kısa süreli olmak üzere tatil ve motivasyon grupları için talepler gelmekte. Yaz aylarında dahi gruplar otelimizi tercih edebiliyor. 
Yurt içi firmaları ağırlıklı olmak üzere global firmaların Türkiye temsilcilikleri veya EMEA bölgesi ofislerinden talepler almaktayız ya da belki de daha doğru söylemek gerekirse satış ekibi olarak bu taleplerin oluşmasını sağlamaktayız. 
e a a m a a ri) 


“KONGRE, TOPLANTI VE ET- 
KİNLİK TURİZMİ HİZMETLERİ- 
MİZ SONRASI ÇOK GÜZEL GERİ 

DÖNÜŞLER ALMAKTAYIZ” 


“Bizim işimiz insan, dolayısıyla binanın, odanın, havuzun ya da salonun önce ruha ihtiyacı olduğunu ve bu ruhunda tesisin çalışanlarında var olduğunu bilmekteyiz. Bunun için önce çalışanlarımızın mutlu olması gerekliliğini biliyor, mutlu çalışanın misafir mutluluğu ve memnuniyetini getirdiğini düşünüyoruz.” 


Kongre, toplantı ve etkinlik turizmi hizmetleriniz sonrası katılımcılardan yılın diğer zamanlarında otelinizi tatil yapmak için tercih edenler oluyor mu? Nasıl bir geri dönüş alıyorsunuz? 
Kongre, toplantı ve etkinlik turizmi hizmetlerimiz sonrası çok güzel geri dönüşler almaktayız, özellikle otelimizi toplantı veya kongre amaçlı ziyaret eden misafirlerin edindikleri tecrübenin ardından satış ofisimiz ile irtibata geçerek yaz aylarında aileleri ile tatil planları içinde tercih etmek istediklerini ilettikleri onlarca örnek ile karşılaşmaktayız. Firmalar bir organizasyonlarını otelimizde yapmış iseler eğer daha sonra çalışanların tatil talepleri için otelimizden tüm çalışanlarına özel bir fiyat uygulamamızı talep ettikleri örnekleri de yaşıyoruz ve şirketin çalışanlarının büyük bölümünün otelimizde tatil amaçlı konaklama yapmalarını da sağladığımız zamanlar oluyor. 


m m a m 
“TATİL OTELİ KİMLİĞİMİZİN YA- 
NINDA ÖZELLİKLE BİR BALAYI 
OTELİ KİMLİĞİNE KAVUŞTUK” 


Kusursuz bir tatil arayanların başvurduğu ilk adreslerden biri olan Nuh'un Gemisi Deluxe 
Hotel & SPA için geçtiğimiz yıl nasıl bir sene oldu? 2018 yılından beklentileriniz nelerdir? 
2017 yılı hedeflerimizi gerçekleştir- 


diğimiz bir yıl oldu diyebiliriz. Tatil oteli kimliğimizin yanında özellikle bir 
balayı oteli kimliğine kavuştuk. 2018 
yılında amacımız MICE sektörüne daha çok hitap eden ve daha çok toplantılı grupları otelimizde ağırlayan bir otel olmanın yanı sıra KKTC'de ve Türkiye de önemli bir otelcilik markası haline gelmeyi hedeflemekteyiz. 
Bunu özellikle görsel medyada büyük prodüksiyonlu işlerin otelimizi tercih etmesiyle gösterdiğimize inanıyorum. 
Ancak saha diye tabir ettiğimiz şirket ziyaretlerimizi ve satış aktivitelerimizi çeşitlendirdiğimiz, ekibimizi genişlettiğimiz bir 2018 yılının bizi beklediğini söyleyebilirim. 


Türkiye MICE sektörünün gelişimini nasıl görüyorsunuz? 
Sektörün daha ileriye gitmesi için neler yapılmalı? 


Ülkemizde turizm ve paralel olarak 
MICE sektöründe halen gidilecek epey zorlu yollar olduğunu düşünüyorum. Temel hizmetlere ulaşım için aracılık, danışmanlık ve planlama hizmeti veren acentelerden sektöre direkt veya dolaylı hizmet sağlayan tüm tedarik zincirine kadar olan bileşenler için özel bir idari anlayış, özel bir denetim mekanizması ve özel teşvik politikaları önemli başlangıç noktalarından. Özellikle eğitim kurumlarımızda sektörün farklı alanları arasındaki farklı bakış açıları ve iş yapış şekillerinin varlığı ve gerekliliği konularında çok daha gelişmiş ve güncel dünyaya uyumlu müfredatlar oluşturulması mesleğimizin ve ülkemizin geleceği için çok çok önemli. 
Bu bilinçlerle yetiştirilecek yeni nesillere ne kadar ihtiyacımız olduğu, günümüzde gerçekten bu iş için eği- 


tim almış, bulunduğu yapıya katma değer sağlayabilecek kadro bulmamızdaki zorlukları bilen tüm meslektaşlarımızın hem fikir olacağı bir konu olsa gerek. En büyük ve belki de tek sermayenin insan olduğu bir sektörde, farklı ve yenilikçi bir eğitimin önemi çok daha fazla öne çıkıyor. Bu bakış açısı ile oluşacak bir altyapıyı günümüzün vazgeçilmezi haline gelen teknoloji yatırımları ile de desteklemek en önemli görevimiz. Bu alanda da yeni fikirler, özel mesailer ve emekler harcamak, doğal güzellikleri, muhteşem tarihi, çok renkli insanlarıyla her ülkeden gezginlerin merak ve heyecanla geleceği güzel ülkemizin tanıtımından, tüm dünyada ses getirebilecek birçok farklı etkinliğin de yine ülkemizi ilk sıralarda tercih etmesine kadar olabilecek bir yolda bizlere büyük imkânlar sunacaktır. 


Bize kendinizden ve iş hayatınız- dan da bahseder misiniz? 

1981 Hatay doğumluyum, evliyim. 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri mezunuyum. Almanya'da dil eğitimimi tamamladım ve bir süre bu ülkede yaşadıktan sonra 2006 yılında yurda döndüm. İstanbul'da şehir otellerinin satış pazarlama departmanlarında farklı pozisyonlarda görev aldım. Dokuz yıl ulusal ve uluslararası otelcilik zincirlerinin satış & pazarlama departmanlarında ve iki yıl kadar- da masanın önemli ayaklarından biri olan acenta deneyimimden sonra son altı aydır otelimizin MICE departmanı yöneticiliğini yapmaktayım. 
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“Sabri Ülker Vakfı'nın | 
“Yemekte Denge Eğitim 
Projesi” kapsamında | hayata geçirdiği çocuk | hikâye kitabı 'Küçük Şefler Restoranı'nın tanıtım daveti Sabri Ülker Vakfı |, 
Başkanı Begüm Mutuş ve Serafina Restoran'ın sahibi Aslı Şen ev sa-f” 
hipliğinde gerçekleşti. i 
Davete katılan konuklar | çocuklarda Pe konusuyla ilgili önemli 


bilgiler edindiler. 77 
i 


Gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle 2009 yılında kurulan Sabri Ülker Vakfı; “Yemekte Denge Eğitim Projesi” kapsamında hayata geçirdiği çocuk hikâye kitabının tanıtımı için Vadistanbul'da yeni açılan Serafina Restoran'da düzenlediği özel davette ünlü anneler ve çocuklarını buluşturdu. 
Sabri Ülker Vakfı Başkanı Begüm Mutuş ve Serafina Restoran'ın sahibi Aslı Şen ev sahipliğinde gerçekleşen davete sosyal yaşam dünyasından tanınmış birçok seçkin davetli katıldı. Kitap, Türkiye'de birçok çizgi film karakterini çocuklarla buluşturan Düşyeri Çizgifilm ve Animasyon Stüdyosu tarafından, projenin 
5 ana mesajı çerçevesinde hazırlandı. 
“Yemekte Denge Eğitim Projesi”nin mesajlarını içeren ve çocukları dengeli 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beslenme konusunda bilinçlendirmeye yardımcı olması hedeflenen bu kitap için özel yepyeni karakterler tasarlandı. Sabri Ülker Vakfı'nın, ilkokullarda 7 senedir sürdürdüğü, dengeli beslenmenin temel prensiplerinin çocuklara aktarılmasını hedefleyen Yemekte Denge Eğitim 
Projesi materyallerine bir yenilik olarak tasarlanan hikâye kitabı “Küçük Şefler Restoranı” lansman davetine katılan konuklar çocuklarıyla birlikte yeni 

yıla keyifli aktiviteler yaparak başladı. 
Davette çocuklar beslenme temalı oyun atölyelerinde eğitmenler eşliğinde zaman geçirip anneleri için küçük hediyeler hazırlarken, anneler de konuk konuşmacı, beslenme uzmanı İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ile okul çağındaki çocukları için dengeli ve sağlıklı beslenmenin yollarını konuştular. 
Haber: Uğur Atun 


ÖZARTAŞ AVİZE MASLAK SHOWROOM 
SİZLER İÇİN YENİLENİYOR! 
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Davete katılan Arzu Sabancı doğru 

beslenme ve sağlıklı yaşama bilincinin 

çocuk yaşlarda edinilmesi gereken çok önemli bir öğreti olduğunu söyleyerek projeye destek verdiğini söyledi. Sabancı davette Givenchy kazağını tamamladığı taytı ve Dries Von Noten botlarıyla 

oldukça şık görünüyordu. 
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Arçelik yeni nesil mağaza dönüşümünün en yeni halkasına Akmerkez'de 25 yıl önce faaliyete geçen ilk AVM mağazasını ekledi. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik A.Ş. CEO'su Hakan Bulgurlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile iş ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı davette mağaza açılışını Koç 


Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç gerçekleştirdi. 
m 


ARÇELİK AKMERKEZ 
MAĞAZASI YENİ 


KONSEPTİYLE AÇILDI 


Arçelik müşteri deneyimi odaklı yeni nesil mağaza dönüşümünü, İzmir Asmaçatı ve İstanbul İstinye Park mağazalarının ardından Akmerkez'de 25 yıl önce faaliyete geçen ilk AVM mağazasıyla devam ettirdi. Mağaza açılışını Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un yaptığı törene Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik A.Ş. CEO'su Hakan Bulgurlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile iş ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda davetli katıldı. 
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yi al Songül Toprak Özsan - Rahmi Koç : Fatih Kemal ELİMİ * Hakan Bulgurlu İ 


Arçelik yeni nesil mağaza ağını genişletmeyi sürdürüyor. İzmir Asmaçatı 

ve İstanbul İstinye Park mağazalarının ardından, Arçelik bayisi Songül Toprak Özsan'ın 25 yıl önce Akmerkez'de açtığı ve markanın ilk AVM şubesi olan mağazadaki dönüşüm bu genişlemenin en 


yeni halkası oldu. Yeni konsept mağaza, 


Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. 
Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim 
Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik A.Ş. CEO'su Hakan Bulgurlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile iş ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı özel bir törenle açıldı. Açılışta konuşan Arçelik A.Ş. CEO'su Hakan Bulgurlu, “Dijital dönüşüm perakende sektörünü de değiştiriyor. Ne kadar çok alışveriş yaptığından çok, ne kadar anlamlı alışveriş yaptığını düşünen yeni nesil bir tüketici var artık. Sosyal medyadaki kimlik ve itibarlarını önemseyen dijital ekonomiyi merkezine koyan müşterilere 


“ği 


dokunabilmek çok önemli. Deneyime, sürece ve katma değerli hizmete önem veren bu yeni nesil tüketicilerin beklentilerine cevap verebilmek adına mağazalarımızı ve bayi ağımızı mümkün olan en üst düzeyde kişisel deneyim imkanı sunan, müşterinin alışveriş yaparken keyif alacağı yaşam alanlarına çeviriyoruz. Teknolojiyi deneyim alanlarıyla birleştiren yeni konsept mağazalarımızı ihtiyaç ve lokasyona göre farklı büyüklüklerde müşterilerimizle buluşturuyoruz” dedi. Akmerkez mağazasında, Arçelik ürünlerinin yanı sıra cep telefonu, tablet gibi elektronik ürünler de bulunuyor. 
Müşteriler akıllı ekran sayesinde mağaza- da olmayan ürünleri birebir boyutlarda interaktif olarak inceleyebiliyor. Ürünlerin birebir deneyimlenebileceği Arçelik Akmerkez mağazasında pişirme alanında şeflerle özel etkinlikler düzenlenecek, 

saç tasarım alanındaki bakım ürünleri kuaförler eşliğinde test edebilecek. 
Haber: Yavuz Kaynar 
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Roksi Garih 


Sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı davette hazır bulunan Roksi 

Garih Arçelik'in yeni konsept mağazasını gezerek beğenilerini dile getirdi. 
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Olivium Outlet Center'da 


Her Salı, Salı Pazarı'nda 
# Fiyatlar Daha Bir Başka... 
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| Akın - Zafer Kozanoğlu 


EPOS 7 DERNEĞİ'NDEN 
BİR İSTANBUL MASALI 


EPOS 7 Derneği “İstanbul Masalı” adı altında Pera Palace'ta şık bir etkinliğe imza attı. EPOS 7 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe iş, sanat ve sosyal yaşama dünyasının tanınmış isimleri katıldı. 


Birçok sosyal sorumluluk projelerine imza atan EPOS 7 Demeği “İstanbul Masalı” adı altında muhteşem bir etkinliğe daha imza attı. Etkinliğe EPOS 
7 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Zafer Kozanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Keleş, Berrin Zorlu ve Aslı Şen'in yanı sıra Beste-Mustafa Yurttaş, Buket Taşdelen, Işıl Reçber, Meral Yazıcı, Gülgün Tüzün, Didem Çapa ev sahipliği yaptı. Pera Palace'ta gerçekleşen geceye iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda seçkin konuk katıldı. İstanbul'u anlatan şarkıların seslendirildiği etkinlikte dinleyiciler geçmişten günümüze, hüzünden eğlenceye uzanan bir müzik yolculuğuna çıktılar. 
Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri gelen 


KLASS 


konukları tek tek kapıda karşılayarak kokteyl alanında ağırladılar. Konuklar İstanbul temalı fotoğraf köşesinde geceyi ölümsüz kılacak hatıra fotoğrafı çektirerek özenle hazırlanan konser alanına alındılar. “Taş Plak Sesli” Sema Mortiz ve “Kafası Karışık Kontrtenor” Nuri Harun Ateş misafirleri İstanbul şarkılarıyla karşıladılar. Konuklar İstanbul'un unutulmaz lezzetlerini tadarken İstanbul şarkılarıyla da keyifli anlar yaşadılar. 
Kozanoğlu bu özel geceye katılan konuklara teşekkürlerini ileterek “Bildiğiniz üzere, Kültür Bakanlığı bu yılı Troya yılı ilan etti, 2018 Troya'nın ve EPOS 7'nin yılı olacak. Çok güzel projelerimiz var hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz” dedi. Kozanoğlu konuşmasını bitirirken 


herkese kültür sanatla dolu günler diledi. 
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Sema Mortiz - Nuri Harun Ateş 


Deniz - Gülgün Tüzün - Dila Dilber 
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EPOS 7 Derneği “İstanbul Masalı” adı altında muhteşem bir etkinliğe daha imza attı. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri gelen konukları tek tek kapıda karşılayarak onlara muhteşem bir gece yaşattılar. Kozanoğlu bu özel geceye katılan konuklara teşekkürlerini ileterek, bu yıl hayata geçirecekleri çok güzel projelerinin olacağının da müjdesini verdi. 
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21 - 26 Nisan 2018 
ROMANYA 
Transilvanya & Bükreş 


Vampirleri ve şatoları ile ünlü tarihi bölge Transilvanya ve 


Dambovita Nehri'nin üzerinde yükselen başkent Bükreş... 


22 Şubat 06 Mart 2018 


BREZİLYA & ARJANTİN 
& ŞİLİ 


Romantizm ve Tangonun büyüsü, muhteşem doğal güzellikler, sıcak insanlar, samba ritimleri... 


13-23 Eylül 2018 


GÜNEY AFRİKA TURU 
& VİCTORİA ŞELALELERİ 


Köklere Yolculuk, Gerçek Afrika... Güney Afrika, Zimbabve, Zambiya, Botsvana... Dünyanın en merak edilen kıtalarından biri 


18 —24 Aralık 2017 
Gan Aydoğmuş ile 
JOHN OF GOD 


John of God Şifanın Eli kitabının yazarı Can Aydoğmuş ile Brezilya'ya mucizeler diyarınadohn of Göd' ziyarete gidiyoruz. 


dei Aralık 2017 Air France 
Hasan Sonsuz Çeliktaş ile 
MEKSİKA & GUATEMALA 


Sizi yeryüzünün kadim uygarlıklarının mistik-spiritüel noktalarını Hasan Sonsuz Çeliktaş eşliğinde gezmeye, dünyanın ruhunu birlikte keşfedeceğiniz bir serüvene davet ediyoruz. 


02-12:Mayis 2018 Air France 


PERU & BOLİVYA 


Güney Amerika'nın gizemli medeniyetlerinden İnkaların diyarı Peru ile başlayan serüven, enteresan doğası ile Bolivya'da tamamlanıyor. 


Afrika'yı doyasıya hissedeceğiniz benzersiz bir program... 


10-17 Flaziran 2018 


MADAGASKAR 


Doğasında barındırdığı zenginlikleriyle Hint Okyanusu'nun dalgalarına kucak açmış bir diyar... 


29 Ocak- 05 Şubat 2018 O ATAR 


PHUKET 


Eğlenceli tuk tuk gezileri, ısıtan bir güneş, serinleten tropik meyve suları. . Tayland'ın en eğlenceli adasını, yılın en güzel zamanında keşfedin. 


Başından sonuna titizlikle düşünülerek, her ayrıntısının özenle planlandığı; keyifli, yaratıcı, kusursuz seyahatleri 

en avantajlı fiyatlar ile sunan Travel Dreams, seyahatleri 

'iz birakan' anılara dönüştürmeyi hedefliyor. 


Dünyayı keşfetme ve keştettirme heyecanıyla yola çıkan tecrübeli ve hevesli Travel Dreams ekibi, hazırladıkları her seyahatin fark yaratan bir program ile gezginlerle 

buluşmasını sağlıyor. 


3 Gece 4 Günlük Paketler li 
Yılbaşı Turları > 3â0€ (O M2DE O SDOE ADE LONDRA BRÜKSEL (KİEV 
340 € 390 € 490 € 290'€ 


ZAGREB BARCELONA ROMA 
175 € 290 € 420 € 


Travel Dreams Seyahat acentası güvencesinde DUBAİ 


otel, transfer, seyahat sigortası dahil O * özel promosyon fiyatlarımız & 
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Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nin Kurucusu Diş Hekimi Arzu Zogun davete katılan 


ünlü konuklar arasındaydı. Hayırseverliğiyle de bilinen Arzu Hanım gecede kıyafet seçimiyle bahar esintileri estirdi. Zogun, bu çok özel gecede kimi zaman hüzünlendiğini kimi zaman da 

eğlendiğini ve İstanbul'u müziklerle resmetmenin harika bir deneyim olduğunu belirtti. 
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Yöresel dokunuşlarla süslenmi Açık büfe Sabak kakvalfısı İZ adet Standart Oda - Sadet Saç Oda - | adet 745 Oda - | adet balayı suiti 


60 Kişilik yöresel ala Carte servi Sünen gömineli ve Çeşmeli Restoran 
90 Kişilik Bahçe ve kafeteryası - 25 Kişlik Havuzlu Dinlenme Salonu 


A e z 20 Kişilik şömineli Özel loca z i'İİL ERE Toplamda 1000 m8 Kapalı alana Sahip Tariki Safranbolu Konağı > NI Kaloriferli Sistemi 
| aloriferli snma Jilemi 
3 
<w Duşa Kabin - 24 Saat Sıcak su Ton makinesi - Dış hat aramalı teleden Uyanma — 


Oda Serisi - LED televizyon Kapalı Sistem Dijital uydu Sistemi Kallasuz inteiet - Salak odanıza Yeretsiz gazetede Servisi 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HTürk Kalp Vakfı yara-| 
#rına geleneksel olarak 
“organize edilen yeni yıl yemeği bu yılda Türk 
Kalp Vakfı Başkanı 
Kenan Güven ev sahipliğinde muhteşem bir davetle gerçekleştirildi. Gecenin mimarlarından İcra Kurulu ğ 
Başkanı Neşe Sert ve mW 
#8ekibindeki İcra Kurulu 

“Üyeleri, Burcu Cesur, 

Ceyda Sadıkoğlu, Elif 
Zor, Şengül Akhan ve 
Yasemin Gazanker'e de teşekkür plaketlerinin verildiği özel gecede adeta şıklık yarışı yaşandı. m > 
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Türk Kalp Vakfı geleneksel yeni yıl yemeği iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından hayırsever destekçilerinin katılımıyla gerçekleşti. Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ev sahipliğinde Shangri-La Bosphorus Hotel'de gerçekleşen yılın ilk yemekli buluşmasında elde edilen tüm gelir Türk Kalp Vakfı'nın Türkiye genelinde yapacağı ailelerin bilinçlendirilmesi ve kalp hastalıkları konusunda farkındalık yaratma çalışmalarına aktarıldı. 


Türk Kalp Vakfı yararına organize edilen “Kalplerin müziğin ritmiyle attığı” geleneksel yeni yıl yemeği, Shangri-La Bosphorus Hotel'de, Yedi Mavi ana sponsorluğunda Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ev sahipliğinde iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının seçkin isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Bu özel gecede; geceye destek veren, Olgar Grup Başkanı Güven Olgar, Kalkavan Yapı, Hasan Sever İnşaat ve Gül Yapı karma konseptiyle tüm ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olan Yedi Mavi Projesi, Özel Meb 37 Sanat Merkezi'nin sahibi Didem Mülayimsi Argüden ve caz sanatçısı, Avrupa'nın önde gelen caz festivallerinde konserler veren caz müziğinin yetenekli genç seslerinden İpek Dinç Yüce'ye birer teşekkür plaketi takdim edildi. Gecenin mimarlarından İcra Kurulu Başkanı Neşe Sert ve ekibindeki İcra Kurulu Üyeleri, Burcu Cesur, Ceyda Sadıkoğlu, Elif Zor, Şengül Akhan ve Yasemin Gazanker'e de ayrıca birer teşekkür plaketi takdim edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Caz sanatçısı İpek Dinç Yüce'nin muhteşem vals şarkıları ve dans grubunun gösterisi büyük beğeni topladı. 
Gerçekleşen gecenin elde edilen tüm gelirleri ise Türk Kalp Vakfı'nın Türkiye genelinde yapacağı ailelerin bilinçlendirilmesi ve kalp hastalıkları konusunda farkındalık yaratma çalışmalarına aktarıldı. 
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Neşe Sert : Nazım Kalkavan - Ali Gül Elif Zor * Ceyda Seçkin - Mihriban Seyhan : Gülsem Dara 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Geceye destek veren Kalkavan ve Gül Ailesi'nin değerli fertlerine Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Neşe Sert ve İcra Kurulu Üyesi Elif Zor değerli katkılarından ötürü teşekkür etti. 
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Türk SPA-Wellness sektörünün öncü isimlerinden Global Wellness Day Kurucusu başarılı iş kadını Belgin Aksoy geceye bale sanatçısı eşi Murat Berkin ile birlikte katıldı. Belgin Hanım gecede şıklığı ve zarafetiyle aynı zamanda eşiyle olan uyumuyla dikkat çekti. 
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Burcu Cesur 


Nazan Gihan 


Va 
, r 
Elif Zor | 


Petek Ertüre | 
1 | , . di N 0. ze. 


CORNELIA DIAMOND——- 
GOLF RESORT. & SPA'DA e — GÜNÜNÜ 


Antalya Belek'in altın görünümlü kumsalında, berrak mavi denize sıfır konumda bulunan Cornelia Diamond 
Golf Resort & Spa, Genel Müdür Zafer Alkaya yönetimindeki kişiye özel kusursuz hizmeti, lüks odaları, şık, zarif ve romantik dokular taşıyan mimarisi ile adımınızı attığınız ilk andan itibaren mükemmel bir “Sevgililer Günü” deneyimi yaşatıyor. Jakuzili, deniz manzaralı odaları, kuş sesleri ve doğal ortamın huzurunu sunan Cornelia De Luxe Resort Otel ise eşsiz hizmeti, lüks ve konforlu odaları ile hayalinizdeki “Sevgililer Günü” sürprizini gerçeğe dönüştürüyor. Eğer “Sevgililer Günü”nü romantik bir programla kutlamak ve hem sevgilinizi hem kendinizi şımartmak istiyorsanız, Cornelia De Luxe Resort ya da Cornelia Diamond Golf Resort & Spa'nın unutulmaz “Romantik Sevgililer Günü Tatili”ni kendinize ve sevgilinize hediye edin. 


Turizmin Oskarları sayılan World Travel Awards “Dünya Seyahat Ödülleri” seremonisinde beşinci 

kez “Avrupa'nın ve Dünya'nın En Donanımlı Resort Oteli” ödülünü alan ve geçtiğimiz yıl Tripadvisor tarafından “Dünya çapında sıra dışı 7 her şey dahil tesis” arasında gösterilen Genel Müdür Zafer Alkaya yönetimindeki Comelia Diamond Golf Resort & 

Spa, “Sevgililer Günü” için en mükemmel seçenekler arasında yer alıyor. Belek'in ılık havası, sunduğu ultra lüks hizmetler ve yaşattığı unutulmaz deneyimlerle “Avrupa'nın En İyi Ekolojik Spa”sı ödülünün sahibi Crassula Eco Spa ile Comelia De Luxe Resort de “Sevgililer Günü”nü sıra dışı ve romantik bir anıya dönüştürüyor. Jakuzili ve deniz manzaralı romantik odaları, dünya mutfaklarından zengin lezzetleriyle çok özel bir “Sevgililer Günü” yemeği deneyimleyeceğiniz restoranları, adımınızı attığınız andan itibaren hissedeceğiniz “kişiye özel hizmet” sunan tatil anlayışı ve birbirinden çekici aromaterapilerle yenileneceğiniz 


büyüleyici masaj ve bakımları ile Cornelia Otelleri, “Sevgililer Günü” için gerçek bir romantizm ve mükemmel bir deneyim sunuyor. Bu romantik tatil, odanızda bulacağınız “Sevgililer Günü” sürprizleri ile mutlu bir tablonun ikinci adımı olacak. Dünya mutfaklarının en özel lezzetlerini yaşayacağınız restoran girişinde sizi, güller ile karşılayacak olan Cornelia Hotelleri, romantizmin doruklarda yaşanacağı bir akşam yemeği için her detayı özel olarak düşünülerek hazırlanmış. Dilerseniz romantik sevgililer günü yemeğinizden önce, dilerseniz sonrasında kullanabileceğiniz Crassula Spa'nın bedeninizi ve ruhunuzu yenileyecek zengin masaj ve bakımlarından “Sevgililer Günü”ne özel indirimlerle faydalanabileceksiniz. Eğer hem sevgilinizi hem kendinizi “Sevgililer Günü”nde şımartmak istiyorsanız Comelia De Luxe Resort ya da Cornelia Diamond Golf Resort & Spa'nın unutulmaz “Romantik Sevgililer Günü Tatili”ni kendinize ve sevgilinize hediye edin. 
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yg" SICACIK BİR AİLE TABLOSU ÇİZEN MEHMET-YELİZ OKUR ÇİFTİ ÜÇ ÇOCUKLU YAŞAMLARINA i DAİR MUTLULUK SIRLARINI VE MERAK EDİLENLERİ KLASS'A ANLATTI: | 


BİRBİRİNE SIKICA 
KENETLENMEK” 


Mehmet Okur'u Türkiye'nin efsanevi 12 Dev Adam'ından biri olarak tanıdık. Başarılarıyla gururlandığımız Okur, kariyerini dünyanın en önemli basketbol ligi olan NBA'de sürdürerek tüm Türkiye'ye büyük mutluluklar yaşatmaya devam etti. Profesyonel basketbol yaşamını geçtiğimiz yıllarda noktalayan ve yine bizlere gurur yaşatacak hedeflerle kariyerini besleyen Mehmet Okur'un yaşamındaki en büyük destekçisi ise güzel ve zarif eşi Yeliz Okur. Yaşamlarını ABD San Diego'da sürdüren Mehmet-Yeliz Okur çifti çocukları Melisa, Yiğit ve Mert ile mutlu bir hayat inşa ediyor. Bizde Klass olarak, Okur ailesinin güzel dünyalarına keyifli bir yolculuk yaptık ve onlarla mutlu evliliklerini, sıcacık ailelerini, hedeflerini ve yaşamlarına dair merak edilenleri konuştuk. 


Dünya tatlısı üç çocuğunuzla birlikte mutlu bir aile portresi çiziyorsunuz. Öncelikle geçmişe gidersek 2004 yılında evlilikle taçlanan mutlu ilişkiniz nasıl başladı? 

Mehmet Okur: Biraz klasik gelecek size ama ortak bir arkadaşımız sayesinde başladı beraberliğimiz. Birlikteliğimizin ikinci yılında evlilik teklifinde bulundum. Cevap geç geldi ama olumluydu:) 


Mehmet Bey siz basketbol kariyerini başarılarla geçiren ve Türkiye'ye büyük gururlar yaşatan bir sporcusunuz. Kariyeriniz boyunca kuşkusuz eşiniz Yeliz Hanım da size en büyük desteği veren isim oldu. Peki basketbol yaşantısından sonra Okur Ailesi için zaman nasıl geçiyor. Gündeminizde yer alan projeler var mı? 

Mehmet Okur: Profesyonel Basketbol hayatım boyunca iyi günümde de kötü günümde de Eşim ve Ailem hep yanımda ve her daim en büyük destekçim oldular. NBA önceliğim olmak üzere koçluk her zaman idealimdeki mesleğim. Ben kendime her zaman hedefler koydum şimdiye kadar hepsini gerçekleştirme fırsatım oldu. Bir sonraki hedefim de NBA'deki ilk (head coach) Türk Koç olabilmek. 

Yeliz Okur: Aile olabilmenin en önemli unsurlarından biri birbirine sıkıca kenetlenmek. Sakatlık döneminde 


oldukça zor günler geçirdik ama şükür hepsini atlattık. 
Şimdi gündemimiz çocuklarımız. Burada oldukça aktif bir hayatımız var. Okul ve aktiviteler derken bazen kendimize zor zaman ayırabiliyoruz. Yeri geldiğinde öğretmen, antrenör, babysitter, şoför, aşçı yeri geldiğinde ise çocuk oluyoruz onlarla. 


e m 
“ÖZÜR DİLEMEYİ BİLMEK EN BÜYÜK 
ERDEMDİR. ÇOCUKLARIMIZA DA 
BUNU AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ.” 


Okur ailesinin mutluluk sırları nelerdir? 

Yeliz Okur: Saygı, sevgi ve anlayış. Sosyal medya da çok güzel tepkiler alıyoruz ama bu bizim mükemmel olduğumuz anlamına gelmiyor. Biz de tartışmalar, anlaşmazlıklar yaşayabiliyoruz ama bunları saygı çerçevesinde atlatmaya çalışıyoruz. Özür dilemeyi bilmek en büyük erdemdir. Çocuklarımıza da bunu aşılamaya çalışıyoruz. 


Mehmet Bey sizden eşiniz Yeliz Hanım'ı dinlesek, nasıl bir eş, anne ve kişi olduğunu bize anlatabilir misiniz? 

Mehmet Okur: Dost, anaç, çocuklara çok düşkün, sa-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MEHMET, OKUR: 


önceliğim olmak üzere oçlük her zaman 


idealimdeki mesleğim. Ben ken 


#hedefler koydüm şimdiye Kadar r,hepsini gerçek- 
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—leştirme fırsatım oldu. Bir son 


o NBA'deki ilk head döach) Türk Koç olabilmek.” 


- 


bırlı, özverili, hassas, organize, fazla kuralcı, olmazsa olmazım. 


Aynı şekilde Yeliz Hanım sizden de Mehmet Bey'i dinlesek, Mehmet Okur nasıl bir eş ve babadır? 

Yeliz Okur: Ailesine çok bağlı, evde vakit geçirmekten keyif alan, eğlenceli, pozitif, yeri geldiğinde çocuklarla çocuk olabilen, sağlık ve spor konusunda çok disiplinli, biraz sabırsız, romantizmden uzak :) ama bir o kadar da kalbi sevgi dolu bir eş. 


Çocuklarınızı yetiştirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Onların ileride nasıl bireyler olması için çaba gösteriyorsunuz? 

Yeliz Okur: Öncelikle yalandan uzak, kendisine ve çevresine değer veren, doğada yaşayan bütün canlılara saygı duyan, merhamet bilen, mutlu, kendi ayaklarının üzerinde durabilen, güçlü bireyler olması Mehmet ve benim en büyük arzumuz. 


Çocuklarınızın spora ilgisi nasıl? Onları bu konuda nasıl yönlendiriyorsunuz? 
Yeliz Okur: Yiğit, spor yapmayı çok seviyor. 
Basketbol, baseball, amerikan futbolu, golt, futbol yaptığı sporlar arasında. Melisa, tenis oy- 


a dime her zaman 


ki hedefim de 


namayı seviyor ama sporu ikinci planda tutuyor. El becerileri daha çok ilgi alanına giriyor. 
İstediklerini seçmek kendi kararları. Gelecekte ise profesyonel birer sporcu olup olmamaları onların tercihi. Bizim anne ve baba olarak tek isteğimiz okul hayatları boyunca sporun ve disiplinin hayatlarının içinde olmaları. 


Mehmet Okur: Benim gönlümde yatan sporun içinde olmaları ve bunu profesyonel seviyeye taşımaları, -hangi spor olduğu önemli değil-. 
EE m a 
“GEBELİK KOLESTAZI DİKKATE 
ALINMASI GEREKEN ÇOK 


CİDDİ BİR RAHATSIZLIK” 


Çocuklarınızı her birini sizden dinlemek istersek bizlere neler anlatırsınız? 
Dördüncü bir çocukla ailenizi daha da büyütmeyi düşünüyor musunuz? 
Mehmet Okur: Mert; Tazmanya Canavarımız. Adından da anlaşıldığı gibi evin en küçüğü, en aktifi en çılgını ve en şirini. Yiğit ise tatlı kalbinin yanı sıra biraz öfkeli, hassas, öğrenmeyi çok seven, ikili ilişkileri güçlü, 


sevdiklerine değer veren ve onları önemseyen, dünyaya pembe bir pencereden bakan bir hayalperest.:) Melisa'm canım kızım; minik anne bilinçli, sorumluluk sahibi, olgun, yaratıcı, anlayışlı, pamuk bir kalbe sahip ama fazla kaygılı ve evimizin en meraklı bireyi. :) 


Yeliz Okur: Dördüncü çocuk düşüncesine gelirsek öyle bir hayalimiz yok denilecek kadar az çünkü çok zorlu bir hamilelik süreci geçirdim. 
İlk beş ayımda sıkıntılarım çoktu. Buna Mert'te görülen risk ve gebelik kolestazı da eklenince durumum daha da zor bir hal aldı ve sonrasında disk problemi derken kendimi toparlamam iki yılı aştı. Anne adaylarına küçük bir uyarı eğer hamilelikte başlarına gelen aşırı kaşıntılar vücutlarında açılmalar var ise bu hem anne hem de bebek için hayati bir tehlike oluşturabilir. 
Gebelik Kolestazı dikkate alınması gereken çok ciddi bir rahatsızlık. Hemen doktora başvurmaları gerekir. Bunu söylemeden geçemeyeceğim, her zaman dile getirmeye çalışıyorum. 


Sporla içli dışlı bir aile olarak sağlıklı yaşam adına neler yapıyorsunuz? Bu konuda tavsiyelerinizi alabilir miyiz? 
Özellikle Yeliz Hanım üç çocuk annesi olarak böyle fit ve güzel kalmayı nasıl başarıyorsunuz? 


ii v4 YELİZ OKUR: 


Saygı, sevgi ve anlayış. Sosyal medya da çok güzel tepkiler alıyoruz ama bu bizimii mükemmel olduğumuz anlamına gelmiyor. Biz de tartışma- 
*lar, anlaşmazlıklar yaşayabiliyoruz ama bunları 

Saygı'çerçevesinde atlâtmaya çalışıyoruz. Özür dilemeyi bilmek en büyük erdemdir. Çocuklarımıza da burlü aşılamaya çalışıyoruz.” 
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Yeliz; Dost, anaç, çocuklara çok düşkün;sabırlı, © * özverili, hassas, organize, fazla kuralcı olmazsa olmazım.” 
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Mehmet Okur: Dengeli beslenmek, aktif olmak, düzenli uyku -erken yatıp erken kalkmak-, her sabah taze sıkılmış meyve suyu ile güne başlamak benim olmazsa olmazlarım. 


Yeliz Okur: Cevap 3 çocuk :) Pilatese Melisa'nın doğumundan sonra başladım tam 9 yıldır yapıyorum. Doğum sonrası dizlerimde güç kaybına kadar ilerleyen 

bir sinir sıkışması oluştu. Parmağımı bile kımıldatamayacak bir haldeydim. Bütün vücudum kilitlenmişti. Doktorumun ameliyat olmam ve spor yapmamam gerektiğini söylemesine rağmen sabırla göz yaşlarıyla çalışarak pilates sayesinde ayağa kalkabildim. Vitaminlere önem veriyorum. Sabahları taze meyve suyu ile güne başlıyoruz. D Vitamini, B13 ve magnezyum evimizden eksik etmediğimiz vitaminlerimiz. Bunun dışında Mehmet ve ben probiyotik bakımından çok zengin olan Kombucha tea bağımlısıyız. Ayrıca evde en çok kullanmayı sevdiğim tohum ise omega 3 bakımın- dan çok zengin olan chia, keten tohumu ve haşhaş. Çocuklara smoothie, pankek, krep, kek, cereal ile de verebiliyorum. 


NBA kariyerinizin ardından aile olarak yaşamınıza ABD'de sürdürmeye devam ettiniz. Peki ilerisi için Türkiye'ye dönme kararınız var mıdır? Dönme ya da dönmeme düşüncenizin nedeni nedir? 

Mehmet Okur: Önceliğim dünyanın en iyi ligi olan NBA'de bu görevi almak. Basketbol 


YELİZ OKUR: “Pilatese Melisa'nın doğumundan sonra başladım tam 9 yıldır yapıyorum. Doğum sonrası dizlerimde güç kaybına kadar ilerleyen bir sinir sıkışması oluştu. Parmağımı bile kımıldatamayacak bir haldeydim. Bütün vücudum kilitlenmişti. Doktorumun ameliyat olmam ve spor yapmamam gerektiğini söylemesine rağmen sabırla göz yaşlarıyla çalışarak pilates sayesinde ayağa kalkabildim.” 
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kariyerimdeki başarıyı Koçluk kulvarında da yakalayabilmek en büyük arzum. 
Ama bu Türkiye'de ya da Avrupa'da koçluk yapmak istemediğim ya da yapmayacağım anlamına gelmiyor. 


Birbirinize vakit ayırdığınız zaman dilimlerinde neler yapmaktan keyif alırsınız? 

Mehmet Okur: Birlikte yapmayı en çok sevdiğimiz şey hiking. Huzur verici ve birbirimizi dinleyebildiğimiz en kaliteli zaman dilimi. :)) 


e e m e e e 3 
“ONA İLK GÜNKÜ 
GİBİ AŞIĞIM” 


Sevgililer Günü gibi özel günler sizin için neler ifade eder? Bu günleri nasıl geçirirsiniz? 
Mehmet Okur: Eşim ile baş başa vakit geçirdiğimiz özel bir gün! Ona ilk günkü gibi aşığım. Bu günü güzel bir akşam yemeği ile taçlandırıyoruz! Ve tabi ki çiçekler... 
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PRONTO TOUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ ONARAN VE ZARİF EŞİ EDA ONARAN MUTLU BİRLİKTELİKLERİNİN SIRRINI VE UÇ ÇOCUKLU YAŞAMLARINI KLASS'A ANLATTILAR: i 


“BİR kızkocuğl KENDİNİİNASIL 
BABAŞINA İANET ED RSE (7 
Li ves öğün Duygu Uydu 


Ali bey, bu büyük aşkın temelleri nasıl atıldı? Onaran çifti nasıl tanıştı? 


Ben turizmin bir tarafındayım Eda ise diğer tarafında. 
Daha tanışmamıştık sadece merhabalaşıyorduk. Eda iki defa bana röportaja gelmişti. Bir keresinde Pronto Tour'a bir keresinde Bradipo'ya. Biz röportajlar falan yapmışız. Ama o işini yapmış ben de röportajımı vermişim. Başka hiçbir şey yok. Ve ikimizi de Fas'ta bir geziye davet etmişlerdi. Ben o gezide uçağı kaçırmıştım. Ama o zaman hiç yapmadığım birşeyi yaptım, bir günlüğüne bile olsa gitmeyi tercih ettim. 
Sadece bir günlüğüne orada olabildim. 
Bir akşam yemeğinde olacağız ertesi gün de döneceğiz. Akşam yemeğinde rastlantı olarak aynı masadaydık. 
Orada muhabbet ettik. Sonra dönerken uçakta yan yana oturduk derken yakınlık oldu. 

Ali bir gün gecikmeli geldi. Ben Ali'yi sabah gruba yeni katılan biri olarak gördüm. “Aa bu adam da mı gelmiş?” dedim içimden. 
Ondan sonra kafamı çevirip geçtim, bir günaydın bile demedim. Fas'ta beraber alışveriş falan yaptık. Benimle birlikte mağazalara geldi. Sonra Ali'nin havalimanındayken Fas parası vardı. 
Onu bitirmek istiyordu. Ve havalima- 


nında yine birlikte alışveriş yapmıştık. 

Ama hakikaten farkında olmadan başlayan bir şeydi. Çünkü daha öncesinde iki defa röportaj yapılmış ve farkında bile değildik.. 


“BİR KIZ ÇOCUĞU KENDİNİ 
NASIL BABASINA EMANET 
EDERSE BENİM ALİ'DE 
HİSSETTİĞİM ŞEY OYDU” 


Birbirinizin en çok hangi yönlerinden etkilendiniz? 

Büyük bir aşk için bazen bazı şeyler yavaş yavaş ilerliyor. Etkileşim oluyor ama ondan sonra yürüyebilmesi için birçok şeyin üzerine gelmesi gerekiyor. Eda'nın beni doğallığı ve zekası etkiledi. Çok doğaldır ve zekidir. 

Ali'yi tanımaya başladıktan sonra beni en çok etkileyen özelliği güvendi. Ben hayatım boyunca insanlara karşı güven sorunu yaşadım. Ama Ali bana o kadar çok o duyguyu verdi ki beni çok etkiledi. 
Hatta ben Ali'yi ilk başlarda babama çok benzettim. Onun yanında küçük bir kız çocuğu gibi olabileceğimi ve her şeyimle ona teslim olabileceğimi 


düşündüm. Bir kız çocuğu kendini nasıl babasına emanet ederse benim Ali'de hissettiğim duygu oydu. Onun o sağlam duruşu ve bana karşı verdiği güvendi beni en çok etkileyen. Fas'ta seyahat ederken çapraz oturuyorduk. 
Ali de ben de tek oturuyordum. Ben Ali'yi çaprazdan görebiliyordum. Ali de cep telefonuyla oynuyordu. Ben de pencereden etrafa bakıyordum. 
Kafamı bir çevirdim elinde bir cep telefonu bir gülümseme oldu suratında. 
Aslında benim Ali'de ilk etkilendiğim yer orasıydı. O gülümsemeyi gördüm ve ben o gülümsemeden çok etkilendim. Hatta ben ona sordum başka bir kızla falan mı görüşüyordun diye. 
Ama hiçbir şey hatırlamıyor. Beni ilk etkilediği zaman o gülüşüydü. 

Benim yılmayan bir yapım var, peşimi bırakmam. Kaybettiğin zaman değil, vazgeçtiğin zaman yenilirsin. 
Hakikaten de birçok konuda yılmamışımdır. Çok umutsuz konularda bile yılmam. Düşünsenize 5 saatlik Fas uçuşu, zaten iki günlük, ben bir geceliğine gittim. Ve hiçbir şey de yokken uçağı kaçırdım. Bana hesap soracak biri yok, benim orada bir işim yok. Ama meğerse Eda'ya doğru gidiyormuşum. 
Onun için o yılmamam yine benim hayatımda önemli değişikliklere sebep oldu diyebiliriz. 
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Evliliğe adım atmanız nasıl gerçekleşti? 

Biz o seyahatten sonra birkaç ay görüşmedik. 

Eda Fas'ta benimle röportaj yapmıştı. 

Pronto Tour'un sahibi ve genel müdürlerle genel bir röportaj yapmıştı. Ondan sonra mail attı bana. Ben de cevap yazdım teşekkür ettim. Fakat ben biraz geç yazdım, 10-15 gün sonra. Bazen yoğunluktan maillerimi atlıyorum. Sonra Eda cevap attı “Acaba mailim size güvercinlerle mi ulaşıyor?” diye. Oradan da tekrardan yazışma falan oldu. Ardından birlikte yemek yedik. Sonra yine iş dolayısıyla seyahatlerimiz oldu ve 2-3 aylık bir süreçten sonra tekrar bir araya geldik. Daha da görüşmeye başladık. 

Ama ikimizde çok rahattık. Dediğim gibi bir beklentimiz yoktu. Zaten ikimiz de birer evlilik yapmıştı. Acelemiz yoktu. 

Erkeklerde evlilikten kaçma durumları vardır ya o dönemlerde bende de öyle bir hal vardı. 
Eda'nın o rahatlığı ve benim gibi düşünüyor olması bana da güven vermişti. Çünkü hakikaten uzun süreli birlikteliği bitiriyorsun. Orada çok daha hassas oluyorsun. Onun için Eda o konuda çok daha güzel bir geçiş olmuştu benim için. 


Evliliğe nasıl karar verdiniz? 

Biz ilk önce evi birleştirdik, çocukları bir araya getirdik. Ondan sonra baktık ki her şey keyifli gidiyor, bir nikah yapalım istedik. Bizim için nikah tamamen işin son formalitesi oldu. 12-15 kişiden oluşan 30-40 yıllık arkadaşlıklarımızın çoğu geldi. 
Yurtdışında çok keyifli bir nikahımız oldu. Tamamen bizim için formalite olan bir şeydi. Birbirimizi önce kendimiz ardından da çocuklarımız kabul etti. 
Daha sonra da nikahı yapmış olduk. 


İnsan çünkü bazı şeyleri önden yaşayıp görmek istiyor. İkimizin de ayrı ayrı çocukları varken belli sorular vardı kafamızda. Çocukların yaşı 22 ve 
12. Daha sonra da ikimizin ortak çocuğu oldu. O da şu an iki yaşında. 

Birden 3 çocuklu bir aile olduk. Esasında o da çok enteresan bir şey oldu ve benim için çok keyifli oldu. Ben çok çocuklu aileyi seviyormuşum. 
Çok zor olmakla beraber benim için çok daha keyifli oldu. 

Bu arada ikimiz de çok fazlasıyla kız çocuk istiyorduk. Ve kız çocuğumuz oldu. Sare hakikaten bütün aileyi birleştirdi. Herkesin ortak maskotu oldu. Bir de kız çocuk çok farklıymış. O cilveleriyle, işveleriyle hem 22 yaşındaki abisini tavlıyor hem daha Cem 12 yaşında onu tavlıyor. Yani hepimizi birleştiren bence Sare oldu. Dans ediyor, biz alkışlıyoruz. Bir yandan “Cem alkış” diyor Cem'e zorla kendini alkışlattırıyor, “Emre alkış” diyor Emre de alkışlıyor. Bir bakıyorsun hepimiz alkışlıyoruz. 

Kız çocuğu gerçekten farklı oluyor. Bana 'babası” diyor. Her erkek daha gençse bir kız çocuğuna sahip olsun derim. 


“İKİMİZDE ÇOK FAZLA YERİNDE 
DURABİLEN İNSANLAR DEĞİLİZ” 


Birlikte neler yapmaktan keyif alıyorsunuz? 
Gezmekten çok keyif alıyoruz. İşin güzel 

tarafı da şu; Eda da ben de hem çocuklarla hem de 

çocuksuz olabiliyoruz. Bir seyahatimizi birlikte baş 


başa yapıyoruz. Ondan bir sonraki seyahatimize de bütün çocuklarımızı birlikte alıp gidiyoruz. 

E.O.: Ali'nin hiperaktifliği bende de 

var. İkimizde çok fazla yerinde durabilen insanlar değiliz. Evde de keyifle vakit geçirebiliyoruz. Ama mutlaka bir hareket olması gerekiyor. Evde oturduğumuzda hep beraber çoluk çocuk yemek olayına girişiyoruz. Tariflere bakıyoruz internetten, biri bir şey yapıyor, diğeri diğer işi yapıyor. Mesela makarna yapacağız diyelim; makaranın sosunu iki kişi farklı istiyor, diğer iki kişi farklı istiyor. O zaman takımlara ayrılıyoruz. İkili grup farklı bir sos yapıyor, diğer ikili grup farklı bir sos yapıyor. Ondan sonra birleştiriyoruz. 
Sonra kendi aramızda yarışmalar düzenliyoruz. Hangisi daha güzel oldu diye. 
Bizim bakıcımıza tattırıyoruz. Sare de jüri üyemiz oluyor ve ona tattırıyoruz. Yani mutlaka hayatımızda bir atraksiyon olması gerekiyor. Sürekli dinlenelim modunda değiliz. Meslekten gelen de bir şey... 
Gezme derken sadece tatil olarak da algılamayın. Bizim için buradan Yeniköy'e gidip oradan bir kahve içmek, sahilde bir yürüyüş yapmak da gezmektir. 


“YÜZLERCE İNSANIN TATİL ORGA-NİZASYONLARINI YAPAN BİR FİR- 
MANIN BAŞINDAYIM AMA KENDİME ORGANİZASYON YAPAMIYORUM” 


Peki, Sevgililer Günü'ne özel bir planınız oluyor mu? 

E.O.: Doğum günleri benim için çok önemlidir ama Sevgililer Günü biraz daha sonradan oldu. Bizim zamanlarımızda Sevgililer Günü yoktu :)) Bana biraz sadece o günde sevgini belli etmek yapmacık gibi geliyor. O gün illa ki sevgilinle çok romantik bir restoranda güllerle mum ışığı eşliğinde yemek yersen bu beni geriyor. 

A.O.: Ama bu düşüncelere rağmen Eda bütün Sevgililer Günü'nde bana sürpriz yapıyor. Mesela birinde bana sürpriz olarak tatil ayarlamış ve bir anda kendimi Kapadokya'da buldum. Kapadokya'nın benim için ayrı bir yeri vardır. Sevgililer Günü'nde muhteşem bir yemek vardı, muhteşem bir yerde kaldık. Çok keyifli bir Kapadokya tatili oldu benim için. Ben Urla, Alaçatı, Çeşme taraflarını seviyorum. Eda yine bana sürpriz yapmış yine bir Sevgililer Günü'nde oradaydık. Bunların hiçbirini ben bilmiyordum. Önceden planlıyor ve yine orada çok keyifli vakit geçirdik. Çok güzel sürprizler yapıyor. 
Ben çok başarılı değilim bu konuda. 
E.O.: Ama bu en azından basit bir restoran yemeği değildi. Olacaksa da böyle olması gerekiyordu. Bu benim Sevgililer Günü'nü sevmemiş halim. Şöyle düşünüyorum; Ali Türkiye'de yüz binlerce kişiyi tatile götürüyor, organizasyonlar yapıyor. 
O insanların hayatlarının o 4-5 gününü en güzel şekilde geçirmelerini sağlıyor. Ben de aynı şekilde Ali'nin insanlara yaptığını ben de ona yapmış oluyorum. Tatil organizasyonlarını da Ali yapsa sürekli çalışmış olması gerekiyor. O organizasyonları genelde ben üstleniyorum. 

A.O.: Yüzlerce insanın tatil organizasyonlarını yapan bir firmanın başındayım ama kendime organizasyon yapamıyorum. Eda bu konuda bana çok yardımcı oluyor. 


EDA ONARAN: 
“Ali'yi tanımaya başladıktan sonra beni en çok etkileyen özelliği verdiği güvendi. Ben hayatım boyunca insanlara karşı güven sorunu yaşadım. Ama Ali bana o kadar çok o duyguyu verdi ki beni çok etkiledi. Hatta ben Ali'yi ilk başlarda babama çok benzettim. Onun yanında küçük bir kız çocuğu gibi olabileceğimi ve her şeyimle ona teslim olabileceğimi düşündüm.” 
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| İÇİ BOŞ DÜNYADA 
İNSANIN HAYATINI DOLDURAN 


Tek Şey Allesi 


102 yıllık tarihiyle sektörün önemli markaları arasında yer alan Develi Restaurant'ın 
dördüncü kuşak temsilcisi Nuri Develi, başarılı ve çalışkan kimliğinin yanı sıra aynı zamanda ailesine düşkün yapısıyla örnek bir iş adamı. Zarif eşi Tuba Develi ile olan birlikteliklerini 5 yıl önce evlilikte taçlandıran çiftin en büyük mutlulukları üç buçuk yaşındaki güzel kızları Ela... Minik kızları Ela ile hayata bakış açıları değişen çift, birlikte en çok seyahat ederek vakit geçirmekten zevk alıyorlar. Mutlu yuvalarının kapısını Klass'a aralayan Develi Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi ile eşi Una Fabula Bebe Markasının Kurucusu Tuba Develi, tanışma hikayelerini ve mutlu birlikteliklerinin sırrını Klass'a anlattı. 


Nuri Bey, öncelikle 5 yıllık evliliğinizin temellerini oluşturan bu büyük aşk nasıl başladı? 

NURİ DEVELİ: O zamanlar 
Bahçeköy'de babamlar bir ev yaptırıyordu. Ev daha tam bitmemişti ama ben oraya gidip gelmeye başlamıştım. 
Tuba komşumuzun kızıydı. Sonra 
Tuba'yı ben havuz başında gördüm. 
Akşam laptop'unu kullanabilir miyim bahanesiyle laptop'unu istedim. Tuba da bana laptop'unu uzattı. Ben de gerek yok burada işimi hemen hallederim diyerek evlerinin balkonuna geçtim. Orada bir arkadaşımın adresi- ne yalandan mail atıyordum. “Naber, nasılsın, şimdi sitede bir kız var onunla tanışıyorum bir mail atmam lazımdı senin bir hatırını sorayım” diyerek mail attım. Sonra numarasını aldım. 


Peki, ilk görüşte ne hissetiniz? 
N.D.: O zamanlar sitede bir ablamız Tuba'ya Pamuk Prenses diyordu. Ben de vay be ne güzel bir prenses diye içimden geçirdim. Tuba'nın da doğal oluşu ve her zaman da diyorum olduğu gibi içinden geldiği gibi davranması beni etkiledi. 


TUBA DEVELİ: Hala hep aynısını söylerim kendine çok güveni vardı. 
Düğünümüz sırasında tüm hikayemizi anlatan bir videomuz vardı. Orada da ben Nuri'yi anlattığımda bunu söyledim; kendine çok güveni vardı. O hali beni çok etkilemişti. 


“TUBA'NIN İÇİNDEN GELDİĞİ 
GİBİ DAVRANDIĞINI VE ÇOK 
DOĞAL OLDUĞUNU BİLİYORUM” 


Peki, birbirinizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? 

T.D.: Nuri'nin ailesine çok düşkün olmasını seviyorum. Çok yoğun bir işe sahip olmasına rağmen (çok uzun saatler, çok geç saatlere kadar çalışıyor) özellikle son üç senedir bize yeterince vakit ayırıyor. Kendi ailesine de benim ailemede çok ilgili. Aynı zamanda çok çalışkan ve başarılı buluyorum. Çok fazla çalışıyor olmasından şikayetçi olmuyorum bu bana haz veriyor. Çalışıyor olmasını seviyorum. Bocaladığı- 


mız kısım benim bocalamam aslında. 
Çünkü benim ailem daha çok sabah 

9 akşam 6 tarzında çalışan biriydi. 
Nuri'nin iş saatleri başta biraz bocalatmıştı. Ama sonra ben de adapte oldum. Artık biliyorum ki Nuri belli bir saate kadar çalışıyor. Ondan sonra da yapması gereken toplantıları yapıyor. 
Çünkü iş zaten o saatte bitiyor. Bizim restoranı saat 6'da kapatma gibi bir lüksümüz olmadığı için anca insanların sofradan kalktığı zaman dükkan kapatılıyor. O zaman da ancak yapabildiği toplantıları yapıyor. Ben de artık bunu böyle kabullendim. 


N.D.: Hayat bir tiyatro perdesiyse herkes rolüne çalışıyor. Tuba'nın içinden geldiği gibi davrandığını ve çok doğal olduğunu biliyorum. Bu yanı benim hep çok hoşuma gidiyor. 


Evlenmeden önce kaç yıllık birlikteliğiniz vardı? 

T.D.: Ben 8 diyorum Nuri 9 yıl diyor. 
Ben Amerika'da okuyordum, üniversite üçüncü sınıfta gibiydim. Ama benim Amerika'da okumam yüzünden çok 


KLASS 


NURİ DEVELİ: 


“Ela'nın doğumundan sonra yine birbirimize gerekli vakti ayırıyoruz. 
Ela da ilişkimizi taçlandırmış oldu. Ben ailesine, annesine, babasına 

çok bağlı bir insanım. Tuba da ailesine çok bağlı. Anne baba sevgisini tahmin ediyordum ama Ela'dan sonra bütün hayata bakışım değişti.” 


gelgitli ilişki yürüttük. Totalde 12 yıldır evliliğimizle beraber birlikteyiz. 


Peki, evlenmeye nasıl karar verdiniz? 

N.D.: 7 yıllık bir ilişkimiz vardı. Tabi zaten 7 yıl bir insana hayatında yer verdiysen bunu taçlandırmak lazım diyerek düşündüm. Çünkü o zaman hem kendimden hem de Tuba'nın hayatından 7 yıl çalmış olacaktım. Tuba'nın benim için doğru insan olduğunu düşündüğüm için o kadar süre onunla birlikte oldum. Böyle olduğunu düşündüğüm için de askerden döner dönmez karar verdim ve evlilik teklifinde bulundum. 


“PARİS'TE EVLENME TEKLİFİ ETTİ” 


Tuba Hanım, evlilik teklifi nasıl geldi? 

T.D.: Ben o sırada bir yerde çalışıyordum. Hiç unutmuyorum Nuri her şeyi organize etmiş. 
Sana büyük bir sürprizim var dedi. Çok önemli ve çok güzel bir hediye aldım dedi. Sürpriz yapmayı da sever. Ben de sürekli ne olduğunu soruyorum. Ama o ana kadar hiç evlilik teklifi olduğunu tahmin etmiyordum. Bana yine mesaj attı. O dönem de çok çalışıyordu. Saat 23.30 


gibi Tuba ben yetişemeyeceğim, gelemiyorum, yarın hediyeni vereceğim dedi. Ben de bayağı bir söylendim, telefonu kapatıp uyudum. Sabaha karşı Nuri bizim eve girdi, benim odama girdi, beni uyandırdı. Biz komşu olduğumuz için aileler tanışıyordu ve biz sürekli beraberdik. 
Ben de rüya görüyorum zannettim. Kalk Paris'e gidiyoruz dedi. Meğerse her şey organize edilmiş, işten izin almış, annem valizimi yapmış. 
Bütün her şey hazırdı ve birkaç saat sonra uçağımız vardı. Ben uçak şirketini aradım, teyit ettirdim. Çünkü inanmıyordum. Çok güzeldi. 
Paris'te evlenme teklifi etti. 


Birlikte en çok ne yapmaktan keyif alırsınız? 

Benim için tabi ki Pazar günleri en keyifli günler. Çünkü Nuri'nin çalışmadığı tek gün (eğer bir organizasyon, bir şey çıkmazsa). Aile günümüz Pazar gününü en çok seviyorum. O günde her şeyden çok keyif alan bir insan oluyorum. Çünkü gerçekten bize vakit ayırabildiği 24 saat o gün. Ama tabi ki en çok sevdiğim şey birlikte seyahat etmek. Bir de şimdiye kadar hiç Ela'yı bırakmadım. Ela da her gittiğimiz tatilde bize eşlik etti. Çok da uyumlu bir çocuktur. Seyahat etmek ile haftanın Pazar günü yaptığımız her şeyden keyif alıyorum diyebilirim. 


Ela'dan sonra biz daha çok gezmeye, seyahat etmeye başladık. Ela 
20 günlükken bile biz onunla birlikte 
Çeşme'ye tatile gittik, iki aylıkken Ela'yla birlikte Fransa'ya gittik. Hiçbir gün de Allah ayırmasın... Bir tatil programı olduğu zaman arkadaşlarım hep çocuklarını bir yerlere bırakmak istiyorlar. Ben kızımı bırakmam diyorum. 
Onunla beraber gidiyoruz. Ama gittiğimiz her programda da normal akışımız ne ise aynı devam ediyoruz. Ela da gayet güzel bize ayak uyduruyor. 


“ELA'DAN SONRA BÜTÜN 
HAYATA BAKIŞIM DEĞİŞTİ” 


Peki, Ela doğduktan sonra hayatınızda neler değişti? 

Ela'nın doğumundan sonra yine birbirimize gerekli vakti ayırıyoruz. Ela da ilişkimizi taçlandırmış oldu. Ben ailesine, annesine, babasına çok bağlı bir insanım. Tuba da ailesine çok bağlı. Anne baba sevgisini tahmin ediyordum ama Ela'dan sonra bütün hayata bakışım değişti. 

Aslında bakarsanız Nuri'nin hayatının merkezi Ela diyebilirim. Ela da babasına çok düşkün. 15-20 gün önce Ela hastayken babasının bileği- ne sarı bir toka taktı. Nuri de o lastik tokayı hep takıyor. Normalde hayatta takmayacağı bir şey. Bence Ela'nın doğuşu bizi pozitif etkiledi. 


“İÇİ BOŞ DÜNYADA İNSANIN 
HAYATINI DOLDURAN TEK ŞEY 
AİLESİ” 


Erkeğin de bakış açısı değişiyor. 
Hz. Ebubekir'in bir hikayesi var. İki tane çocuk dövüşürken Hz. Ebubekir gidiyor diyor ki neden tartışıyorsunuz. Bir ceviz var onun için diyorlar. Hz. Ebubekir de diyor ki kavga etmeyin gelin ben onu size paylaştırayım. Paylaştırmak için cevizi kırıyor. İçi boş çıkıyor. Diyor ki; çocuklar uğruna savaştığınız, didiştiğiniz, kapıştığınız bu dünya da böyle içi boş. Bunu okudum ve düşündüm. 
Gerçekten içi boş dünyada insanın hayatını dolduran tek şey ailesi. Onun dışında gün içinde iş, güç, streslerimiz oluyor, sıkıntılarımız oluyor. Ama geriye kalan günün sonunda yastığa kafamızı koyduğumuz da insanın ailesi kalıyor. 


“BİRBİRİMİZİN 


ARKADAŞIYIZ” 


Öncelikle tanışma hikayenizi bizimle paylaşır mısınız? 

Ben Akın'ın sahibi olduğu 
AKN Auto'ya araba bakmaya gitmiştim. Fakat Akın'ı görünce arabayı almaktan vazgeçtim, Akın'ı almaya karar verdim.:) Zaten pazarlık aşamasına geldiğimizde muhabbet daha koyuya gitti. Kendisi nargileye çok meraklıdır. Daha sonra nargile içmeye gittik. Sonra hiç muhabbeti kesmedik, ben de arabayı almadım... 


Peki, ilk görüşte neler hissettiniz? 

Ben showroom'a girdiğimde nasil biriyle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. 
Ama Akın gibi genç, yakışıklı birini görünce şaşırdım. Daha yaşlı birini bekliyordum. Hala o gün üstünde ne olduğunu hatırlıyorum. Beyaz kısa kollu bir tişört, altında kot, onun altında açık bir lacivert loafer vardı. Saçlar tabi her zamanki gibi yapılıydı. 


Ben ilk gördüğümde çok etkilendim, direkt aşık oldum zaten. Başak'ın arabasıyla bizim satacağımız arabayı takas yapacaktık. Onu bir kez daha görmek için arabasını görmemiz gerektiğini söyledim. Ama sağ olsun zaten arabanın resimlerini attı bana. Bende ertesi gün bir daha davet ettim. Öğlen 12'den akşam 6'ya kadar dükkanda beraberdik. Başak geldi bilerek beni yokluyordu. Sürekli pazarlık ediyordu benimle. Ben de her şeyi kabul ediyordum. 
Akşam çıktığımızda da nargile içmeye gittik. O günden beri beraberiz. 


ii 


l 
5s 


EŞİ Mi 
Vi Ni 


224 


Evlenme teklifini nasıl yaptınız peki? 

Başak Londra'ya gidecekti. Ben de sürpriz yapıp Londra'ya gittim. Orada karşısına çıktım. Gitmeden önce bütün planımı yapmıştım, her şey hazırdı. Başak beklemiyordu tabi böyle bir şeyi. Shangri- La Oteli'nin 57'inci katında yemek ayarlamıştım. Başak hala o âna kadar anlamamıştı. Hiç beklemediği anda biraz uzun ve duygusal bir konuşmayla evlilik teklifimi yaptım. Hayatımla ilgili, geleceğimle ilgili, Başak'la ilgili hissettiklerimi düşündüklerimi ona söyledim. 
5 dakika sonra Başak'ın gözlerinden 
yaşlar akmaya başladı. 10 dakikadan sonra bu daha da artmaya başladı. 
15'inci dakika hüngür hüngür ağlıyordu. Hiç beklemediği o anda... Ceketimin cebinden yüzüğümü çıkarttım, diz çöktüm ve teklif ettim. Başak şok oldu o anda ve bana evet demeyi unuttu. 
Sonra “Evet demedim değil mi?” dedi. 
“Evet” dedi ve “Sen de benimle evlenir misin?” diye sordu. Bende “Evet” 
dedim. İleride inşallah bunu çocuklarımıza bir anı olarak anlatacağız. 


Çok güzel bir düğün töreniyle çok iyi isimlerin katılımıyla iki ay önce dünya evine girdiniz. Bu iki aylık süreçte evlilik hayatınız nasıl geçti? 

Herkes aynı eve girince durumların biraz daha farklı olacağını söylüyordu. Ama sanki ben Akın'ı doğduğumdan beri tanıyormuşum gibi, ona karşı hiçbir soğukluk ya da bir yabancılık hissetmedim. Sanki yıllardır birlikte yaşıyormuşuz gibi oldu. 
Babamdan dolayı rahat rahat görüşemiyorduk. İşimiz evlenince daha da kolaylaştı. Daha rahat programlarımızı yapıyoruz, keyifle geziyoruz. Birbirimizin en yakın arkadaşıyız diyebilirim. İnsanlar evlilik yoluna bir heyecanla, bir iç kıpırtısıyla, bir aşkla çıkıyorlar belki de... Ama aslında birbirlerinin en yakın arkadaşları olup sırlarını paylaşmıyorlar veya bir problem yaşasalar belki gidip kendi arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. 
Bizde her şey bizim aramızda kalıyor. 


En yakın arkadaşımız, birbirimiziz. 
Sadece aşk ve heyecanla çıkılan bir yol değildi bizimkisi. Onun bir derdi olursa bana anlatır, ben de ona anlatırım. 


İnsanlar hep der ya hani farklı bir insan, farklı bir ev, farklı bir hayat... O televizyon izlemeyi sevmez sen seversin, o senin sevdiğin yemeği sevmez sen seversin gibi anlaşmazlıklar çıkar derlerdi. Bizde çok şükür hiç öyle bir şey olmadı. Sanki ikimizde o benim kız versiyonum ben onun erkek versiyonuymuşum gibi hiçbir fark olmadan evliliğimizi sürdürüyoruz. 
Biz her şeyden önce çok iyi arkadaşız. 
Onun için zaten böyle bir yola çıktık. 
İkimizin zevkleri aynı. Başak neyi beğenirse ben onu çok beğenirim. Bunun aksi hiç olmamıştır. Bir de Başak benim sevdiğim şeylere uyum sağlar, ben onunkilere uyum sağlarım. İkimizin de zevkleri aynıdır, hiçbir farkı yok. Düşünce ve hayata bakış açılarımız da aynı. 


“BİZİM İÇİN NEREDE OLDU- 
ĞUMUZUN DEĞİL DE BİRLİKTE 
OLDUĞUMUZUN ÖNEMİ VAR” 


Birlikte vakit geçirirken en çok nelerden zevk alırsınız? 

Bizim için nerede olduğumuzun değil de birlikte olduğumuzun önemi var. Nereye gittiğimizin, ne içtiğimizin, ne yediğimizin hiçbir önemi yok. Biz Başak'la yürüyüş yapmayı çok severiz, tatile gitmeyi severiz. Kısa dönemde bayağı tatil yaptık. 


Herkes tatile gitmeyi sever ama Londra'da sokakta yürürken Akın'a dönüp şunu söylemiştim; Akın Londra'dayız diye mutlu değilim. Emin ol seninle Kapalı Çarşı'da da yürüsek ben keyif alırdım. Yani giderdim oradan kahvemi alırım, çerezimi alırım, bir yerde otururuz yine bir tavla oynarız. 
Bizim için nerede olduğumuzun ya da bulunduğumuz mekanların nasıl 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olduğunun bir önemi yok. Yani her türlü ortamda bizimle karşılaşabilirsiniz. 
Bir bakarsınız Florya'da lunaparktayız, bir bakarsınız kebapçıda kebap yiyoruz, bir bakmışsınız Çırağan'da nargile içiyoruz. Ama en çok yaptığımız şey nargile içmek. Hayatın her anlamda tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyin bağımlısı ya da fanatiği değiliz. 
En önemlisi de bu bence. 


Peki, birbirinizin hangi huyları daha çok hoşunuza gidiyor? 
Akın'da benim ilk vurulduğum şey gülüşüydü. Akın'ın gerçekten gülüşünü çok seviyorum. Çünkü ben asık suratlı insanlardan pek hoşlanmıyorum. Bana o enerjiyi gülüşüyle yeterince verdi. Özellik olarak da benim diyelim ki yüzüm asık veya bir şeye moralim bozulduğunda benim en ufak mimiğimden o bunun üstüne gider. 
Yani bir şeyim olduğunda benim bunu ona anlatmama gerek kalmaz o zaten anlar. O anlamda benim işimi çok kolaylaştırır. Onun dışında çok düşüncelidir, çok incedir. Evliliğin ilk dönemleri diye öyle olduğunu zannetmiyorum, genel olarak öyledir. Benim için bir erkeğin annesine nasıl davrandığı çok önemlidir. Çünkü annesine nasıl davranıyorsa karısına da öyle davranır. 
O yüzden kayınvalideme duyduğu sevgi ve saygı benim hep çok hoşuma gitmiştir. İleride hayatındaki en önemli kadın olarak annesinden sonra beni koyacaksa ben çok şanslıyım demektir. 


Bütün özellikleri hoşuma gidiyor. 
Ama en çok annem de bana derdi 
“senin evleneceğin insanın çok zeki olması lazım” diye. Başak çok zeki bir insan. Ben leb demeden leblebiyi anlayıp bunu yerine getiren, uygulayan bir insan. Ve Başak'ın en güzel özelliklerinden biri çok duygusal, çok vefalı, çok düşünceli biri olması. 
Benim üstüme çok titrer. En ufak bir şey olsun ilgilenir, ilgi alaka gösterir. 
Hiç uyumsuz bir yanı yoktur. Erkekler genelde bunlardan şikayetçidir. Başak benim hiçbir şeyime karışmaz. O bana çok çalışıyorsun dışarı çık kafanı 


dağıtman lazım der. Başak benim için her şeyden öte en iyi arkadaş, bana 

bir dost, yoldaş. Her zaman yanımda olduğunu hissettiğim, bana destek olan biri. Bilirim ki Başak benim için en iyisini düşünür, en iyisini ister. O da bilir bunun karşılıklı duygular olduğunu. 
İlgilidir, alakalıdır, hürmetkardır, çok saygılıdır ve hayatta saygısızlık yapmaz. 
Her akşam çayımı demler, yemeğimi yapar, kıyafetlerim tertemizdir. Sorumluluk sahibidir, sorumluluklarını bilir. 
En çok sevdiğim özelliklerinden biri 

de har vurup harman savurmaz. Yani Başak'ın önüne dünyaları da verseniz Başak orada gerekli olan kısmı harcar, geri kalanı harcamaz, dokunmaz bile. 
Genelde insanlar eşlerinin harcama yapmasından yakınırlar. Bizde de tam tersi Başak beni kısıtlar, gerek yok bunlara harcama yapma der. Tabi ki bunlar da bir erkeğin en çok hoşuna gidecek şeyler. Benim için her şeyden önce zeki, güvenilir olması. Sürekli benim için destektir. Bir de Başak benim anneme çok benziyor huy, yapı, karakter olarak. Mesela çok beceriklidir. Girdiği işi bitirir. Annem de öyledir. 
“Benim? diyen erkeğin yapamayacağı her şeyi annem gider çözer, iş bitirir. 
En büyük etkenlerden biri de annemle özleştirmemdir. Bir de objektiftir. Hiçbir şeyin fanatiği değildir. Bir insana bakar doğrusunu ve yanlışını tak diye söyler. 
İçten pazarlıklı değildir. Hiçbir şeyi içinde tutmaz, saklamaz. Ne varsa anlatır. 


Bundan sonra bir çocuk planı var mı? 

Muhafazakar bir aileden geldiğim için Akın'la flört aşamasının tadını çıkartamadık. Akşam yemeğe çıkmak olsun, tatile gitmek olsun bunları yaşayamadık. Biz gündüz vakti bile zar zor buluştuk. Londra'ya da annemle yengemle gitmiştim. Babam yoktu. Yoksa belki de evlilik teklifi bile mümkün olmayacaktı. O anlamda biz aslında evlenmeye başladığımız anda flört etmeye başladık gibi oldu. Akşam saatlerinde bir yerlere gitmeye, gezmeye başladık. Şimdilik 1-2 yıl kadar bunun keyfini çıkartmayı düşünüyoruz. 


229 


-— 


ALTINBAŞ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YAPI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ ORKUN ALTINBAŞ VE GÜZEL EŞİ ÖZRA ALTINBAŞ MUTLU EVLİLİKLERİNİN HİKAYESİNİ VE SIRLARINI KLASS'A ANLATTI: 


Röportaj: Özgün Küçükkahraman 


— 


“ÇOCUKLARIMIZ 


EN BÜYÜK wutluluğumuz 
Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Altınbaş ailesinin yeni kuşak temsilcilerinden Orkun Altınbaş, genç yaşlarda tanıştığı ve üç yıllık flört döneminin ardından hayatını birleştirdiği Özra Altınbaş ile mutlu bir aile yaşamı sürüyor. Görkemli bir törenle dünya evine girdikten sonra evliliklerini dünya tatlısı iki çocukla taçlandıran Altınbaş çifti için çocukları ilişkilerinin mutluluk kaynakları. Birbirlerine bakarken gözleri parlayan Orkun Altınbaş ve Özra Altınbaş ile güzel yuvalarının mutlu- 


luk sırrını ve birbirlerine olan sevgilerini Klass okurları için konuştuk. 


Öncelikle sizden tanışma hikayenizi dinleyebilir miyiz? 

Ben Özra Hanım'ı çok uzun zamandır biliyordum fakat bir türlü tanışma imkanı bulamamıştım. Yani bir türlü denk gelmemişti. Fakat sonra ortak bir arkadaşımızın vesilesi ile tanışma imkanı buldum. O an için 6 ay beklemiştim diyebilirim.:) Bugün eşime ve aileme bakıyorum da iyi ki beklemişim diyorum. 


Evlilik kararı nasıl aldınız ve nasıl bir düğün töreniyle evlendiniz? 

Yaklaşık 3 yıl süren bir beraberliğimiz olmuştu. Bu süre zarfında birbirimizle iyi vakit geçirmekten çok fazla zevk aldığımızı, her şeyden önce iyi iki arkadaş olabilmeyi başarabildiğimizi gördük. Siz de tahmin edersiniz ki 
3 yıl az bir zaman değil ve biz bu süre zarfında 
birbirimize karşı hep saygı ve sevgi ile yaklaştık. Bu da bizim ilişkimizin en başından beri sağlam temeller üzerine olmasını sağladı. Ve bir gün Özra Hanım'a Londra'da gezerken hiç beklemediği bir anda sürpriz bir evlenme teklifi yaptım. Yaklaşık 10 yıldır da çok mutlu giden bir evliliğimiz var. 


Orkun Bey sizden eşiniz Özra Hanım'ı dinleyebilir miyiz? Nasıl bir eş ve annedir? 

Özra Hanım benim ve çocuklarımın en değerli varlığı. Henüz çok küçük olmalarına rağmen çocuklarımıza her zaman sevginin kıymetini bilen ve hayatları boyunca sürekli üreten insanlar olmayı öğretmeye çalışan sevgi ve şefkat dolu bir 


anne ve eş. 


Aynı şekilde Özra Hanım sizden de eşiniz Orkun Bey'i dinleyebilir miyiz? Nasıl bir eş ve babadır? 

Orkun Bey bana ve çocuklarına her zaman vakit ayırabilen ve bizlere olan sevgisini her fırsatta gösterebilen iyi bir eştir. 


Mutluluğunuzun sırları nelerdir? 

Yani her evlilikte mutluluğun kendine özel birçok tanımı var tabi ki. Ama bizim evliliğimizde çocuklarımız en büyük mutluluğumuz. Hayatımız boyunca mutluluğumuza ortak olup beraber biriktireceğimiz anılarımızın en güzel yanı onlar. Tabı bunun yanında sevgi, saygı ile birbirine bağlı kalmak ve koca bir hayatı birlikte paylaşmayı arzulamak da mutluluğun en önemli tarafı. 


Çocuklarınızı büyütürken nelere dikkat ediyorsunuz? 

Her şeyden önce iyi birer insan, özgür düşünebilen ve mutlu yetişen bireyler olmalarını temenni ediyoruz. Bunun içinde sosyalliklerini geliştirecekleri, kendilerini ve dünyayı daha iyi tanıma fırsatı elde edecekleri ortamları onlara sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında da iyi bir eğitim almaları için çabalıyoruz. 


Birbirinize vakit ayırdığınızda neler yapmaktan keyif alırsınız? 

Seyahat etmeyi çok seviyoruz. Yeni ülkeler keşfetmeyi ve onların kültürlerini öğrenmeyi seviyoruz. O yüzden çocuklardan ve işlerden fırsat buldukça baş başa seyahat ediyoruz. 


Sevgililer Günü gibi özel günleri nasıl geçirirsiniz? 

Sevgi her gün paylaşıldıkça güzel. O yüzden bugüne özel herhangi bir şey yapmıyoruz, diyebilirim. 


h il 
Adel Kalemcilik'in yeni marka kimliğinin 


tanıtıldığı gecenin ev sahipliğini Adel Kalem- 


cilik Genel Müdürü Evrim Hazaler üstlendi. 
Sosyal sorumluluk bilinciyle düzenlenen lansman davetinde Yiğit Yazıcı imzalı eser Çaba Derneği yararına satışa sunuldu. 
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“ADEL KALEMCİLİK” 


YENİ MARKA KİMLİĞİNİ 


İYİLİĞE 


ADADI 


Yarım asra yakın köklü geçmişi ile Türkiye'de nesillerin gelişimine eşlik eden Adel Kalemcilik, yenilenen Adel markasını iş ve sosyal yaşam dünyasının katıldığı özel bir davetle tanıttı. Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler ev sahipliğinde Raffles İstanbul Zorlu Center'da düzenlenen davete Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. 


Türkiye'de kalem denince ilk akla gelen ve bir geleneğe dönüşen Adel Kalemcilik, yeni marka kimliğini Raffles İstanbul Zorlu Center'da düzenlenen özel bir davetle tanıttı. Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş ve sosyal yaşam dünyasından birçok isim katıldı. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Özilhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de katıldığı gecede açılış konuşmasını yapan Evrim Hizaler, “Dünyadaki en yeni kırtasiye üretim tesisine sahip Adel Kalemcilik olarak Avrupa'nın sayılı üreticilerinden biri konumundayız. 
Bugüne kadar kendi tasarladığımız ve ürettiğimiz binin üzerindeki yazım, çizim ve boyama gereçleri çeşidi ile Türkiye'de nesillerin gelişimine eşlik ettik. Şimdi ise köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yepyeni bir adım atıyoruz” dedi. 
Adel Kalemcilik'in temel değerlerinden biri olan “iyilik”e ithafen başlattığı sosyal sorumluluk projesi İyilik Ağacı'nın da en büyük adımı yine bu gecede atıldı. Genç ve yetenekli ressam Yiğit Yazıcı'nın bu geceye özel hazırladığı “İyilik Ağacı” isimli eseri ÇABA Derneği'nin eğitim projeleri yararına kullanılmak üzere 

açık artırmaya çıkartıldı. Beyaz Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Karadeniz'in yönettiği müzayedede satılan eserden elde edilen gelir ÇABA Derneği'ne bağışlandı. ÇABA Derneği, açık artırmadan elde edilen bağışı Elazığ'daki eğitim kompleksi için kullanacağını duyurdu. Adel Kalemcilik'in yenilenen marka kimliğini lanse ettiği gece, Erol Evgin ve What Da Funk grubunun keyifli sahne performansıyla son buldu. 


Yiğit Yazıcı - Evrim Hizaler - Aziz Karadeniz - Özlem Zehebi - Ayşegül Dinçkök * Özlem Cankurtaran - Kaan Sekban - Şenay Abacı Turgut 


ir 


Erol Evgin 


Belgin - Sunay Akın 


5 | idil-Yiğit Yazıcı I Gü 
, iin... 


«| Deniz Atalay - Sevgi Aksoy * Reyhan Nakipoğlu 


Tuncay Özilhan 


Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin hazır bulunduğu gecenin finalin- de Erol Evgin ve What Da Funk sahne alarak konuklara unutulmaz saatler yaşattılar. 


Defne Samyeli 


Özlem Cankurtaran - Özlem Zehebi 


Tuğba Saraçoğlu 


Doğum gününü şık bir davet düzenleyerek kutlayan Serap Sarı tüm dostlarıyla yakından ilgilenerek örnek bir 

ev sahipliği sergiledi. 
Serap Sarı bu özel günü bir sosyal sorumluluk projesine çevirerek dogum günü için kendisine bir hediye yerine köy okullarına gönderilmek üzere bere, atkı, mont ve bot gibi oralardaki çocukların ihtiyacı olan şeylerin alınmasını rica ederek de örnek bir davranış sergiledi. 


SERAP SARI DOĞUM GÜNÜNÜ 
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE 
DÖNÜŞTÜREREK KUTLADI 


Serap Sarı doğum gününü Kuruçeşme Hugga'da düzenlediği şık bir davetle kutladı. Doğum gününü bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürerek kutlayan Serap Sarı, kendisine hediye getirmek isteyen dostlarına köy okullarında eğitim gören çocukların ihtiyacı olan ürünler almalarını rica etti. Katılan konuklar da bu şık harekete uyarak hediye yerine bu ürünleri alarak doğum gününe katıldılar. 


Sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Serap Sarı doğum gününü düzenlediği şık bir davetle kutladı. Kuruçeşme Hugga'da düzenlenen doğum gününe Serap Sarı'nın yakın arkadaşları katılırken, Serap Hanım tüm dostlarıyla yakından ilgilenerek örnek bir ev sahipliği sergiledi. 
Serap Sarı bu özel günü bir sosyal sorumluluk projesine çevirerek doğum günü için kendisine bir hediye yerine köy okullarına gönderilmek üzere bere, atkı, mont ve bot gibi oralardaki çocukların ihtiyacı olan şeylerin alınmasını rica etti. Katılan konuklar da bu şık harekete uyarak 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hediye yerine bu ürünleri alarak doğum gününe katıldılar. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen doğum günü davetinde konuklar bol bol sohbet ederken doğum günü pastasının gelmesi ile birlikte eğlence tavan yaptı. Serap Sarı şık pastasının mumlarını tüm misafirlerinin huzurunda üflerken konuklar adeta fotoğraf çekme yarışına girdiler. Pasta töreninin ardından ise pastaları konuklarına kendi elleriyle ikram eden Serap Hanım davetin sonunda tüm konuklarını teşekkür ederek uğurladı. 

Haber: Yavuz Kaynar 


Müge Sırmabıyık 


Arzu Niziplioğlu 


Esra İnceefe 
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Umut - Lale » Haldun - Duygu Boz 


Hemington'un Akmerkez'de 5'inci mağazasını açtığı davette Hemintong CEO'su Umut Boz ve ailesi, davetlilerle yakından ilgilenerek örnek bir ev sahipliği gerçekleştirdiler. 


HEMINGTON AKMERKEZ O Çiğ 
MAĞAZASI AÇILIŞI ÜNLÜ İSİMLERİN İf: KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ | 


Modern konsepti ve saf kalite ürünleri ile dikkat çeken smart casual erkek giyim markası Hemington, 5'inci mağazasını ünlü isimlerin katılımıyla Akmerkez'de açtı. Hemington CEO'su Umut Boz'un ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde 

gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. 


Dünyanın en özel yerlerinden gelen saf kalite ton CEO'su Umut Boz ve ailesi üstlenirken bu elyafları Smart Casual giyimin şıklığı ve rahat- özel açılışa iş, sanat ve sosyal yaşam dünyalığı ile buluşturan Hemington, 5'inci mağaza- sının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Davete sını Akmerkez'de ünlü isimlerin katıldığı bir katılanlar arasında Emil Güzeliş, Ayşe Tolga, davetle açtı. İş hayatında ve günlük yaşamda Hakan Baş, Raşit Bağzıbaglı, Özge Ulusoy, hem dinamik hem de şık çözümler sağlayan Zeynep Mansur, Hande Can, Murat Güloğlu, Hemington Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nun be- (o Başak Güroz ve Gurur Aydoğan, Emre Yusufi ğeni topladığı davetin ev sahipliğini Heming- gibi ünlü isimler vardı. 


Lale - Haldun Boz - Hale Gözüpek 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“İNGİLTERE'DE DUYGUSAL BOŞLUKLARI KEŞFETTİM, KUÇUK BIR IKRAMLA BAŞARIYA ULAŞTIM” 


Ali Eren Balıkel, Londra'da bir başarı hikayesinin kahramanı. Dil eğitimi için 2005 yılında gittiği Londra'da üniversite hayatını tamamladıktan sonra masterını da yapan Balıkel, bitirme tezindeki işlediği tüm konuları hayata geçirerek zekası ve çalışma azmiyle kısa sürede 5 tane restoranın sahibi oldu. İlk olarak Türk Mutfağının klasik lezzetlerini açtığı Kilikya Restaurant'ta modernize edilmiş bir şekilde Londralıların hizmetine sundu. Londralıların büyük beğenisini toplayan bu konseptin ikinci ve üçüncü şubelerini de açmasının ardından dünya mutfağıyla beraber her gün canlı caz müzik eşliğinde kokteyl ve A Plus bir sunum hizmetini Jazzgir London'da birleştiren başarılı ve genç girişimci, İtalyan restoranı Belleria'yı da bünyesine katarak Londra'da bir Türk olarak yaptığı başarılarla adından söz ettiriyor. İkinci masteri sırasında edindiği tecrübeler ve içinde bulunduğu siyaset hayatındaki bilgilerini bir araya getirerek “Türkiye Dış Politikası” kitabını yazan Balıkel, İngiltere'de beş dilde yayın yapan bir gazete kurarak da önemli başarılara imza attı. En büyük sermayesinin sağlık ve enerjisinin olduğunu ve başarıyla motive olduğunu dile getiren genç iş adamı, fırsatların içinde bulunulan ortamlarda oluştuğunu belirtiyor. Yüksek iradeyle, inanarak, cesaretle aklı kullanarak ve sabrederek başarıya ulaşılacağı- nın altını çizen Ali Eren Balıkel, başarı hikayesini ve hayat felsefesini Klass'a anlattı. 


Ali Bey, Türkiye'den 2005 yılında Londra'ya geldiniz. Ve şu anda Londra'da bir başarı hikayesi yazıyorsunuz. 13 senede neler yaptığınızı bizlerle paylaşır mısınız? 

2005 yılında dil öğrenmek için 6 ay kalmak üzere Londra'ya 
geldim. Daha sonra anladım ki 6 ayda dil öğrenilmiyor. Bu arada da Akdenizli olduğum için bir an önce ülkeme dönmek istiyordum. Annemi arayıp “anne dönebilir miyim?” dedim. Annem de “kendini zorla, biraz daha kal” dedi. Sonra karar verdim burada üniversite okuyayım dedim. Uluslararası ticaret okumaya başladım. Üniversite okurken Londra'daki ortam artık hoşuma gitmeye başladı. O arada klasik olarak bütün öğrencilerin geçtiği yollardan geçtim; garsonluk, barmenlik yaptım. Öğrencilik ortamım da güzeldi. 3 buçuk yılın sonunda master yapmaya karar verdim. Master yapmadan Türkiye'ye dönmek istemedim. Bu süreçte bende bir vizyon oluştu, bir bölge keşfettim. O bölgede Türk Mutfağımızın yer alabileceğini düşündüm. O anda kafamda bir şeyler oluştu. 
St. Katherine Docks bölgesinde Tower Bridge'ın arkasındaki marinaya gelmiştik. Burası çok güzel, Akdeniz'i andırıyor. 
Aslında burada bir Türk Mutfağı olabilir diyerek yola çıktım. 
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BUSİNESS LOUNGE 


Röportaj: Muammer Kapucuoğlu 


Bu arada bu düşünce oluştuğunda ben üniversiteyi bitirmiş mastera başlamıştım. Tez konusu oluşturmam gerekiyordu. Eğer ben bu yola karar vereceksem akademik olarak da bu tezi yazayım dedim. Tezimi bu konu üzerine yaptım. Bir Akdeniz Mutfağı nasıl kurulur, yabancı sermaye nelere dikkat eder, girişimcinin duyguları, düşünceleri, ne yapmalı gibi konuları ele aldım. Ama asıl alt konu bir marka nasıl yaratılır, o markanın kurumsallaşabilmesi için hangi yolları izlemesi gerekir, bir şubeden başka şubelere nasıl büyüyebilir gibi onun teknik çalışmasını yaptım. Tezimi yazdım daha sonrasında da gelişen olaylarla birlikte çok fazla geçmeden 
1 sene sonra ben bunu eyleme dök- 
tüm ve 23 Mayıs 2011'de küçük bir yerden başladım. 


“KÜÇÜK BİR COFFE SHOP 
İLE İŞE BAŞLADIK” 


Restoran işletmeciliğine başladığınız zaman nasıl bir yol izlediniz? 

Aslında restoran değil de küçük bir coffe shop ile işe başladık. Küçük 
Türk ürünleri satıyorduk. Bu işi hayatımda daha önce yapmamıştım ama teknik alt yapısını mükemmelliyetçi bir şekilde yapmaya çalışmıştım. Açılır açılmaz inanılmaz kuyruklar oldu. 
Bu da bende bir özgüven oluşturdu, çok hoşuma gitti. 1,5-2 ay boyunca dükkanın önündeki kuyruklar bitmedi. O arada gelen giden ünlüler oldu. 
Çok geçmeden bu işin büyüyeceğini düşündüm. Sonra yan tarafımda 


bulunan dükkanı da devraldım. Daha sonra onu büyüttüm bu sefer daha kapsamlı bir menü oluşturduk. Küçük coffe shop'ken fason bir mutfağımız vardı orada üretiyorduk. Büyüttükten sonra kendi ürünlerimizi kendimiz yapmaya başladık derken işler güzel bir hale büründü. 


“BEŞ DİLDE YAYIN YAPAN 
BİR GAZETE KURDUM” 


Şubeleşmeye başlama kararınız nasıl oluştu? 

Okumayı sevdiğim için ve akademik yanım daha ağır bastığı için ikinci masterımı yapmaya karar verdim. 
Bunu da uluslararası siyaset alanında yapma kararı aldım. Siyasete karşı da bir ilgim var. Bu arada tabi işletmeciliğimi tek şubeden devam ettiriyorum. 
Daha sonrasında masterımı yaparken bende başka bir vizyon oluştu. 
Politika masterındayken bulunduğum bölgedeki milletvekillerine mail attım. 
Amatör bir şekilde parlamentoya girip orada çalışmak istedim. Bir sene de parlamentoda çalıştım. Bunu yaparken beş dilde yayın yapan bir gazete kurdum. Parlamentoda bir buçuk yıl 
Türk lobiciliği yaptım. Ondan sonra da Türkiye-İngiltere Dostluk Birliği Başkan Yardımcılığı'nı yürüttüm. 
Bunlar tabi hep bir ilk sayılır; Türk'ün Britanya Adasında kendi restoranı üzerinde tez yazması, masterını yaparken gazete kurup ondan sonra 
Türk lobiciliği yapması, aynı zamanda parlamentoda aktif olarak görev alması gibi şeyler çok fazla görülmemiş eylemlerdir. Benim gazetem 


İngilizce, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Urduca olmak üzere toplamda 5 dilde yayın yapıyordu. Bu da Britanya'da bir ilkti. Bu arada hem Türkiye'den hem İngiltere'den üst düzey devlet erkânlarıyla görüşme imkanlarım oldu. Sonrasında tabi ben işim ile siyaset arasında seçim yapmak durumundaydım. İşimi büyütme kararı aldım ve şubeleşmeye başladım. 


“JAZZGIR'DA HER GÜN 
CANLI CAZ MÜZİK EŞLİĞİN- 
DE KOKTEYL VE A PLUS 
BİR SUNUM YAPIYORUZ” 


Türk Mutfağının hakim olduğu ilk restoranınızdan sonra ikinci ve diğer şubelerinizin açılışı nasıl gerçekleşti? 

Markalaşma üzerine master tezi yazdığım için kurumsallaşma yönünde de kendi markamı büyütmek istedim. 
İkinci şubemi Canary Wharf bölgesinde açtım. Burası da beyaz yakalıların hüküm sürdüğü bir finans bölgesi. 
Aynı zamanda bir de Mile End şubesi var. O da üçüncü şubemiz. Mile End de tamamen Müslüman kesimin yaşadığı bir bölge. Türk mutfağı olduğumuz için segmentasyonlar oluşturup Müslüman bölgeye ve finans bölgesine geçtim. Bu markayı yaptıktan sonra iş git gide büyüdüğü için bu sefer farklı bir alana yönelmek istedim. Türk mutfağından ziyade bu sefer dünya mutfağı olsun diye bir karar aldım. Yine ikinci şubemizin olduğu Canary Wharf bölgesinde 

bu sefer dünya mutfağı üzerine bir 


caz bar kurduk. Yine bir Türk olarak ilki başarmış olduk. O caz barımızın adı da “Jazzgir”. Jazzgir şu anda dünya mutfağı, kokteyl ve caz müzik yapıyor. Londra bölgesinde sadece büyük bir İngiliz şirketine ait caz bar ile bize ait olan caz bar yer alıyor. Biz bir Türk olarak onlara kafa tutuyoruz. 
dJazzgir'da her gün canlı caz müzik eşliğinde kokteyl ve A Plus bir sunum yapıyoruz. Bir İtalyan restoranımız var. O da tamamen İtalyan Mutfağı. 
Orası hazır bir müesseseydi orayı satın alıp bünyemize kazandırdık. 
Totalde 3 tane markamız var. Birincisi Kilikya Turkish Restoran, ikincisi dJazzgir, üçüncüsü Bellaria... 3 marka- da 5 restoranımız var. Bizim için 
duygusal olan ilk başladığımız yerin 3 
tane şubesi var. 


“BENİM EN BÜYÜK SERMAYEM 
SAĞLIĞIM VE ENERJİM” 


7 yıl gibi kısa bir sürede 5 tane 
restoran sahibi olarak Londra'da etkin bir kişiliğe sahip oldunuz. 
Bir Türk'ün başka bir ülkede 

bu şekilde başarılı olması kolay bir şey değil. Bu başarınızı neye borçlusunuz? 

Benim en büyük sermayem sağlığım ve enerjim. Enerjisi yüksek bir insanım. Hızlı düşünür, hızlı hareket eder, hızlı eyleme dökerim. En önemli sermayem bu. İkinci olarak da insan ilişkilerim çok kuvvetlidir. Her dilden, her ırktan insanla çok rahat iletişim kurabilirim. Üçüncüsü de boşlukları iyi değerlendirdim. Tamamen insan psikolojisini kullandık burada. Bilin-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Biz burada 3'e 5'e bakmıyoruz ikram ediyoruz. Bu tecrübe bende garsonluk döneminde oluştu. Zamanında garsonluk yaparken müdürümüzden insiyatif istemiştim. Bize iyi olan masalara kahve ikram etmek istiyorum dedim. Buradan boşluğu gördüm. 
Çok ciddi paralar ödeyen masalara bir kahve ikram ettiğimizde insanların tepkileri çok ilginç oluyordu. 
Gerçekten bunu bize veriyor musunuz gibi tepkiler aldık. Öyle olunca ben bunun kesinlikle paraya dönüşebileceğini düşündüm. 


diği gibi hizmet sektörü çok hassas bir sektördür. İnsanlar geldiğinde bir ilgi, alaka beklerler. Kimisi morali bozuk gelir, kimisi çok mutlu gelir. 
Sonuçta herkes sosyalleşmesini masa etrafında yapar. Bunlar olurken ben bizim burada kültürel farklılıklar unsurunu kullandım. İngiltere'de bireysel yaşantılar söz konusudur, iletişimler zayıftır ve bundan dolayı da insanlar birbirine bir şeyler ikram etmez ya da etmeye çekinir. Biz restoranlarımızda en önemlisi ikramı çok fazla tuttuk. 
İnsanları önemsediğimizi hissettirdik, duygulara hitap ettik. Bu bizim restoranlarımıza bir sadakat oluşturdu ve sürekli müşterilerimiz olmaya başladı. Ortalama bir yemek kalitesi veriyor da olsak en azından hizmet ve güler yüzü görmeye başladılar. 
Dediğim gibi psikolojiler bireysel olduğu için bir de insanoğlu duygusal bir yaratıktır. Ben teknik olarak bunu kullandım. 


İnsanların duygusal açıklarını keşfederek bir başarı yakaladığınız söylenebilir mi? 

Tamamen o aslında... Detaylara çok önem göstermeyen sonuç odaklı bir insanımdır ama zamanla detayların bütünleri oluşturduğunu anladım. 
Küçük küçük hesaba katılmayan nüansların aslında temel oluşturduğunu gördüm. Bu ikram olayı, 

bu iletişim olayı baktığınız zaman insanlar arasındaki buzları eriten bir şey. Biz burada 3'e 5'e bakmıyoruz ikram ediyoruz. Bu tecrübe bende garsonluk döneminde oluştu. Zamanında garsonluk yaparken müdürümüzden insiyatif istemiştim. Bize iyi olan masalara kahve ikram etmek istiyorum dedim. Buradan boşluğu gördüm. Çok ciddi paralar ödeyen masalara bir kahve ikram ettiğimizde insanların tepkileri çok ilginç oluyordu. Gerçekten bunu bize veriyor musunuz gibi tepkiler aldık. Öyle olunca ben bunun kesinlikle paraya dönüşebileceğini düşündüm. Onlar da aslında duygusal kişiler ne kadar sert görünseler de sonuçta onlar da bir insan. Ama onların kuvvetli olduğu dört tane önemli sektörleri var; finans, bankacılık, eğitim ve konaklama. Tabi bunların birkaç tane daha güçlü oldukları sektörler var ama bunlar en güçlüleri. Çünkü dünyaya dil satıyorlar. Dil sattıkları için bir sürü insan geliyor, burada konakla- 


KLASS 


ma ihtiyacı duyuyor. Biliyorsunuz ki insanın en temel ihtiyaçlarıdır önce yeme-içme ve konaklama... Tabi bu böyle olunca onların focus alanları başka oluyor. Londra'da mutfak olayını da yabancılar domine ediyor. 
Londra'nın yüzde 49'u yabancı. 
Yüzde 51'i de Britanyalı bunların içinde de beyaz İngiliz sayısı yüzde 10-15 arası. Doğu ve Ortadoğu mutfakları kuvvetli oldukları için ve kendileri de sektörel bazlı bu konuda zayıf oldukları için bu alanı yabancılar domine ediyor. Yabancıların da çoğu maalesef bu durumu suistimal ediyorlar. Nasıl olsa anlamazlar diye hep arkadan dolanarak -genelinden bahsediyorum- ya da kısa yollardan hemen basit yemekler ya da basit hizmetlerle bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Biz bu konuda menülerimizle ve servisimizle çok derinlemesine çalışıyoruz. Belki mükemmel değiliz -hiçbir şey mükemmel değildir- ama en azından şunu biliyoruz ki gönlümüz rahat. Kendi yiyebileceğimiz yemekleri veriyoruz ve aynı zamanda da kendimiz nasıl davranılmasını, hizmet edilmesini bekliyorsak aynısını müşterilerimize sunuyoruz. 


EEE EE 
“BAŞARIYLA MOTİVE 
OLUYORUM” 


Yakın gelecekte buraya gelecek 
Türklere idol olabilecek bir isimsiniz. Londra'da yaşamak isteyen ve iş yapmak isteyen kişilere girişimcilik konusunda ne gibi tavsiyeleriniz olur? 
Benim 54-3 formülüm var. İnsanlara, benden büyüklere, küçüklere naçizane fikirlerimi anlatıyorum. Her şeyden önce birincisi yüksek bir irade gerekiyor. İnsanın kendisine “Ben bunu yaparım” demesi gerekiyor. 
İkincisi inanması gerekiyor. İnsanın yaptığı işe inanması çok önemli. 
Beslendiği duyguları çok iyi bilmesi gerekiyor. Üçüncüsü cesaret gerekiyor. Kaybedecek bir şeyi olmayan insan cesur olur hele bunu bir de akılla birleştirirse o zaman ortaya çok güzel bir iş çıkar. Bu cesaretin ardından direk olarak akıl ortaya çıkıyor. 
Aklı devreye sokmak gerekiyor. Ve beşincisi de sabır... Sebat etmek gerekiyor. İnsanlar cesur olabilir, 


azimli olabilir, iradesi yüksek olabilir ya da aklını devreye koyabilir ama sabır olmazsa hiçbiri olmaz. Sabır bunların hepsinin ana teması. 
İnsanlar beklemeyi öğrenecek. Yeni yetişen gençlerde gördüğüm en büyük eksiklik bu. Bir sabırsızlık söz konusu. Ne kadar akıllı da olsa, zeki de olsa ne kadar iradesi yüksek de olsa dayanamıyor. Hemen çok çabuk vazgeçebiliyor. Bir şey için karar alırken çok ama çok ince eleyip sık dokuması gerekiyor. Hani derler ya 

9 kere yutkunup ondan sonra konuşmak lazım 
diye. Ben onu düşünceye de yoruyorum; 9 
kere düşünüp onuncuda eyleme dökmek lazım. 
Eyleme döktüğümüz şeyde de iyi ya da kötü kararı sonuna kadar uygulaman gerekiyor. 4-3 dediğimde ne yaparsak yapalım tedbir almak zorundayız. İkincisi tevekkül dediğimiz yani 

sen bir iş yapıyorsun sonuçta buna maksimum bir efor sarf ediyorsun. Bu tevekkülü yaptığına önce kendin inanacaksın. Ondan sonrası da takdir. Orada da Allah'a bırakacaksın. Tedbir, tevekkül, takdir bu benim 5-4-3 formülüm. Bunu bir cevap anahtarı olarak düşünsünler. Tabi bunları 5--3'e uygulayabilmek için tabanda bir şey çok önemli; teknik olarak bu gibi orta ve büyük şirketler swot analiz yaparlar. Bu swot analizin açılımı şudur; güçlü yanların, zayıf yanların, fırsatlar ve tehlikeler. Şirketler tüzel kişilikler, insanlar da özel kişilikler. Şirketleri şirket yapan içinde çalışanlar ve tüzükleridir. 
Ama insanları da insan yapan duyguları var. O yüzden insan önce kendiyle bir tefekkür yapacak, kendiyle konuşacak. Mesela bizde kendi kendine konuşana deli derler. Aslında öyle bir durum yok. Ben tam tersi düşünerek insanların kendileriyle konuşmalarını tavsiye ediyorum, aynaya bakıp kendilerine soru sormalarını tavsiye ediyorum, o içindeki benlikle yüzleşmesini istiyorum. Teknik olarak bilinç altı dediğimiz şey aslında bizim hazinemiz. O bilinçaltını açıp oradan kendi öteledikleri, üstünü kapattıkları ne varsa çıkartmaları gerektiğini düşünüyorum. Onlar çünkü tehlike oluşturuyor. Onlarla yüzleştikten sonra, arındıktan sonra başarıya ulaşacaklar. Yani beslendiğin duygularını çok iyi bileceksin, güçlü yanlarını çok iyi analiz edeceksin, zayıf yanlarını çok iyi bileceksin. Fırsatlar bulunduğun ortamlardan oluşuyor. Network'un olabilir, tanıdığın olabilir ya da yaşadığın şehir olabilir, bulunduğun ortam olabilir. Bunların hepsini çok iyi analiz edeceksin. Tehlikeler de yine network'ten gelebilir ya da bulunduğun ortamdan gelebilir. Bunları iyi analiz edip basit bir sistemle deftere yazacaksın. Ondan sonra bunu 5-6 ay izleyeceksin; neyi nerede düzeltirim diye bekleyeceksin. Sonra bunun üzerine 5-4-3 formülünü koyacaksın ve başarıya ulaşacaksın. 
Motivasyon yani moral değerlerimiz nedir bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Paradan mı besleniyoruz, başarıdan mı besleniyoruz, kariyerden mi besleniyoruz... Bunların hepsini kişi iyi analiz etmeli. Ben başarıyla motive oluyorum. Bu ülkeye geldiğimde bir öğrenciydim. Şu anda da eş zamanlı 2 tane doktora yapıyorum biri Londra'da biri İsviçre'de. Londra'daki uluslararası işletme ve markalaşma üzerine. Kendi markalarım üzerinden doktora tezimi veriyorum. İsviçre'deki de uluslararası siyaset. Orada da bundan sonraki yaşamımda da ticaretten siyasete döneceğim için ve buna karşı da bir ilgim olduğu için ben uluslararası siyaset masterımı yaparken elimdeki datalardan oluşturmuş olduğum daha da genişletmiş olduğum bir kitap yazdım. “Türkiye Dış Politikası” isimli bir kitabım var yayınladığım aynı zamanda. 


İlerleyen zamanki hedeflerinizi de belirlemişsiniz. Bundan sonra sizi siyaset arenasında nerede göreceğiz? 

Türkiye'de olacağım. Ben çünkü burada dediğim gibi master yaparken aynı zamanda aktif 


bir şekilde bir milletvekilinin gölge asistanlığını yaparken burada lobimizin çok zayıf olduğunu gördüm. 
Fakat burada tek başıma bir şey yapamayacağımı anladım. Bunun için benim vatana dönüp oradan bir yer edinmem gerek. Nasıl olsa burada köklerim bir şekilde oluşmuş. Devlet gücünü de arkama alarak İngiltere ile Türkiye arasında ciddi bir lobi faaliyetini yapabileceğimi düşünüyorum. En azından makam olursa, parlamentoya girebilirsek ciddi bir mücadele verebiliriz. Ama ticari bir vasıfla yapabileceğimiz şey ancak bu kadar olabiliyor. Şu an yaşım 38 ve bunu açıkçası bu seçimlerde düşünüyorum. Teklifler var şu an onları değerlendiriyorum. İdealist biri oldu- 


ğum için kendime en uygun bir platformda şu an değerlendirmeye çalışıyorum teklifleri. Son olarak da genç arkadaşlara şunu söylemek istiyorum; kendine güveneceksin, inanacaksın. İnandıktan sonra başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Sonuçta bizim yaşadığımız başarı ya da başarısızlık tesadüf değil. Neyi düşünüyorsak ona dönüşüyoruz. Hz. Mevlana'nın dediği gibi “Sen düşünceden ibaretsin; gülü düşünürsün gülistan olursun, dikeni düşünürsün dikenlik olursun” diyor. Biz düşündüğümüzü yaşarız. Düşündüğümüze dönüşürüz. O yüzden çok isteyeceğiz, inanacağız. Tedbirimizi yapacağız, tevekkülümüzü yapacağız, kalanı da Allah'ın takdirine bırakacağız. 
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Soyak İnşaat'ın patronu Erkut 
Soyak sevgilisi Ayşe San ile her ! | l hafta gelerek abonesi olduğu ! | 
Ebru Gündeş'in müziklerine eşlik 


Wederek keyif dolu anlar yaşadılar. i ei i m İ / 


e. 


A 


GÜNAY RESTAURANTTA 
EBRU GÜNDEŞ DİNLEYENLERİNE 
KEYİF DOLU ANLAR YAŞATTI 


Gazino kültürünün son mirasçısı, İstanbul eğlence dünyasının kalbinin attığı kült mekan Günay Restaurant'ta ünlü sanatçı Ebru Gündeş sevenleriyle bir araya geldi. Geceye katılan iş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri, Gündeş'in güçlü yorumlarına eşlik ederek keyif dolu anlar yaşadılar. 


aldı. Beşiktaş Eski Başkanı Serdar Bilgili, Ebru Gündeş'i dinlemeye ablası Şerife Ercantürk, eniştesi Oğuz Ercantürk ve yeğeni Bora Ersahne aldı. Rezervasyonları günler öncesin- cantürk ile geldi. Lal Denizli de geceye erkek den dolan ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arkadaşı Bilal Dilek ile katıldı. İkili Gündeş'in arasında Serdar Bilgili, Fatih-Esra Öztürk, romantik şarkılarına eşlik ettiler. Soyak 

Mete Vardar, Lal Denizli, Cihan-Çiğdem İnşaat'ın patronu Erkut Soyak da sevgilisi Kamer, Erkut Soyak, Ayşe San gibi iş ve Ayşe San ile her hafta gelerek abonesi olduğu sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri yer Ebru Gündeş'i dinlediler. 


Ağırladığı dünyaca ünlü yerli ve yabancı starlar ile en iyilerin sahnesi olmaya devam eden Günay Restaurant'ta Ebru Gündeş 


KLASS 
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Derya Ayaydın 


Betül - Erol Akdemir 


Bilal Dilek - Lal Denizli 


Perihan Akı 


Burak - Öznur Yakın 


Elif - Necati Demirkol ) 


CA Bi 


Mete Vardar 
Bi 


Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı 
Mete Vardar, güçlü yorumcu Ebru 
Gündeş'i dinlemek için geceye katıldı. Vardar, gece boyunca çok eğlendiğini belirtti. 


N > . 
Betül - Erol Akdemir | “* 


Nazan Aldemir - Esin Karadağ Fatih - Esra Öztürk | 


EN 


—— 


Elie Saab 2018 İlkbahar/Yaz Gözlük Koleksiyonu, dünyaca ünlü İtalyan gözlük üreticisi Safilo Group üst düzey yöneticileri ile iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının tanınmış isimlerinin katıldığı özel bir davette tanıtıldı. Düzenlenen özel organizasyonda, sosyal yaşam ve moda dünyasından isimler, tasarım üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirmenin yanı sıra, Elie Saab'ın yeni gözlük modellerini yakından inceleme fırsatı buldu. 
Safilo Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Çiler Yıldız, Safilo Group Ürün Tasarım Başkanı Vladimir Baldin ve Elie Saab gözlüklerinin tasarımcısı Giulia Scuccimarro'nun katılımıyla gerçekleşen yemekli davette konuklara yeni sezon 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Üretim, tasarım ve tüm dünyada dağıtımı Safilo Group tarafından gerçekleştirilen Elie Saab gözlük modellerinin 2018 İlk-| bahar/Yaz Koleksiyonu seçkin konukların katıldığı bir davet ile Safilo Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Çiler Yıldız'ın ev sahipliğinde tanıtıldı. Safilo Group Ürün Tasarım Başkanı Vladimir Baldin ve Elie Saab gözlüklerinin tasarımcısı Giulia r ;Scuccimarro'nun katılımıyla gerçekleşen davette Çiler Yıldız konuklarıyla tek tek ilgilenerek örnek bir ev sahipliği sergiledi. 


Z 


Elie Saab gözlük koleksiyonunun her biri el işçiliği ile İtalya'da üretilen gözlük modelleri Safilo Group'un üstün kalite anlayışıyla tanıtıldı. Benzersiz “Made in Italy” konseptinin göze çarptığı bu ayrıcalıklı koleksiyonda, usta ellerden çıkan incelikli detaylar, modaevinin rafine ve zamanı geçmeyen zarafet vizyonunun kusursuz bir yansıması. Chaine (zincir) ve Vague (dalga) temalarının ön plana çıktığı koleksiyonda, Mazzucchelli asetatına eşlik eden gold görünümler sofistike ve ultra feminen silüetler sergiliyor. Bazı modellerde göze çarpan Swarovski & kristaller ve saplarda uygulanan özel zincir motifi modaevinin incelikli tasarım anlayışını gözler önüne seriyor. 
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PA MAHİDE DARENDE & FATİH KIRAN 


rh A 


EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTILAR 


Ünlü İşadamı Cevdet Darende ve eşi Seval Darende'nin kızları Mahide Darende ile işadamı Hasan Kıran ve eşi Fatma Kıran'ın oğlu Fatih Kıran evlilik yolunda ilk adımı atarak düzenlenen özel bir tören ile nişanlandılar. Darende ve Kıran Ailelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen nişan törenine aile yakınları ve dostlarının yanı sıra iş ve sosyal yaşam dünyasından seçkin konuklar katıldı. Nişan yüzüklerini takan genç çift yaz aylarında evleneceklerini açıkladı. 


Ünlü İşadamı Cevdet Darende ile zarif eşi Seval Darende'nin kızları Mahide Darende ve işadamı Hasan Kıran ile eşi Fatma Kıran'ın oğlu Fatih Kıran düzenlenen özel bir törenle evlilik yolundaki ilk adımlarını attılar. 
Yaklaşık bir yıl önce yurtdışında aldıkları dil eğitimi sırasında tanışan çiftin arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşürken çift bu aşklarını nikah masasına taşımak için konuklar huzurunda nişanlarını yaptılar. Nişan töreni öncesi çiftin aile yakınları, yakın dostları, iş ve sosyal yaşam dünyasından seçkin konuklar kokteyl alanında ağırlanırken, Darende ve Kıran Ailesi konuklarını kapıda karşıladılar. 


Konukların gelmesinin ardından ise yemek salonuna geçilirken, genç çift tören saatinin gelmesiyle birlikte el ele konukların huzuruna çıktılar. Özel dikim kıyafet tercih eden çiftin nişan yüzüklerini aile büyükleri takarken, genç çift nişan töreninin ardından nişanlı olarak ilk danslarını etti. Dansın ardından takı törenine geçilirken genç çift masaları dolaşarak tebrikleri kabul etti. Geç saatlere kadar süren gecenin sonunda misafirler düğün için sabırsızlandıklarını belirterek yaz aylarında gerçekleşecek düğün için genç çifti şimdiden tebrik ettiler. 

Haber: Yavuz Kaynar 


Cevdet - Seval Darende : Ceylan - Mustafa Keskin - Hasan - Fatma Kıran 


Bir yıl önce yurtdışında aldıkları dil eğitimi esnasında tanışan Cevdet Darende ile eşi Seval Darende'nin kızları Mahide Darende ve Hasan Kıran ile eşi Fatma Kıran'ın oğlu Fatih Kıran aşklarını resmileştirerek nişan yüzüklerini taktılar. Nişan töreni öncesi konuklar kokteyl alanında ağırlanırken, çocuklarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Darende ve Kıran Ailesi konuklarını kapıda karşılayarak kusursuz bir ev sahipliği sergilediler. 


le 
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Bekir Aydın - Hasan Ali GEsur - Gevdet Darende - Orhan Aydın : Muhammet Ali Öz 


Esra - Ersin Özkaya 


Kamil Akgül - Seval Darende : Fatih Kavak 


Murat - Hatice Armağan 


Fatih Kıran - Mahide Darende 


Genç çift tören saatinin gelmesiyle birlikte el ele konukların huzuruna çıktılar. 
Özel dikim kıyafet tercih eden çiftin nişan EEE yüzüklerini dualar eşliğinde aile büyükleri takarken, Mahide Darende ve Fatih Kıran çifti töreninin ardından nişanlı olarak ilk danslarını ettiler. 


Pınar Soydinç » Arda Karadağ 


“— | Ramazan - Şeyma Güral si ..i Tuğba - Recep Keskin Aslıhan Güner - Mert Kılıç 


Amerika'dan Avrupa'ya, 
Ortadoğu'dan | ew 

Uzakdoğu'ya 110 satış | 

noktasında yer alan | 


Ezrah Couture, Nişan- | 


taşı'ndaki Abdi İpekçi | 
Caddesi'nde butik açtı. 
Ezrah Couture sahibi” 
Esra Baş'ın ev sahipliğini k üstlendiği davete (İHKİB) | 
İstanbul Hazır Giyim ve E 
Konfeksiyon İhracatçıları | 
Birliği Başkanı Hikmet — 
Tanrıverdi de katıldı. Esra 
Baş, Ezrah Couture'un 7 
82018 İlkbahar-Yaz (IE 
Koleksiyonu'nu da vi kenler eşliğinde tanıttı. 


maz 


Almanya'nın en eski ve ünlü lüks alışveriş merkezlerinden Berlin'deki (KaDe-We) Kaufhaus Des Westens ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Harvey Nichols'ın yanı sıra Amerika'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya 
110 satış noktasında yer alan Ezrah 
Couture, Nişantaşı'ndaki Abdi İpekçi Caddesi'nde butik açtı. Ezrah Couture sahibi Esra Baş'ın ev sahipliğini üstlendiği davete iş, sanat, moda ve sosyal yaşam dünyasının tanınmış isimleri 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katıldı. (İHKİB) İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi'nin de katıldığı açılışta Esra Baş'ın tasarımlarına imza attığı Ezrah Couture'un 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu tanıtıldı. Konuklar mankenlerin tanıttığı 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunda yer alan çarpıcı tasarımları yakından inceleme fırsatı bularak Esra Baş'ı başarılı çalışmasından ötürü tebrik ettiler. 

Haber : Uğur Atun 


10 KARAKOY ISTANBUL 3. YILINI OZEL BIR DAVETLE KUTLADI 


. yılını kutlayan 10 Karaköy Istanbul, dünyanın önde > gelen “lifestyle” ağırlama şirketi sbe'nin global portföyüne 

katılışını da düzenlediği davette resmi olarak duyurdu. 
Açıldığı günden beri misafirlerine gastronomi, eğlence, tasarım ve sanat ile içiçe bir konaklama deneyimi sunan 10 Karaköy Istanbul'un kutlama gecesinde sbe'nin bölgedeki devam eden büyüme projeleri, portföye en son katılan Doha'daki 270 odalı Mondrian ve çok yakında Doha'da açılacak SLS, 2018'de Dubai'de açılması planlanan Delano ve Mondrian otelleri de tanıtıldı. sbe'nin Orta Doğu ve Avrupa'dan sorumlu Operasyonlar Başkanı Chadi Farhat ve 10 Karaköy Istanbul Genel Müdürü Eylem Atalay ev sahipliğindeki geceye iş, sanat ve sosyal yaşam 


dünyasından birçok önemli isim katıldı. 


kbank Sanat'ın 25. yıldönümü kapsa- ya 13 Ocak- 10 Mart tarihleri arasında İngiliz sanatçı Susie MacMurray'ın Garip Meyve (Strange Fruit) sergisini sanatseverler ile buluşturuyor. Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman'ın yaptığı, sanat-kadın ikilisinde ve ikileminde tamamlayıcı olanla eksik olanı irdeleyen serginin açılışı şık bir 


davet eşliğinde gerçekleştirildi. Davete, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, sanatçı Susie MacMurray ve küratör Hasan Bülent Kahraman'ın yanı sıra Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayri Çulhacı, Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Ceri Benardete, Myra Ryan ve Carol Corey'in de aralarında bulun- 


İsmail - Dilara - Ayşin - Ekşioğlu 


Hakan Binbaşgil - Derya Bigalı - Hayri Çulhacı 


duğu çok sayıda davetli katıldı. Heykel çalışmalarında insan bedeni ile uğraşan ve sürekli yeni malzemeler keşfeden Susie MacMurray, bir simyacı rolü üstlenerek basit görünen şekillerde bir araya getirdiği malzeme, biçim ve bağlamları ile eserlerinin izleyenlerde fiziki ve kültürel çağrışımlar meydana gelmesine zemin hazırlıyor. 


İSTANBUL ALMAN LİSESİ 


Li 

stanbul Alman Lisesi'nin 150'nci yılına ilişkin hedefler ve projeler JEslindaki okulun Menza Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıklandı. İstanbul Özel Alman Lisesi İdare Derneği Yönetim Kurulu, okulun öğrencileri, öğretmenleri ve mezunlarından oluşan 
bir heyetin Anıtkabir'i ziyaretiyle başlayan kutlama etkinlikleri 2018 
yılına yayılan çeşitli etkinliklerle devam edecek. Kutlamalar çerçevesinde Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İstanbul Alman Lisesi'nde bir araya gelmeleri planlanıyor. Lisenin moda dünyasına armağanı Atıl Kutoğlu'nun ise son koleksiyonu büyük bir defileyle sergilenecek. 


yaparak kimyasalın içinden sıyrılan Eczacı Aromaterapist Sinem Us Tokoğlu da sirkadyen ritme göre yaşamayı ve buna uygun aromaterapi yağlar yapmanın faydalarını “Aromaterapi ile kendinizi yeniden keşfetmeye hazır olun” adıyla Four Seasons Hotel Bosphorus'da gerçekleştirdiği etkinliğinde anlattı. Klinik Aromaterapist Eczacı Sinem Us Tokoğlu'nun ev sahipliğinde ayuverdik menü eşliğinde gerçekleşen etkinliğe iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Büyük ilgi çeken hem eğitici bir o kadar da eğlenceli olan workshop'ta her katılımcı kendine uygun aromaterapik yağı hazırladı. Bu keyifli etkinlikte sosyal yaşam dünyasının önde gelen kadınlarının kendi biyolojik ritimlerini ve ona uygun aromaterapik yağları keşfetmesi sağlandı. 


G ünümüz modem dünyasının bir nevi lokman hekimliğini 


BOAT SHOW EURASİA FUARINA İş IM 
GERİ SAYIM BAŞLADI ç 


7-25 Şubat'ta düzenlenecek olan Uluslararası Boat Show Eurasia . J İ ll 
1 Fuarı'nın basın toplantısı Swiss Otel The Bosphorus'da düzenle- i 

nen davetle yapıldı. Başta Denizcilik sektörü olmak üzere birçok 

sektörün gelişimine katkıda bulunan atılımlar gerçekleştiren Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı, tasarım teknelerin görücüye çıktığı kara 

fuarında, 25 metre altı tekneler kapalı alanda, 25 metre üstü tekneler 

ise denizde özel koruma altında sergilenecek. Sektör devlerinin şimdiden yerini aldığı Tuzla Viaport Marina'da gerçekleşecek olan Boat 

Show Eurasia 25 bin metre kare kapalı alan ve 25 bin metre kare deniz 

alanıyla dünyaca ünlü markaları ve Türkiye'nin en iyi üreticilerini bir 

araya getirecek. 
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Orhun Şentürk - İpek Gürdal - Uğur Şahin - Ali Tanır | Veysel Karagöz ” Dilek Karaduman 


DOLUNAY DİZİSİ OYUNCULARI 
VEDA YEMEĞİNDE BULUŞTU 


evilen dizi Dolunay'ın oyuncu ve teknik (| ise Türkan Şoray oldu. Kızı Yağmur Ünal'ın fotoğrafı çekilen Dolunay dizisi oyuncuları, S ekibi, alınan final kararının ardından yapımcılık koltuğunda oturduğu dizinin final gecenin finalini de PM Restaurant içerisinde 

Ağaoğlu - Maslak 1453 içerisinde yer yemeğine katılarak gecenin sürprizine imza yer alan ve kısa sürede büyük beğeni topla- alan PM Restaurant'ta buluştu. Geçtiğimiz atan Türk Sinemasının sultanı, “Bu projedeki Oo yan Çukur'da yaptı. Sabahın ilk ışıklarına dek Temmuz ayında ilk kez izleyicisi ile buluşan herkesle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepsi devam eden eğlence ile coşku dolu anlar da ve o günden bugüne geniş bir hayran kitlesi benim evlatlarım. Burada onlarla olmak yaşayan Dolunay dizisi oyuncuları, duygusal yakalayan dizinin oyuncularının birlikte oldu- Oo harika bir duygu” ifadelerini kullandı. Veda başlayan geceyi müzik ve eğlence ile tamamğu veda yemeğinde geceye damga vuran isim O yemeğine geçmeden önce hep birlikte hatıra ladılar. 
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urdan Tümbek Tekeoğlu'nun senaryo- 
Nin yazıp, yönettiği Mübadele yıllarını anlatan “İki Yaka Yarım Aşk” isimli kısa film Rotary Sinema Hobi Komitesi, Fongogo ve Lozan Mübadilleri Vakfı katkılarıyla İstanbul Cezayir isimli mekânda 100 kişiyi aşkın bir topluluğa gösterildi. Selda Alkor, Sezai Aydın, Deniz 


o 

ş hayatında birçok başarıya imza atan Diş pisi Emek Külür ve medya sektörünün ünlü isimlerinden İlkin Kavukcu, macunsuz diş temizleyen ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran Japon teknolojisi “Misoka”yı Les Ottomans Hotel'de düzenlenen özel bir davet ile tanıttı. Lansmanda ağız ve diş sağlığı konusunda Türkiye'nin bakım ve tedavi haritasını çıkaran bir araştırma yapan Diş Hekimi Emek Külür, literatür araştırması yaparken keşfettiği Misoka'yı Türkiye'ye getirmek için uzun bir uğraş verdiklerini söyleyerek “Misoka, ağız ve diş sağlığı konusunda dünya çapında devrim yaratan bir buluş. 
Bu yıl ilk kez Paris'te Maison & Object'te bu yeni teknoloji tanıtıldı. Türkiye'ye getirmek için, bu büyük bir yatırım ve proje olduğu için profesyonelliğine ve başarısına güvendiğim dostum İlkin Kavukcu ile iş ortağı olduk” dedi. Türkiye'de ilk etapta www.misoka.com. 
ir ve eczanelerde satışa sunulacak. Osaka merkezli teknoloji şirketi işbirliğiyle üretilen ve Japon tasarımcılar tarafından geliştirilen nanoteknolojik diş fırçasının en önemli özelliği, kıllarının nano boyuttaki 1 milyar mineral iyonlarla kaplanmış olması. Kıllar üzerindeki iyonlar, fırçalama sırasında diş yüzeyindeki birikimleri ve lekeleri temizlerken, diş minesini kaplayarak bir tür koruma kalkanı da oluşturuyor. Bu üründe diş macunu kullanmak yerine diş fırçasını bir bardak su içine daldırarak kıllar üzerindeki iyonların serbest kalmasını sağlıyor ve dişinizi fırçalıyorsunuz. 


Doğa Tegün, Zafer Kayaokay, Aylin Kumbaracıoğlu, Yağmur Damcıoğlu, Selin Üşar ve İbrahim Raci Öksüz'ün oynadığı film 54. Antalya Film Festivali ile 20. Randevu İstanbul Film Festivali seçkisine alındı ve 5. Antakya Film Festivali'nden özel jüri ödülü aldı. 16. Dhaka Film Festivali ile 
12. River Film Festivali yarışma bölümlerine se- 


çilen “İki Yaka Yarım Aşk” filmi gösterimi öncesi Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç mübadele ile bilgi verirken, Selda Alkor da Kafkas göçmeni bir ailenin kızı olarak ailenin yaşadığı sorunlara vurgu yaptı. Gösterime iş ve sosyal yaşam dünyasının sanat ve sinema sever isimleri büyük ilgi gösterdi. 
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CEYLAN İNŞAAT 16. TÜRKİYE SPOR ÖDÜLLERİ 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Görkemli bir atmosferde gerçekleşen Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödülleri Töreni'nde bu özel gecenin isim sponsoru olan Ceylan Inşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan ve CEO'su Ozan Ceylan'a teşekkür plaketi takdim edildi. Gecenin ev sahipliğini yapan Spor Türkiye Yönetim 


Kurulu Başkanı Nedim Delibaş sahneye Muammer Ceylan ve Ozan Ceylan'ı tebrik ederek teşekkürlerini dile getirdi ve plaketi ünlü işadamlarına efsanevi futbolcu Hristo Stoichkov takdim etti. 
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Bu yıl 16.'sı düzenlenen Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri Töreni Hilton İstanbul Bomonti Conference Center'da gerçekleşti. 
Törenin ev sahipliğini ünlü organizatör Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş üstlenirken geceye spor ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı. Yılın En İyileri, Jüri Özel Ödülleri ve Spor Basını Ödülleri katagorisinde toplamda 39 ödülün verildiği gecede dünyaca ünlü spor adamları Stoichkov, Toshack ve Daum onur ödülü aldılar. 


Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödülleri, Hilton İstanbul Bomonti Conference Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Stoichkov, Toshack ve Daum'un onur ödülü aldığı gecede, Olcay 


Şahan, Çağla Büyükakçay, Ampute Milli Takımı, Naz Aydemir Akyol, Hakkı Çapkınoğlu, Asena Yalçın, Göksenin Köksal gibi isimler ödüllerine kavuştu. Spor Türkiye'nin gelenekselleştirdiği Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödülleri öncesinde özel bir kokteyl düzenlenirken kokteylde konuklar bol bol sohbet ettiler. Gecede futbolun dünyaca ünlü isim- 


leri Barcelona ve Bulgaristan Milli Takımı'nın efsanevi sol ayağı Hristo Stoichkov, Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü John Benjamin Toshack ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştırmış Alman teknik adam Christoph Daum onur ödülü aldı. Türkiye Spor Ödülleri'nin bu yıl isim sponsoru olan Ceylan İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, sporcuların motivasyonuna katkı sağlamak hedefiyle yola çıktıklarını ve Türkiye Spor Ödülleri'ne destek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Türkiye Spor Ödülleri Kurucusu 


ve Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ise yılın en iyilerini belirledikleri ödüllere bu yıl halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirterek Türkiye Spor Ödülleri'nde bu yıl futbolun efsane isimlerini ağırlamaktan gurur duyduklarını da vurguladı. Konuşmaların ardında ödül törenine geçilirken ödül alan isimler büyük mutluluk yaşadılar. Gecede dergimiz Klass”ta geceye katkılarından dolayı plaketle onurlandırıldı. Plaketi Dergimiz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu efsanevi futbolcu Hristo Stoichkov'un elinden aldı. 


N.KULÜ 


Hakan Özköse - Fatih Avşar 


Gecede Beşiktaş Jimnastik Kulübü birçok ödülle onurlandırılırken Yılın 


«İ Kulüp Başkanı Ödülünü Fikret Orman 


ai 


aldı. Fikret Orman yerine ödülünü kuzeni ve Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Hakan Özköse aldı. Hakan 
Özköse ödülü Beşiktaş Kongre Üyesi 
Fatih Avşar'ın elinden aldı. 
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Nihat Kahveci - John Benjamin Toschack 


dt # 


Ugur Demirkırdı - Serhat Altun 


Çağla Büyükakçay | 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esurer * Ecem Topuz : Halil Albay | 


| Tuğçe Aktürk «Tamer Kaça BS 


İ Ampute Milli Takımı 


Hristo Stoichkov - Muammer Kapucuoğlu 


Bu özel geceye katkılarından dolayı dergimiz Klass'a teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi Dergimiz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu efsanevi futbolcu 
Hristo Stoichkov'un elinden aldı. 


Sinan Vardar - Bülent Akarcalı 


sese M 


Ünlü iş adamı Koray Aksu, Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödülleri Gecesine katılan ünlü isimler arasındaydı. Gecenin kusursuz bir atmosferde geçtiğini belirten Aksu, gecenin ev sahipliğini üstlenen arkadaşı Nedim Delibaş'ı tebrik etti. Gecede spor dünyasından dostlarıyla bir araya gelen ünlü işadamı ödül alan yakınlarını ise daha sonra tebrik etti. Koray Aksu özenli seçimleri 

ile gecenin en şık beyefendileri arasında yer aldı. 


” 
Begüm Safran - Ozan Batıgün - Nazlı Durak 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Gecenin onur EE tek tek ilgile- 


nen Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, ünlü teknik direktör John Benjamin Toshack ile uzun süre sohbet etti. Gecede konuşma yapan Toshack, “Fenerbahçe iyi, Galatasaray iyi ancak en büyük Beşiktaş” dedi. 


Romina Gasımzade - Samira Gasımlı 


İ Evrim Kırmızıtaş - Ömer Faruk Başaran 


J Aykut Emül - Yunus Emre Borhan - Eren Talu 


bolcu Wesley Sjiender ile ortak kurdukları ECON İnşaat'ın mimarı Eren Talu ve Econ Inşaat Yönetim Kurulu Uyesi Aykut Emül ile birlikte katıldı. 


Yi 


Mehmet Yiğitalp - Rıza Kayaalp 


Nejat Canıtez Tinyiko Mathusa 
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Pelin - Lami Uyar 


Senem Selimi 


# m <A 
| Güneyt Asan - Christoph Daum | 
4 â 


Günaydın Et Lokantaları'nın sahibi Cüneyt Asan gecede Alman teknik adam Christoph Daum ile bir araya gelerek uzun uzun 


sohbet etti. Ödül töreninde onur plaketi alan Daum Türkçe olarak kısa bir konuşma yaparak “Bugün burada sizinle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. 


Eugenia Park - Nedim Delibaş 


Onur Tuğrul - Muammer Kapucuoğlu 


di 


— <p 
Namık Ekin - Yelda Başaran 


pe — Olcay Şahan : Koray Palaz 


“ih 


Trabzonsporlu ünlü futbolcu Olcay 
Şahan gecede Altın Ayakkabı Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülünü kendisini Türk futboluna 

kazandıran Koray Palaz'ın elinden alırken genç futbolcu duygusal anlar yaşadı. 


Merve Günegi : Eugenia Park 


Muammer Kapucuoğlu - Recai Çakır 


Ömer Faik Sağun 


ha 


n 


/ / 
>. 
üz eyle m Köksal wi * ya” 


Spor dünyasıyla iç içe olan Prof. Dr. 
Tahsin Beyzadeoğlu gecede yakın dost- — larıyla buluşurken, ödül alan Göksenin 

Köksal'ı da tebrik etti. 


Fulya Sever Nazan Gihan Gamze Şatıroğlu 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Ayşegül Kayabay 


Berrin Çetiner * Yeşim Terzioğlu 


Gece renkli anlara sahne olurken, geceye spor dünyasının yanı sıra iş ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimler de katıldı. 
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— K DA vE Faik Sağun - Muammer m — * Fatih .— * Hakan Özköse | 2x 
Koyu bir Beşiktaşlı olan Doç. Dr. Ömer Faik Sağun ga Beşiktaş Kongre Uyesi Fatih Avşar ve Beşiktaş Yöneticisi Hakan Ozköse ile bir araya gelerek Beşiktaş ile ilgili sohbet etti. 


imali Bozok | Ekrem Sağel | 


ile dünyanın takip ettiği bir kar-naval olurken, işte tam da karnaval zamanı San Clemente Palace Kempinski Venedik Oteli Mart ayında gerçekleşecek yeni sezondaki açılışları öncesi karnavaldan ilham alarak Italyan lezzetlerini 5-18 Şubat tarihleri arasında “Venedik Yemek Festivali” ile Çırağan Palace Kempinski İstan-bul'da sunacak. Hünerlerini Italyan Baş Aşçı Giorgio Schifferegger, Sous Şef David Rialti ve Pastane Şefi Vincenzo D'Amora ile Çırağan Sarayı'nın mutfakları İtalyan şeflerin önderliğinde geleneksel İtalyan lezzetleri ile renklenecek. 


Wiz kamavalı; tarihi, renkli kostümleri, maskeleri ve dansları 


Çırağan Sarayı'nın Boğaz'a nazır ferah konumu ile Laledan Restoran'ı Venedik lezzetlerini de-neyimlemek için esas durak olacak. Venedik Yemek Festivali'nde leziz kahvaltı çeşitleri, Pazar günleri sunulacak özel brunch'lar, â la carte öğle ve akşam yemekleri için çeşitli lezzetler en 

ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Laledan Restoran, 5-18 Şubat tarihleri arasında â la carte öğle ve akşam yemeği servisleri ile İstanbul'da Venedik lezzetlerini deneyimlemenin ayrıcalığını sunacak. 11 ve 18 Şubat Pazar gün-leri Saray'ın efsaneleşmiş Pazar brunchları'nda da İtalyan şeflerin dokunuşları olacak. Venedik Yemek Festivali'ne özel tatlar İtalyan trio müzik melodileri eşliğinde dört bir yanı saracak. Vene-dik Festivali'ne özel hazırlanan brunch KDV dahil kişi başı 210 TL. 

İstanbul'un pasta ve çikolata diyarı Gazebo Lounge'da ise 5-18 Şubat tarihleri aralığında küçük bufalo mozzarella'lı focaccia ekmekleri, özel İtalyan sandviçleri ve tatlılarından oluşan Venedik Festivali'ne özel Akşam Üzeri Çay Saati sunulacak. 


Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un Genel Müdürü, Kempinski Residences Türkiye Bölge Di-rektörü ve Kempinski Otelleri İtalya Bölge Direktörü Ralph Radtke bu özel fesivale ilişkin sözle-rini “Her zaman misafirlerimize benzersiz deneyimler sunmayı hedeflerken bir özel ev sahipliğine daha imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Kempinski'nin gözde otellerinden biri olan ikonik San Clemente Palace Kempinski Venedik Oteli ile yaptığımız bu festivalde konuklarımızın hem bu özel destinasyonu, hem de İtalyan lezzetlerini keşfetmesini diliyorum. Bu vesile ile Permak Şirket-ler Grubu Başkanı Sayın Selim Uyar'ın Venedik'teki bu önemli yatırımı ve Kempinski'ye göster-miş olduğu güven için tekrar teşekkür ediyorum.” şeklinde dile getirirken; San Clemente Palace Kempinski'nin deneyimli Genel Müdürü Silvio lacovino ise “İtalyan lezzetlerini İtalyan Şefleri-mizle birlikte İstanbul'da misafirlerimizin beğenisine sunmak bizim için çok kıymetli. Mart ayında gerçekleşecek otelimizin sezon açılışı öncesi de burada olduğumuz için çok heyecanlıyız.” diye belirterek festivale verdikleri önemi dile getirdi. 
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Hazırlayan: Özgün Küçükkahraman 


ŞIKLIĞIN RAHAT HALİ 


Bu sayfalardan sürekli övgüler yağdırdığım Arzu Sabancı yine hoş bir tarzla karşımızda. Haftasonu gerçekleşen bir davete rahat ama bir o kadar şık bir kombinle katılan Arzu Hanım her zaman olduğu gibi yine nokta atış yapmış. Givenchy kazağını üzerine yakışan bir tayt ile tamamlayan Sabancı, Dries Von Noten botları ile kombinine hoş bir dokunuş yapmış. Saçlarının doğallığı, makyajının hafifliği derken özenli ama bir o kadar rahat bir şıklık yaratılmış. Kısacası Arzu Hanım şıklığını zaman ve olayla başarılı bir şekilde bütünleştirmiş. 
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ASLIŞEN 


ZARİF BİR UYUM 


Aslı Hanım ev sahipliği yaptığı bir davet sonrasında başka bir davete katılmış. Dolayısıyla bu ışıltısı kendi davetinden kaynaklanıyor diyebilirim. Stella McCartney tasarımı gömleği ve pantolonu Şen'e çok yakışmış. Gianvito Rossi pumplar ve yine leopar tasarımlı çanta yeşille enfes bir uyum içinde. 
Aypen Telci tasarımı küpeleri ise hoş bir tamamlayıcı olarak Aslı Hanım'ın kulaklarında kendine yer bulmuş. Saçlar ise her zaman ki gibi yine çok hoş ve çarpıcı görünüyor. Hafif makyajı da güzel yüz hatlarını ortaya çıkarmış. 


gr. 
BEYZA UYANOĞLU 


SADELİKLİ GÖSTERİŞ 


“Şıklık; yer, zaman ve olayla örtüşmeli” denir yal İşte bu düşünceye uyum sağlayan bir zarafet ile karşı karşıyayız. Beyza Hanım'ın tarzını hep sevmişimdir. Sosyal sorumluluk projesi olan bir konseri izlemeye gelmiş. Evet öncesinde mini bir kokteyl var ama Beyza Hanım öyle dengeli bir şıklık sunmuş ki tarzını hem konsere hem de davet konseptiyle bağdaştırmış. Mavi kazağını aynı tonlarda kalem etek ile kombinleyen Uyanoğlu, Jimmy Choo pumypları ile hoş bir hamle yapmış. Saçı ve makyajı çok doğal ve güzel görünüyor. 


RCİ AYDIN 


- 


DERİN MERME 


18 a “» 


RUHU OYLE ISTEMIŞ 
Derin Mermerci Aydın'ın stil konusundaki iddiasını bilmeyen yoktur sanırım. Ben kendisinin stilinden her zaman ruh haline göre giyindiğini hissetmişimdir. Belli ki kasmıyor. Alessandra Rich elbisesinin üzerine sanırım bir kazak giymeyi tercih eden Derin Hanım kazağının üstüne Chanel deri bir ceket çekmiş. Ayağındaki Azzedinne Alaia çizmeler hoş bir tamamlayıcı. 
Tutkunu olduğu Hermes çantası da kombine lüks bir şekilde eşlik etmiş. Elbisesinin astarıyla birliktelik sunsun diye tercih ettiği beyaz dantel çorapları da fena olmamış. 


EMEK KÜLÜR 


KIŞ RENKLERİNİN DANSI 


Emek Hanım'ın tarzını severim ve deneysel hareketleri beni her zaman için heyecanlandırır. Maxmara tasarımı pantolonuyla güzel bir kontrast oluşturan gömleğini sevdim. Tamamlayıcı parçalarda görevi kahverengiye veren Emek Hanım; kemer, 


çanta ve bot tercihini bu renkten yana tercih etmiş. 
Kısacası kış renkleri arasında hoş bir üçleme yapan Emek Hanım'ın bu halini sevdim. Ama acaba ayağındaki ayakkabılar farklı mı olmalıydı? Sanki daha narin bir papuç çok daha hoş durabilirdi. 


“ETEL BALER 


ti” > “ 


USTALIKLI KOMBIN 

Modaya yatırım yapan ama asla modanın kurbanı olmayan bir isimle karşı karşıyayız. Etel Hanım'ın tarzını yine çok sevdim. Sister Jane tasarımı ceketi çok hoş görünüyor. Ceketinin altına tercih ettiği jean pantolonu çok hoş. Chanel papuçları ile ceketine hoş bir atıfta bulunan Etel Hanım'ın eline aldığı Hermes çantası oldukça şık bir tamamlayıcı olmuş. Etel Hanım tüm bu güzel birliktelikle sınırlı kalmamış ve omuzlarına incecik bir pembe palto almış. O kadar hoş zarif olmuş ki çok beğendim. 
RVS by V gözlükleri ise güzel yüzüne ve kombine çok yakışmış. 
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AH O ÇANTA 


Hande Hanım aurası gereği abartılı parçaları güzel taşıyan bir kadın. Başkasında gördüğümde belki de hiç beğenmeyeceğim kombinleri Hande Hanım güzel taşıyabiliyor. Kırmızı elbisesi açıkçası çok üşüdüğümüz şu günlerde bana fazla yazlık geldi. Hande Hanım'da elbisenin inceliğinin farkında sanırım ki işi kürk yeleğiyle kotarmaya çalışmış. Siyah çorapları bence hoş görünüyor. Ama elindeki çanta hiç ama hiç olmamış. Belli ki Hande Hanım abartmak istemiş. Ta ki bu isteğine eline o koca püsküllü çantasını alana kadar ulaşmış. 
Ama o çantayla abartının da abartısını yapmış ve bu sefer olmamış. Saçlar güzel, makyaj da başarılı. 
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KIŞ ŞIKLLIĞI 


Neslişah Hanım da bu ay Emek Hanım gibi kış renkleri üzerinden giderek bir kombin yapmış. 
Açıkçası renkler birbiriyle güzel kontrast oluşturmuş. Neslişah Hanım'ın da tenine güzel uymuş. 
Pantolonu hoş, ince trikosu güzel, elinde ki clutch çok ama çok başarılı ama ayağındaki botları biraz 


maalesef biraz boğucu. Kesinlikle altına çok daha ince yapılı bir papuç tercih etmeliydi. Hatta aynı renklerde bir pump bile giyebilirdi. Saçlarının doğallığını sevdim. Gözlükleri ise güzel yüzüne çok yakışmış. 


ÇARPICI GÖRÜNÜYOR 


Geçen ay yine bu sayfalarda aynı pantolonla Sanem Tezman'ı konuk etmiştim ve kendisinin böyle bir seçim yapmasına çok şaşırmıştım. 
Aynı şaşkınlığı bu ay da Özge hanım da yaşıyorum. Raisa&Vanessa tasarımı iddialı pantolonu Özge Hanım'ın tercih etmesi beni açıkçası şaşırttı. Bu pantolonun partilerde giyilmesi daha uygun diye düşünüyorum. Özge Hanım'ın kombinini sevdim. Ama keşke bu kombini eğlenceli bir gece partisi için giyseydi. 
Hafta sonu gerçekleşen bir gündüz daveti için bana fazla hareketli geldi. 


BİR TIK DAHA SADELEŞMİŞ 


Yine yeniden Selda Topal ile karşı karşıyayım. Bu sefer Selda Hanım'ın tek parça bir kıyafet tercih etmesini sevdim. Çünkü başka unsurlarıyla kıyafeti çok fazla etkileyemez. 
Johanna Ortiz tulum üzerine yakışmış. Selda Hanım'ın eskiye oranla bir tık daha hafifleyen makyajı fena görünmüyor. Saçlarını örmesi yerinde olmuş. Belki küpeler biraz daha ufak olabilirdi ama buna da şükür diyelim. 
Selda Hanım'ın bu hali beni her ne kadar mutlu etse de yine de kendisinin biraz daha sadeleşmeye ihtiyacı var. 


PIRIL PIRIL BİR GÜZELLİK 


Yasemin Özilhan gerçekten bu ülkenin stil ikonlarından birisi. Kendisi ne kadar da zarif ve hoş görünüyor değil mi? Katıldığı bir davet için hiç kasmadan hazırlanmış ve pırıl pırıl tabiri yerindeyse jilet gibi görünüyor. Jean pantolonunu üzerine çizgili bir gömlek ve çizgili bir ceket tercih eden Özilhan'ın seçimlerini çok sevdim. Bordo çizmeleri 


ise enfes görünüyor. Saçlarının düz fönü, makyajının hafifliği, duru güzelliği derken gerçekten tertemiz bir fotoğraf karesiyle karşı karşıyayız. 


YASEMİN TACİROĞLU 


ANNESİNİN EN GÜZEL MODELİ 


Yasemin Taciroğlu annesi Nedret Taciroğlu'nun işlemlerle ve tüllerle süsleyerek tasarladığı kıyafetleri en güzel taşıyan isimlerden birisi bence. Katıldığı gala gecesinde Nedo by Nedret Taciroğlu tasarımı bir bluzu siyah pantolonla kombinleyen Yasemin Hanım hoş görünüyor. Bence bu gösterişli bluzu bol paça değil de sigaret bir pantolonla tamamlasaydı daha güzel olabilirdi. Saçlarını 

her zaman ki doğallarına bırakması güzel olmuş. 
Makyajı yerinde. Kırmızı ojeler yerine nüde tonları tercih edilebilirdi. Ama yine de hoş görünüyor. 
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Şehir hayatında kışın tadını puz pateni keyfinden çarpışan arabalara kadar ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte çıkarabileceği A46 imzalı “İstanbul Winter Dream”in açılış daveti ünlü modacı Tuvana Büyükçınar ve eşi Selim Demir'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Gecede Vadistanbul'un yatırımcı firması Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya ve zarif eşi Sare Çetinsaya da hazır bulundu. 


Sektörünün her alanında yaratıcı projelere imza atan A46 Organization imzalı “İstanbul Winter Dream”in açılış daveti ünlü modacı Tuvana Büyükçınar ve eşi Selim Demir'in ev sahipliğinde gerçekleşti. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı açılış davetinde çocuklar kadar büyükler de doyasıya eğlendi. Çocukların açık havada buz pateni keyfi yaptığı; dev kızak rampası, atlıkarınca, kamikaze, 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çarpışan arabalar, kanguru, trombolin gibi lunapark klasiği eğlencelerin tadına vardığı gecede, gelen konuklar DJ performansıyla keyifli saatler geçirdi. 
Açılışta konuklar, eşsiz sokak lezzetleri- nin de tadına vardı. Kışın en eğlenceli buluşmasına ev sahipliği yapan İstanbul Winter Dream, 25 Şubat tarihine kadar Seyrantepe Vadistanbul'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. 

Haber: Yavuz Kaynar 


Zeynep Mutlu - Nazlı Kulaberoğlu 


İş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Zeynep Mutlu kızı ile Nazlı Kulaberoğlu ile 

birlikte katıldığı İstanbul Winter Dream açılış 

gününde birbirinden renkli anlar yaşadı ve kızı ve dostlarıyla birlikte bol bol eğlendi. 


IN ME. 
Özlem Kaymaz - Dante De Vries 
Nazlı Kulaberoğlu - Yasemin Paris Uzan Ayris - Aysın Biter Öztürk 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MELEKLER ŞEHRİ LOS ANGELES”IN 


LEZZET SIRLARI 


Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında Kaliforniya eyaletinin en kalabalık sahil şehridir. Akdeniz iklimine benzer iklimi ile şubat ayında LA'de baharı yaşabilirsiniz. ABD'nin en hareketli metropolü haline gelen şehir özellikle Hollywood ve Disneyland ile turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. İstanbul'dan direkt uçuşlar ile 13 saat 
45 dakikada varacağınız LA'de ulaşım için ise mutlaka 
araba kiralamanızı öneriyorum. 

LA'de pek çok etnik topluluk ve farklı kültürler bir arada yaşadığından dünyanın her yerinden farklı mutfaklara rastlamak mümkün. Çin, Japon, Meksika, İtalyan ve daha pek çok farklı mutfakların muhteşem lezzetleri ile yemek yemekten kesinlikle büyük zevk alacaksınız. Şimdi size özellikle “Sevgililer Gününü” Los Angeles'da geçirmeyi planlayan okuyucularımızın, zamanınıza ve damağınıza layık birinci sınıf restoranlardan bahsetmek istiyorum. 


mineislam/dbosgrup.com 


Republigue ( 624 S La Brea Ave ); 1929'da inşa edilen bina ilk önce Charlie Chaplin'in ofisi daha sonra La Brea fırını ve Fransız Bistro olmuş. Şef Walter ve Margarita Manzke ekmek, tereyağı ve yumurta ile özel pek çok tadımlık yaratmışlar. Özellikle toast appetiser mutlaka denemeli. Ev yapımı şarküterileri muhteşem ve LA'de daha iyisini bulamazsınız. Müthiş kızarmış kaburga, trüf rissotto ve Tayland ıstakoz çorbası ile bu Fransız bistrodan beklenmedik lezzetleri beklemeniz gerektiğini de farklı lezzetlerle kanıtlıyor. Ördek bacak confit, rotisserie tavuk ve midye ise büyük bir sadelikle fakat büyük lezzet farkıyla sunuluyor. 


Spago ( 176 N Canon Dr, Beverly Hills ); Ünlü şef Wolfgang Puck'un amiral gemisi olan restoran Spago Marina Bay Sands Tower 2'nin 57. katında yer alıyor. Ünlü sonsuzluk havuzuna bakan restoran, şehir siluetinin ve bahçenin muhteşem manzarasına sahip davetkar bir atmosferi 
var. İki Michelin yıldıza sahip olan restoranda 95 ve 145 
dolar fiyatında iki ayrı tadım menüsü bulunmakta, ancak alakart sipariş etmeyi seçerseniz farklı lezzetler deneyebilirsiniz. Şaşırtıcı bir şarap yelpazesi sunan 30.000 farklı ülke şarap mahseninden de yararlanabilirsiniz. 


N/Naka ( 3455 Overland Ave ); Şef Niki Nakayama yeteneklerini mevsimlik malzemelerle klasik Japon tarzı yemek stiline odaklamakta ve muhteşem lezzetler sunuyor. 
160 ve 185 dolar fiyatındaki her iki menü yanında 85 
dolar karşılığında tadım şarap menüsü alabilirsiniz. Menüler günlük ve mevsimsel olarak değişmekle birlikte birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Soğanlamış deniz kestanesi ve cam içine doldurulmuş sunumu muhteşem ıstakoz, sıcak hazırlanmış deniz tarağı ise kesinlikle muhteşem! 


Providence ( 5955 Melrose Ave ); Çok az sayıda restoran, Providence'de her gece sergilenen zerafetin seviyesine ulaşabiliyor. West Cost'da ki en güzel restoranlardan biridir. 
Deniz ürünlerinin sarayı diye adladırabileceğim restoranda havyardan, Dungeness yengecine, Maine ıstakozu ve İspanyol ahtapotuna kadar herşeyin en iyisini yiyeceksiniz. 
220 dolarlık şefin menüsü dışında alakart seçim de yapabilirsiniz. Kesinlikle kendinizi muhteşem lezzetler ve harika sunumlarla şımartacağınız çok lüks bir restoran. 

Bunların dışında Los Angeles'da pek çok lüks restoran bulunmakta ve bir o kadar da uygun fiyatlı muhteşem lezzetleri sunan restoranlarda var. Bu şirin ve güzel restoranları da en yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. 


Sevgililer Gününüz kutlu olsun, sevgilerimle... 
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LS Banguet Kurucusu ünlü işletmeci Lütfü Sapmaz ACE of M.I.C.E 2018 ödülleri jüri kadrosunda bu-! 
Lunarak gün boyunca kendilerine sunulan projeleri büyük bir titizlikle inceledi. Sapmaz, “Ülke olarak 


ACE OF M.I.C.E ÖDÜLLERİ'NİN 
FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU 


Bu yıl nisan ayında altıncısı gerçekleşecek olan ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri'nin finalistleri Fairmont Ouasar İstanbul'da gerçekleşen ve gün boyu süren jüri toplantısı ile belli oldu. 
40 firmanın 67 proje sunumuyla üç oturumda gerçekleşen toplantı da 
oldukça renkli anlar yaşandı. İş ve sosyal yaşam dünyasından profesyonellerin yer aldığı jüri kadrosunun tüm üyeleriyle hazır bulunduğu toplantının yöneticiliğini ACE of M.I.C.E Ödül Töreni'nin mimarı, Turizm Medya Grubu ve TETKİD Başkanı Volkan Ataman üstlendi. 


M.I.C.E sektörünün Oscar'ı olarak görülen 
ACE of M..C.E. Ödülleri'nde finale kalan 40 
firma 67 projenin sunumunu, Fairmont Ouasar İstanbul'da düzenlenen Jüri ve Finalist Toplantısı'nda gerçekleştirdiler. Jüri üyeleri arasında yer alan iş ve sosyal yaşam dünyasının önemli isimleri de verdikleri oylarla Ace Of M.I.C.E ödüllerinin gerçekleşmesine destek verdi. Turizm Medya Grubu ve TETKİD Başkanı Volkan Ataman'ın konuşmasıyla başlayan Jüri Finalist Toplantısı, eş zamanlı düzenlenen 3 ayrı oturumla gün boyu devam etti. Açılışta yaptığı konuşmayla tüm finalistlere başarılar dileyen Volkan Ataman, 
81 kişilik dev jüriye de günün detaylarıyla 
ilgili bilgiler verdi. Ataman konuşmasında; 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M.I.C.E sektörünün sürdürülebilir büyümesine yön vermek amacıyla gerçekleştirilen ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri'nin, sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara mükemmele ulaşma arzusu aşıladığının altını çizdi. Tüm gün devam eden sunumlarda, her sene olduğu gibi bu sene de firmaların sürpriz şovları dikkat çekti. Sunumlarda fark yaratmak isteyen finalist firmalar, keyifli mizansenler oluşturdular. Özellikle etkinlik firmaları, finale kalan projelerini jüriye daha iyi anlatabilmek adına deneyimsel olmaya özen gösterdiler. Bu çerçevede de ortaya keyifli görüntüler çıkarken hem jüri üyeleri hem de tüm finalistler eğlenceli anlar yaşadı. 


PP 


2 Muammer Kapucuoğlu - Başak Koç - Volkan Ataman 


Yasin Soy - Volkan Ataman - Kerem Oba 


Mine Kalpakçıoğlu 


Mine Kalpakçıoğlu : Volkan Ataman 


ACE of M.I.C.E Ödül Töreni'nin mimarı, 


Turizm Medya Grubu ve TETKİD Başkanı Volkan Ataman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen jüri toplantısında 40 firmanın çalışmaları ve projeleri jürinin beğenisine sunularak finale kaldı. 


| Seda Mızraklı Ferik 
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ARMAGGAN EL İŞÇİLİĞİYLE 


ÜRETİLEN KOLEKSİYONLARINI 
KONUKLARININ BEĞENİSİNE SUNDU 


Özgün tasarımlarla geleneksel teknikleri ustalıkla birleştirerek el işçiliği eşliğinde sunan Armaggan, seçkin koleksiyonlarını “2018'e Merhaba” kokteyli ile zevk sahibi konuklarına sundu. 
ARMAGGAN'ın Nişantaşı'ndaki showroom'unda ARMAGGAN Genel Müdürü Ebru Karaçam'ın ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyle iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimleri katıldı. 


Türkiye'nin kültürel mirasını lüks ürünlerle günümüze taşıyan ARMAGGAN, özgün tasarımlarla geleneksel teknikleri ustalıkla birleştirerek, el işçiliği ile üretilen seçkin koleksiyonlarını “2018'e Merhaba” kokteyli ile zevk sahibi konuklarının beğenisine sundu. Türkçe'de hediye anlamına gelen “Armağan” sözcüğünden esinlenerek ortaya çıkan lüks tasarım markası ARMAGGAN'ın Nişantaşı'ndaki showroom'unda ARMAG- 
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GAN Genel Müdürü Ebru Karaçam'ın ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyle 

iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Şık ikramlar eşliğinde gerçekleşen davette konuklar, “hediye vermenin bir sanat olduğuna inanan” vizyonu ile ARMAGGAN atölyelerinde sınırlı sayıda üretilen ve nesilden nesile aktarılabilecek benzersiz koleksiyonlarından seçkileri yakından inceleme fırsatı buldular. 


di 
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Nişantaşı'nda bulunan Dentaluna 

Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nin sahipleri Diş Hekimleri Arzu-Murat Zogun çifti, yeni yılı kutlamak için özel bir davet düzenlediler. Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nin şık atmosferinde gerçekleşen davete çiftin iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından yakın dostları ve hastaları katıldı. Davet için özel olarak süslenen kliniğe gelen dostlarını ünlü diş hekimleri Arzu-Murat Zogun 


çifti kapıda karşılarken gece boyunca konuklarıyla yakından ilgilenerek kusursuz bir ev sahipliği sergilediler. 
Konuklar keman ve çello ezgileri eşliğinde bol bol dans ederken, bu keyifli geceye eşsiz lezzetler eşlik etti. Lezzetli ikramların da sunulduğu davet geç saatlere kadar devam ederken, davetin sonunda Arzu-Murat Zogun çifti tüm katılanlara teşekkür ederek harika bir yıl geçirmelerini dilediler. 
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ERİŞ MERKEZE vE YATIRIMCILARI oimmeli 


& AYD 


ALIŞYERİŞ MERKEZLERİ VE YATIRDILAR DERNEĞİ 
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44 TORLU CENTER 


İSTANBUL 


Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Akademetre Research Company tarafından her yıl gerçekleştirilen 1 Numaralı Markalar Araştırması'nın sonuçları Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde AYD Başkanı Hulusi Belgü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreni ile açıklandı. Perakende markalarının kıyasıya rekabetine sahne olan araştırma sonuçlarına göre 2017'nin 'En Beğenilen Marka Yüzü' son dönemin yükselen yıldızı Aslı Enver oldu. 


Perakende dünyasının her yıl heyecanla beklediği ve kazananların halkın verdiği yanıtlarla belirlendiği, Türkiye'nin I Numaralı Markaları Araştırması'nın sonuçları belli oldu. Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları, Zorlu Center sponsorluğunda Zorlu PSM'de düzenlenen tören ile ödüllerine kavuştu. Oyuncu ve sanatçı Kadir Çöpdemir'in sunumu ve AYD Başkanı Hulusi Belgü'nün ev sahipliğinde, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni'ne iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Törende konuşma yapan AYD Başkanı Hulusi Belgü; “Bu akşam sektörümüz için yine güzel şeylerden bahsetme zamanı, birlikte sevinme, birlikte eğlenme zamanı. Çünkü bu gece hepsi birbirinden değerli perakende markalarımızın halk tarafından değerlendirilerek ödüle layık görüldüğü ve ödüllerine kavuşacağı bir akşam. AVM'lerimizde yabancı markalarla aynı rekabet ortamında bulunup deneyim kazanarak bugün yurtdışına açılan markalarımız hepimiz için gurur kaynağı. Bu sebeple bizim gönlümüzde tüm markalarımız I numara” 
şeklinde konuştu. Perakende sektörüne ilişkin 15 


JUUYU 


kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu törende, En Beğenilen Marka Yüzü Özel Ödülü'nü son dönemde yeteneği ile göz dolduran ve Penti'nin reklam kampanyası ile kariyerine bir başarı daha ekleyen Aslı Enver aldı. Anchor Mağaza Özel Ödülü'nün sahibi ise eşdeğer puanları ile Teknosa ve Boyner oldu. Törende ayrıca 1993 yılında Türkiye'nin ilk ve en büyük hipermarketi olarak açılan ve bu yıl 
25'inci yılını kutlayan CarrefourSA İçerenköy'e 25 
Yıllık Mükemmellik, Sürdürülebilirlik ve Başarı Onur Ödülü takdim edildi. 
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nin ilk ve en büyük hipermarketi olarak açılan ve bu yıl 25'inci yılını kutlayan CarrefourSA İçerenköy'e 25 Yıllık Mükemmellik, Sürdürülebilirlik ve Başarı Onur Ödülü takdim edildi. Cefic Türkiye Başkanı Anthony Khoi ve Yöneticileri ödüllerini AYD Başkanı Hulusi Belgü'nün elinden aldı. 
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Törende 1993 yılında Türkiye" 


İlhan Gülay * Özge Doğan 


(Samet Vurgun Muhsin Erkoç -Hakan Ünsal | iyaoğlu Aytekin Samet Vurgun - Muhsin Erkoç - Hakan Ünsal 


cilerin » EFvuyıııgıan e | Markalar 


Halil İbrahim Zeytin - Cenk Öcal - Bülent Başaran - Anthony Khoi Ji /J sena suerdem 


Oktay Süreka - Tolga Aktuna 


Murat Kayman - Ayhan Çarıkçılar MK Illumination Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Süreka ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Aktuna geceye katılarak alışveriş merkezi ve perakende dünyasından dostları ile bir araya geldiler. 


Gül Gürer Alimgil - Moris Alhale 


Mn a 


Eda Akyüzlü Şimşek * Özge Kırkpınar Yılmaz Tolga - Emel Aktuna Sinan Öncel 


———— 


Me 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tegorisinde ödüle layık görüldü. Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Umit Zaim ve markanın genç kuşak temsilcisi Ali Zaim sahneye birlikte çıkarak ödüllerini aldılar. 


Yüksel Mermer : Candemir Çelik 


A7 
Tüketici Araştırmas 2017 


Berna Yüksel - Zeynep Başak - Burçe Çalış 


m e ! 


Nuri Şapkacı - Gökhan Asok Yılmaz Yılmaz - Turgut Toplusoy - Koray Bilici 


“BAŞARIM SENSİN nl ) Tİ i 


ö 201 8'İN, İLK İNİ VERDİ N 


Başarım Sensin Derneği “2018'e merhaba” konseptiyle Dernek | Başkanı Şule Argüder'in ev sahipliğinde yılın ilk yemekli davetini | gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği davette derneğin gelecek dönem projeleri konuşuldu. 


Başarım Sensin Derneği, Ağaoğlu Maslak 1453'te bulunan PM Restaurant'ta 2018'in ilk davetini gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Şule Argüder ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte dernek üyeleri, iş ve sosyal yaşam dünyasından hayırsever konuklar ile birlikte çok keyifli bir gün geçirdiler. 


Başarım Sensin Derneği 2018 yılının ilk yemekli davetini Ali Ünal'ın işletmeciliğini yaptığı Maslak 1453'te bulunan PM Restaurant (Privileged Minority)'ta gerçekleştirdi. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder'in ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Yönetim Kurulu Üyeleri İpek Toplusoy, Selin Terzioğlu, Sema Basa, Ebru Çarıkçılar, Elif İnci Aras, Gülnaz Sezgin, İpek Toplusoy, Seba Güceylioğlu, Özge Sander, Sema Yalçın, sanatçı Günseli Kato, iş ve sanat dünyasından hayırsever konuklar katıldı. “2018'e merhaba” konseptiyle düzenlenen etkinlikte, davetlilere derneğin gelecek dönem projeleri hakkında bilgiler verildi. 
Başarım Sensin Demeği Başkanı Şule Argüder'in bütün misafirlerle birebir ilgilendiği etkinlikte takı ve yılbaşı çelengi yapan tasarımcılar da yer aldı. Hoş bir sunumla hazırlanan lezzetli yemeklerin servis edildiği etkinlikten misafirler son derece mutlu ayrıldı. 


İpek Toplusoy - Özge Sander : Şule Argüder » Ebru Çarıkçılar Selin Terzioğlu | “| Elif İnci Aras 


FİLİSTİNLİ MOHAMMED'İ 
EVİNDE AĞIRLADI 


İş dünyasının hayırsever ve duyarlı iş kadını Aydan Gömügen Tuncay hayatını eğitime adayarak maddi ve manevi yatırımlarını çocuklara yapmakta kararlı. Bir yandan eğitim alanında başarılı bir uzman, diğer yandan bugüne kadar destek verdiği onlarca sosyal sorumluluk projeleriyle ruhunu besleyen Aydan Gömügen Tuncay, Filistinli down sendromlu Mohammed Al Tawel'in çektiği zulümlere de kayıtsız kalmadı. Kurucusu olduğu Kare Anaokulu'nda eğitim konusunda önemli yeniliklere imza atan Tuncay, aynı zamanda Uluslararası 
Down Sendromu Federasyonu (UDF) 
Genel Sekreteri olarak Mohammed'in Türkiye'ye getirilmesinde, sağlık ve eğitim gibi konularda gerekli yardımların yapılmasında öncülük etti. Konuyla ilgili Aydan Gömügen Tuncay'ın tüm gayret ve girişimleri sonucunda Mohammed 
Al Tawel başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere Sağlık Bakanı 
Ahmet Demircan, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 
Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü ile bir araya geldi. İsrail askerlerini kınadığı belirten Tuncay, “İsrail askerleri Mohammed'i darp ettikten sonra kelepçeleyerek bir depoya kitlediler yaklaşık 4 saat çocuk orada kalmış, hiç korkmadığını söylüyor ama o orada bu 


zor anları yaşarken bizim burada canımız yanıyordu. UDF olarak hemen bir toplantı organize edecek çocuğumuzu Türkiye'ye getirmek için gerekli çalışmaları yaptık ve başardık. Artık içimiz rahat, Mohammed ve ailesi şu anda Türkiye'de gözümüzün önünde. Kendisine ve ailesine gerekli sağlık ve eğitim destekleri veriliyor. Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizin önde gelen devlet adamlarını ziyaret ettik. Onlar da gereken bütün destekleri veriyor. Türkiye devleti arkamızda olduğu sürece hiçbir çocuk özellikle Mohammed gibi özel çocuklar bu acıları bir daha yaşamayacaklar” şeklinde konuştu. Aydan Gömügen 
Tuncay, 1 Ocak Pazartesi gününün Muhammed'in babasının doğum günü olduğunu ve 55 sene boyunca bu 

özel günü hiç kutlamadığını öğrenince aileyi evlerinde ağırlayarak keyifli bir doğum günü sürprizi hazırladı. Bu özel günde Tavil ailesi de Aydan Gömügen Tuncay'a bir sürpriz yaptı. Mohammed 
Al Tawel'in çocukluk arkadaşı Nadi, Tuncay için özel bir plaket hazırlayarak sadece bu plaketi sunmak için iki günlüğüne Türkiye'ye geldi. Aydan Gömügen Tuncay'ın duyarlı davranışları üzerine Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Yönetimi kendisine sonsuz minnetlerini belirterek teşekkür plaketi takdim etti. 


. — 4 | 
ÜÇ DAHİ'NİN GALASI 


Tiyatro izleyicisinin sahnelenmesini heyecanla beklediği “Üç Dahi' oyunu Kadıköy Akyıldız Pasajı'nda gerçekleşen tiyatro galasıyla seyircisiyle buluştu. Levent Ünsal, Buket Dereoğlu, Aydoğan Temel, Bedia Ener, Kerem Kobanbay, Adem Türker, Aslı Kobanbay, Seda Gün, Taylan Atlıhan ve sesiyle Nur Subaşı'nın oynadığı Tiyatro Ak'la Kara'da seyircisiyle buluşan “Üç Dahi” oyunun galasına sanat, iş ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü isim büyük ilgi gösterdi. 


Arsız Davet ve Üç Nokta'nın ardından, Kerem Ünsal, Buket Dereoğlu, Aydoğan Temel, Be- deney üzerinde çalışmaktadır. Kliniğe yeni atanan Kobanbay'ın üçüncü vodvili dia Ener, Kerem Kobanbay, Adem Türker, Aslı başhekim bu üç dâhiyi anlamaya çalışmakta, baş Üç Dahi yine Murat Sarı rejisiyle Tiyatro Ak'la Kobanbay, Seda Gün, Taylan Atlıhan ve sesiyle hemşire, kat hemşiresi ve hastabakıcı ise bir işler Kara'da seyircisiyle buluştu. Kadıköy Akyıldız Nur Subaşı'n yer aldığı oyun da Paranoid şizofren Oo çevirmektedir. Kimsenin kimseye güvenmediği bu Pasajı'nda gerçekleşen Tiyatro galasına başta bir müzisyen, obsesif kompulsif bozukluğu olan klinikte, işler git gide sarpa sarar ve içinden çıkıl- sanat camiası olmak üzere iş ve sosyal yaşam bir bilim adamı ve otizm spektrum bozukluğu olan (omaz bir hal alır. Merak uyandıran oyun izleyenler dünyasından birçok ünlü isim ilgi gösterdi. Levent (o bir medium kapalı tutuldukları klinikte gizli bir tarafından büyük ilgi gördü. 
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Esin Övet - Banu Ergin 
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Banu Erggin - Sağıroğlu Akat 
FF I. a. p 


Ürü 
BE... 


BANU ERGİN PR'DAN 
ÇİFTE KUTLAMA 


Banu Ergin PR Ajansı Başkanı Banu Ergin, 15'inci 

yılını ve doğum gününü birlikte kutladı. Nişantaşı 

Limon'da düzenlenen davet Ergin'in iş, medya ve 

sosyal yaşam dünyasından dostlarının katılımıyla gerçekleşti. 


Banu Ergin PR Ajansı 15'inci yılını iş ve sosyal yaşam dünyasından dostlarının katılımıyla Nişantaşı Limon'da kutladı. 
Saatler 00.00'ı gösterdiğinde 
Banu Ergin PR Ajansı Başkanı 
Banu Ergin yeni yaşını da yine dostlarıyla bir arada kutladı. Partinin ev sahibi Banu Ergin gecenin başında kısa bir konuşma yaparak tüm dostlarına teşekkür etti. Ergin, “Bundan 15 yıl önce 


sizlerle beraberken ben yeni bir yola girdim. Bu uzun yolda da beni yalnız bırakmadığınız ve desteğinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Saat 00.00'dan sonra doğum günü olan Banu Ergin yeni yaşını da davetlilerle birlikte kutladı. İş, sanat ve medya dünyasından isimlerin katıldığı partide konuklar DJ Cenk Çöteli'nin performansıyla eğlendi. 


8 Önder Srnamelağ Polat Yağcı | 
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RUHUMUZ VE AKLIMIZ 


Geleceği şu an olduğu kadar hiç bu kadar merak etmemiştim. O izlediğimiz bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sahnelerin gerçek olabilme ihtimali daha önce imkansız gibi geliyorken artık “evet böyle bir gelecek bizi bekliyor” diye meraklanıp duruyorum. Çünkü bu sefer öyle sıradan bir gelecekten bahsetmiyoruz. Büyük bir değişimin olacağı gelecekten bahsediyoruz. Düşünsenize birçok mesleğin yok olma ihtimali var. Belki de şu an uğraş verdiğimiz meslekler yok olacak. Yerine şu an akıl sır erdiremediğimiz yeni meslekler konacak. Mesela Robot Psikologluğu, İklim Değiştirme Mühendisliği, Robot Hukukçuluğu, Yapay Organ Geliştiriciliği, Uzay Rehberliği gibi gibi... 


Peki insanlık gerçek manada ne hale gelecek? İnsanı 

insan yapan değerler gelecekte daha mı ön plana çıkacak yoksa yok olup gidecek mi? Gerçekten robotlaşacak mıyız? 
Bireyselleşme yolunda hızlıca attığımız adımlar hedefine ulaşacak mı yoksa silkelenip kendimize gelecek miyiz? İşte bunları bize gelecek söyleyecek. Ama gidişat pek de öyle olumlu görünmüyor. 


Teknolojinin bize sunduğu nimetleri maalesef biz insanlar yalnızlaşma için kullanacak potansiyele sahibiz. Şu 

an günümüzde bile öğle değil mi? Elimizdeki telefonlara kendimizi kaptırmış gidiyoruz. Sosyalmiş gibi görünüp 

her ortamda bireyselleşiyoruz. Sosyal medya üzerinden dünyanın en hoş insanı imajı çizip tanıdığımız tanımadığımız insanlarla paylaşıp duruyoruz. Her anımızı fotoğraflayıp duruyoruz. Peki şu anın tadını ne kadar çıkarıyoruz? Kısacası ilginç bir dönemden çok ama çok farklı olacak bir geleceğe doğru hızla gidiyoruz. Peki ruhumuz ve aklımız geleceğe ne kadar hazır? 
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AMOZON GO İLE 


Amazon.com bizlere oturduğumuzdan yerden alışveriş keyfini yaşatan ve bunu alışkanlık haline getirmemizi sağlayan en önemli portallardan birisi. Tam biz yeni bir düzene alışıyorken şimdide dedi ki “Sizi yepyeni bir deneyime davet ediyorum. Çıkın dışarı alışverişinizi eskisi gibi dokunarak, hissederek, torbaya koyarak yapın. Ama bir farkla! Ödeme için kasaya gitmeyin, kuyruk beklemeyin, para ile uğraşmayın... Biz sizin raflardan aldığınız ürünleri kızıl ötesi tarayıcılarla takip ederek bizde kayıtlı olan hesabınızdan ödemeyi alırız”. İşte Amazon'un ABD-Seattle'da açtığı “Amazon Go” mağazasıyla birlikte sunduğu hizmet tam da böyle bir şey. İlginç bir yöntem. E madem gelecekten bahsettik, alışveriş alışkanlığının da bundan payını alması gerekiyordu. Amazon bu alışverişte yeni bir deneyim yaşatmak üzere bence güzel bir adım attı. Bakalım bu uygulamanın yayılış süreci ne olacak? Ülkemizde ne zaman uygulanacak? Hangi markalar mağazalarında bu uygulama ile karşımıza çıkacak? 
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DUŞUM, TASARLA, SEN DE YAPI 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Dijitalleşerek değişen bir dünyadan bahsediyoruz. Bu değişimin temelleri de illaki eğitimle atılıyor. İşte eğitimdeki STEM kavramı bu dijital dönüşümün köklerini oluşturuyor. STEM'in anlamı kök. Harflerine ayırdığınızda Science, Technology, Engineering, Mathematics. 
Hani eğitim hayatımız boyunca “amaaan bu matematik, fizik formülleri ne işe yarayacak, ben ileride çalışırken bunlarla mı uğraşacağım” diyorduk ya işte STEM diyor ki “evet artık gelecekte bunlarla uğraşacaksın. O yüzden bende sana öğrendiğin fizik ve matematiği teknoloji ve mühendislikle nasıl entegre edeceğini öğreteceğim.” TÜSİAD bu eğitim sistemini çok destekliyor. Çünkü iş insanları biliyorlar ki eğitimin gelecekte rolü büyük, ama STEM'in dijital çağda önemi büyük. Bu eğitim sistemini benimseyen çok güzel kurumlar var. Oyuncak mağazalarını gezerken STEM modelini örnek alan çok güzel 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GELECEĞİN 
TEMELLERİ 


robotik setlerle karşılaşıyorum. Toyzz Shop mağazalarında denk geldiğim Clementoni marka setler oldukça etkili gibi görünüyor. Yine alışveriş merkezleri çocuklara yönelik düzenledikleri etkinliklerde geleceği düşünerek hareket ediyorlar. Mesela Palladium AVM Maker Çocuk etkinliği başlatmış. Çocuklar katıldıkları atölye çalışmalarında yeni nesil üretim araçları ile yaratıcılıklarını kullanıp hayallerini gerçeğe dönüştürebiliyor. Zorlu Center ise geleceğin meslekleriyle ilgili çocuklara bir deneyim yaşatarak onların ufkunu açmak adına güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Zorlu Alışveriş Merkezi, teknoloji çağı çocuklarını “Yaratıcılık, İş Birliği, Eleştirel Düşünce, İletişim ve Kültürlerarası Yetkinlik” gibi kavramlardan yola çıkarak gelecekteki mesleklere hazırlıyor. Eğitimin yanı sıra bu gibi etkinlikler ve setler çocukların yaşamlarına dokunacak güzel farkındalıklar olabilir. 
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Biz ne kadar gelecekten bahsedersek bahsedelim. Moda dünyası bir e 7 I NE şekilde geleceğe direniyor. Mesela bu yılın modası ısrarla geçmişe atıfta , f bulunmaya devam ediyor. Altmışlar ve Yetmişler bu yılın en çok ilham seneleri arasında yer alıyor. Pembe ise yeni sezonun favori renkleri arasında i 


olacak gibi duruyor. Tamam modadan pek fazla ödün vermeyelim ama aklımız ve ruhumuz değişen geleceğe hazır olsun. 


TOPUK TASARIMLARINDA DEVRİM 


Ayakkabı tasarımcıları uzun süredir topukların tasarımı hakkında belli başlı değişiklikler yapıp nabız yokluyordu ama galiba artık bu konuda hem fikir oldular. Evet artık topuklar için bir değişim başladı. Ve tasarımcılar için yaratıcılık dünyasının kapıları sonuna kadar açıldı ve artık kim bilir karşımıza neler neler çıkacak? Sonuçta ön yargılara maruz kalmadan tasarım yapacakları bir alan daha çıktı karşılarına. Ve çok da güzel tasarımlar var. Hani kalıcı olur mu yoksa sezonluk giyilir gider mi bilemem ama şimdilik oldukça hoş görünüyorlar. 
Hatta bazıları oldukça fütüristtik. 


Geleceğin Modası 


Geleceğin modası nasıl olacak? Gerçekten stil ikonları gelecekte teknolojiye prim verecek mi? Kim bilir belki de... 


Geleceğin modası öyle uzay filmlerinden aklımıza kazınan metalik giysilerle olacak bir şey değil. İlla ki şık olacak. Ama aynı zamanda da akıllı. Öyle ıslanmayan, leke tutmayan, kırışmayan şekilde bir akıllılıktan söz etmiyorum. Mesela üzerimize giydiğimiz ceket stres düzeyimizi ölçebilecek. Ya da elbisemizin rengi ruh halimize göre değişebilecek. Düşünsenize bir elbiseyi çok seviyoruz ve onun farklı renklerine aynı elbise üzerinden sahip olma ihtimalimiz var. 
Aynı elbiseyi, pantolonu, gömleği, ceketi istersek kırmızı istersek mavi olarak giyebilme ihtimali bence çok güzel. Ne bileyim beni heyecanlandırdı. Şimdilik her ne kadar moda severler olarak olduğundan hafif, su ve leke tutmayan, kırışmayan özelliklere sahip nano teknolojili giysiler veya akıllı saat, akıllı gözlük pek fazla ilgimizi çekmese de geleceğin bize sunacağı diğer imkanlar bence ilgimizi çekecek gibi görünüyor. 
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Sanatçı Bilge Alkor ve EKAV Başkanı İnci Aksoy, sanatseverleri buluşturan sergide konuklarla | yakından ilgilenirken eserleri de tek tek anlata- 


rak kusursuz bir ev sahipliği örneği gösterdiler. 


EKAV, YENİ YILIN İLK 
SERGİSİNİ BİLGE ALKOR'UN | > o | *! 
ESERLERİYLE AÇTI 


Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), yeni yılın ilk sergisi sanatçı Bilge Alkor'un geçmişten ve günümüzden en son işlerinden oluşan “Belleğin Yöreleri” sergisi ile Ekavart Gallery'de gerçekleşti. Bilge Alkor ve EKAV Başkanı İnci Aksoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş ve sosyal yaşam dünyasından birçok isim katılım gösterdi. 


Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı natseverleri buluşturan sergide Alkor ve (EKAV), yeni yılın ilk sergisini edebiya- Aksoy konuklarla yakından ilgilenirken tın, müziğin, şiirin resmini yapan sanatçı (o eserleri de tek tek anlatarak kusursuz bir Bilge Alkor'un geçmişten ve günümüz- ev sahipliği örneği gösterdiler. Alkor'un den en son işlerinden oluşan “Belleğin “Belleğin Yöreleri” başlığı altında Yöreleri” sergisi ile gerçekleştirdi. Bilge sergilenen ve sanatçının farklı dönem-Alkor ve EKAV Başkanı İnci Aksoy'un lerini gösteren işleri konukların büyük ev sahipliğinde gerçekleşen davet iş ve beğenisini toplarken, misafirler Alkor'u sosyal yaşam dünyasından birçok isim tebrik ederek mekandan ayrıldılar. 
katılım gösterdi. Ekavart Gallery'de sa- Haber: Yavuz Kaynar 


Ebru Sanver - Berrin Süzer 
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CORNEL!A DIAMOND, İ 
CONDE NAST JOHANSENS'İN 2018 KATALOĞUNA KAPAK OLAN İLK TÜRK OTELİ OLDU 


Cornelia Diamond Golf Resort Spa ve Cornelia 
De Luxe Resort Otel, 2017'yi dünya çapında 3 
ödülle kapatırken, 2018'e dünyanın en güçlü Tur 
Operatörlerinden Conde Nast Johansens'in 2018 
Kataloğuna kapak olarak başladı. Türkiye'den bir otel ilk kez Uluslararası alanda en önemli turizm kataloğu olan Conde Nast Johansens'e kapak olurken, Londra'da düzenlenen ödül töreninde Cornelia Otellerine turizmcilerin ilgisi büyük oldu. 
Cornelia Diamond Golf Resort and Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya ve Comelia Resort Genel Müdürü Ali Şahin'in ev sahipliğinde İstanbul Feriye Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında bu gelişmeler ve 2018 hedefleri paylaşıldı. 

Turizmin oskarları olarak kabul edilen “World Travel Awards 2017 (Dünya Seyahat Ödülleri)” 


Dünya seremonisinde bir kez daha “Dünyanın En Donanımlı, En İyi Her şey Dahil Oteli” ödülünü kucaklayan Comelia Diamond Golf Resort Spa, bu ödülü üst üste bu ödülü 5 kez alarak bir rekora imza attı. Comelia De Luxe Resort Crassula Eco Spa, “Dünyanın En İyi Ekolojik Spa'sı” ödülünün sahibi olurken, Cormelia Diamond Golf Resort Crassula Spa, “Türkiye'nin En İyi Spa'sı” ödülünü kucakladı. Bu yıl, Cornelia Otelleri, World Travel Awards dünya seremonisinde 3 ödülü birden kucaklayan ve aynı ödülü 5 yıl üst üste alan tek otel oldu. Comelia Diamond Golf Resort Spa Otel Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Comelia grubu olarak, iyi işler yaptığımıza ve Antalya'yı, Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğimize inanıyoruz. Dünyada çok önemli turizm ödülleri aldık geçen yıl ve bu yıl 


Turizm açısından çok önemli bir ödüldür Conde Nast Johansens ödülü. Bu ödülü, dünyada çok az otel sahip olabiliyor. Ödül kapsamında bizi kapak yaptılar. Cornelia'nın bu şekilde anılması ve dünya turizm temsilcilerine tanıtılması bizim için çok büyük bir onurdur. Bu yıl Kasım'ın son haftasında Avrupa'nın en büyük ve en güçlü Tur Operatörü TUT'nin 500 acentesini Cornelia Diamond Golf Resort Spa otelimizde misafir edeceğiz. Avrupa'nın en önemli 500 acentesinin üst düzey yöneticileri, Cornelia'da dolayısıyla, Belek ve Antalya bölgesinde kalacak. Bu Antalya ve Türkiye'nin Avrupa'da işleri düzeltmesi ve Türkiye'nin tercih edillmesi açısından çok önemli bir organizasyon ve biz Cornelia olarak bu bütçeyi ülkemiz için seve seve ayırdık” dedi. 
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Letisya Balul Tapan - Simay Balul 


Fransa'nın lider cilt bakım ürünleri markası GUINOT'ın tanıtım daveti lana Beauty Lounge'ın Etiler'deki merkezinde GUINOT Türkiye Temsilcisi ENPA Dış Ticaret sahibi Letisya Balul Tapan ve Simay Balul ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Letisya Balul Tapan ve Simay Balul konuklarını kapıda karşıladığı davette misafirler cilt bakımı yaptırarak GUINOT ürünlerini daha yakından tanıma fırsatı buldular. 


e 
DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ 
GUINOT ÜRÜNLERİ İLE TANIŞTI 


Dünyanın özel güzellik merkezlerinde kullanılan Fransa'nın güzellik ve bakım sektöründe önemli cilt bakım ürünleri markası GUINOT'ın tanıtımı lana Beauty Lounge'ın Etiler'deki merkezinde düzenlenen davetle gerçekleştirildi. GUINOT Türkiye Temsilcisi ENPA Dış Ticaret sahibi Letisya Balul Tapan ve Simay Balul ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım davetine sosyal yaşam dünyasının ünlü kadınları büyük ilgi gösterdi. 


Fransa'nın güzellik ve bakım sektöründe zinde gerçekleşen tanıtım davetine sosyal lider cilt bakım ürünleri markası GUINOT, yaşam dünyasının ünlü hanımları büyük ilgi lana Beauty Lounge'da sosyal yaşam gösterdi. Keyifli bir sabah kahvesi ve sağlıklı dünyasının önemli isimlerine ürünleri için ikramlar eşliğinde yapılan sohbetin ardından tanıtım daveti verdi. GUINOT Türkiye davetliler cilt bakımı yaptırarak, dünyanın Temsilcisi ENPA Dış Ticaret sahibi Letisya en önemli güzellik merkezlerinde kullanılan Balul Tapan ve Simay Balul ev sahipliğinde (o GUINOT ürünlerini daha yakından tanıma lana Beauty Lounge'ın Etiler'deki merke- fırsatı buldular. 
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İnci Gazioğlu - Arzu Özal - Ayşegül Kayabay - Nilgün Dumanlı 


ipek Şenoğlu 


CROWNE PLAZA FLORYA'DA 


“ 


Selçuk Tuna - Volkan Öztürkler - Işın Karaca - Dilek Çapanoğlu - İpek Şenoğlu 


2018'İN İLK KONSERİ 
IŞIN KARACA İLE GERÇEKLEŞTİ 


İstanbul Florya Crowne Plaza Hotel 2018 yılının ilk konserini Işın Karaca ile gerçekleştirdi. Crowne Plaza Florya Otel Genel Müdürü Volkan Öztürkler ve İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu'nun organize ettiği ve ev sahipliklerinde gerçekleşen muhteşem geceye iş ve sosyal yaşam dünyasından birçok seçkin konuk katıldı. 


İstanbul Florya'daki Crowne Plaza Hotel, 
2018 yılının ilk konserini ünlü sanatçı Işın 
Karaca ile verdi. Sosyal yaşam ve iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı gecenin sunuculuğunu İpek Şenoğlu üstlendi. Akdeniz mimarisinin önemli eserlerinden biri olan Crowne Plaza Florya Otel Genel Müdürü 


Volkan Öztürkler ve İstanbul Akvaryum Komp- 


leksi İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu'nun organize ettiği ve ev sahipliklerinde gerçekleşen müzik şöleni büyük ilgi gördü. Birbirinden önemli ve sevilen şarkılarıyla tüm salonu gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşturan Işın Karaca, Crowne Plaza Florya Otel yetkililerine ve davetlilere teşekkür ederek sahneyi Dj Fatih Ayvaz ve Oryantel Ece'ye bıraktı. 


m 
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#8 gerçekleşti. Konuklarını 


4 nar Kopuz, 2012 yılından 
beri gerçekleştirdikleri 


İnşaat sektörünün en gözde buluşmalarından biri olan Eventuum'un düzenlendiği ve bu yıl Bosch Ev Aletleri'nin Platin Sponsorluğunda düzenlenen 
6. İnşaat ve Konut Konferansı, Eventuum Genel Müdürü Pınar Kopuz'un ev sahipliğinde Ataşehir Marriott Hotel Asia'da düzenlendi. 2012'den bugüne kadar toplam 1.000'i aşkın şirketi ağırlayan konferans, bu yıl da 300'ü aşkın şirketin katılımıyla gerçekleşti. Konferansın inşaat sektöründe çok önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Eventuum Genel Müdürü Pınar Kopuz, “Türk inşaat sektörünün dinamizminden aldığımız güçle 
6 yıldır düzenlediğimiz konferans, bugün artık 
sektöre katkısı yadsınamayacak ve heyecanla beklenen bir buluşmaya dönüştü. İnşaat sektörüyle ilgili yatırımcı, uygulayıcı ve tüm karar vericileri bir araya getirerek iş birliği fırsatlarına ve bilgi alışverişine zemin oluşturmayı hedefledik. Konferansa gösterilen ilgi de bizlerin doğru ve güzel bir çaba içinde olduğumuzu gösteriyor” dedi. Konferansta söz alan Ceylan İnşaat Yönetim 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Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, “Sektörün Genetik Yapısı ve Yaklaşımın İyileştirilmesi” 
başlıklı konuşmasında, “İnşaat sektörü 2016 
yılından itibaren her yıl bir önceki yıla oranla rekor kırmaktadır. Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründeki karlılık oranı diğer sektörlere oranla yüksek olmasına rağmen iş adamlarımız kazancın düşük olduğundan şikâyet ediyorlar. 
39 yıllık ticari hayatım boyunca iş adamlarımızın 
şükür ve kanaatten uzak hep ağladıklarına şahit olmuşumdur. Sanıyorum bu ülkemiz insanının genetik sorunu olsa gerek” dedi. CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer de “Satışın Altın Kuralı” konusunda yaptığı açıklamalarda “Konut sektörünün geliştiği, arzın fazlalaştığı talebin düştüğü bu dönemde “müşteri kral” diyebiliriz. 
Başarı için ona kral olduğunu hissettirmeliyiz. Bu çerçevede reklamdan ulaştığımız bize talepte bulunan müşterinin takip süreçlerini ne şekilde daha iyi yapabiliriz onu konuşmalıyız” dedi. 

Haber: Uğur Atun 


İnsaat ve Konul 
Konferansı 


ab 


09 Ocak 94 Marriott Hotel Asia 


Pınar Kopuz : Ramazan Becer 


, | Ozan - Muammer Ceylan 


Yoğun ilgi gösterilen konferansta söz alan Ceylan Inşaat Yönetim Kurulu Baş- 


kanı Muammer Ceylan, “Sektörün Genetik Yapısı ve Yaklaşımın İyileştirilmesi” üzerine çok aydınlatıcı ve yön belirleyici bir konuşma gerçekleştirdi. Ceylan'a konferansa değerli katkılarından ötürü Eventuum Genel Müdürü Pınar Kopuz tarafından teşekkür plaketi verildi. 


Pınar Kopuz - Muammer Kapucuoğlu 


ia 


Billur Güneşdoğan 


Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Fotopya Fotoğraf Sanatı Portalı iş birliğinde düzenlenen fotoğraf yarışmaları kapsamında seçilen son beş yılın en iyi kareleri, Hilltown AVM Müdürü Gökay Uzar ev sahipliğinde Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı ve Demsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan'ın katılımlarıyla Hilltown AVM'de sergilendi. 


Rönesans Gayrimenkul, “Gülümseten Kareler”, “Dostluk Kareleri”, “Çocuk Hakları”, “Hayvan Hakları” ve son olarak “Sevgi Kareleri” konulu yarışmalarda yer alan binlerce eser arasından bir seçki yaparak öne çıkan eserleri bir araya getirdi. En iyi karelerin sergilendiği “En İyi Kareler” fotoğraf sergisi Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Fotopya Fotoğraf Sanatı Portalı iş birliğiyle düzenlendi. Serginin açılışı, Hilltown AVM Müdürü Gökay Uzar ev sahipliğinde Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Yaratıcı Çocuklar Demeği Yürütme Kurulu Başkanı ve Demsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan ile Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak'ın katılımlarıyla Hilltown AVM'de gerçekleştirildi. “En İyi Kareler” sergisi açılış konuşmasını yapan Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa “Son 5 yılda, hep birlikte önemli konuları ele alarak birçok yüreğe ve akla dokunmayı başardık. Yarışmalarımıza 15.000 yetişkin ve 100 farklı okuldan 10.000 genç katılım sağladı. 
Onların sayesinde bu güzel mesajlar fotoğraf karelerine taşındı” 

dedi. Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet 
Sabancı Çetindoğan ise açılış konuşmasında, “Demek olarak 15 
yıldır Türkiye genelinde yarışmalar, atölyeler ve sanatsal aktiviteler yaparak çocuklarımızın çok yönlü yetişmesi, sahip oldukları yetenekleri keşfetmeleri ve geliştirmeleri için çalışıyoruz. Bugün ise burada son 5 yılın “En İyi Kareler”ini bir arada görmek için toplandık. Bu serginin İstanbul'da üç farklı yerde ayrıca Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İzmir, Ankara ve benim şehrim olan Adana'da sergilenerek birçok kişiye ulaşacağı için mutluyuz” dedi. Rönesans, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Fotopya olarak bu sene altıncısı düzenlenen yarışmanın teması “Sanat Kareleri” olarak belirlendi. Rönesans Gayrimenkul Yatırım bünyesindeki Optimum, Piazza, Kozzy ve Hilltown Alışveriş Merkezleri ile Yaratıcı Çocuklar Demeği ve Fotopya iş birliği ile bu yıl 6.'sının gerçekleştirileceği fotoğraf yarışmasının son katılım tarihi 20 Nisan 2018. Yarışmanın sonunda da farklı kategorilerdeki tam 69 eser sahibi, toplamda 22 bin 650 TL'lik ödülün sahibi olacak. 
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş bünyesinde yer alan AVM'lerin 


| bulunduğu farklı şehirlerde AVM'ler içerisinde gerçekleştirilecek olan 
| “En İyi Kareler” sergi programı 13 Mayıs'da son bulacak. 
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Kazım Aykanat : Neylan Zırhlıoğlu * Armağan Ener - Fulya Urgancıoğlu - Sinan Parlak 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ULUSLARARASI GELECEĞİN E HALİ 
KONGRESİ LANSMANI ŞIK BİR 
DAVETLE GERÇEKLEŞTİ 


Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) üçüncü kez 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek “Geleceğin E Hali En Büyük Eczacılık Buluşması”nın tanıtım lansmanını Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Armağan 

Ener ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda şık bir davetle gerçekleştirdi. 

Geleceği şekillendirecek büyük adımları “Değişim” için “Şimdi” hep birlikte atma fikriyle hareket eden PGED yerli ve yabancı sektör liderlerini 8000'in üzerinde katılımcı hedefiyle, uluslararası boyutta tasarlanan 

“Geleceğin E Hali En Büyük Eczacılık Buluşması”nda bir araya getirecek. 


Girişimci Eczacılardan oluşan ve 2004 yılında kurulan Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) 
2012 yılında 4500, 2016 yılında 6000 katılımcı ve 
sektörün önde gelen yaklaşık 100'e yakın firması ile gerçekleştirilen “Geleceğin E Hali En Büyük Eczacılık Buluşması”nın üçüncüsünü gerçekleştirmek üzere çalışmalara başladı. Pharmetic Girişimci Eczacılar 
Derneği (PGED) üçüncü kez 28-29-30 Eylül 2018 
tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek “Geleceğin E Hali En Büyük Eczacılık Buluşması”nın tanıtım lansmanını Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Ener ev sahipliğinde yönetim kurulu ve der- 


nek üyelerinin katılımıyla Çırağan Sarayı'nda şık bir davetle yaptı. Yeniden büyük bir enerji ve 8000'in üzerinde katılımcı hedefiyle, uluslararası boyutta tasarlanan “Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi”yle ilgili tüm detayların aktarıldığı lansman yüksek katılımla gerçekleşti. Geleceği şekillendirecek büyük adımları “DEĞİŞİM” için “ŞİMDİ” hep birlikte atma fikriyle hareket eden PGED sektör liderlerini “Geleceğin E Hali En Büyük Eczacılık Buluşması”nda bir araya getirecek. PGED ayrıca Uluslararası Geleceğin E Hali En Büyük Eczacılık Buluşması'nda, toplum sağlığını ilgilendiren konularda, eğitim, seminer ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyor. 


Ğ yiz Ml aş iy 
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Aslı Hoşgör : Mehmet Erden Kutsal 
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Yeliz Keskin - Bilge Kuru - Ebru Erbaş - Öznur Yakın 


ve Ebru Erbaş'ın koordinatörlüğündeki BİKAP, yılın son alışveriş ve eğlence şenliğini Samsun'da Yeliz Keskin'in ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Alışveriş 


yaparak Samsun'dan mutlu ayrıldılar. 


BİKAP'TAN SAMSUN'DA 
YILBAŞI ŞENLİĞİ 


Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlayarak alışveriş şenliğini gerçekleştirdi. Yeliz Keskin'in ev sahipliğinde 8.'si düzenlenen alışveriş ve eğlence şenliğinde Samsunlular doyasıya alışverişin keyfini çıkardı. Yılbaşı alışveriş şenliğinden elde edilen gelirin bir kısmı Karadeniz İlleri Kadın Platformu (Kikap) ve Samsun Yardımseverler 

Derneği'ne bağışlandı. 


İstanbul, Ankara, Adana ve 
Gaziantep'ten sonra turneye 
Samsun'da devam eden BİKAP, aşarılı üç iş kadını Bilge Kuru Eren, Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın ve 
Ebru Erbaş'ın koordinatörlüğünde yine birbirinden ünlü markalar ve isimlerle harika bir alışveriş şenliğine imza attı. Aslı Şen, Melda Aksu, 
Emel Yıldırım, Gülnur Güneş, Özlem Yıldız, Rabia Kurşun ve Esra Şahin gibi ünlü isimler kendi stantlarını açarak birbirinden güzel ürünlerini Samsunlular ile buluşturdu. Alışveriş ve sosyal sorumluluğu yılbaşı etkinliği kapsamında bir araya getiren şenliğe Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da katıldı. Yılmaz ve Taşçı stantları tek tek gezdiler ve stant sahiplerine bol satış dilediler. Yeliz Keskin'in ev sahipliğin- 


KLASS 


de ve Yeşilyurt AVM, Ezgililer Eğitim Kurumları'nın destekleriyle gerçekleşen alışveriş şenliğinde Avşar Estetik Doktoru Dilek Avşar, estetik trendleri hakkında katılımcıları bilgilendirirken, A Beauty İstanbul uzmanları 

da ziyaretçilere makyaj, saç ve kaş şekillendirme uygulamaları yaptılar. 
Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok 
Amaçlı Salonu'nda sabahtan akşama kadar binlerce kişinin ağırlandığı yılbaşı alışveriş şenliğinden elde edilen gelirin bir miktarı Karadeniz İlleri Kadın Platformu (Kikap) ve Samsun Yardımseverler Demeği'ne bağışlandı. Şenlikte Samsunlu hanımlar bol bol alışveriş yaparken aynı zamanda ünlü isimlerle de selfie çekmeyi ihmal etmediler. Alışveriş şenliğine katılan firmalar açtıkları stantlarda bolca satış yaparak Samsun'dan mutlu ayrıldılar. 


Rabia Kurşun 


Günnur Güneş 


Aypen Telci 


Yeliz Keskin - İshak - Fatma Taşçı 


Sinem Sancaktar - Melda Aksu 


Fulya Gündoğdu 
— m3 7 


di 
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Aslı Şen 


Sabahtan akşama kadar binlerce kişinin 


ağırlandığı BİKAP yılbaşı alışveriş şenliğinde Ashley Joy markasıyla stant açan iş ve sosyal yaşam dünyasının sevilen ismi Aslı Şen markasının Samsun'da gördüğü ilgiden son derece memnun kaldı. Şen, gün boyu standını ziyaret eden kadınlarla yakından ilgilenerek bol bol satış yaptı. 


Dilek Avşar 
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KUSURSUZ BİR LEZZET VE EĞLENCE DENEYİMİ İÇİN 


LES AMBASSADEURS - 
'HOTEL&CASİNO 
” KUZEY KIBRIS'TA Bra 


: 
: 
- 
? 
: 
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2017 yılının son ayında kapılarını açarak 
Kıbrıs tutkunu tatil severlere yeni bir tatil anlayışı hediye eden Les Ambassadeurs Hotel & Casino, iddialı mimarisi, sahip oldukları ayrıcalıklar ve kusursuz hizmet kalitesiyle adeta büyülüyor. Les Ambassadeurs Hotel 

& Casino Genel Müdürü Can Özer, şu sıralar hedeflerine ulaşmanın gurunu yaşıyor. 
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017 yılının son ayında kapılarını açarak tatil severlere 
2 Kıbrıs'ta yedi yıldızlı butik hizmet anlayışta hizmet veren 

otel olma özelliğine sahip olan Les Ambassadeurs Hotel & Casino kısa sürede büyük beğeni kazandı. Hotel Genel Müdürü Can Özer uzun süredir her ayrıntıyla detaylı bir şekilde ilgilendiklerini ve ortaya çıkan sonucun kusursuzluk hedefleriyle birebir bağdaştığını belirtiyor. Açılışını Hadise, Murat Boz ve Gülşen'in muhteşem performanslarıyla renklendirdiği gala geceleriyle yapan Les Ambassadeurs Hotel & Casino kısa sürede Kıbrıs tutkunu olan tatil severlerin ilgisini çekip beğenisini kazandı. 


Şu sıralar Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun hedefledikleri doğrultuda hayata geçmesinin gururunu yaşayan Genel Müdür Can Özer, otelin yatırımcı grubunun yeni projelerle Kıbrıs'a değer katmaya devam edeceğini dile getirdi. Yatırımcı grup 2018 
yılı içinde Les Ambassadeurs Premium'un kapılarını, 2019 yılı itibariyle de Mağusa Ambassadeurs Park Hotel'in kapılarını açmayı planlıyor. Grup böylelikle 1000 oda kapasitesi ile Kıbrıs'ta bir zincir otel haline gelmeyi hedefliyor. Dış ve iç mimarisiyle büyüleyen otelin bel kemiği unsurlarından birisi olan mutfağı ise Çırağan Sarayı'nın ünlü aşçısı Ahmet Kara ve Michelin yıldızlı İtalyan Şef Pascal Amico'ya emanet. Otelin kalitesini birebir yansıtan yemekler otel misafirlerinin damağına birebir hitap ediyor. Kişiye özel hizmet veren 5000 kişilik eğlence-aktivite merkezi ile dünyanın en lüks ilk üç casinosu arasına giren Les Ambassadeurs Hotel & Casino, sınırsız aktivite ve eğlence hizmetiyle de misafirlerini eğlencenin doruklarına taşıyor. 


| 


Türkiye'nin en büyük ve tek uluslararası mobilya fuarı olan 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 500'ün üzerinde firmanın katılımı ile #150 bin metrekare alanda düzenlendi. CNR EXPO Yeşilköy'de altı gün 

$ boyunca açık kalan CNR İMOB'u 46 bin 875'i yabancı, 119 bin 148'i FR yerli olmak üzere, toplam. 166 Din 23 profesyonel Siyar ezeli a 


e 
Türkiye mobilya ihracatının yüzde 75'ini Görçekieciirein firmaların katıldığı Türkiye'nin en büyük mobilya fuarı 14. 
İMOB (İstanbul Mobilya Fuarı), kapılarını Yeşilköy CNR Expo'da açtı. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED)| iş birliğinde Ekonomi Bakanlığı ve İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) desteğinde düzenlenen, 120 ülkeden katılım olan ve yaklaşık 2 milyar Dolarlık ticaret hacmi gerçekleşen fuara, sallanınca cep telefonunu şarj eden sandalye ile üzerine oturunca kişinin kilosu hakkında konuşan tabure damga vurdu. 


Dünyanın en büyük 2. mobilya fuarı olan İMOB, 
14. kez kapılarını İstanbul Yeşilköy CNR EXPO'da açtı. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde Ekonomi Bakanlığı ve İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) desteğinde düzenlenen, altı gün süren fuarda 500 katılımcı yer aldı. 160 bini aşkın ziyaretçi- nin ve İran, Irak, Suudi Arabistan, Rusya, Almanya, Kosova, Mısır, Ukrayna, Nijerya gibi 120 ülkeden 
50 bin yabancının ağırlandığı fuarda, yaklaşık 2 
milyar Dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti. 2017 yılını 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2,7 milyar Dolar ihracatla kapatan ve 2018 yılı için 3,5 milyar Dolar ihracat hedefleyen mobilya sektörü için büyük önem arz eden fuara MOBSAD da 12. 
kez katıldı. Fuarın açılışında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mobilya Demekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç ve MOBSAD (Mobilya Sanayi İş Adamları Demeği) Başkanı Nuri Gürcan'ın yanı sıra sektör demeklerinin başkanları ve sektör profesyonelleri hazır bulundu. 


Türkiye ekonomisinin 2023 vizyonu çerçevesinde mobilya endüstrisinin ihracat hedeflerine ulaşmasın- da her geçen yıl katkısını artıran fuar, katılımcılarına yeni hedef pazarlara yönelik iş geliştirme olanakları sundu. 5 kıtayı buluşturan İMOB'un yabancı ziyaretçi 
sayısındaki yüzde 30 artış mobilya sektörünü 2023 
ihracatına bir adım daha yaklaştırdı. 14.Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı için bu yıl ziyaretçi, katılımcı sayısı ve düzenlendiği alan itibariyle rekor yılı oldu. 
Fuarı, 46 bin 875'i yabancı olmak üzere, toplam 166 
bin 23 profesyonel ziyaretçi gezdi. 


Nuri Gürcan - Harun Karaçak 


İMOB'a 12. defa katılan MOBSAD (Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği) Başkanı Nuri Gürcan fuarda Loda Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Harun Karaçak ile bir araya gelerek sohbet etti. Açılışta ticari hacimlerinin her yıl arttığını söyleyen Nuri Gürcan, “Yaklaşık 15 yıldır atağa geçen sektörümüzde, 2015 yılında 1 milyon Doları aşkın ihracat yapan firma sayısı 400'ü, 
2016 yılında 580'i, 2017 yılında ise yaklaşık 
700'ü buldu. Yine 172 ülkeye ve 202 gümrük noktasına ihracat yaptık. Sektörümüz açısından 14 yıldır düzenlenen İMOB büyük önem taşımaktadır. Çünkü 2016 yılında İran'dan, 2017 
yılında ise Çin'den önemli sayıda iş insanlarını ağırlayarak, ticaret hacmimizi yaklaşık yüzde 
30 oranında arttırdık. 14. İMOB fuarında da bu 
rüzgârı Afrika ülkeleri üzerinden devam ettirmeyi hedefliyoruz” derken, 4. ve 5. Hall'de yer alan MOBSAD üyelerinin dünyada 2 bin perakende noktasında var olduğunu ve 5 bin kişiye istihdam sağladığını da belirtti. 
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Bayram Bilinmez Etem Özçelik - Şahin Dönmez e 0  — N 
Çocuk odasından ofis mobilyasına kadar bu yıla damgasını vuracak binlerce yeni ürünün sergi- 


lendiği ve gelecek yıl dünyanın en iyi fuarı olmaya aday CNR İMOB'a MODOKO Yönetim Kurulu 


Başkanı Etem Özçelik ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Bilinmez ve Şahin Dönmez de katıldı. şeş 


ir, © e. 


| Berkay Alkışel - Meltuğ Kartal - Süleyman - Alkın - Miray Alkışel 


Selahattin Erdoğan 


MASKO Mobilya Kenti Yönetim Ku- 


rulu Başkanı Selahattin Erdoğanda Ş ©. ' fuara katılarak sektörü değerlendirdi | ammmammıız ve “Mobilya sektörünün 2023 hedefi 
2,5 milyar dolar olan ihracatını 10 
milyar dolara çıkartmaktır.” dedi. 


Çetin Bozkurt 


Mehmet Karaköse e KLASS Pb 


AMBIANCE MOBİLYA'DAN İMOB'DA MODA ŞOVU 


o N 


e 
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Türkiye'nin sayılı 3. kuşak mobilya firmalarından biri olan ve yaklaşık 120 yıldır el yapımı klasik avangard mobilyalar üreten Ambiance Mobilya, 14. İMOB (Uluslararası Istanbul Mobilya Fuarı)'na damga vurdu. Ambiance Mobilya, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek dünyaca ünlü moda tasarımcısı Iskender Uprak'ın döşemelik kumaştan yapmış olduğu gelinlikten 


eteğe kadar birbirinden farklı modellerdeki kıyafetleri eşsiz bir defileyle tanıttı. 


Ahmet Camcı - Murat Bulut - Cüneyt Yanıkçıoğlu » Birgen Çeker - Ufuk Uçar » İnci Özata - Nazik Çetin 


Azerbaycan, İran, Dubai, Katar, Çeçenistan, Kazakistan, Özbekistan, Çin, Nijerya, Gana gibi birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren, Türkiye'de klasik avangard mobilyanın tek adresi Ambiance Mobilya, 14. İMOB fuarında yer alarak sıradışı bir şova imza attı. Her sene fuarın en pahalı ve iddialı mobilyalarını sergileyen, Klasik mobilyayı en hızlı, en kaliteli ve en çok adette üretebilen kapasiteye sahip tek mobilya firması Ambiance Mobilya, bu kez farklı bir projeye de imza attı. 
Ambiance Mobilya, kendi tasarımı kumaş koleksiyonunu muhteşem bir defileyle Türkiye'de ilk kez tanıttı. Fuar için dünyaca ünlü tasarımcı İskender Uprak, döşemelik kumaşlardan benzersiz bir koleksiyon oluşturdu. Ambiance Mobilya, İskender Uprak'ın imza attığı, Anadolu Ateşi dansçılarının sunduğu, 35 kıyafetin ve en sonunda benzersiz bir gelinlikle klas bir damatlığın görücüye çıktığı defileyle fuarda büyük ses getirdi. Mini bir şova dönüşen defile, Türkiye'nin dünyanın tekstil devi olduğunu ve birbirinden benzersiz, kaliteli döşemelik kumaşların moda sektöründe de kullanılabileceğini gösterdi. Ambiance Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Yanıkçıoğlu, sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almanın gururunu yaşadıklarını belirtti. 


eker - İskender Uprak 
ETT 


Nevin Özcan - Barış Görgüç - Birgen Çeker 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DELUXE&SPA HOTEL'DE 


YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞAND 


“HUZUR DOLU BİR YIL OLSUN” 


Hafta sonu tatili için otele gelen konuklarına türkü dolu bir gece yaşatan Kubat, performansıyla sahnede bir kez daha devleşti. Sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelen Kubat, 2018 yılı için dilekleri sorulduğunda, “2018 herkese sağlık, mutluluk ve en önemlisi huzur getirsin” şeklinde konuştu. 


a 


9. KEZ BABA OLAN İZZET YILDIZHAN “OĞLUMUN ADINI CUMHURBAŞKANIMIZ 


KOYDU” DEDİ 


İzzet Yıldızhan, sahne öncesi kameraların karşısına geçerek soruları yanıtladı. 9. kez babalık sevinci yaşadığını söyleyen Yıldızhan'ın dünyaya gelen bebeğine Hamza adını koyduğunu söyledi. Hamza, isminin öneminden bahseden Yıldızhan, oğlunun adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğunu söyledi. Cumhuriyetin ilanının 94'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı'yla sevincini paylaştığını belirten Yıldızhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğluna Hamza isminin yakışacağını söylediğini sözlerine ekledi. 
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Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek resmi şehir fuarı Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı (KASTEXPO) İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. 5000 kişinin ziyaret ettiği, United Group'un ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuara, 30 farklı sektörden 175 firma katılım gösterdi. 


A U lezzeti sofrada! 
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Fuardaki stantlarında yerli yabancı ziyaretçilerini ağırlayan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis 37 yıldır sektör lideri olarak faaliyet gösteren Reis Gıda'nın 2009 yılında “Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller” sloganıyla başlattığı obezite ile mücadele kampanyasını, ev yemeğinin önemini vurgulayarak devam ettirdiğini ve başarılı 


projelere imza atarak büyümeye devam edeceklerini söyledi. 


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Fuar Merkezi'nde Kastamonu Sanayici ve İş katılımıyla gerçekleştirildi. 5000 kişinin ziyaret 
2017 yılı resmi fuar takviminde Türkiye'nin ilk adamları Derneği (KASİAD) tarafından düzen- ettiği, United Group'un ana sponsorluğunda 
ve tek resmi şehir fuarı olma özelliği ile dikkat lenen KASTEXPO'nun açılışı; İçişleri Bakanı gerçekleştirilen fuara, 30 farklı sektörden 175 
çeken ve Kastamonu Sanayici ve İş adamları Süleyman Soylu, Kastamonu Milletvekilleri firma katılım gösterdi. Den Den Yatçılık ise fuar Derneği (KASİAD) tarafından bu yıl ikincisi Murat Demir-Metin Çeçil, İstanbul Valisi Vasip alanında hazırladığı görkemli standı ile yerli düzenlenen Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Şahin, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, ve yabancı ziyaretçilerini ve tüm konuklarını 


Fuarı (KASTEXPO) yoğun ilgi gördü. İstanbul Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın ağırladı. 
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k Gülcan - 1. Köseoğlu - A ül Sezer - Gürkan Gökçe - Arzu | i m yşeg i ça 


, 


an Den Den Denizcilik firması filosunu artırarak mo- 


toryat sınıfında “İstanbul Boğazı”nın profesyonel anlamda en iyi hizmet kalitesi ile en önde gelen kurumsal firması olmanın gururunu VE mutluluğunu yaşıyor. Den Den Yatçılık fuar alanında da hazırladığı görkemli standı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerini ve tüm konuklarını ağırladı. 


2005 yılında Tamer Köseoğlu tarafından kurul 


Melih - Mehmet sİrem - Aynur Umur 
, Ta şi ; 2; ( 


. 


Bilal * İsmet Kütük 


Mete - Gülay Aksoy | 


İsmail Erşahin 


g 4 
| Ahmet Yılanlıoğlu - Kubilay Tüfekçi - Tamer Köseoğlu 


Türkiye'nin önde gelen iş adamların- dan Gürmen Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür KASTEXPO'da hazır bulunarak hemşerileriyle ve siyaset dünyasının önde gelen temsilcileri ile bir araya geldi. 


MA. 
Aydın Aslandağ | | 


Sezai Alkan Deniz Çokay 
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SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN 


CVKPARK BOSPHORUS VALENTİNO'DAN SEVGİLİLER HOTEL'DEN SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL 
GÜNÜNE ÖZEL PROGRAM HARİKA BİR HEDİYE 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Aysın Biter Öztürk 


Şubat en sevdiğim kış ayı. 
İçinde sevgi barındırdığı için belki de... 14 Şubat 
Sevgililer Günü bahanesi ile 


sevdiklerimizi hatırlamak 


En güzel İstanbul manzaralarından biri bence CVK Park Bosphorus Hotel IZAKA'da. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde özel bir programda hazırlayan Izaka ekibi romantik bir akşam yemeği ve müzik ziyafeti sunarken, dileyenler için CVK Safira Spa'nın özel çift masajının da dahil olduğu unutulmaz bir konaklama deneyimi yaşatmayı vaat ediyor, aklınızda olsun. 


için sistem bizi zorluyor. 
Tabi bazılarımıza her gün sevgililer günü o ayrı. :) 


Benim aşklarım anam, ba- 


COUPLE RUN SEVGİLİSİ 
OLMAYANLARI UNUTMADI 


bam dışında eşim ve kızım tabi ki, sevginin en güzel halleri onlar. Allah'a şükür- 


' ler olsun ki güzel bir aileye 
Böyle kalpli bir Valentino çanta hediye gelse 14 Şubat a ME için harika olmaz mı? Ben bayılırdım gerçekten. Kış sahibim. Allah hepimizin sezonu koleksiyonundan olan bu çantanın ayakkabı sevdiklerini korusun kollaversiyonları da mevcut. 


sın sağlık, huzur versin. 


e RE) İşte sevdikleriniz için hediye 

SEVGİLİNİZE SILK AND e 4 
oneriterim. 

CASHMERE'DEN SIRA DIŞI 
Bence Sevgililer Günü öncesi harika bir organizasyon fr ' Couple Run. 11 Şubat'ta eş zamanlı olarak İstanbul, BI R H EDIİYE ALMAYI İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilecek. Couple Run'da il TI TV katılımcılar partnerleri ile birlikte eş zamanlı start alarak TERCİ H EDE BİLİ RS | N IZ 3,5 km koştuktan sonra el ele finish ipini göğüslemeleri isteniyor. Pazar günü sabah 11.00'da start alacak yarışlarda “sevgilim yok” diyenler de üzülmesin; Couple 


Run'da Bir Dost, Anne- Çocuk, Baba-Çocuk ve Couple Run olmak üzere 4 farklı kategori bulunuyor. 


STİLA4'DEN | 
HARİKA HEDİYE ÖNERİLERİ 


Aşkınızı el yapımı seramik objeler ile ilan etmek güzel Silk and Cashmere, Rönesans Koleksiyonuna bayıldım. 
fikir olabilir. Stil44 size harika hediye önerileri sunuyor. Çok modem ve iddialı tasarlanmış bir seri. Hem kadın Sevgililer Günü koleksiyonunda hem erkek hem kadın- hem erkek için ürünler olan koleksiyon, sıra dışı parlara uygun yer alan ürünler arasında kalpli, love formlu çalar giymekten çekinmeyen stil sahibi kişilere uygun. 
ürünler, burç panoları gibi sayısız alternatifler var. Sevgililer Günü için ne güzel hediye olur. 
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MEKÂNI OXHAN'I GÖRKENLİ 
BİR PARTİYLE AÇTI 


Eğlence hayatının trendlerini belirleyen isimlerin başında gelen ünlü iletişimci Özgür Aras, Asmalımescit'teki yeni mekânı “Oxhan”ı renkli bir parti ile açtı. İş, sanat, magazin ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği açılışta kapıda izdiham yaşandı. 


Geçtiğimiz yıllarda açtığı “eelence” ve “Ablam” mekanlarıyla eğlencenin nabzını tutan Özgür Aras, yeni mekânı Oxhan'la Beyoğlu'na yepyeni bir renk getirdi. Gece hayatının kalbinin eskisi gibi Taksim'de atacağının sinyallerini veren Oxhan'ın 

açılışı Özgür Aras'ın ev sahipliğinde iş, sanat, magazin ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açılışı 90'lar konseptindeki partiyle olan Oxhan'da konukları, 90'lı yıllar söz konusu olunca 

akla gelen ilk isimlerden Yonca Evcimik ile Süperman ve Zeki Müren'in birebir benzerleri karşıladı. Gelen konukların bol bol fotoğraf 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çektiği açılış renkli karelere sahne oldu. Açılışta en dikkat çeken isimlerden biri de Yonca Evcimik'ti. Uzun yıllardır beraber çalıştığı menajeri Özgür Aras'ın yeni mekânı Oxhan'ın açılışma Türkiye'nin ilk single albümü olan 8.15 Vapuru'nda şarkısının klibindeki haliyle saçından kıyafetine birebir katılan Yonca Evcimik partinin ilgi odağı oldu. Özgür 

Aras yeni mekânı için “Yine kendim gibi bir mekân yaptım. “Oxhan” da “eelence ve ablam” gibi çok sevilecek. Şimdiden “Oxhan” ismi herkesin hoşuna gitti, dillere dolandı... 
İstanbul'un en eğlenceli geceleri “Oxhan” da yaşanacak” dedi. 


Tuğba Özay 


İ Deniz Seki 


Yonca Evcimik 


YARLIM 
YARN 


MERİT OTELLERİNDE YENİ YILIN 
İLK KONSERLERİ BİRBİRİNDEN 
ÜNLÜ STARLARLA GERÇEKLEŞTİ 


4 
ğa 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözde otellerinden Merit Park 
Hotel ve Merit Crystal Cove Hotel yeni yılın ilk konserlerini starlarla gerçekleştirdi. Yılın her mevsiminde misafirlerini eğlenceye doyuran Merit Otelleri'nde 2018 yılı va PR boyunca da konuklar birbirinden A | ünlü isimlerle coşup muhteşem GA MA e « N saatler geçirecek. Merit Otelleri , ailesinden Merit Park Hotel ve P / Ep Merit Crystal Cove Hotel yeni yılın Ki Si K ilk ayında sezonun en coşkulu ga > | — " konserlerine ev sahipliği yaptı. 2 de (| candan Ergtin 
1 i # 


. 


Merit Park Hotel konuklarını 
Candan Erçetin ile ağırladı. 
Eski albümlerinden sevilen ve dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek seyircilerinden tam not alan Candan Erçetin, muhteşem sahne performansının yanı sıra giydiği gri uzun taşlı elbisesi ve zarafetiyle de izleyenleri adeta büyüledi. 
f Merit Crystal Cove Hotel'de ise 
18) Nilüfer ve Serdar Ortaç rüzgârı a esti. “Bilmiyorum bizi görüyor mu? Bütün alkışlarımız ona gitsin” diyerek sahnede Kayahan'ı anan Nilüfer, Kıbrıs'ı çok 
Serdar Ortaç sevdiğini ve Kıbrıs'a yerleşebileceğini söyledi. Kendisi için özel olarak kurulan sahneyi de çok beğendiğini belirten Nilüfer, 
“Kıbrıs'ta ilk defa podyumlu bir sahne gördüm. Bana, eski gazinoları hatırlattı. Muhteşem bir gece geçireceğiz. Lütfen sizler de bana eşlik edin” diyerek başladığı performansında en sevilen şarkılarını seslendirerek gece boyunca hayranlarını mest etti. Serdar Ortaç ise yaklaşık bin 500 kişiye unutamayacakları bir gece yaşatarak 1994'ten bugüne kadar yazdığı parçaları seslendirdi. Ortaç, “çocuk” 
sorusuna, “Önümüzdeki seneye inşallah” derken, yaşadığı sağlık sorunlarına da değinerek, 
“İyi diyeceğiz, iyi olacak. Her yıla daha umutla başlayacağız. 
Sağlık olsun, önce sağlık” dedi. 


KLASS AİLESİNİN DEĞERLİ İSİMLERİ 


Klass ailesinin değerli ve başarılı isimleri Klass Genel Yayın Koordinatörü Özgün Küçükkahraman Yazgan ile Klass muhabiri Uğur Atun yeni yaşlarına bir yılı daha sağlıkla ve başarıyla geride bırakmanın mutluluğuyla girdi. 2018”in ilk ayında yeni yaşlarına dergimizin merkez ofisinde sürpriz kutlamalarla giren Özgün Küçükkahraman Yazgan ve Uğur Atun ekip arkadaşlarının bu özel günlerini unutmayarak yaptıkları kutlamalarla ayrı bir sevinç yaşadı. 


Klass ailesi doğum günü kutlamalarıyla 2018'in den habersiz başladıkları iş günleri doğum günü mutluyum” dedi. Muhabirimiz Uğur Atun ise yeni ilk ayını eğlenceli ve mutlu geçirdi. Dergimizin kutlamaları ile renklenince ofisimizde eğlenceli ve Oo yaşının ve 2018 yılının kendisine ve tüm sevdik-Genel Yayın Koordinatörü Özgün Küçükkahra- duygu dolu anlar yaşandı. Klass ekibinin değerli lerine sağlık, mutluluk ve hedeflerine ulaşabilme man Yazgan ile deneyimli muhabiri Uğur Atun üyelerinden Özgün Küçükkahraman Yazgan imkânı getirmesi dileğiyle pastasının mumlarını yeni yaşlarını Klass merkez ofisinde ekip arkadaş- Oo doğum günü için hazırlanan pastasının mumlarını o neşeyle üfledi. Klass ailesinin iki başarılı ismi 

ları tarafından gerçekleştirilen sürpriz doğum günü ( üflerken “Yeni yaşımı bana ailem kadar yakın dilekler tutup pastalarını üfledikten sonra ekip 


partileriyle kutladı. Kendilerini bekleyen sürprizler- o olan Klass ekibiyle birlikte kutlamaktan dolayı çok (o arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. 
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JLL Türkiye tarafından yönetilen Palladium Ataşehir AVM, sosyal medya fenomeni *muzisyenanne' olarak bilinen Ahu Kahraman Yıldırım'ı, minik öğrencileri ve aileleri ile birlikte düzenlediği “Müzisyen Anne 

ile Ritim Atölyesi” adlı çok eğlenceli çocuk etkinliğinde ağırladı. Palladium Ataşehir AVM Müdürü Ayşen Yerşen ve JLL Türkiye Pazarlama Uzmanı Okşan Taşkaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, sosyal medya fenomeni 'muzisyenanne' olarak bilinen Ahu Kahraman Yıldırım 2009 yılında kurduğu Türkiye'nin ilk ve tek Aile & Çocuk Müzik Okulu olan Etiler Müzik Okulu & Kids Music Class'ın 


minik öğrencileri ve aileleri ile eğlenceli bir ritim 

şov gerçekleşti. Oğlu Kartal'ın kalp nakli ameliyatı nedeniyle Almanya'dan yeni dönen, Instagram'da fenomen sayılabilecek oranda takipçi sayısına sahip ve haftalık 28.000.000 yakın görüntülenme alan “muzisyenanne' adlı profile sahip olan Ahu Kahraman 
Yıldırım etkinliğe kızı Lal ile birlikte katıldı. Gösteri, 4 
yaş grubu öğrencilerinin org ile yaptığı şarkı eşlikli şov ile başladı. Öğrencilerin aileleri ile sahneye çıkıp ritim aletleri ile yaptığı gösteride yaklaşık 40 kişi sahnede yer aldı. Gösteride çocuklar ve aileleri olduğu kadar seyirciler de bu keyifli dakikalara eşlik ettiler. 


a 
#Türkiye' de yatırıma devam eden İtalyan ev! 
dekorasyon markası Rapsel, Aysel Uz ve” Şadi Burat'ın ev sahipliğinde dr davetle başarılarını kutladı. Davette Aysel | Uz ve Şadi Burat konuklarını kapıda karşılayarak kusursuz bir ev sahipliği sergiledi. BP 


Aysen Uz - Sadi Burat 


RAPSEL, TÜRKİYE PAZARINDAKİ 
BUYUMESİNİ ŞIK BIR DAVETLE KUTLADI 


İtalya'nın ünlü ev dekorasyon markası Rapsel, Türkiye'de devam eden yatırımlarını şık bir davetle kutladı. Markanın Türkiye sahipleri Aysel Uz ve Şadi Burat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat ve s0syal yaşam dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. 


Ev dekorasyonunda en iyi tasarımların seçkisi İtalya'nın önde gelen tasarım odaklı markası Rapsel, Türkiye'de devam eden yatırımlarını özel bir davetle kutladı. Markanın Türkiye sahipleri Aysel Uz ve Şadi Burat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Çağdaş tasarım çizgisini, derin malzeme bilgisi ve rafine İtalyan estetik gustosu ile harmanlayan Rapsel'in İstanbul'daki ilk mağazası Kasım 2016'da Çiftehavuzlar'da hizmete girdi. Türkiye'de yatırıma devam eden 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Rapsel'in ikinci mağazası geçtiğimiz aylarda Addresistanbul'da açıldı. Her biri dünyaca ünlü tasarımcıların modem ve elegan çizgilerini taşıyan Rapsel ev mobilyası koleksiyonu Rapsel Showroom ve Addresistanbul'da evine tutkun tasarım severlerle buluşuyor. Rapsel, başta Philippe Starck olmak üzere bugüne kadar Hariri Hariri, Matteo Thun, Andree Putman, Dante Donegani, Giovanni Lauda, Shiro Kuramata, Adri Hazebroek gibi dünyanın önde gelen çok sayıda tasarımcısına ait ürünlere imza attı. 


—. 


Ayşegül - Mehmet - Selim Hotiç 
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Parti Gurusu Senem Selimi yeni yılın ilk partisini Maçka'da bulunan Alancha'da çok özel bir organizasyonla gerçekleştirdi. “Cheers To 2018 Party” adı ile gerçekleşen geceye Senem Selimi'nin de yakın dostlarının yanı sıra sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katıldı. 


Parti Gurusu Senem Selimi yeni yılın ilk partisini çok özel bir organizasyonla gerçekleştirdi. Maçka'da bulunan Alancha'da gerçekleşen partiye sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra Senem Selimi'nin yakın dostları da katıldı. “Cheers To 
2018 Party” adı ile gerçekleşen gecede konuklar, Ceynur'un canlı performansı ile 
başlayıp, ilerleyen saatlerde ise DJ MertCan'nın hareketli parçaları ile geceyi tamamladı. Geceye katılan tüm davetliler elbiseleriyle şıklık yarışı içindeydiler. Birbirinden güzel ve hareketli müzik parçalarının yer aldığı bu özel gecenin ilerleyen saatlerinde konukların danslarıyla eğlence doruğa çıktı. Harika bir organizasyona imza atan Senem Selimi organizasyona katılan tüm dostlarına teşekkür etti. 


Öner Demiroluk : Senem Selimi * Tuna Ozaner 


Gülnur Tutumoğlu 


Senem Selimi : Bekir Aksoy Sevgi Ekiyor Murat - Arzu Zogun 


Raşit Bağzıbağlı - Deniz Akkaya : Keremcem - Ümit Temurçin 


Ümit Temurçin, Abdi İpekçi Caddesi'nde açtığı yeni showroomu ile moda dünyasının kalbine yeni bir soluk getireceğini ifade etti. 
Temurçin'i bu özel gününde ünlü dostları yalnız bırakmadı. 


ÜMİT TEMURÇİN'İN 
NİŞANTAŞI SHOWROOM 
AÇILIŞI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 


Marka danışmanı ve moda yazarı Ümit Temurçin, modaya yepyeni bir yatırım yaparak Abdi İpekçi Caddesi'nde bir showroom açtı. Ümit Temurçin, showroomun açılışında 

ünlü dostlarını ağırlayarak onlara UT Projects Showroom 

bünyesinde vereceği hizmetleri anlattı. 


Başarılı marka danışmanı ve moda yazarı Ümit Temurçin, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan UT Projects Showroom'unu renkli bir davetle açtı. Birçok başarılı moda tasarımcısını ve markayı içinde barındıran UT Showroom'un açılışına iş, moda ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü isim katıldı. UT Showroom'un içerisinde yer alan tasarımların sahipleri; Cihan Nacar, Çiğdem Akın, Aslıhan Karahan, Shikka, 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Omax ve mücevher tasarımcısı Olcay Keskin de açılışta yer aldı. Showroom'da yer alan ürünler stil danışmanları, moda editörleri ve blog yazarları tarafından yoğun ilgi gördü. Ümit Temurçin, yeni showroomunun konsepti ve hizmet anlayışı hakkında bilgiler vererek UT Projects Showroom'da farklı marka ve moda tasarımcılarına danışmanlık verip, lansman ve özel davetlere ev sahipliği yapabileceklerini dile getirdi. 


Jülide Ateş | 
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Mesut Akcan 


MX 
Arzu - Yaman - Timuçin Özaslan 
; Mk, 5. 


ye 2 Mine - Erhan Tetik 


Çiğdem Akın 


Olcay Keskin 


Me” ; iz | Davete katılan ünlü mücevher tasarımcısı 
2. AR Olcay Keskin, özel tasarım elbisesi olduklim; 4 çaşıktı. Olcay Keskin'in mücevher tasarımlarının da satılacağı UT Showroom'da başarılı tasarımcı Ümit Temurçin'i yeni i yatırımından ötürü tebrik etti. MN 


i Serhat Kaynarpınar 
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Uğur Antik Müzayede Evi'nin sahibi Uğur Batur, ill bir Di “zayede düzenleyerek sosyal yaşam dünyasının önemli isimlerini MM 

bir araya getirdi. Sanatseverlerin önemli eserleri satın almak 

için adeta birbirleriyle yarıştıkları müzayededen elde edilen gelir 


Köy Okullarına bağışlandı. 
I 


,.İ 


Sosyal sorumluluk projelerine sık sık destek veren ünlü müzayedeci Uğur Batur, köy okullarına yardım amacıyla özel bir davet düzenledi. Önemli müzayedelere imza atan Uğur Antik Müzayede Evi'nin sahibi Uğur Batur'un yönettiği müzayedeye iş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü kadınları yoğun ilgi gösterdi. Müzayede, Fairmont Ouasar Otel'de gerçekleşen yemekte bir araya gelen ünlü isimler, Uğur Batur'un yönettiği müzayedede 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sunulan tablolara, antika ev eşyalarına ve takılardan oluşan çok sayıda parçaya büyük ilgi gösterdiler. Müzayede esnasında sanatseverler birbirinden önemli eserler için adeta birbirleriyle yarıştılar. Gerçekleşen yemekli davette konuklar hem bol bol sohbet ettiler hem de satın aldıkları eserler sayesinde proje kapsamında müzayededen elde edilen gelirin Köy Okullarına bağışlanmasına yardımda bulundular. 


Aydan Gömügen - Muammed Abdullah Tuncay 


Başarılı iş kadını, sosyal yaşam dünyasının hayırsever ünlü ismi Aydan Gömügen Tuncay, Uğur Batur'un ev sahipliğinde gerçekleşen müzayedeye eşi 

Muhammed Abdullah Tuncay ile birlikte katıldı. Antika eserlere olan merakıyla 

da bilinen Aydan Hanım müzayedede satın aldığı eserlerle Köy Okullarına yapılan bağışa büyük katkı sağladı. 
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Ece kiral | 
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Ayşegül Kayabay || 
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Türk Kanser Demeği Shangri-La Bosphorus Istanbul'da rahim ağzı kanseri farkındalığı üzerine bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman'ın ev sahipliğini üstlendiği, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Gül Alço ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. 
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Türk Kanser Derneği rahim | ağzı kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ! 
amacıyla Türk Kanser Der-) 
neği Yönetim Kurulu Başkanı 
Burak Duruman'ın ev sahip-P liğinde bir basın toplantısı ” düzenledi. Ünlü isimlerin | destek verdiği toplantıya |. 
Revna Demirören büyük bir duyarlılık göstererek Türk | 
Kanser Derneği'nin “Rahim & 


tünü giyerek geldi. T 


Betül Görgen'in konuşmacı olarak katıldığı Türk Kanser Derneği basın toplantısına iş, sanata ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimleri katılarak büyük destek verdi. Toplantıda rahim ağzı kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekilerek, “Rahim ağzı kanseri KADER DEĞİLDİR” mesajı verildi. 


ağzı kanseri için el ele” tişör-(... 
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Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören “Sinema Güzeli Yarışması”nın bu yıl ikincisi düzenlenmek üzere hazırlıkları başladı. Nisan ayında İstanbul'da yapılacak olan final gecesinde podyuma çıkacak olan finalistlerin seçmelerinin ilki ise hafta sonunda Bakü'de yapıldı. Yarışmanın Azerbaycan sorumlusu ve aynı zamanda TV ana haber bülteni spikeri de olan Vusala-Said Eyyubgizi'nin ev sahipliğinde Hotel Pullman Bakü'de düzenlenen elemelerde en iyi bir erkek ve bir bayan seçimi yapıldı. Yarışmaya Azerbaycan'da genç yetenekler büyük ilgi gösterirken elemeleri yapan jüri üyeleri arasında ünlü oyuncular Salih Güney, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Wilma Elles, Ceren Kaplakarslan'nın yanı sıra, yönetmen Avni Kütükoğlu, yarışma organizasyonu başkanı Atilla Kaplakarslan, gazeteci Hakan Solaker, Bonart Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Arif Işık ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen yardımcısı ve Azerbaycan Devlet sanatçısı oyuncu-yönetmen Melahat Abbasova, moda tasa- 


ETE 


diy GÜNİ 

dileyen rımcısı Azerbaycan Ulusal Elbiseler Merkezi Başkanı, sanat bilimi felsefecisi Doç.Dr. Gulnara Halilova ve Vusala-Said Eyyubgizi yer aldılar. Elemeler sonunda jüriden en yüksek puanı alan ve Bakü'de TV sunuculuğu ile modellik yapan 24 yaşındaki Seher Guliyeva, 
24 yaşındaki Azerbaycan Milli Konservatuarı öğrencisi 
tar sanatçısı Perviz Musayev finallere katılmaya hak kazandılar. Önümüzdeki günlerde Türkiye elemeleri de yapılacak olan “2. Sinema Güzeli Yarışması”nın yarışma organizasyonu başkanı Atilla Kaplakarslan, “Geçtiğimiz yıl sinema ve TV sektörünün önemli sanatçıları, yapımcıları bize destek vererek ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdiler. Bu yıl da daha çok destek alarak ikincisini düzenliyoruz. Amacımız sektöre ehil kişiler tarafından seçilmiş yetenekli yeni yüzler kazandırmaktır” dedi. Yarışmanın Bakü elemelerinin davet sponsoru Oedim Oebele Restaurant olurken, jürinin saçları ise Türkiye'den yıllar önce Bakü'ye giderek bay ve bayan kuaför salonu açan ünlü kuaför Kırık Tarak Halit Ayyıldız ve oğlu Burak Ayyıldız yaptı. 
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Dünyanın beşinci ve bölgemizin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan 22. EMITT 2018 Turizm Fuarı, bu yıl 85 ülkeden katılan kurum ve kuruluşlarla yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen EMITT'in ilk iki gününde turizm profesyonellerine, üçüncü ve dördüncü gününde ise tatilcilere yönelik programlar gerçekleştirildi. TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki 60 bin metrekare alanda gerçekleşen fuarda bu yıl 1065 katılımcı ağırlandı, fuarı 50 bin kişi ziyaret etti. 


Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 
22. kez düzenlendi. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir 
araya getiren EMİTT, bu yıl 60 bin metrekarelik 10 
| salonda 85 ülkeden 1065 katılımcıyı ağırladı. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen EMITT'in ilk iki gününde turizm profesyonellerine, üçüncü ve dördüncü gününde ise tatilcilere yönelik programlar gerçekleştirildi. Fuar boyunca devam eden “Türkiye'de Seyahat Acenteciliğinin Geleceği”, “Dünyada Yeni Trend: Gastronomi Turizmi” ve “Gelişmekte olan Pazarlarda Online Satış” başlıklı panellerle sektöre bilgi akışı sağlandı. 
İTE Turkey tarafından organize edilen EMITT'i bu sene, 50 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Tatile çıkmayı planlayanlar da fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarına, cazip fiyatlarda “erken rezervasyon” kampanyaları ile ulaşma imkanına sahip oldular. 
Bu yıl yoğun bir ilgi gören EMITT'e 106 ülkeden 2 
bin 686 davetli tur operatörü başvuru yaptı. 


Burcu Merdal - Volkan Ataman - Gökçe Gül 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Cem Aksoy : Güvenç Vural 


Hüseyin Aygün 


Titanic Oteller Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aygün fuarda hazır bulunarak stantlarını ziyaret eden sektör profesyonellerine otelleri, yeni projeleri ve yatırımları hakkında bilgiler verdi. 


Ahmet Can Yeşildağ - Ruslan Guliyev 


Mert: Muzaffer Aygün 


Ceylan Pirinçcioğlu - Nizamettin Şen - Muhittin Böcek - Yeliz Gül Ege - Ümit Uysal - Zafer Alkaya İlknur Selçuk Köker : Ahmet Boztaş 


Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal yerli ve yabancı sektör profesyonelleriyle bir araya geldiği fuarda hazır bulundu ve fuarın hem katılımcılar hem de tüketiciler için umut Aydın | oldukça verimli geçtiğini söyledi. Ziya Cihan 


Bihim Tepeli : Tafil Gürbüzbildik 


Mehmet Kocadon - Hüseyin Aksoy - Recai Çakır 


Turizm dünyasının önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren fuarda Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Ko- 


caeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Bodrum'un gözde otellerinden olan Sianji Otel Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır bir araya gelerek sektördeki yenilikler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 


Ahmet Misbah Demircan 


Geylan Pirinçcioğlu 


Hin 


| Goşkun Yılmaz - Behçet Saatçi * Mete Atay 
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i Coşkun Yılmaz, ülke tanıtımına, turizm kazanmasına fayda sağlayan Emitt a Behçet Saatçi ve yardımcısı Mete Atay £ İ birliklerini konuştu. 


Lissiya Hotel Fethiye'nin sahib sektörünün gelişmesine ve ivme 
— Eyarı'nda Fethiye Belediye Başkanı ile bir araya gelerek fuarın sağladığı iş 


Veli Tuzak 
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Tarık Önol : Sami Türkay - Serkan Arıkan Sibel Çağrı Hakgüder 


Cansu Balamut - Binnur Dülger - Tuğberk Ölçer İİ 
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Erdinç Sezer 


İmren Lokum Konakları'nın sahibi 


Erdinç Sezer stantlarını ziyaret eden misafirlerine hem meşhur lokumlarından ikram etti hem de hizmet kalitelerini anlattı. 


Eyüp Asyalı N 


snimoi , 


Görkem Aydıner - Baturalp Bozkurt 


Elexus Hotel Resort&Spa Yönetim Kurulu Üyelerinden Baturalp Bozkurt ve Satış Pazarlama te Direktörü Görkem Aydıner fuarda sektör pro- 


di 


fesyonelleriyle yeni iş birliklerine imza attı. 


Yekta Yenilmez Zafer Alkaya - Mehmet Haluk Beceren - Haluk Özsevim Özgü Alnıtemiz 


Projesi'ne destek olmak için Agua Florya Alışveriş 

erkezi'nde özel bir etkinlik yaptı. Etkinlikte Şef Memet Özer eşliğinde Özge Ulusoy, Jessica May, Alper Saldırın, Fulya Zenginer, Gözde Mukavelat, Yasemin Şefik, Ayşe Özyılmazer ve Tuğçe Kurt gibi birçok ünlü isim kendi elleriyle hazırladıkları tatlıları satarak KAÇUV'un 2. Aile Evi Projesi için bağış topladı. 
“Nerede yaşam varsa, orada umut vardır” sloganı ile kurulduğu 
günden itibaren tedavi gören hastalara umut olan Kaçuv, 2012 
yılında kurduğu ilk evden sonra ikincisini Agua Florya AVM'de düzenlediği etkinlikten elde ettiği gelir ile Pendik'te açmaya hazırlanıyor. 2018 yılında açılacak aile evi ile birlikte birçok hastaya umut dağıtılacak. Ünlü isimlerin hazırladığı tatlı ve pastalar etkinliğe katılan misafirlerden tam not aldı. 


Kiris Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) 2. Aile Evi 


1 İMA. Mİ 587 
TETTETMEMTEE UR WWLEKE UMUT UL 


BARIŞ ARDUÇ VE NEW BALANCE'DAN 
HEYECAN VERİCİ İŞ BİRLİĞİ 


on 2 yıldır Mullenllowe Executive Creative Director'ü olarak görev Siman Emrah Akay, yoluna ortak ve ECD olarak yeni ismiyle 

“Come to Movida”da devam edecek. Sektörde 22'inci yılını kutla- X NB” koleksiyonu iş birliğini, özel bir kutlama ile duyurdu. New yan Emrah Akay, reklamcılığa 1995 yılında Movida'da başlamıştı. Ardın- Balance ve Barış Arduç iş birliği kutlaması Vepa Group Yönetim dan birçok yerde kreatif liderlik yapan, Cannes Lions, Epica, New York Kurulu Başkanı Önder Öztarhan ev sahipliğinde, Barış Arduç katılımıyla, Festivals, Golden Drum, Eurobest dahil 100'ün üzerinde uluslararası ve Nişantaşı Must'da gerçekleşti. Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder ulusal ödülü olan Akay, “Biz burada sadece reklam yapmayacağız. Bu- Öztarhan, lansmanı ilkbahar yaz sezonunda yapılacak koleksiyon iş birliği rayı bir çekim merkezi yapacağız” dedi. Ajans Eş Başkanı Oğuzhan Akay hakkında; “Biz Barış'la Bujin'de tanıştık. Birlikte antrenman yaptık. Birlikte “Emrah'ın gelişi, çalışmalarını yıllardır takdir ettiğim kardeşimin yuvaya terledik. Spor sevdadır, aşktır, önceliktir, fedakârlıktır, rağmendir, mücadönmesi gibi değil! Aksine usta reklamcı Emrah Akay Movida'ya geliyor, deledir. Sağlığına ve ruhuna yaptığın en kıymetli yatırımdır. En doğal halingüçler birleşiyor, etki alanı genişliyor olarak düşünülmesi gereken bir dir. Ben, Barış'ın mesleği olmamasına rağmen spora bu değerlerle verdiği şey. Bu nedenle artık adımız, Come to Movida” dedi. kıymeti fark ettim ve bunu da bağırmadan yapması beni çok etkiledi”dedi. 


Ns Balance, oyuncu Barış Arduç ile gerçekleştirdiği “Barış Arduç 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TURKİYE'NİN MILLI PETROL MARKASI 
“ALPET” BUYUMEYE DEVAM EDIYOR 


ürkiye'nin öncü kuruluşlarından Altınbaş Holding'in Türkiye ve 

KKTC akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren iştiraki Altınbaş 

Petrol (Alpet), son 5 yılda dengeli büyüme stratejisiyle bayi sayısını 400'ün üzerine çıkararak yıllık yüzde 7 büyüme oranıyla ülke ekonomisinin lokomotifi olan akaryakıt sektörünün güçlü markalarından biri olmayı başardı. 2017'de Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel olarak gelişimini sürdüren Alpet, toplamda 45 yeni bayi ile gücüne güç katarak 2018 yılında satış rakamlarında yüzde 10, akaryakıt dışı satışlarda ise yüzde 30 büyüme planlıyor. Bölgesel güç olma vizyonuyla hareket eden milli petrol markası Alpet'in CEO'su Ali Murat Yeşilyurt “Alpet olarak 2018'e dengeli bir büyüme hedefiyle giriyoruz. 2017'de Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'deki faaliyetlerimizde 20. yaşımızı doldurduk. Bu tecrübeyle ve özgüvenle daha güçlü adımlar atmayı hedefliyoruz” dedi. 


Ali Murat Yeşilyurt 


KETENPERE FİLMİNİN BAŞROL GASTRONOMİ TURİZMİ DERNEĞİ OYUNCUSU ELİF EROL, BAŞARILI GASTRONOMİ VE GURME TURİZMİ — Dİ 


OYUNCULUĞUYLA DİKKAT ÇEKİYOR DUAYENLERİNİ BİR ARAYA GETİRD 


ge Üniversitesi Konservahs Sahne Sanatları Bölümü mezunu Elif Erol, 
BKM kökenli bir tiyatro oyuncusu olarak başladığı oyunculuk kariyerinde kısa filmler ve reklam filmlerinde aldığı rollerin ardından televizyon filmi projelerinde de yer alarak adından söz ettiren bir isim. 1985 İzmir doğumlu olan Elif Erol, İzmir 
Devlet Opera Balesi'nde aldığı eğitimle profesyonel Bale, 
Modem Dans, Halk Dansları, 
Latin dansları ile ilgilenmekte ve vokal, dublaj, seslendirme sanatçısı olarak görev yapıyor. 
Başrollerinde Berk Atan, Hande Soral gibi isimlerin yer aldığı 
BKM yapımı televizyon filmi 
“Tahin Pekmez”deki rolünün 


turizmi alanındaki sivil örgütlenme açığını kısa sürede kapatmaının yanı sıra, alanında hemen her gün yaptığı ulusal ve ulusla- 


Kn henüz bir yılı yeni doldurmasına rağmen, gastronomi 


ardından başrollerinde Şafak rarası çalışma ile bir dernekten çok daha fazlasını başaran Gastronomi Sezer, Hakan Ural ve Mehmet Turizmi Derneği, “Gastronomiye Gönül Verenler Gecesi'nde gastronomi Esen'in yanında ve yaklaşık 25 ve gurme turizmi duayenlerini bir araya getirdi. Turizm Eski Bakanı kişilik oyuncu kadrosundaki Bülent Akarcalı'nın Baltalimanın'daki köşkünde gerçekleştirilen geceye, tek kadın oyuncu olma özelliği çok sayıda seçkin şef, gurme, gastronomi uzmanı, turizmci ve iş adamı taşıyan Elif Erol, filmde Şafak katıldı. Kayla Mutfak Sanatları şef ve öğrencilerinin hazırladığı ve her biri Sezer'in sevgilisini, Mehmet birbirinden lezzetli Gaziantep Mutfağı'na ait onlarca yiyeceğin katılım-Esen'in de kızı rolünü başa- cıların beğenisine sunulduğu gecede, birçok gastronomi uzmanına ödül rılı bir şekilde canlandırarak mahiyetinde plaketler de takdim edildi. Gece, DEN DEN Yatçılık'a ait oyunculuk kariyerindeki hızlı lüks bir yatta düzenlenen boğaz turu ile devam etti. 


yükselişi devam ettiriyor. 


Akat ve iş adamı eşi Ersin Akat, kızları Alya'nın ilk yaş 

gününü kutladı. Akat çifti, kızları Alya için Baltalimanı Portaxe'te organizasyonunu Ateiler of Wonders üstlendiği özel bir doğum günü partisi düzenledi. Özel davetlilerin katılımıyla gerçekleşen doğum günü partisinde konuklar minik Alya ile bol bol fotoğraf çekildi. Konuklar keyifli anların yaşandığı doğum günü partisinde çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesapların- da paylaştı. Çizgi film karakterlerinin çocuklara eğlenceli anlar yaşattığı partide sevimli Alya ilgi odağıydı. Ayşe Sağıroğlu Akat ve iş adamı eşi Ersin Akat, kızlarının ilk doğum günü partisinde kendilerini yalnız bırakmayan yakın dostlarına teşekkür etti. 


Ne # Ne 


|, 5 ği 


” 


Bi Ergin PR Ajansı Başkan Yardımcısı Ayşe Sağıroğlu 


gökçe Korkmaz, bir dönemin kült polemiğine yeni bir boyut getir- i. Kariyerinin başında mankenlikle oyunculuğu bir arada götüren Gülgökçe Korkmaz, kendi kaleme aldığı “Hiç Güleceğim Yoktu” adlı tek kişilik gösterisiyle mankenden komedyen de oluyormuş dedirtti. Gösteri merkezlerinden eğlence mekanlarına kadar birçok yerde sahnelediği gösterisiyle olumlu tepkiler alan Korkmaz, gösterisini interaktif bir hale getirdiğini ve çıktığı mekana göre esprilerini güncellediğini dile getirdi. 


Ki kaleme aldığı tek kişilik gösterisiyle adından söz ettiren Gül-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Bayram, gülüş estetiğinde yapılan yanlışlıkların artmasından 

dolayı dikkat edilmesi gereken önemli faktörlere değindi. Dt. 
Melih Bayram; “Gülüş tasarımı yapılırken dişlerin oluşturduğu bölgenin estetiği (beyaz estetik) ve dişetlerinin oluşturduğu bölgenin estetiği (pembe estetik) değerlendirilir. Bu amaçla öncelikle fotoğraf üzerinde dişetlerinin hangi seviyede olması gerektiği, hangi dişlerin tasarıma dahil edileceği değerlendirilir. Sonrasında dişlerin diş-dişeti-kemik seviyeleri klinik ve radyografik olarak incelenir. Daha sonra tedavi planı netleştirilir” diyerek gülüş tasarımı konusunda dikkat edilmesi gereken unsurları anlattı. 


G ülüş estetiğinde başarılı işlere imza atan Diş Hekimi Melih 


yetiştirmek hedefiyle kurulan Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim Okulları, 

Meryem Uzerli ve Tuba Ünsal gibi ünlü isimlerin yanı sıra sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü ismin çocuklarının okul öncesi eğitimi için tercih ediliyor. TED Ankara Koleji ve ODTÜ'den mezun olduktan sonra City Üniversitesi Londra'da MBA yapıp, pedagojik formasyon alan Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim Okulları'nın Sahibi ve Genel Müdürü Gülşen Fatma Apaydın, “Okul öncesi eğitim veren bir kurum ihtiyaçlara uygun esnek okul saatleri sunup, şirketlerle iş birliği içinde olmalıdır. Yenilikleri, teknolojiyi takip etmelidir. Çocukları iyi gözlemlemeli onların yetenekleri doğrultusunda aktivitelere yönlendirmeli ve ailesine bilgi vermelidir. Hükümetimizde okul öncesi eğitimine önem veriyor. Maddi imkanı az olan kişilere de yardımcı oluyoruz. Anneanne, babaanne, teyze, hala gibi çok yakın kişilerin çocuklara bakmaları güvenli ama eğitim açısından yeterli değil” diyerek, okul öncesi eğitimin gerekliğinin altını bir daha çiziyor. 


N ktif, kaşif, yaratıcı, hayal gücü kuvvetli, sorumluluk sahibi çocuklar 


o 

Iber Ortaylı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kişisel özellikleri, Jeüinmeyene ve tüm izleriyle kaleme aldığı ilk biyografi kitabı 

olan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ün tanıtımı D&R ev sahipliğinde Pera Palace'da gerçekleşti. İş, sanat, sosyal yaşam ve spor dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecenin açılış konuşmasını yapan D&R Genel Müdürü Cem Eriç, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan D&R olarak büyük onur duyduklarını ve İlber Hoca'nın kaleminden Atatürk'ün kişisel özelliklerinin de anlatıldığı bu kitabı okumanın büyük keyif olacağını belirterek D&R olarak yayınevlerini, yazarları ve kitapseverleri destekleme misyonuyla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. 


FUARINDA UNLU 
İSİMLERİ AĞIRLADI 


zmir abiye giyim sektörünün 
Ji firması Matrons, Fuar 
İzmir'de gerçekleştirilen IF 
Wedding'te yer alan standında ağırladığı ünlü isimlerle fuara damgasını vurdu. Matrons'un konuk ettiği Hande Yener'in ardından hem Türk Sanat 
Musikisi'nin Divası Bülent 
Ersoy'u hem de tüm dünya listelerinde Billionare şarkısıyla bir numaraya yükselen ve 
Bama Müzik Ödülleri'nde en iyi şarkıcı ünvanı alan Otilia'yı ağırlayarak ünlüler geçidine sahne oldu. Uzun zamandır 
İzmir'li hayranlarıyla buluşma fırsatı bulamadığını belirten 
Bülent Ersoy, bu imkanı yarattığı için Matrons markası ve Yönetim Kurulu Başkanı 
» Ercan Kulu'ya teşekkürlerini sundu. Matrons koleksiyonunu moda takipçileriyle buluşturmak üzere İzmir'e gelen Otilia, 
Matrons fuar standında hem sevilen şarkılarını seslendirdi hem de mini bir defile sunumu gerçekleştirdi. 


MAHMUT SERBES, TEKTAŞ 
ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLERİ BELİRTTİ 


tektaşların uzun yıllar geçse de değerinden hiçbir şey kaybetmemesinin tercih nedeni olduğunu belirtti. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın yüzük seçiminin modası geçmeyen ve yıllar sonra da rahatlıkla kullanılacak bir klasik montürden yana olması gerektiğini söyleyen Serbes, pırlantanın kalitesini belirleyen 4 temel özellik olan kesim, renk, berraklık ve karat ağırlığına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. 


| izay Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serbes, pırlanta 


Esat Aslan - Otilia Bruma - Ercan Kulu 


Esat Aslan - Bülent Ersoy » Ercan Kulu 


MERCEDES-BENZ TÜRK'E 
50. YILINDA İKİ ÖZEL ÖDÜL 


ivme katmak amacıyla organize ettiği “ODD Satış ve İletişim 

Ödülleri, 2017 Gladyatörleri, Raffles İstanbul'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Mercedes-Benz Türk, yenilenen E-Serisi ailesinin üyeleri ile kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle Türkiye'deki ilk kez gerçekleştirdiği basın test sürüşüyle, otomotiv editörlerinin oylarıyla “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü aldı. Mercedes-Benz Türk “Jüri Özel Ödülü” kategorisinde ise “Mercedes-Benz 50'inci Yıl Basın Toplantısı” etkinliği ile ödüle layık görüldü. Törene Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, Hafif Ticari Araçlar Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli katılırken, etkinlik ajansı Livecom'dan Şirket Ortakları Mark Deichmann ve Tanja Deichmann katıldılar. 


(Yiyen Distribütörleri Derneği'nin (ODD) sektörel büyümeye 


üzikal kariyerindeki farklı çizgisi, tem-Mes hiç düşmeyen sahne şovları ve 

katıldığı televizyon programları ile Türk halkının sevgilisi olan Kendi, yaptığı her işte gösterdiği başarıyı ticarette de yakalayarak 2014 Yılında kurduğu Kişisel Bakım ve Kozmetik Markası “Kendi Cosmetics” ile hızlı bir büyüme kat etti. 


Markasını Dünya'nın 6 farklı ülkesine pazarlayan Kendi, Türkiye'de ise perakende sektöründe hızla ilerlemeyi hedefliyor. İlk konsept mağazasını sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla Vadistanbul AVM içerisinde açan Kendi; “Parfüm Atölyesi, Lifestyle bölümler, sıkça değişecek ürün gamı ve özel parfüm serisi 


YE 


ile biz Türklerin çok seveceği bir mağaza konsepti planladık. Türkiye'deki AVM'lerden mağaza açmak için teklifler alıyoruz, franchise sistemi ile büyümek ve bu yıl içerisinde Türkiye genelinde 50 AVM içerisinde mağaza açma hedefimiz var” diyerek zincir mağaza kurma adımının ilk mesajını verdi. 


KLASİK MÜZİKSEVERLERİN 
HEYECANLA BEKLEDİĞİ FESTİVAL 
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/ . İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, her sene 


olduğu gibi bu yıl da zengin konser programlarıyla, Avrupa'dan ve 

ülkemizden ünlü toplulukları ağırlıyor.. Bu sene yedincisi düzenlenecek olan festivalde, Avrupa'nın dört bir yanından ve ülkemizden değerli topluluklar İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. 19 Şubat'ta Grand Pera Emek Sahnesi'nde günümüzde Almanya'nın en ünlü yaylı çalgılar dörtlülerinden olan Leipzig Ouartet konseriyle başlayacak olan oda müziği şöleni, 26 Mart'ta İstanbul Deniz Müzesi'nde Türkiye'nin en popüler oda müziği toplulukların- dan CSO Cello Ouartet konseriyle sona erecek. 


di EEE 


(Os Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nun ikinci kuşak hukuk temsil- 


cisi genç ve başarılı Avukat Ozan Öztürk yoğun iş temposuna yıl 

içerisinde eşi ve oğlu ile sık sık çıktığı keyifli tatillerle ara veriyor. Yeni yıla da eşi Selen ve oğlu Batuhan ile ailecek Kuzey Kıbrıs'ta giren Avukat Ozan Öztürk yeni yıla neşeli bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs'ın en gözde otellerinden Merit Otellerinde ailesiyle tatil yapan Ozan Öztürk, Kıbrıs'ı çok sevdiğini ve burada tatil yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi. 
Eşi Selen Öztürk ve oğlu Batuhan Öztürk ile tatil zevklerini çok uyuştuğunu ve bu nedenle ailecek yapacakları tatilleri iple çektiğini belirten Av. Ozan Öztürk her sene olduğu gibi bu yılda ilk tatillerini Kuzey Kıbrıs'ta yaparak yıl içinde birkaç kez daha Merit Otellerinde tatil yapmaya geleceklerini söyledi. 
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Holding, Mahall Bomonti İzmir projesi ve Dokuz Eylül 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle İzmir sanat dünyası yeni bir mekân kazandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ve Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker'in ev sahipliği yaptığı “Kazım Türker Sanat Galerisi” açılış törenine İzmir'in iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı. Galeri, Hayri Esmer'in “Boşluk ve Sınır” başlıklı resim sergisiyle ilk kez sanatseverlere kapılarını açtı. Açılış kurdelesini kesen Kazım Türker, “İzmir'e güzel bir kültür ve sanat mekanı daha kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir'e son yıllarda peş peşe enerji, sağlık ve gayrimenkulde ciddi boyutta yatırımlar yapıyoruz. İzmir'de 


Ti ekonomisinin güçlü gruplarından Türkerler 


2, 


iv . 


çekleştiren Op. Dr. Ömer Avlanmış daha önce obezite hastalığıyla 

kendisine başvurup operasyonun ardından sağlığına kavuşan danışanlarına özel bir kahvaltı daveti düzenleyerek hem beslenme düzeni hakkında hem de sağlıklı yaşam hakkında tüyolar paylaştı. Altunizade Bağ Pastanesi'nde düzenlenen davete danışanlar katılırken, Avlanmış kliniğini tanıtarak “Ekibimizde yer alan endokrinoloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, psikiyatri uzmanları alanlarında kendilerini ispatlamış hekimlerdir. Anjiografi ünitesi, yoğun bakım ünitesi, tüm görüntüleme hizmetleri, girişimsel radyoloji ünitemiz de bulunmaktadır. Ayrıca diyetisyeninimiz, obezite koordinatörümüz ve 7/24 hastanemizde görev yapan genel cerrahi uzmanlarımız bulunmaktadır” dedi. Konuşmanın ardından danışanların sorularını yanıtlayan Ömer Avlanmış katılan herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. 


) 008'den itibaren ileri laparoskopi operasyonlarını başarı ile ger- 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şu anda en çok üzerine titrediğimiz Mahall Bomonti İzmir projemize başladığımız ilk günden bu yana kültür-sanat ve sporda onlarca sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Son olarak elbirliğiyle hayat geçirdiğimiz bu mekânda, sanatı hayatının bir parçası haline getirmek isteyen insanlarımıza, birbirinden farklı ve zengin içerikler 


sunulacağından hiç şüphe duymuyorum. 
Bu fırsatı bize verdiği için Değerli rektörümüze, dekanımıza ve emeği geçenlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Kazım Türker Sanat Galerisi'nin öğrencilerimize, öğretim üyelerimize, İzmirlilere ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 


REİS GIDA, OBEZİTEYLE 


BOS lk 
Anadolu lezzeti P sofrada! 


—a 


ediyor. “Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller” sloganıyla başlayan 

kampanya “Abur Cubur Olacağı Budur” “Abur Cubura Karnımız Tok” kampanyalarıyla devam etti. 2015 yılındaki “Ev Yemeği Sofrada Hesap Ortada” 2018'de “Evde Yemek Var” sloganı ile devam ediyor. Halkı bilinçlendirme yolunda devam eden kampanya kapsamında birçok ödül alan Reis Gıda, Türk Kızılay'ının 144. yaşında, yurt içi ve yurt dışı insani yardım operasyonlarında verdiği desteklerden dolayı, Altın Madalya ödülü takdim edildi. 
Projelerin liderliğini üstlenen Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, “Reis Ailesi olarak, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla, toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarımızın üstünde tutarak; bunun ülkemize olan borcumuzu ödemenin bir yolu olduğunu biliyoruz” dedi. 


Res gıda 2009 yılında başlattığı obezite mücadelesine hızla devam 


Kiğılı, yurtdışındaki 26'ncı mağazasını modanın kalbi Paris'te açtı. Markanın bu kentteki ikinci satış noktası olan yeni 
mağaza, Kiğılı'nın 2018 
hedeflerine de işaret ediyor. 2017'de Türkiye'de toplam 10 mağaza açan 
Kiğılı, yeni yılda 15 yeni mağazaya daha yatırım 
yaparak, toplam 240 
noktaya ulaşacak. Yurtdışında hizmet verdiği 
noktaların sayısı ise 10 
yeni mağaza ile birlikte 
36'ya yükselecek. 80'inci yılını kutlayacağı 2018'de mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam edecek olan Kiğılı, büyüyen operasyon dahilinde 150- 
200 kişilik yeni istihdam 
yaratacak ve böylece 
Kiğılı markası altında çalışan kişi sayısı 2.500'e yaklaşacak. 


İm giyim alanında Türkiye'nin öncü markalarından 


arp Özkar, 25 yıllık turizm 
Gömerim ve 12 yıl aşkın o | AV K : p R | 

Medya İletişimi-Marka İl 
Yönetimi tecrübeleri sayesinde, İM sext080N0N PR AJANSI sadece turizm sektörüne hizmet verecek olan Travel PR medya iletişim ajansını kurdu. Özkar, 
2015 yılında vizyoner bir bakış 
ile hayata geçirdiği Only Travel Marketing ile turizm sektörüne pazarlama çözümleri sunarak çalışmalarına devam ederken, 
Travel PR'ı da hayata geçirdi. 
Şirket, turizm terminolojisine hâkim ve turizmciyi en iyi anlayan PR Ajansı mottosuyla sektöre hak ettiği medya iletişim hizmetlerini sunmak üzere faaliyete geçti. Travel PR'ın mevcut müşterileri arasında; Avrupa'nın 


urt dışı turlarda sektör lideri olan Prontotour geleneksel Acente- en büyük Cruise firması MSC Y ler Buluşması'nı bu yıl Gaziantep'de gerçekleştirdi. Acenteler ve Cruises, bir ILab Holding şirketi 

basınla bir araya gelen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali olan Türkiye'nin otel arama Onaran, 2017 yılını değerlendirdiği toplantıda markanın yeni yıldaki motoru Neredekal.com, dünyahedeflerini de açıkladı. 2017 yılının bir önceki yıla göre turizm hareketle- nın en iyi havayollarından olan ri açısından daha verimli olduğunu belirten Prontotour Yönetim Kurulu Singapore Airlines, Türkiye'nin Başkanı Ali Onaran, “Prontotour açısından başarılı bir yılı geride bırak- önemli seyahat pazarlama tık. 2017 yılını ciroda 9622 büyüme ile tamamladık. Yılın başında belirle- zirvelerine imzasını atan Uzakdiğimiz hedeflere ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yolda birlikte rota, defalarca dünyanın en yürüdüğümüz değerli acentelerimiz, ekip arkadaşlarım ve partnerlerimize iyi havalimanı seçilen Changi çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte markamızın gücü ve tecrübemizle Airport, Singapur Turizm Ofisi Prontotour'un adını daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Biz ve Malezya Turizm Ofisi gibi birlikte güçlüyüz” dedi. global firmalar yer almakta. 


ncü tasarımları, kalitesi ve 
O... verdiği güven ile 21. 

yılını kutluyan Northstar Boat 10-18 Şubat 2018 tarihleri arasnda CNR fuar merkezinde düzenlenecek olan Avrasya Boat Show'da 


2018 tasarımlarını sergileyecek ve yeni modeller hak- 


kında merak edilenleri cevaplayacak. Northstar Boat, biten 

bir yılın daha ardından tasarımcıları ve mühendislerinin yoğun çalışmalarının sonucu güvenli ve yüksek hızlı seyir kategorisinde yeni bir sayfa açacak. Basamaklı gövde tasarımına sahip yepyeni tasarım Northstar 1200 OP modeli ve beğenilen modeli 910RS'in ikinci nesil tasarımı ile hafifliği, çevikliği ve sağlamlığı ile öne çıkan, Sadece Northstar tarafından üretilen başlıca profesyonel ve askeri projeler için tasarlanan Alüminyum modelleri ALUPRO 800 OP ve 
ALUPRO 920 modellerini meraklıları ile buluşacak: Northstar 1200 
OP açık güverteli RIB modelinin yüksek hızlı basamaklı gövdesi en ileri CED (Akışkan dinamiği) programlarının yardımı ile'ağır deniz koşullarında da üstün özelliklerde görev yapacak şekilde tasarlandı. Northstar Boat Tasarım Şefi Kobus Potgieter, konvansiyonel süreçlerin aksine dahâ hafif, daha hızlı, daha Güçlü ve daha verimli bir gövde oluşturduklarını önemle vurgulüyor. 5 ayrı modeli ile Northstar'ı Hall 4, 4-A01 standında ziyaret ederek modeller hakkında daha fazla bilgi alabilir ve daha yakından inceleyebilirsiniz. 


nunu yeni açtığı showroom'unda tanıttı. İstinye'de açılan showroom'uyla 2018'e giriş yapan Selda Jewellery”nin açılış ve koleksiyon lansmanı büyük ilgi gördü. Selda Jewellery yeni koleksiyonu “Şimşek” ile günümüz dünyasından, kadının arzularına, sevgisine, hayallerine içten ve cesur bir dokunuş sergiliyor. Her koleksiyonunda, kadınların geçirdiği evrimden esinlenerek bir hikâye yaratan Selda Jewellery, kadınların kendi hikayelerinden bir parça sergilermişçesine göze çarpan, estetik ve zarif tarafları olan özel tasarımlar sunuyor. Detaylı ve usta işçiliği cesaretle buluşturan 60 parçalık “Şimşek” koleksiyonundaki küpe, kolye ve broşlar; karşı konulamaz bir güç, erişilmez bir kaynak ve yenilmezliği temsil ediyor. 


Spir Akgül sahibi olduğu Selda Jewellery'nin “Şimşek” koleksiyoüç nitelikli projesiyle katıldı. Fuarda, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerini görücüye çıkaran Tahincioğlu, uluslararası platformda da yatırımcılarla buluştu. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası arenada pek çok organizasyonda yerimizi alacağız. Sektörümüz için bu organizasyonlar birer fırsat, bizler de bu fırsatları değerlendirerek, yeni yatırımcılar ve müşterilerle bir araya geliyoruz. Ülkemizin gücü, yatırım potansiyeli ve vizyonunu göstermek adına bu fırsatları değerlendiriyoruz” dedi. 


"T ici Doha'da düzenlenen Expo Turkey by Oatar Fuarı'na 


azırlık süreci iki yıldan fazla süren ve büyük Hr merakla beklenen “Mehmetçik Kut'ül- 

Amare' dizisinin tanıtımı ve ilk gösterimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Geceye Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve dizinin yapımcı, yönetmen ve başrol oyuncuları katıldı. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun 1916 yılında Irak'ın Kut şehrinde İngilizlere karşı kazandığı büyük zaferin hikayesini anlatan 'Mehmetçik Kut'ül-Amare' dizisinin tanıtımı öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Türk tarihinin ve Türk milletinin büyük zaferi, ama maalesef üzeri örtülmüş başarı hikayesi. 1916'da yaşanan bu zafer 2016 yılına kadar neredeyse Türkiye'nin gündeminde yok, Türkiye'nin okullarında, üniversitelerinde, kitaplarında yok. Üzeri örtülmüş böyle kahramanlık var mı yok mu kimse bilmiyor. TRT, şanlı tarihimizin üzeri örtülmüş büyük bir zaferini kahramanlık başarı hikayesini Mehmetçik Kut'ül-Amare dizisi ile bugünlere taşıyor. Şanlı tarihi canlandırıyor ve şanlı tarihi bugün yaşanır hale getiriyor, yeni nesillere ve geleceğe aktarıyor” dedi. 


TUĞBA ÖZAY, BEYAZ PERDEYE 


ankenliğe 1994 
Mp başlayıp1995 Miss 
Model Of The World yarışmasında ikinci olan ardından oyunculuk eğitimi alıp “Sonradan Görmeler”, “Hemşerim”, “Aynalı 
Tahir”, “Çiçek Taksi” 
dizilerinde rol alan Tuğba 
Özay, Seda Kement ve 
Serkan Gürkan'ın başrollerini paylaştığı romantik türdeki “Elim Sende” 
filminde sevenlerinin karşısına çıkıyor. Senarist ve yönetmenliğini Banu 
Kaptanoğulları üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda 
Tuğba Özay'ın yanı sıra 
Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, Tayfun 
Sav, Cüneyt Tek, Seda 
Aktuğlu Ramazan Cabalar, 
Destina Su Çare, Zeynep 
Tuggen Kuloğlu, Erkan 
Çelik gibi ünlü isimler ve usta oyuncu Eşref Kolçak bulunuyor. Film, Birbirlerini ilk gördüklerinde aşkın beyaz haline yakalanan 
Bulut ve Mavi'nin inişli çıkışlı, bir o kadar da aşk dolu hikâyesini anlatıyor. 


“ 


tatilini fırsat bilerek zarif eşi Nagehan Yıldırım ve oğulları Alp ve 

Onur ile birlikte kar tatiline çıktı. Tatil için Fransa'yı tercih eden Yıldırım ailesi Les Menuires'de unutulmaz bir kar tatili yaptı. Gündüzleri oğullarıyla birlikte karların tadını çıkaran Yıldırım çifti akşamları ise Les Menuires'in gözde mekanlarında yemek yiyerek eğlendiler. Genç iş adamı Uğur Yıldırım, ailecek kar tatillerini sevdiklerini ve kış aylarını fırsat buldukça Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerine giderek değerlendiklerini belirtti. 


Us Endüstriyel'in sahibi genç iş adamı Uğur Yıldırım, sömestri 


ayrimenkul sektörünün önde gelen 
G şirketlerinden Nuhoğlu, Dalgıç ve 

Lejant'ın birlikte hayata geçirdiği Cubes Ankara projesinin otel bölümü için 


dünyanın prestijli otel zincirlerinden Marriott International'ın Residence Inn By Marriott 


tonuyla misafirlerini karşılayan şehrin yeni yıldızı Vadistanbul AVM, 

3-14 Şubat tarihleri arasında, sevgililer için özel bir etkinlik gerçekleştiriyor. Çiftler bu tarihler arasında Vadistanbul AVM'ye gelerek, hazırlanan dekorasyon, kostüm ve müziklerle seçtikleri romantik, aksiyon ve müzikal film sahnelerini canlandıracaklar. Fotoğraf çekilerek #AŞKIMIZ- 


Jin: yepyeni bir nefes veren ve her mevsim yeşilin başka bir 


(iye'de ilk def Ankara'da. 


-— 
—- 


iriott 4-5 


ONAL 


markası ile anlaşma sağlandı. Düzenlenen imza ( İnşaat Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel 


törenine Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Baş- Müdür Yardımcısı Kaan Nuhoğlu ile birlikte kanı Ali Nuhoğlu, Dalgıç GY Yönetim Kurulu Marriott International'ın Türkiye'de Iş Geliş-Başkanı Durul Dalgıç, Lejant Proje Yönetim tirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Poğda 


Kurulu Başkanı Arif Balaban, Nuhoğlu Dalgıç Demircan katıldı. 
ve Lejant Proje Ortaklığı Şirketi olan Nuhoğlu 


- 


“The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” sonuçları 

açıklandı. LOBBY İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı; PR hizmeti verdiği, Beko, Amerikan Hastanesi ve Doğuş Grubu'na takdim edilen dört ödülle, “Yılın İtibarını En Çok Artıran Ajansı” seçildi. Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Uzun, “Öncelikle, ülke çapında gerçekleştirilen bu değerli araştırma nedeniyle Marketing Türkiye ile Akademetre'yi içtenlikle kutluyorum. Yılın itibarını en çok 


Meixa Türkiye ile Akademetre'nin birlikte gerçekleştirdiği 


FİLMOLUR hashtag'i ile paylaşanlar arasında en çok like alan 5 çift, 14 arttıran iletişim ajansı seçilmiş olmamızdan dolayı büyük gurur duyuyo-Şubat Sevgililer Günü'nde Jolly Joker Vadistanbul Sahnesi'nde sahne rum. Bizlere bu gururu yaşatan, LOBBY'nin itibar mühendisleri olarak alacak Levent Yüksel konserine bilet kazanacak. Vadistanbul AVM, 3-14 adlandırdığım değerli çalışma arkadaşlarıma ve iş birliği yaptığımız Şubat tarihleri arasında “Aşkımız Film Olur” diyen çiftleri bekliyor. markalarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 
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heraton İstanbul Ataköy Hotel, 
Gün müzikte en güçlü yorumcularını Yıldızlı Geceler ile sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Konserler 
2 Şubat Cuma günü taverna müziğinin 
önemli isimlerinden Cengiz Kurtoğlu'nun 
sevenleriyle buluşmasıyla başlayacak. 40 
yıllık kariyerine birbirinden önemli albümler sığdıran arabesk-fantezi müziğin usta yorumcusu Ümit Besen 16 Şubat Cuma günü sevenlerine nostaljik bir gece yaşatacak. 2 Mart Cuma günü Altay, 16 Mart Cuma günü başarılı yorumlarıyla adından söz ettiren Türk Halk Müziği sanatçısı Zara konuklara doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Türk pop müziğinin ünlü çifti Eda-Metin Özülkü, Yeşim Salkım ve Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan Çılgınlar Kulübü 
31 Mart Cumartesi gecesi aynı sahnede 
muhteşem bir müzik ziyafeti için buluşacak. 
Arabesk müziğin parlayan yıldızı Serkan Kaya ise 20 Nisan Cuma gecesi Sheraton İstanbul Ataköy'de sevilen şarkılarını seslendirecek. Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, Yıldızlı Geceler programına katılan ve konaklamak isteyen misafirleri için özel paket fiyat belirledi. Bu fiyata zengin içerikli açık büfe kahvaltı ve eğlence sonrası dingin bir atmosferde rahatlamak isteyen misafirlerine özel Positive Spa kullanımı (kapalı havuz, hamam, sauna) imkânı da dahil olacak. 


olculara havalimanında hız ve 
Y konforu bir arada sunan TAV 

Passport Kart 8. yılını üyeleri için özel sürprizlerle kutluyor. TAV Passport kart, programın başladığı 
2010 yılından bu yana havalimanında 
geçirdikleri zamanı keyifli birer deneyime dönüştüren üyelerini “Yıldızlı Kart”ın ayrıcalıkları ile ödüllendiriyor. 
Klasik kartın hali hazırdaki ayrıcalıklarına ilaveten, üyelerin sevdiklerine hediye edebilecekleri 6 aylık 1 adet 
TAV Passport Kart, 2 adet yurt dışı 
harç pulu ile Dry Corner'den ayda 2 
adet takım elbise veya muadili organik kuru temizleme hizmetlerinden ücretsiz; diğer hizmetlerinden ise 9620 indirimli yararlanma hakkı “Yıldızlı Kart”ın sürprizlerinden sadece birkaçı. Sekiz yıldır programda yer alan üyelere verilecek yıldızlı TAV Passport kartla altı ay boyunca bir kişi ve misafirleri, 0-18 yaş çocukları ile Sabiha Gökçen dahil, İstanbul Atatürk, İzmir Andan Menderes, Ankara Esenboğa ve Bodrum Milas havalimanlarında 4 adet fast track ile 
4 adet özel yolcu salonu kullanımının 
yanı sıra anlaşmalı havayollarının business check-in kontuarlarından işlem yapabilecek, ring hizmetini kullanabilecek, araç kiralama, havalimanı restoran ve kafeleri ile duty free kasalarındaki indirimlerden yararlanabilecek. 


.. 
nlü gece kulübü Jolly Joker, İstanbul'da- 
| | ki ikinci şubesini Vadistanbul AVM'de 
görkemli bir açılış ve Yıldız Tilbe konseriyle yaptı. Yıldız Tilbe hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konsere, Seda-Yılmaz Vural ve Şebnem-Gürkan Uygun çiftinin yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı. Uzun süre sahnede kalan Yıldız Tilbe sergilediği muhteşem performansla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatarak hafızalara kazındı. 


URL 


a 


gelmesini sağlamak, uygun ekipmanlar ve uzman isimlerden 

alınacak doğru eğitimlerle mümkün. Sevgililer gününü bir fırsata dönüştürüp sevdiklerinize bu hobiyi hediye etmek için Fujifilm Shop'ları ziyaret etmeniz yeterli. Fujifilm Shop'lara gelerek uzmanların tavsiyeleriyle en doğru kararı verebilir ya da ihtiyaçlarınızı www.fujifilmshop.com adresinden temin edebilirsiniz. Fujifilm Shop'lar, fotoğraf tutkunlarını makine satın aldıktan sonra da yalnız bırakmıyor. Onlara, kendilerini geliştirebilmeleri için fotoğraf sanatçılarının verdikleri ücretsiz ve ücretli workshoplarla, seminerlerle, temel fotoğrafçılık ve temel photoshop eğitimleriyle destek oluyor. 


Pines çekmek tutkusunu bir adım öteye götürmek ve hobi haline 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ulaşan TOJ İstanbul, yenilenen menüsü ile misafirlerine gerçek 

bir lezzet deneyimi sunuyor. TOJ İstanbul'un kurucusu ve şefi İsmet Saz önderliğinde uzun süre çalıştıkları ve kış aylarının yeni trendi olmaya aday yeni menüsüyle kış dönemine iddialı bir giriş yapıyor. TOl İstanbul'un her damak tadına hitap eden alternatiflerle gerçek bir lezzet şöleni sunan özenle hazırlanan yeni menüsünde; “Kök Kereviz Çorbası”, “Lokal Mavi Yengeç Köfte Mürekkepli Ekmek' gibi lezzetli başlangıçlar- dan, taze el yapımı “Tagliatelle Kabuklu Istakoz', iştahınızın kabarması adına tüm sınırları zorlarken “Kokoreç ve Uykuluk”, yine menünün iddialı yemeklerinden olan “Yavaş Pişmiş Sığır Kuyruğu” gibi özel lezzetleri TOl İstanbul'un akşamlarına keyif katan yeni tatlar arasında yer alıyor. 


N lametifarikası “Chef's Table'ı ile adı kısa sürede geniş kitlelere 


.. 

nlü İş adamı Yılmaz Ulusoy 
| | “Dost Meclisi” davetlerinin 

26. ve 27.'sini bir gün arayla gerçekleştirdi. Ulusoy'un Renaissance İstanbul Bosphorus Hotel'de 26.'sını gerçekleştirdiği davete 26 iş adamı dostu katıldı. 27'si gerçekleşen “Dost Meclisi” davetinde ise Yılmaz Ulusoy, Ulusoy Holding'de aralarında Emel 
Sayın, Metin Akpınar, Ferdi Tayfur, Göksel Arsoy ve Orhan Gencebay'ın da bulunduğu sanatçı dostlarıyla bir araya geldi. Otelin teras katında bir araya gelen misafirler muhteşem İstanbul manzarası ile yemeklerini yediler şarkılar söylediler ve bol bol fıkralar anlatarak güldüler. Özellikle Yaşar Aşcıoğlu, Yusuf Kenan ve Prof. Dr. Mesut Parlak söyledikleri şarkılar ile geceye büyük renk kattılar. Gecenin sürprizi ise Yılmaz Ulusoy'un söylediği 'Hekimoğlw şarkısı oldu. Yılmaz Ulusoy bu şarkı sonrasında iş adamı arkadaşlarından büyük alkış aldı. Yılmaz Ulusoy bu tür toplantıları sık sık yaptığını dostları ile bir arada olmaktan ve sohbet etmekten çok büyük mutluluk duyduğunu belirtti. 


ve üfleme cam ile kişiye özel el yapımıyla tasarlanan “Solmayan güller”, 

değer verdikleriniz için paha biçilmez ve sofistike bir armağan oluyor. 
Tam 3 yıl boyunca taptaze kalarak, güzelliklerini, canlılıklarını koruyan Solmayan güller, sevdikleriniz, çalışanlarınız, iş ortaklarınız ya da VIP müşterileriniz için sıradan olmayan, rafine armağanlar arayanlar için özel bir seçenek oluyor. 
Tazeliklerini korudukları 3 yıl boyunca hiçbir bakıma ve sulamaya ihtiyaç duymayan güllerin direk güneş ışığından korunması gerekiyor. Sadece Secret of Flowers markasına özel, mermer üzerine cam tasarımlarında; Afyon mermeri ve üfleme cam tekniği kullanılıyor. Sevdiklerine farklı bir sürpriz yapmak isteyenler www.secretoflowers.com adresinden ürünleri inceleyip sipariş verebiliyor. 


İm üretilen ve her renkten yer alan Ekvator gülleri, Afyon mermeri 


NKAmall'un konuğu olarak Ankaralılarla buluşan Hande 

Kazanova, astroloji sohbetiyle büyük ilgi gördü. Astroloji meraklılarının soru yağmuruna tuttuğu ünlü astrolog tüm burçlar hakkında detaylı bilgi verirken 2018 yılına dair beklentileri de paylaştı. 
Yıldızlar burçlara göre neleri işaret ediyor? Başarı, iş, sağlık, aşk, evlilik ve hayatı kökten değiştirecek beklentilere dair ipuçları veren Kazanova, genel olarak yıldızların iyi bir yıl gösterdiğini söyledi. Kazanova, burçlara göre kişilerin yaşayabilecekleri önemli durumlar hakkında bilgi verirken yıldızların işaret ettiği Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelere de değindi. 
Akrep burcu olan Türkiye'nin çok şanslı bir döngüye gireceğini, özellikle çocuklarla ve gençlerle ilgili güzel gelişmelerin göründüğünü de söyleyen Kazanova, sanat, kültür ve sportif faaliyetlerde gelişim yaşanacağını, halkın refah ve mutluluğunun da artacağını söyledi. 


amansız ve modern 
Z sisi modaya yön 

veren bir stil ikonu olan 
Ajda Pekkan kendi markasıyla ilk kez moda sektörüne 
: adım atıyor. Ünlü modacı 
ZE w Zeynep Kartal ile iş birliği 
Şİ We yapan Ajda Pekkan yeni i — © markasını Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı. 
Her zaman kendi modasını yaratan Ajda Pekkan, hayat tarzını yansıttığı moda tutkusuyla, Avrupa'da dünya starlarına tasarladığı kıyafetlerle adını duyuran ve birçok kez ödüle layık görülen başarılı moda tasarımcısı 
Zeynep Kartal ile 25 parçalık özel bir koleksiyon hazırladı. 
Koleksiyon şubat ayında düzenlenecek Londan Fashion Week'te özel bir defile ile ilk kez moda severlerin beğenisine sunulacak. Her bir tasarımın büyük özveri ile hazırlandığı koleksiyon 
Londra'da ve Nişantaşı'ndaki 
Zeynep Kartal Showroom'da satışa sunulacak. 


kazandıran kampanyalarıyla yaşamın merkezi olarak konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Sömestr tatiline özel, teknolojik yeniliklerin deneyimlenebildiği interaktif saha oyunları ile muhteşem bir 


ve mutluluğunu 10. yıla özel muhteşem bir kampanyayla taçlandıtıyor. 1 Aralık 2017-29 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılan 100 
TL'lik alışveriş ile katılım hakkında sahip olunan *10. Yıla Ozel 10 Mini 


(Gemi AVM, 10 yıldır Bakırköy'ün buluşma noktası olmanın gurur (Gin AVM, sergileri, özel günler için planlanan aktiviteleri, 


Cooper kampanyasının çekilişleri 3 ayrı etapta gerçekleşecek. İlk çekiliş 10 
Şubat Cumartesi günü saat 13:00'de Capacity Avm BI katı havuz alanında, alışveriş merkezi ziyaretçileri, Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda gerçekleştiriliyor. 4 muhteşem Mini Cooper otomobilin sahipleri ile buluşacağı çekiliş töreni, ödüllü radyo programcısı Yasemin Şefik'in sunumuyla ve sevilen popçu Merve Özbey'in keyifli performansıyla devam edecek. 
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programa ev sahipliği yapan Capacity AVM'ye gelen çocuklar “Teknoloji Festivali” kapsamında; Sanal Gerçeklik, 3D Yazıcı Etkinliği, Robotik ve Maker Çocuk Atölye çalışmaları ile tüm ziyaretçiler ücretsiz olarak bu keyifli deneyimi yaşadılar. Teknoloji Festivali boyunca GIF Booth fotoğraf alanında katılımcıların eğlenceli karelerinin çekimi yapılırken, 3D yazıcı teknolojisiyle de üretilen sürpriz hediyeler de ziyaretçilere hediye edildi. 


e de okulları, “Okul, Aile ve Çocuk Üçgenindeki En Temel Zorluklar Neler?” konulu söyleşide anne babalarla bir araya gelerek, ailelerin en 

çok merak ettiği konuları tartıştı. Gazeteci/Ya- 

zar Nora Romi moderatörlüğünde gerçekleşen 

ide buluşmasında, Uzman Klinik Psikolog İpek 

Gökozan ve ide okulları Okul Müdürü, Eğitim 

Direktörü Dilek Yakar herkesin aklındaki soruları 

yanıtladılar. Çocuğunun gelişimi ve geleceğiyle 

ilgili birçok sorunu herkes gibi kendisinin de aynı süreçleri yaşadığından bahseden Nora Romi, yönelttiği sorularla anne babaların aklına takılan konuları aydınlatırken, onlara kendi deneyimlerin- den de örnekler verdi. Uzman Klinik Psikolog İpek 

Gökozan, okulun sisteme ya da doğamıza aykırı 

bir şey olmadığını belirterek çocukların okula gitmek istememesinin birçok nedeni olabileceğini ve bunların temellerinin araştırılması gerektiğine değindi. Ödev kavramının eğitimciler için de önemli olduğunu vurgulayan ide okulları Okul Müdürü, 

Eğitim Direktörü Dilek Yakar, “Ödevi iyi yapılandırmak gerekiyor. Ödev, bir pekiştirme aracıdır. O 

dersi anladığını gösterecek kapasitede, seviyesine 

göre ödev verilmesi gerekiyor” dedi. Konuklara da soruları ve aktif katılımları için teşekkür eden Nora 

Romi, çocuklarımızla girdiğimiz iletişimde önce 

anne baba olduğumuzu unutmamız gerektiğini dile 

getirerek söyleşiyi sonlandırdı. 


CAROUSEL 14 ŞUBAT'TA 


likleri aşk için sevenlerle buluşturuyor. Özel Kalp Stant dekorları ve 

kırmızı kalplerden oluşan ışıklı aksesuarlarda misafirler hatıra fotoğrafı çektirebilecekler. 14 Şubat'ta aşk şarkılarını yorumlayan trio grup ile canlı müziğin keyfini çıkarıp, sevdiğinizle güzel bir akşam yemeğini Carousel restoranlarında yeme keyfini sunuyor. Carousel'in birbirinden dinamik ve çekim yaratan mağazalarında indirimli kampanya seçenekleriyle sevdiklerinize hediye alabilir, unutulmaz aşk şarkılarını Carousel'de dinleyebilir, sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyaya katılarak sürpriz ödülleri kazanabilirsiniz. 


(Gizis Alışveriş merkezi Sevgililer Günü için birbirinden özel etkin- 


BUTCHAL): T 


ık ortamı ve lezzetleriyle misafirlerine kusursuz anlar yaşatan Butcha 

Steakhouse, Sevgililer Günü'ne özel programıyla romantik aşıkları 

bekliyor. Canlı Müzik Performans ile romantik şarkılar eşliğinde çiftleri ağlayacak olan Butcha Steakhouse, lezzetleriyle unutulmaz bir 14 Şubat akşamı vadediyor. “Aşkın En Romantik Hali Butcha'da Yaşanır” diyen mekanın yöneticileri bu özel gece için misafirlerini leziz bir menü ile ağırlıyor. Menüde, Mozarella peyniri ve taze yeşillikler, Bulgur Çıtırdatması, Sıcak Gavurdağı ve Manda Yoğurdu Sosu, Kurutulmuş Nane Sorbe, Izgara Dana Lokum, Sote Mantar ve Fırın Patates ile, Kestaneli ve Çikolatalı Kalp Pasta yer alıyor. 
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Gecede davetlilerle yakından ilgilenerek örnek bir ev sahipliği yapan ünlü modacı Gülafer 
Ataş, konuklarıyla davet boyunca eğlenceli dakikalar geçirdi. 


GÜLAFER ATAŞ e 


Gülafer Ataş - Özge Ulusoy 


Esin Yağmurdereli 


27'İNCİ YILINI ÖZEL 
BİR DAVETLE KUTLADI 


Gelinlik, nişan, söz gibi çeşitli özel günler için abiye gibi kişiye özel tasarımlarıyla dikkat çeken ünlü modacı Gülafer Ataş, Nişantaşı'nda bulunan butiğinde dostlarıyla beraber yeni yılı ve markasının 27'inci yılını kutladı. Gülafer Ataş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete yakın dostlarının yanı sıra sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok isim katıldı. 


Ünlü modacı Gülafer Ataş, dostlarıyla beraber markasının 27'inci yılını ve yeni yılı Nişantaşı'nda yer alan butiğinde kutladı. Gülafer Ataş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete yakın dostlarının yanı sıra sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok isim katıldı. Oldukça renkli geçen davette konuklar Gülafer Ataş'ın 


KLASS 


yeni koleksiyonlarını inceleme fırsatı buldular. Gülafer Ataş davette yaptığı konuşmada “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Yeni yıl hepimize mutluluk ve sağlık getirsin” dedi. Kokteyl tarzında geçen özel davette konuklar doyasıya eğlenip sohbet ettiler. 


Elif İnci Aras 


Gülafer Ataş 


TANITIM DEFİLESİ,BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ- 


Universal Yatırım Holding 
A.Ş'nin düzenlediği Prime İstanbul Residences'in tanıtım daveti 
Sıddık Süren'in imzasını taşıdığı defile ile gerçekleşti. Universal 

Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz'in ev sahipliğini üstlendiği geceye iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. 


Universal Yatırım Holding A.Ş'nin düzenlediği Prime İstanbul Residences'in tanıtım daveti gerçekleştirilen defile ile büyük ilgi gördü. Ev Sahipliğini Universal Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz'in yaptığı organizasyonda gecenin sunuculuğunu Şenol-Bircan İpek çifti üstlendi. Bu özel tanıtım davetinde ünlü modacı Sıddık Süren'in yeni koleksiyonu şık bir defile eşliğinde görücüye çıktı. Ünlü mankenlerin boy gösterdiği sahnede Simge Tertemiz ve Ece Gürsel tüm dikkatleri üzerlerine topladılar. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının tanınan isimlerinin yer aldığı defile büyük ilgiyle takip edildi. Defilenin ardından Prime İstanbul Residences'in hazır olan dairelerini gezme fırsatı yakalayan konuklar beğenilerini Prime İstanbul Yönetici- wE, 


lerine dile getirdi. Simge Tertemiz Ece Gürsel 


Boğaz manzarasıyla buluşturan CVK Park Bosphorus 

Hotel İstanbul; 14 Şubat'ta sevgililere Izaka'da seçkin lezzetlerle dolu romantik bir akşam yemeği ve müzik ziyafeti sunarken, dileyenler için CVK Safira Spa'nın özel çift masajının da dahil olduğu unutulmaz bir konaklama deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Boğaz'ın büyüleyici manzarasını eşsiz lezzetlerle buluşturan IZAKA Restaurant, Sevgililer Günü'nde keyifli bir müzik şöleni ve zengin bir menü ile çiftleri ağırlıyor. Executive Chef Eyüp Çevik'in geceye özel hazırladığı menüde sunulan seçkin lezzetler, romantik geceyi taçlandırıyor. Izaka'nın DJ kabininde, 14 Şubat'a özel olarak ünlü söz yazarı, besteci ve yapımcı Mehmet Teoman yer alıyor. CVK Park Bosphorus Hotel Sevgililer Günü'nü unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyenler 


N Zi a —“ Wi. 


DE misafirperverlik mirasını lüks hizmet ve eşsiz 


için; “IZAKA'da özel Sevgililer Günü Akşam Yemeği * 2 kişilik oda kahvaltı konaklama”, “Safira SPA'da çift kişilik Bali masajı * 2 kişilik oda kahvaltı konaklama” 

ve İZAKA'da özel 

Sevgililer Günü Akşam Yemeği - Safira 
SPA'da çift kişilik Bali masajı * 2 kişilik oda kahvaltı” olmak üzere 

üç farklı konaklama paketi alternatifi sunuyor. 


ice aşklara ev sahipliği yapmış 
Nü dokusu ve büyüleyici 

atmosferi ile Çırağan Palace 
Kempinski İstanbul, lüks aksesuarlarıyla dünyaca üne sahip Bvlgari markası ile Sevgililer Günü'ne özel bir konaklama deneyimi yaşatacak. Kişiselleştirilmiş deneyimleri ve dokunuşları misafirlerine sunarak lüksü hissettiren Çırağan Palace Kempinski İstanbul o romantik günü tüm detaylarıyla planlarken; 14 Şubat'ta zarif, kıvrak ve kusursuz tasarımıyla öne çıkan Bvlgari Serpenti Tubogas saati görkemli Presidential Süit'te konaklayan şanslı çifte armağan edilecek. Romantizme ihtişamlı bir kaçamak yapmak isteyen çiftler için özenle hazırlanan bu dene- 


— Gömme 


yimde odaya özel 7/24 kahya hizmeti, oda içerisinde karşılamada sunulacak gül buketi, bir şişe şampanya ve havyarlı sunum, ödüllü Sanitas SPA'da Şehrazat hamam bakımı, süitte ya da Laledan restoranda açık büfe kahvaltı birbirinden heyecan verici sürprizden sadece birkaçı. 
14 Şubat akşamında ise şanslı çifti 
muhteşem bir deneyim daha bekliyor. 
Çırağan Sarayı'nda yer alan Boğaz manzaralı ayrı bir odada mum ışıkları altında kurulan masada unutulmayacak romantik bir akşam yemeği ise heyecan verecek diğer deneyimler arasında yerini alıyor. Odaya erken giriş ve geç çıkış imkanının da sunulacağı deneyim 12.000 
Euro * KDV'ye şanslı çiftini bekliyor. 


JOLLY TUR ILE AŞK TATILI 
YAPMAYA HAZIR OLUN 


şk, bir kelimeyle anlatılacak olsaydı kuşkusuz bu kelime ya olurdu. Yılın en romantik zamanında siz de en 

iyi yol arkadaşınıza unutulmaz bir deneyim hediye etmek istiyorsanız, seyahat anlamlı bir alternatif olabilir. Jolly Tur, sizler için birbirinden romantik otel ve tur alternatifleri sunuyor. Jolly Tur, sevdiğinizle farklı rotaları keşfederek unutulmaz bir seyahat gerçekleştirmeniz için sizlere ilk önerisi bembeyaz karlar üzerinde gerçekleştirebileceğiniz romantik bir kayak tatili. Bu eşsiz tatil için rotanızı Bansko, Pamporovo ya da Bukovel'e çevirebilirsiniz. 
Sevgilinizle aşkınızı tazeleyebileceğiniz bir diğer rota ise Paris... 
Aşk tatiliniz için yurtiçinde bir seçenek arıyor iseniz Kapadokya tam size göre. Ya da sevdiğiniz insanla çıkabileceğiniz bir diğer tatil alternatifi ise kuşkusuz doğanın kucağına konumlanan konfor alanları olarak nitelendirilen oteller. Jolly Tur, şehrin kargaşasın- dan uzaklaşarak dinlenmeyi amaçlayan çiftler için Büyük Abant Oteli, Richmond Sapanca Nua Wellness & Spa, Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort otellerini tavsiye ediyor. 


AŞKIN EN OZEL HALI FAIRMONT 
GUASAR ISTANBUL'DA 


ehrin kalbinde yer alan Fairmont Ouasar Istanbul, Sevgililer 

Günü'nü unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyen tüm çiftleri, 

eşsiz bir deneyime davet ediyor. Sevgililer Günü'nü gerçek bir gürfne deneyimi ile lezzetlendirmek isteyen misafirler için, Fairmont Ouasar İstanbul'un bahçe katında yer alan Aila restoran, ideal adres... 
Hazırladığı tabaklarda gerek lezzet gerekse görsellikte adeta şiir yazan şef Umut Karakuş'un ev sahipliğinde unutulmaz bir lezzet yolculuğu sunan Sevgililer Günü akşam yemeği, 80'ler ve 90'ların en sevilen aşk şarkılarını çalacak DJ Elize eşliğinde, özel menüsü ve bir şişe yerli şarap ile birlikte, iki kişi için 498 TL. 


“İKSİRLİ AŞKIN DANSI” İLE 
AŞKINIZ “ZİRVE” YAPACAK 


büyülü kar atmosferiyle aşık çiftlerin ruhuna ve bedenine hitap eden 

unutamayacakları bir tatil yaşatacak. Kastamonu Daday'da bulunan İksir Resort Town Tatil ve Yaşam Kasabası konukları için hazırladığı “İksirli Aşkın Dansı” tango etkinliği ile unutulmaz bir “Sevgililer Günü” programı sunuyor. Keyifli hafta sonu programında; tango dersleri, tango gösterileri, gölet kenarında piknik, en güzel dilekler için göğe dilek feneri atımı gibi etkinlikler yer alıyor. Ayrıca, huzur ve konforun bir arada sunulduğu özel konak odalarında romantik bir şömine ateşinin karşısında vakit geçirmek ya da baş başa doğa yürüyüşleri yapmak da mümkün. 


psi Resort Town Tatil ve Yaşam Kasabası, Sevgililer Günü'nde 


gililer Günü için çiftlere romantik tatil rotaları sunuyor. 

Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak isteyenler, dünyanın en güzel şehirlerinde Prontotour ile romantizmin doruklarına çıkıyor. Her zevke ve bütçeye göre turlar düzenleyen Prontotour; İtalya, İspanya, Benelüks, Fransa ve Orta Avrupa'nın ünlü şehirlerinde aşık çiftlere benzersiz bir seyahat deneyimi vaat ediyor. Bu özel günü daha uzak bir coğrafyada daha farklı bir kültürle iç içe geçirmek isteyen çiftler ise Havana, Dubai, Amerika, Phuket, Bangkok ve Singapur alternatif seçenekler oluyor. 
Pronto Tour'un birbirinden güzel Sevgililer Günü seçeneklerini www.prontotour.com adresinden inceleyebilirsiniz. 


Tü moda yaratan lider tur operatörü Prontotour, Sev- 


MÖVENPİCK HOTEL ISTANBUL'DA 
İTALYAN USULÜ AŞK MASALI 


müziğin sihirli ezgileri ve aşk aromalı lezzetlerle bezenmiş muhteşem bir akşam yemeği ve ayrıcaklılarla dolu konaklama paketiyle İtalyan usulü romantizm yaşatıyor. Mövenpick Hotel Istanbul'un romantik akşam yemeğinin ardından gecenin büyüsünü devam ettirmek isteyen çiftler için hazırladığı Sevgililer Günü konaklama paketinde; 14 Şubat 2018 
tarihinde superior odada iki kişi konaklama, Skyline Club Lounge'da iki kişilik Sevgililer Günü yemeği, AzzuR Restaurant'ta açık büfe kahvaltı ve odada kalp şeklinde çikolata ikramı bulunuyor. Sevgililer Günü konaklama paketi gece başı KDV hariç 189 EURO. 


Min. Hotel Istanbul, 14 Şubat 2018 Sevgililer Günü'nde canlı 


özel yüzde 20 indirimli “Togethemess” masajı ile aşkla tazelenmek 

mümkün. Spa'nın imza masajlarından olan “Couple Romance' çiftlere yan yana yapılan masaj, günün romantizmini en sevdiğiyle birlikte yaşamak isteyenlerin tercihi oluyor. Çiftler, Couple Suit'te birlikte geleneksel hamam keyfi de yaşayabiliyor. Raffles Spa'da hediye çeki olarak yapılan alımlar, takip eden 6 ay içerisinde kullanılabiliyor. 


1 -15 Şubat tarihleri arasında, Raffles Spa'da Sevgililer Günü'ne 


onukseverlik anlayışı, ihtişamlı boğaz manzarası ve 

Kis atmosferi ile misafirlerine eşsiz deneyimler yaşatan hangri-La Bosphorus, Istanbul Sevgililer Günü'ne özel 

birbirinden romantik programlar sunuyor. Aşkla hazırlanmış lezzetler, benzersiz bir konaklama, çikolata workshop'u ve Uzak Doğu'nun rahatlatıcı bakım ritüelleri ile Sevgililer Günü, bu yıl adeta rüya gibi geçecek. Keyifli atmosferi ve özel Sevgililer Günü menüsü ile IST TOO, sadece romantizmi değil lezzeti de en üst seviyede yaşamak isteyen çiftleri ağırlıyor. 14 Şubat'ta servis edilecek menüde enginar ve körpe ıspanak salatası eşliğinde marine ıstakoz, karides ve deniz tarağı, yaban mantarlı lazanya, kendi sosunda pişirilmiş dana yanağı, tavada pişirilmiş lagost fileto gibi seçeneklerin yanında orman meyveleri eşliğinde valrhona çikolata ve sürpriz tatlılar da yer alıyor. 
Shangri-La Bosphorus, Istanbul sevgiliyle başbaşa romantik bir 
14 Şubat gecesi içindeözel bir paket sunuyor. 12-18 Şubar tarihlerinde Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan çay saati ile Lobby Lounge'da sevgilileri ağırlayacak olan Shangri-La Bosphorus Istanbul, 10 Şubat'ta ise Çikolota Workshopu düzenliyor. 


yapmak isteyenler için çok özel alternatifler sunuluyor. Bu 

özel günde sevgilinizle canlı müzik eşliğinde romantik bir akşam yemeği yiyebilir ya da BeFine Spa'da rahatlatıcı bakımlarla sevgilinize özel bir sürpriz yapabilirsiniz. Sevgililer Günü'nü Titanic Port Bakırköy'ün en üst katında yer alan Compass Restaurant'ın enfes deniz manzarasına karşı lezzetli bir menü ve canlı müzik eşliğinde kutlayabilirsiniz. Bu özel günü keyifli bir konaklamayla taçlandırmak isterseniz, Sevgililer Günü yemeği, deniz manzaralı odada konaklama, BeFine Spa'da havuz, sauna, buhar odası kullanımı ve ertesi gün zengin açık büfe kahvaltının dahil olduğu özel paketten 739 TL'ye faydalanabilirsiniz. Titanic Business Kartal ise Sevgililer Günü'nde çiftlere keyifli bir akşam sunuyor. Compass Restaurant'ın deniz manzaralı keyifli atmosferinde Atilla Kaban'ın piyano dinletisi eşliğinde limitsiz yerli içkinin dahil olduğu 2 kişilik akşam yemeği programı 299 TL. Titanic Business Bayrampaşa'da Sevgililer Günü'nü keyifli bir atmosferde lezzetli bir menü eşliğinde kutlayabilirsiniz. Sevgililer Günü yemeği, çift kişilik konaklama, ertesi gün zengin açık büfe kahvaltının dahil olduğu konaklama paketiyle bu özel günü unutulmaz kılabilirsiniz. 


Tse Hotels İstanbul'da Sevgililer Günü'nde aşkına sürpriz 


CAMP DAVID İLE ŞIKLIĞI 
ARMAĞAN EDİN 


Camp David ile sevdiğinize şıklığı armağan edin. 
Casual giyimin en şık örneklerini sunan Camp David hazırladığı koleksiyonlarla erkeklere günlük 


yaşamlarında şık kolaylık sağlıyor. Camp David ko- 


leksiyonunda yer alan parçalar sevgililer günü için kusursuz seçenekler sunuyor. 


ABDULLAH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUTİLE 
SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL 


ça e 


Sevgililer Günü'nde ayrıcalıklı bir hediye arayanlar için bu yıl da Abdullah Kiğılı Exclusive Cut pek çok seçenek sunuyor. Terzi dikim hassasiyetini taşıyan kusursuz işçiliği ve özel tarzıyla, Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, sevdiğine en iyisini yakıştıranların tercihi oluyor. 


ZİPPO İLE GELEN ALIŞILMIŞIN 


DIŞINDA KOKU TINILARI 


ii 


Tüm dünyada bir çakmaktan daha fazlasını ifade eden Zippo'nun parfümleri de kendini ifade etmenin mükemmel bir aracı olarak eşsiz bir tarz sunuyor. Çakmaklarının yanı sıra giysileri, saatleri, gözlükleri ve aksesuarlarıyla da güç, bağımsızlık ve özgürlük değerlerini temsil eden Zippo kokusuyla da büyüleyici ve özgün... 


KLASS 


SEVGİNİZİN IŞILTISI 


ALTINBAŞ'TAN 


MUTFAKLARDA “FAKİR ROSE” | “BURÇ KOLEKSİYONU” 


Fakir Hausgerâte, yeni çıkardığı Rosie serisi 

ile aşkınızın ışıltısını yansıtıyor. Rosie serisinde bulunan; Kaave Türk Kahvesi Makinesi, Sierra El Mikseri, Trex Dual Cam Hazneli Doğrayıcı ve Lucca Blender Seti kadınların mutfaktaki en büyük yardımcıları oluyor. 


IPEKYOL 2018 İLKBAHAR 


KOLEKSİYONU İLE 
ZARİF BİR YOLCULUK 


Ilıman iklimin hakimiyetindeki geçiş sezonunda doğal renklerle kusursuzca dengelenen çiçek desenleri işleme ve nakışlarla zenginleşerek sizi Ipekyol'un modern dünyasına davet ediyor. Modem ve zamansız siluetler, 2018 İlkbahar koleksiyonuyla Ipekyol kadınına zarafet dolu bir şıklık vaat ediyor. 


GEÇMİŞİN İZLERİ ATASAY 
MYRAS İLE HAYAT BULUYOR 


Anadolu'nun zengin geçmişinden ilham alınarak tasarlanan Atasay Myras'ın “Cennetin Kapıları” koleksiyonunda yer alan tasarımlar, Sevgililer Günü'nde sofistike takılar kullanmayı seven kadınlar için en güzel hediye alternatifleri arasında yer alıyor. 


Altınbaş, kendi hayatının yıldızı olan tüm kadınlara özel olarak tasarlanan yeni “Burç Koleksiyonu”nu mücevher severlerin beğenisine sundu. Ünlü astrolog Zeynep Turan'ın 2018 yılı burç yorumlarının yer aldığı kolyelerin bir yüzünde burcun sembolü, diğer yüzünde ise burcun yıldız haritası yer alıyor. 


CHAKRA'DAN YENİ KİŞİSEL 
KOZMETİK KOLEKSİYONU 


Doğallığın vazgeçilmez adresi Chakra, yeni Life Style konseptiyle kozmetik kategorisini genişletiyor. 
Ev kozmetiğiyle yaşam alanlarının güzelleşmesine yardımcı olan Chakra, yeni kişisel kozmetik koleksiyonuyla güzelliğinize sihirli bir dokunuş katıyor. 


KALPLERİ AŞK İLE ATTIRACAK 
TASARIMLAR 
ASSOS PIRLANTA'DA 


Sektördeki özgün duruşu ve ? 4 
tasarımlarıyla bilinen Assos 
Pırlanta, hepsi birbirinden şık, kalp formlu pırlanta kolyeleri- v7 


ni 14 Şubat'ta birbirini seven 


kalplerle buluşturmaya hazırla- Li ğ " 
3 
ha 


nıyor. Hayatınızı anlamlı kılan sevgilinizi 14 Şubat'ta Assos ile mutlu etmenin tam zamanı... 


SEVGİ KADAR SAF, AŞK GİBİ 
MUCİZEVİ BİR ÜRÜN: 
BIODERMA SENSIBIO,H20 


e. 
Bütün dünyada A milyonlarca kadının, make-up artistlerin, — > 


hatta ünlü modellerin ve Hollywood yıldızlarının dâhil favori cilt temizleyicisi olan Bioderma Sensibio H2O e #7 
Misel Su içeriğindeki | 4 


r 


NMODURMA 


cildin doğal yapısına ! 
uygun misel tanecikler e ile cildi nazikçe temizliyor. 


ARİŞ PIRLANTA, SEVGİLİLERE 


Aşkın sanat ile buluşmasından yola çıkan Ariş 
Pırlanta, size Sevgililer 
Günü'nde hislerinizin tercümanı olacak birbirinden özel farklı tasarımlar sunuyor. Sevginin gücünü, aşkın sanatla buluşmasını ve beyazın ışıltılı zarafetini yansıtan muhteşem koleksiyonlar sevgililerin en özel gününe ışıltı katıyor. 


KOSKA'DAN YEPYENİ 


II yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü markaları arasında yer alan Koska'nın yeni lezzeti “Kabuklu Tahin”, içerdiği yüksek lif ile sağlıklı beslenmeye önem verenlere benzersiz bir lezzet sunuyor. 'Kabuklu Tahin” hem sağlığına hem de damak tadına önem verenler için eşsiz bir alternatif oluyor. 


AŞKIN EN DOĞAL HALİ; 


Her insanın sahip olduğu hayatı, “cevherin mücevhere olan yolculuğu” olarak tanımlayan Bubu Design, doğal taşların enerjisiyle hayatlarını güzel bir serüvene dönüştürmek isteyen kadın ve erkekler için kişiselleştirilmiş tasarımlar hazırlayarak herkesi renkli bir yolculuğa davet ediyor. 


ŞEHİRLİ ERKEĞİN SEVGİLİLER 
GÜNÜ TARZI 


Her mevsim şehrin enerjisini günlük stile yansıtan Dockers by Gerli, Sevgililer Günü için hediye alternatifleri sunuyor. Klasik modelleri cesur detaylarla birleştiren marka, şehirli erkeğin gündelik yaşamına rahat ve şık bir tarz katıyor. 


SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE 


Raymond Weil en özel Sevgililer Günü hediyesi olarak 

göz kamaştırıyor. 
Sevdiğiniz kadına ve erkeğe elegan çizgilere sahip olan özel bir saat hediye ederek ona olan sevginizi büyüleyici bir şekilde gösterebilirsiniz. 


SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE HEM 


Deri modasının öncüsü DERİMOD'un 2017-18 Sonbahar- Kış koleksiyonundan hem size hem sevgilinize özel seçeceğiniz parçalar ile yılın en romantik gününe hazırlanabilirsiniz. Seçeceğiniz deri ceketler ve ayakkabılar ile sevdiğinize unutulmaz bir Sevgililer Günü hediyesi alabilirsiniz. 


ELLE İLE 
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Sokak modasının ritmini adımlarınıza taşıyan ELLE, detayların konuştuğu ışıltılı koleksiyonu ile Sevgililer Günü'nde de aşk dolu adımların vazgeçilmezi oluyor. Sevgililer Günü'nde aşka bir adım daha yaklaşmak istiyorsanız sevgilinize ELLE şıklığını armağan edin! 


GIOVANE GENTİLE İLE 


Kaşmir ve yün karışımlı takım elbiseleri yüzde 100 
pamuk gömleklerle kombinleyen Giovane Gentile, kış günlerinin değişmezi yün paltoları düğme ve fermuar aksesuarlarıyla renove ederek duruşunda farklılık arayan beylerin beğenisine sunuyor. 


SEVGİLİLER GÜNÜ STİLİNİZİ 


Türk tasarım markalarının buluşma noktası Gizia GATE, ışıltınızı yansıtacak özel koleksiyonlar, en göz alıcı parçalar, aksesuar ve özgün takı tasarımları ile Sevgililer Günü stilinizi tamamlamak için sizleri bekliyor. 


COLUMBIA KAYAK 
KOLEKSİYONU PİSTLERİN 


Outdoor tutkunlarının vazgeçilmez markası Columbia, kayak sezonunun başlaması ile zirveleri fethetmeye hazırlanıyor. En zorlu ve soğuk koşullarda bile sizi sıcak tutmak için tasarlanan Columbia Sıcağı" ile dağların zirvelerinde konforlu ve stil sahibi kayak deneyimleri sizi bekliyor. 


349 


LİZAY'IN YENİ BAGET 
YÜZÜKLERİ EŞSİZ BİR 
SEÇENEK OLUYOR 


Kusursuz tasarımları ve sade şıklığıyla sektörün yükselen markası Lizay Pırlanta en özel günlerin vazgeçilmez seçeneklerini sunuyor. Sevgililer Günü'nde sevdiğine unutulmaz bir hediye vermek isteyenlere Lizay'ın yeni Baget Pırlanta Yüzükleri eşsiz bir seçenek oluyor. 


SAYSHA İLE 
DAHA CESUR VE ŞIK 


< 


Tasarım, detay ve işçiliğin birleşiminden doğan romantik, cesur ve zarif olan Saysha'nın Ceremony koleksiyonu, kokteyllerde kristal zarafetini “ten'inde taşımak isteyenlerin trend parçası oluyor. 


KLOTO TASARIMLARI AŞK 
DOLU BİR YOLCULUĞA 
ÇIKARTIYOR 


İsmini aşk tanrılarının ana vatanı, Yunan mitolojisinde yaşam döngüsüne yön veren tanrıçadan alan Kloto, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, evrenin hayranlık uyandıran kusursuz düzenini ve sonsuz döngüsünü sevdiklerinizle paylaşabilmeniz için, gümüş ve altın detaylarla tasarlanmış eşsiz bir koleksiyon sunuyor. 


KLASS 


MÖVENPİCK HOTEL 
ISTANB 


UL'DA * 


N 


Mövenpick Hotel Istanbul'un İtalyan Başaşçısı Gio- 


vanni Terracciano ve Pastane Şefi Feyzullah Aksoy, 


sevdiklerine leziz çikolatalar hazırlayıp, romantik bir Sevgililer Günü sürprizi yapmak isteyenler için 
9 Şubat 2018 Cuma günü 19.00-22.00 saatleri 
arasında çikolatalı tatlılar yapımı kursu düzenliyor. 


SILK AND CASHMERE CESUR 
OLMAYA DAVET EDIYOR 
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Koleksiyonlarını her ay farklı hikâyeler üzerinden anlatan Silk and Cashmere, “Rönesans Koleksiyonu” ile cesur olmaya davet ediyor. Alışılmış kalıpları alt üst eden koleksiyon tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlıyor. 


LOCCITANE PRECIOUS BB 
KREM CİLDİN TÜM İHTİYACINI 
KARŞILAMAYA HAZIR 


L'occitane Precious BB Krem SPF30, formülündeki doğal UV filtreleri ile cildinizi tüm hava şartlarından ve güneşin etkilerinden de koruyor. 
Light, Medium, Fair seçenekleri ile olmanız gereken parlak, sağlıklı cildi yakalamanız için çalışan L'occitane Precious BB Krem SPF30, tek bir tüpte cildin tüm ihtiyacını karşılamaya hazır. 


JİVAL'İN TASARIMLARI 
SEVENLERİN AŞKLARINA 
EŞLİK EDECEK 
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Yeni aşk heyecanı yaşayan, sevginin ölümsüz olduğuna inananlar için Jival tasarımlarını aşkla hazırladı. Zarafetiyle göz alan tek taş yüzükler, pırlantanın çekiciliği ile aşkın romantizmini bütünlüyor. İnce işçilikle bezeli, seçkin pırlanta yüzük tasarımları sevenlerin aşklarına eşlik edecek. 


SOCCX İLE RAHAT ŞIKLIK 


Ünlü Alman markası Socex, rahat ve şıklığına önem veren kadınlara kusursuz bir şıklık vadediyor. Şık tasarımları kaliteli ürünler eşliğinde sunan markanın geniş ürün portföyü moda tutkunlarına sınırsız seçenekler sunuyor. 


AŞKIN RENGİ ! 
“KRYOLAN 
LIP STAIN” 


Nubia Mağazaları bünyesinde bulunan Kryolan 
Sevgililer Günü'nde aşkın rengi Lip Stain kırmızı ruj ile gecenin en çarpıcı kırmızı dudaklarına sahip olabilirsiniz. Sevgililer Günü'nde makyajınızı kırmızı rujunuzla tamamlamak ve çarpıcı bir etki bırakmak istiyorsanız 
Kryolan Lip Stain size kusursuz bir seçenek sunuyor. 
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SUNNY SİDE UP- JULIETTE 
HAS A GUN ILE MUTLU VE 
POZITIF DUYGULAR 


Romano Ricci kreatifliğinde hazırlanan Juliette has 

a Gun-Sunny Side 
Up insanların mutlu ve pozitif duygulara ilham olmasını sağlamak fikriyle yaratılmış. Sandal ağacı özü, odunsu bir not, misk, yasemin, Hindistan cevizi sütü 

ile harmanlanan 

i parfümün şişesi ise mutluluğu çağrıştırdığı için sarı tercih edilmiş. 


BU SEVGİLİLER 
GÜNÜNDE 
FARKINIZI 
CİLDİNİZLE 
YANSITIN 


Valmont, İsviçre'nin arı kovanlarından elde edilmiş ham maddeleri, yaşlanma etkilerini geciktiren etkili tesire sahip bir bileşene dönüştürerek geliştirdiği Essence of Bees Koleksiyonu'nda yer alan Masgue Majestueux Votre Visage çok kısa sürede cilde nüfuz ediyor ve kutsal bir dokunuş gibi yüksek duyusal bir his uyandırıyor. 


SEVGİLİYE E L HEDİYE 


TERGAN'D 


Hayatınızın her anını anlamlı kılan sevdiğiniz kişiye, Tergan'dan seçeceğiniz hediyeyle sevginizi anlatmaya ne dersiniz? Tergan, aşkın rengi kırmızı- nın her halini bulabileceğiniz ürünlerini, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü anlamlı kılmak üzere çok özel indirimlerle sunuyor. 


MUSTELA'DAN 
ŞUBAT AYINA 
ÇOK ÖZEL 
KAMPANYA 


ei | 


Şubat ayı boyunca çok 

kuru ciltlere sahip bebek 

ve çocuklarda tamamlayıcı bakımı deneyimleyebilmeniz için Mustela Stelatopia© 
Emolyent Krem veya Balsam alımlarınızda Stelatopia& 200 el ml Şampuan hediye. ”— 


BUNCO SAĞLIKLI VE RENKLİ 
BİR GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATIYOR 


Bunco, Türkiye'nin ilk BUN/ BAO restoranı misafirlerine klasik, kepekli, acılı, haşhaşlı, ıspanaklı (yeşil), pancarlı(kırmızı), fesleğenli ve mürekkep balığının mürekkebini kullanarak (siyah) hazırladığı ekmek se- 


çenekleriyle sağlıklı ve renkli bir görsel şölen yaşatıyor. 


TISSOT T-WAVE İLE 
ROMANTİK DALGALAR 


Tissot T-Wave, bir aşk notası gibi duygusal ve narin silüeti ile sevginizi göstermenin en mükemmel yolu. Saatin gövde ve kayışındaki kıvrımlar, kadrandaki yaprak şekilli akrep-yelkovan ve anne incinin gözyaşı damlalarının kattığı zarafet aşkınızın kalbini fethedecek. 


ZEDAVİTAL İLE SEVDİĞİNİZE 


SAĞLIK HEDİYE EDİN 


Yaptığı Ar-Ge çalışması ile insan sağlığına olan yararlı etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış bitki ve tohumların yağlarını ve ğ yetişkinler için ideal 
EPA-DHA oranlarına sahip Omega 
3 balık yağını bir 
0 pe“ kapsülde toplamayı 
? başaran Zade Vital, 
| FixMix Serisi'ni tüm 
sevenlerle buluşturuyor. 


ZADE VITAL 
MAXIFIX WOMEN 


THALIA NATURAL BEAUTY İLE 


DOĞA CİLDİNİZE TAŞINIYOR 


TSUBAKİ İMALI mani e anam 
ONONATIYE 
TğE 2 yeli | a 
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Thalia Natural Beauty bin bir çeşit bitki ve çiçeği, teknoloji ve bilimle buluşturarak en saf bitki ekstraktlarına (özlerine) ve eşsiz yağlara dönüştürüyor. 
Üzerine inovasyon serpiştiriyor ve kaliteyle katmanlandırıyor. Thalia Natural Beauty ürünleri cildinizde bir peri dokunuşu etkisi yaratıyor. 


YATAK ODALARI YATAŞ İLE 
ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNÜŞÜYOR 


— 1 ” 
wv” — 4 Li di. .” j 


“Az çoktur” anlayışından yola çıkan, tek renk kullanımına odaklı yalın çizgileri ve şık çiçek desenleri ile dikkat çeken Yataş Nevresim Takımları Laurel, Orellena ve Pearly; yatak odalarında romantik hayalleri süsleyen kış bahçelerine hayat veriyor. 


SERAMİKSAN'DAN DOĞAL 
GÖRÜNÜMLÜ GERÇEKÇİ 
TASARIMLAR 


Seramiksan, doğaya özlem duyanlar ve etkileyici mermer görünümünü yaşam alanlarına taşımak isteyenler için özel bir koleksiyon sunuyor. Yüzey ve kesit rengi aynı olan renkli gövde porselen karoların (colored body) gerçekçi görünümü ve konforlu kullanımı ile yaşam alanları şık ve modem bir ambiyansa dönüşüyor. 


YVES ROCHER İLE CİLDİNİZDE 
PARLAK VE IŞILTILI BİR 
BRONZLUK 


, 


Yves Rocher ikili aydınlatıcı, Sedefli ve Bakır aydınlatıcıların sıra dışı birleşimiyle ışıldayan mükemmel bir görünüm sunuyor. Elmacık ve burun kemiklerinin üst kısmına, kaş kemiğinin altına uygulayarak daha canlı, daha parlak bir 


görünüm elde edebilirsiniz. 
KLASS 


* 
Ne 


Oya Germen 


KLASS 


â 


oyagermenfdhotmail.com 


EMPERYALİST GÜÇLER 


TARIMLA İNSANLIĞI ZEHİRLİYOR! 


Ciner grubunda 4 köşe adında bir TV programı yapıyordum. 

Her programda, farklı branşlardan 4 ayrı konuk ağırlıyorduk. 

Prof. Dr. Saraçoğlu'nu tek olarak aldık çünkü önemli sorularım vardı. 

Kitabım çıktıktan sonra da, sağlıklı yaşamak hep gündemimde oldu. 

Bu nedenle Saraçoğlu hocamıza geniş kapsamlı sorular hazırlamıştım. 

Sağlıklı beslenmenin gittikçe zorlaştığını çarpıcı bir cümle ile açıkladı; 

“İnsanlığı tarımla zehirliyorlar, biyolojik stratejik silah kullanılıyor!” 
Soner Yalçın'ın “SAKLI SEÇİLMİŞLER” kitabı bu sözü hatırlattı bana. 
YALÇIN; Gıda teröristlerini pazara sokan BÜYÜK AİLELERİ, 

KÜRESEL şirketlerin, ABD-AB dayanağıyla IMF-DÜNYA BANKASI ve 

DÜNYA TİC. ÖRGÜTÜ ile kurdukları, kimyasal zehir düzenini anlatıyor. 

Zehir piyasasının iktisadi-politik yönünü okurken tüyleriniz ürperecek. 

Amaçları sadece para kazanmak değil, kendilerine mahkum etmek. 

Azgın iştahları ülkeleri üretimden uzaklaştırıp, pazara muhtaç ediyor. 
Gıdanın dışında, sağlıktan eğitime, ekonomiye, politikaya her şeyin içindeler... 
Tarım teknolojisi kandırmacasıyla, geleneksel tarımı köylüden aldılar. 
Buğday-Mısır-Pirinç gibi temel gıdalarımızın genleri değiştirildi... 
İnsanın yaratılışı, genetiği değiştirilmiş kimyasal gıdalara uyumlu değil. 

Toprağı öldüren zehirli kimyasallar, insanı da hastalandırıyor, öldürüyor. 

Yoksul insanın dayanma gücü yok. Varlıklılar pahalı ve kaliteli olanı alıyor. 
Yoksullar sağlıksız gıdalar tüketmeye mahkum ediliyor. Kısırlık çoğalıyor. 

2050 yılında on milyar olacak dünya da, yoksul kalabalık istenmiyor mu? 

Evet durum gerçekten vahim! Ama en vahim olanı ne biliyor musunuz? 
Bunların ektiklerini bir gün en ağır şekilde biçeceklerini görmemeleri. 

Kendilerini dünyanın sahibi sanıp, İlahi düzeni yok saymaları!.. Ne yazık! 
Gülyüzlü uyarıyor; Siz öldürücü mahvedici kuvvetleri bulmakta mahirsiniz. 
Yok etmeyin, var edin. Yok etmeye alıştınız. Halbuki bir gün siz de yok olursunuz! 
İHTİRAS TOP YEKÜN YOK OLMANIN EN KESTİRME YOLUDUR! 


ŞEKER ÖLDÜRÜYOR! 


Kitabımın hazırlık çalışmalarını yaparken çok ciddi bir araştırma yapmıştık. 

O zamanlar da şekerin nasıl bir zehir olduğunu net olarak görmüştüm. 

“SAKLI SEÇİLMİŞLER” kitabı bir kez daha yazmam gerektiğini hissettirdi. 
Soner bey, müthiş bir araştırma yapmış. Gerçekler tokat gibi çarpıyor. 

2. Dünya savaşı yıllarından bugüne, tarihsel akış içerisinde, delilleriyle, kullandığımız her şeyde, zehirli kimyasallarla nasıl çevrildiğimizi göreceksiniz. 
Ümitsizliğe düşmeyin. Her şartta yapabileceğimiz bir şeyler bulabiliriz. 

ŞEKER konusunu ciddiyetle ele almak gelecek nesiller içinde çok önemli. 
Bildiğiniz gibi, beynimiz dahil her hücremizin, enerji için şekere ihtiyacı vardır. 
Ancak şekerpancarından elde edilen doğal şekerin bile fazlası zararlıyken , Küresel güçler; doğal halinden uzaklaştırıp “nişasta bazlı şekeri” çıkardılar. 
Bitkilerden elde edilen nişastadan, laboratuvar da kimyasal yollarla, Fruktoz ve glikoza dönüştürülen şeker elde ediliyor. Mısır şurubu da aynı. 
İnsanın doğasına kesinlikle uygun değil. Hücrelerimizde enerjiye dönüşmüyor. 
Nişasta bazlı şeker, pankreası aşırı miktarda insülin salgılamaya zorluyor. 
İnsülinin hormonunun aşırı salgılanması da, eksikliği de hayatımızı tehdit ediyor. 
İnsülin direnci inflamasyon (iltihaplanma) yapıyor. Yıkım kaçınılmaz oluyor. 
Denge sağlanamıyor ve diyabet başta olmak üzere ciddi hasarlar başlıyor. 
Koroner rahatsızlıklar, ürik asit yüksekliği, alzheimer, kansere kadar gidiyor. 
Tükettiğimiz gıdaların neredeyse tümünde bu nişasta bazlı şeker var! 
Ucuz olduğu için mutfakta ve işlenmiş gıdalarda rahatça kullanılıyor. 
Gıdalara katılan mısır şurubunda civa var. Yapay tatlandırıcılar her şeyin içinde. 
Hangisini yazayım? Bisküvi, Kahvaltı gevrekleri, Çikolatalar, Gofretler, Cipsler, Meyveli-gazlı içecekler, Reçeller, konserveler, Meyveli yoğurtlar say say bitmez... 
Aldığınız ürünleri sepete atmadan, araştırıp içeriğini dikkatle okumalısınız! 
Kimyasalları terle, idrarla atamıyoruz. Birikiyor ve yeterli dozu alınca ölüyoruz! 


Hepimiz, hamile kadınlar, çocuklar, yetişkinler, gelecek kuşaklar tehdit altındayız. 
Ne yapmalıyız, nasıl sağlıklı kalabiliriz? Anneler-ev hanımları neler yapabilir? 
Mutfaklarımız nasıl denetlenebilir? Sizlerden öneriler bekliyorum. 

Birlikte savaşmaya ne dersiniz sevgili hanımlar? Ben hazırım! Ya “SİZ”? 


GOLDEN ROSE 


100ml&30m1 
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VİOLET MIST BLUE AZURE 


GOLDEN ROSE 


EAU DE PARFUM 


www.goldenrose.com.ir shop.goldenrose.com.ir 


NUH'UN GEMİSİ 


DELUXE HOTEL & SPA 
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Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & Spa 4-90 392 630 3000 İstanbul Satış Ofisi -90 212 284 0082 
f NuhunGemisiKibriss yv NoahsArkDeluxe nuhungemisihotel www.noahsark.com.tr 


